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VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT,     ZONDAG 22 DECEMBER 2024 

10:00 u: Woord en communieviering  

     Voorgangers: I. Elsevier en K. van Gestel 
Intenties: Ineke Overbeek 
 

KERST GEZINSVIERING, DINSDAG 24 DECEMBER 2024 

17:00 u: gebedsviering 

        Voorgangers: Werkgroep KWD 

 

KERSTNACHTMIS, DINSDAG 24 december 2024 

EXTRA COLLECTE: Kerst collecte 

19:30 u: Woord en communieviering  

     Voorganger: diaken A. van Gaans 

        Ecclesiakoor 

Intenties: Theo Koppers, Maria Catharina La Poutré, Dirk en Susanna 

Teunis-Sowma, overl. ouders van Eijndthoven-Swanink, Alfons van 

Eijndthoven en Anne Kappen 

 

EERSTE KERSTDAG Woensdag 25 december 2024 

EXTRA COLLECTE: Kerst collecte 

10:00 u: Woord en communieviering  

     Voorgangers:  W. Eurlings en J. Bosboom 

HH. Michaël en Laurens 

http://www.katholiekekerkdebilt.nl/


 
Intenties: Theo Koppers, Maria Catharina La Poutré, Dirk en Susanna 

Teunis-Sowma, overl. ouders van Eijndthoven-Swanink, Alfons van 

Eijndthoven en Anne Kappen 

 

OPBRENGST COLLECTE: 

Voor onze Michaël-Laurens geloofsgemeenschap 15 december: € 155,55 

 

 

 

Kerstviering in de Michael kerk in De Bilt 

Op 24 december om 17.00 uur vindt in de Michael kerk in De Bilt de 

gezinskerstviering plaats. 
  

Met Kerst vieren we de geboorte van het kindje Jezus. Toen Jezus geboren werd, 
waren het engelen die dit vertelden aan de mensen. Veel mensen vonden het leven 
best moeilijk in die tijd, ze waren vaak arm en moesten heel hard werken om te 
kunnen overleven. Daarom zagen de mensen wel uit naar de komst van Jezus, de 
Koning van de Vrede. De mensen werden blij van het goede nieuws dat de engelen 
brachten. 
  

Bestaan ze nog, engelen? Kunnen wij nog wel eens een engel tegenkomen? En wat 
zeggen of doen die engelen dan? Of heb je misschien wel eens gedacht dat je een 
engeltje op je schouder had toen je veel geluk had?   
  

Kom met ons luisteren en kijken naar het verhaal van de geboorte van Jezus, zing 
mee met de bekende kerstliedjes en bewonder de Kerststal en de engelenboom. 
  
Natuurlijk zijn alle broertjes, zusjes, ouders, opa’s en oma’s van harte welkom om 
samen een mooie kerstviering te beleven. 
 

Zegening van kerstkindjes tijdens de nachtmis 
 

Staat bij u thuis al de kerststal? En ligt het kindje Jezus al in de kribbe, of 

verschijnt hij pas in de kerstnacht? In veel kerken is er de mooie 

gewoonte om de kerstkindjes van gelovigen in de kerk te zegenen – een 

gebruik ingesteld door Paus Paulus VI. Wij willen ons dit jaar ook hierbij 

aansluiten. 
 

Daarom wordt u van harte uitgenodigd om uw kerstkindjes en kribbetjes 

mee te nemen naar de viering op 24 december. Kleine kerststalletjes uit 

één stuk mogen natuurlijk ook. De beeldjes kunt voor de  viering bij de 



 
kerststal leggen. Tijdens de viering zullen ze dan door voorganger Antoon 

van Gaans worden gezegend.  
 

Breng uw gaven naar de stal – voor de voedselbank 

De manden voor de voedselbank bij de stal zijn de afgelopen weken al 

flink gevuld. Veel dank daarvoor! Een deel ervan is inmiddels naar de 

voedselbank gebracht. Dus er is weer ruimte om uw gaven te brengen! 

Mogen we weer op u rekenen? 
 

Doet u mee met de engelenboom? 

Er zijn weer veel nieuwe engelen verschenen in de boom. We zijn goed op 

weg naar het groot engelenkoor voor kerstmis. Maar er kunnen er 

natuurlijk altijd meer bij – we kunnen alle stemmen van vrede gebruiken! 

 

 

 

Vredesbijeenkomst 1 januari 2025 

Op 1 januari aanstaande, Wereldgebedsdag voor de Vrede, willen we in 

de Michaëlkerk aan de Kerklaan in De Bilt een oude traditie herstellen, 

namelijk een vredesbijeenkomst op de eerste dag van het nieuwe jaar. 
 

Vóór onze kerk staat een houten paal, met daarop vier keer – in het 

Nederlands, Engels, Hebreeuws en Arabisch – dezelfde tekst: “Moge 

vrede heersen op aarde”. In deze tijd waarin op bijna alle continenten 

oorlog wordt gevoerd en honderdduizenden mensen lijden aan de 

gevolgen daarvan, willen wij bij elkaar komen om ons te bezinnen en 

elkaar te bemoedigen.  
 

We nodigen u uit om tussen 12.00 en 13.00 uur in de kerk met elkaar te 

komen luisteren naar inspirerende teksten rondom het thema vrede en 

verzoening uit allerlei tradities, afgewisseld met stilte en muziek. De 

bijeenkomst wordt verzorgd door leden van de Michaël-Laurens 

geloofsgemeenschap en de Oosterlichtkerk in De Bilt. 
 

U bent van harte uitgenodigd, ongeacht uw eigen religieuze of niet 

religieuze achtergrond. De toegang is gratis. 

Samen in verbondenheid, samen voor vrede en gerechtigheid, vrede voor 

iedereen. 

 

 



 
Dertiende editie Bilts Filmfestival 7 en 8 februari. 
 

Voor de dertiende editie van het Bilts Filmfestival kozen wij 4 

bijzondere en bekroonde films. Voorstellingen die iets laten zien over 

onze innerlijke wereld, onze motivaties, de onzichtbare wereld in ons 

hoofd. Vier films die verhalen over veerkracht en verantwoordelijkheid. 

Ze worden kort ingeleid en na afloop is de bar open. Als vanouds is de 

toegang gratis, terwijl wij voor koffie of een drankje een kleine bijdrage 

vragen. Michaëlkerk, Kerklaan 31, De Bilt.  
 

Vrijdag 7 februari: 10 uur. Letters to God (reg. David Nixon, 

2010). Kinderen uit basisscholen in onze gemeente zullen gaan kijken 

naar deze film waarin de 8-jarige Tyler Doherty worstelt met zijn ziekte 

en zijn omgeving. Een even mooi als aangrijpend verhaal voor alle 

leeftijden. Iedereen is welkom.  
 

Vrijdag 7 februari: 14 uur. One Life  (reg. James Hawes, 2023). De 

film vertelt het waargebeurde verhaal 

van de Londense beurshandelaar Nicholas Winton, die net voor de 

Tweede Wereldoorlog honderden Joodse kinderen uit Tsjechoslowakije 

redde van de Holocaust. Het drama toont zijn enorme inspanningen, de 

risico’s wanneer zaken mis gaan. Winton ervaart de gevolgen van 

zijn acties pas vele jaren later.   
 

Vrijdag 7 februari: 19:30 uur. The Quiet Girl (reg. Colm Bairéad, 

2022). Door omstandigheden gedwongen, moet het Ierse 

meisje Cáit tijdens de zomer bij een pleegfamilie verblijven. In hun 

liefdevolle zorg bloeit ze op, maar lang verborgen familiegeheimen 

dreigen alles te veranderen. Het verhaal verkent thema's van stilte en 

de (veer)kracht van menselijke relaties  
 

Zaterdag 8 februari: 19:30 uur. Shoplifters (reg. Hirokazu Koreeda, 

2018). Een Japans gezin leeft van kleine criminaliteit. Wanneer ze een 

verwaarloosd meisje opnemen, groeit hun band, maar gaandeweg 

komt een aantal geheimen aan het licht. Dit confronteert hen met de 

ware aard van de relaties binnen dit gezin, en de prijs van hun 

keuzes. Een film met vele lagen; een echter topper voor de 

zaterdagavond.   

 

Voor vragen, stuur een e-mail naar info@biltsfilmfestival.nl of 

p.terheggen57@yahoo.com. Bezoek ook onze website: 

www.biltsfilmfestival.nl. 
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