Een boodschap die beklijft

Het is half januari, de feestdagen liggen achter
ons en we zitten weer in de routine van
alledag. Het gewone leven is weer begonnen,
.... of toch niet?

Ik merk dat de kerstboodschap nog echoot in
mijn hoofd, het is de overweging van Kees
Jongeneelen in de kerstnachtmis die is blijven
plakken. Het moet steeds meer, groter, sneller
en luxer, maar zijn we niet veel beter af met
minder, kleiner, langzamer en eenvoudiger?
Geluk is niet te vinden in ‘meer’, maar in
zingeving en betekenis. Dat is niet alleen een
mooie gedachte, het is ook werkelijk waar.
Socrates wist het al: “Het geheim van geluk
ligt niet in het zoeken naar meer, maar in het
vermogen om te genieten van minder”.

Het is een eenvoudige en effectieve gedachte
die het verdient om blijvend aandacht te
geven.

Eerhard Huiden, Locatieraad

Maria Koningin | een beeld van
een geschenk

Begin juli van 2024 was een kleine delegatie
van onze kerk op bezoek in de Maria Koningin
in Baarn. Vanwege de sluiting van hun
kerkgebouw werd er gezocht naar een nieuwe
bestemming voor een aantal stukken. Jos en
Leo waren meteen erg gecharmeerd van het
grote houten Mariabeeld. Dat zou heel mooi
staan in ons kerk.

Een hele tijd later kregen wij uit Baarn te
horen dat het beeld ons gegund werd. We
zochten een mooi plek voor haar in onze kerk.
Helaas moest de H. Theresia daarvoor wijken.

Eenmaal in Eemnes bleek dat Maria toch wel
een opknapbeurtje kon gebruiken. Ze is
tenslotte meer dan 100 jaar oud, ooit
geschonken aan Baarn door de zusters van
het St Felix klooster uit Udenhout. Later
overgegaan aan de  congregatie  der
Redemptoristen die haar in bruikleen gaven
aan de Maria Koningin. De congregatie heeft
het beeld nu aan ons overgedragen

Maria werd door Cees Wiggerts meerdere
malen behandeld tegen houtworm en daarna
weer mooi in de was gezet. Van Toon Wortel
kreeg ze een nieuwe pink.

Zondag 22 december is zij door Pastoor Skiba
en vele parochianen van de Maria Koningin op
haar nieuwe plek gezet, achter in de kerk.
leder zondag is er gelegenheid om haar in het
licht te zetten door een kaarsje bij haar aan te
steken.

Mascha

Van de reis van dit Mariabeeld is door Mascha
een beeldverhaal gemaakt. Dat ziet u in het
volgende Zeem Nieuws.



Jeugdactiviteiten

TERUGBLIK

Bij onze activiteiten schonken we aandacht
aan het thema van Jubeljaar 2025: ‘Pelgrims
van Hoop’.

Tijdens de Kindernevendienst op 1 december
hebben alle kinderen een Jacobsschelp
ontvangen, het symbool van de pelgrims. We
hebben gehoord dat je geen grote dingen hoeft
te doen om Pelgrim van Hoop te zijn. Als we
allemaal kleine lichtpuntjes zijn, dan kunnen
we samen als groot licht de duisternis
verdrijven.

Tijdens de gezinsviering op kerstavond,
ontving iedereen een kaart met een afbeelding
van de Jakobsschelp, om ons het hele jaar te
blijven herinneren aan onze taak.

Dit jaar zullen we met enige regelmaat
aandacht blijven besteden aan dit thema.
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Maandelijks zal er op de tweede zondag van de
maand weer Kidskerk georganiseerd worden,
tenzij er een gezinsviering is, dan worden ook
al onze allerjongste parochianen uitgenodigd
voor de gezinsviering en komt de kidskerk te
vervallen, zoals op 9 februari. Voor deze
bijzondere gezinsviering, met aansluitend een
lunch en spelletjesmiddag, nodigen wij niet
alleen de gezinnen uit, maar met nadruk ook
de oudere parochianen. Iedereen die het leuk
vindt om  bijvoorbeeld een spelletje
Rummikub, Memory of kaart te spelen is van
harte welkom. Heeft u een oud spel thuis wat
makkelijk te leren is aan kinderen of juist een
heel nieuw spel wat makkelijk en snel te
spelen is? Neem het vooral mee, het is leuk
om van elkaar te leren! Het is de bedoeling dat
we na de gezinsviering met elkaar iets drinken
in de Schoter.

Voor wie mee doet aan de spelletjesmiddag is
er een eenvoudige lunch, waarna we tot ca.
14:00 uur met elkaar spelletjes spelen.
Opgeven via e-mail: kerkeemjeugd@gmail.com
of spreek één van de leden van de werkgroep
aan.

Mieke van Schaik
Annemarie Klarenbeek
Toontje van ’t Pad Bosch

Voor in de agenda

Zondag 12 januari 11:30 uur
Kidskerk
Zondag 9 februari 10:00 uur

Gezinsviering met aansluitend lunch en
spelletjes voor jong en oud

Zondag 2 maart 10:00 uur
Gezinsviering Carnaval
Zondag 9 maart 11:30 uur

Kidskerk

Wekelijkse bloemengroet wvanuit
de geloofsgemeenschap

De eerste bloemengroeten zijn weggebracht en
ze werden goed ontvangen. Dat is fijn, want zo
houden we verbinding met de parochianen
van onze locatie, we willen hen niet uit het oog
verliezen.

Een bloemengroet is er elke week. Bij de
mededelingen wordt een straatnaam genoemd
en aan de mensen in de kerk wordt gevraagd
of zij namens ons allemaal de groet willen
bezorgen. Het liefst zodra dat kan op zondag
of de dag erop. Kom dus na de viering naar
voren en neem de groet mee, het adres zit
tussen de bloemen.

Als u iemand kent, die het bloemetje en het
beetje aandacht wel kan gebruiken, laat het
dan aan ons of het secretariaat weten, vul ons
lijstje met namen maar aan.

Helpt u mee met wegbrengen? Dank u wel.

De Pastoraatgroep


mailto:kerkeemjeugd@gmail.com

Taizé viering

Op 12 januari zal om 10:00 uur een Taizé
viering plaatsvinden in de Nicolaaskerk te
Eemnes. Een gebedsviering in een knusse
kerk die toegankelijk is voor ieder geloof en
waarbij stilte en licht centraal staan. De
liederen zijn meditatief en kunnen door ieder
meegezongen worden. Na het succes van de
vorige Taizé viering rond het thema
Vredestichter, drager van vertrouwen, zal het
thema dit keer zijn: De Gevangene. Sint
Georgius (Joris) van Lydda de patroonheilige
van de gevangenen zal centraal staan.

Ook dit keer willen we iedereen die dat wil
uitnodigen aan te sluiten bij een gelegenheids-
koor onder aansturing van Nicoza. We willen
vragen of iedereen vanaf vijf minuten véoor tien
de stilte van de Taizé in acht wil nemen.

Kasper Jungerling

Op zondag 16 februari is er in De
Schoter na afloop van de viering de
jaarlijkse openbare vergadering.

U wordt dan bijgepraat over de
ontwikkelingen in het afgelopen jaar
en de plannen voor dit jaar.

Koorjubilaris

Tijdens het Ceciliafeest, op de laatste zondag
van november, ontving Mien Eek de
eremedaille van de Sint Gregroriusvereniging
voor haar 25-jarig jubileum bij ons Gemengd
koor.

Zuid-Afrikaanse gasten in Eemnes

Vorig jaar oktober — met de Friersdalezondag —
zouden zes Zuid-Afrikaanse mensen uit
Friersdale naar Eemnes komen. Dat bezoek
werd op het laatste moment afgelast omdat de
zes niet op tijd een geldig visum konden
bemachtigen.

Het ligt nu in de bedoeling dat een groepje
mensen uit Friersdale naar Eemnes komt van
20 t/m 27 januari aanstaande. Nog niet
duidelijk is hoeveel personen dat zullen zijn.
De viering met de mensen uit Friersdale,
waarin zij zich zullen presenteren, vindt plaats
op zondag 26 januari om 10.00 uur.

Ze zullen dan ook vertellen wat de stand van
zaken is met het project van de zonnepanelen.
Na de viering kunnen geinteresseerden in
contact komen met de gasten uit Friersdale
tijdens het koffiedrinken in De Schoter.

Wie helpt met de website van de
Stichting Friersdale?

De Stichting Friersdale-Eemnes beschikt over
een mooie website, die een aantal jaren
geleden is opgezet door Sandra van Breen. We
zijn nu op zoek naar iemand die wil helpen om
deze website bij te houden. De website is heel
belangrijk voor de contacten tussen de
mensen van het Zuid-Afrikaanse Friersdale en
de mensen in Nederland, die belangstelling
hebben voor de projecten, die daar door onze
Stichting worden gerealiseerd.

Het is boeiend en afwisselend werk, dat je
gewoon van huis uit kunt doen! Wij zoeken
iemand, die per direct kan beginnen met het
werk aan de website. Begeleiding is daarbij
aanwezig. Als we niemand kunnen vinden, die
zich op korte termijn kan gaan bezighouden
met deze activiteit, dan komt het werk aan de
website stil te liggen. En dat zou heel jammer
zijn!

Wanneer je belangstelling hebt om op deze
manier ons werk voor de gemeenschap van
Friersdale te ondersteunen, neem dan contact
op met ondergetekende.

Henk van Hees,
voorzitter Stichting Friersdale-Eemnes

Tel. 035 - 5389849
e-mail: info@kleinwee.demon.nl



Verslag Red Wednesday

Red Wednesday is een dag waarop wij de
mensen herdenken die vervolgd werden voor
hun geloof, een initiatief van Kerk in Nood.

De Godsdienstvrijheid staat onder druk, van
alle gelovigen worden de christenen wereldwijd
het meest vervolgd. De kleur rood staat
symbolisch voor het vergoten bloed. Jezus was
ook een van de vervolgden. In 2015 is het
grote Christusbeeld van Rio de Janeiro voor
het eerst in het rode licht gezet. In 2018 werd
de St. Jan in Den Bosch als eerste kerk in
Nederland aangelicht. Inmiddels doen er circa
200 kerken mee en stond de RK Nicolaaskerk
in Eemnes op 20 november voor het eerst in
het rood.

Na een korte gebedsviering, waarin wij
stilstonden bij enkele recente martelaren van
het geloof, was er een gemeenschappelijke
maaltijd. Onder het genot van een kop
tomatensoep werd het thema “Durf je
tegenwoordig nog openlijk voor je geloof uit te
komen” besproken. Hierbij bleek dat wij als
katholieken meestal niet openlijk ons geloof
belijden. Bidden voor het eten in restaurants,
de zondag rust verwaterd. Wij houden ons
vaker bezig met een praktischere invulling van
de boodschap: “Heb uw naaste lief zoals uzelf”
en wenden liever in stilte/anonimiteit onze
talenten aan in het verenigingsleven,
hulporganisaties en de zorg voor anderen. Als
rode draad in de gesprekken werd opgemerkt
dat de samenleving de laatste jaren steeds
verder verruwt en verhardt en het eigen
belang neemt een steeds prominentere rol in.
Zaken die haaks staan op het christelijke
gedachtegoed. Daarna liepen wij in een
lichtprocessie naar het kerkplein om daar een
kruis van kaarsjes te vormen. Een nieuwe
traditie was geboren!

Toontje en Loes bedankt voor jullie initiatief
en de invulling van deze avond.

Carel Jungerling

Actie
Kerkbalans

Deze maand doen we via de actie
Kerkbalans weer een beroep op u om onze
kerk en kerkgemeenschap financieel te
steunen.

Dat is nodig om een vitale
kerkgemeenschap te kunnen blijven en
om onze kerk goed te kunnen
onderhouden. Helpt u uw kerk?

Verslag Nicolaasdag

28 November jongstleden mochten wij ruim 50
tachtigplussers verwelkomen bij de Nicolaas-

viering. In de dienst werd een tiental
parochianen gesterkt en gezalfd met het
sacrament voor zieken en ouderen. Waarna
onder het genoot van een lichte maaltijd werd
bijgepraat.

Veel van deze parochianen zijn niet meer in
staat om zelfstandig naar de dienst te komen
of ontvangen op het tijdstip van de
zondagsviering hun zorgmoment. Dit moment
van ontmoeten blijft een waardevolle
aanvulling op onze erediensten. Aan het slot
van deze gezellige middag ontving iedereen
een beschermengeltje. Dank aan de vlijtige
handwerkster die deze kerstgroet mogelijk
maakte.
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Cornelia Petronella Hilhorst-v. Wilgenburg

Corry werd in Hilversum
geboren op 13 augustus
1938, in een gezin met
zes kinderen. Na de
basisschool ging zij op
14-jarige leeftijd werken
als verkoopster in de
servieswinkel Giele. Later
heeft zij ook nog bij V&D
gewerkt.

Bij een Instuif leerde zij
Gijs kennen en in 1964
zijn zij getrouwd en gingen boven in het
klooster wonen; later verkasten zij naar
beneden en daar heeft Corry tot het laatst aan
toe gewoond. Ze kregen drie zoons; helaas
kreeg hun oudste zoontje kanker en stierf hij
veel te jong, vlak na zijn overlijden werd de
jongste zoon geboren.

Corry heeft altijd het consultatiebureau
schoon gehouden dat aan de voorkant van het
klooster gevestigd was. Ze kon er binnendoor
heen. Regelmatig werd ze gevraagd even een
handje te helpen om een kindje vast te
houden dat gevaccineerd moest worden. Ook
ging er veel tijd zitten in de EJOKA; het
gebouw schoonhouden, bitterballen bakken
voor de kaartclub en allerlei hand- en
spandiensten.

In 2001 overleed Gijs en moest zij alleen
verder; ze pakte de draad van het leven weer
op en was druk met haar kippen, tuin en kat.
Ook haar dagelijkse gang naar het kerkhof
waar Frank bij Gijs werd begraven was een
vast ritueel.

Veel plezier beleefde zij aan haar vier klein-
kinderen, oppassen en natuurlijk kwamen zij
ook veel bij oma aan de dijk.

14 Jaar geleden werd er bij haar slokdarm-
kanker geconstateerd en daar heeft zij een
zware behandeling voor moeten ondergaan
maar zij sloeg zich daar kranig doorheen en
bleef positief. Haar gezondheid werd met de
jaren wel minder en twee maanden geleden is
zij na een val in het ziekenhuis terecht
gekomen en na een korte revalidatieperiode in
Gooizicht moest zij weer naar het ziekenhuis
waar zij op donderdag 28 november in het
bijzijn van haar zoons rustig is ingeslapen.
Vrijdag 6 december hebben wij hier in de kerk
afscheid van haar genomen en haar begeleid
naar haar laatste rustplaats bij Gijs en Frank
op ons kerkhof.

Parochiéle Caritas Instelling

Heb jij de vraag ‘Red je het wel?’ weleens
gesteld?

Een op de vijf huishoudens kampt met
geldzorgen. En dat aantal groeit ook in onze
parochies. Uit onderzoek blijkt dat mensen
met geldzorgen soms wel tot vijf jaar wachten
voordat ze hulp inschakelen. De opgebouwde
schuld van het eerste jaar is dan inmiddels
vertienvoudigd. Het is daarom belangrijk om
naar elkaar om te zien en geldzorgen zo snel
mogelijk bespreekbaar te maken. Hoe lastig
het misschien ook lijkt, de kerk zou dé plek
moeten zijn waar in alle betrokkenheid en
veiligheid de vraag ‘Red je het wel?’ kan
worden gesteld.

Financiéle zorgen ontstaan vaak na
ingrijpende levensgebeurtenissen, bijvoorbeeld
als mensen uit elkaar gaan, langdurig ziek
zijn of hun inkomen verliezen. Iemand vragen
hoe het gaat en of hij/zij het financieel wel
redt, is dan een belangrijke stap. Toch vinden
veel mensen dit lastig. Zit deze persoon er wel
op te wachten?

Wie ben ik om dat te vragen? De ervaring leert
echter dat de vraag Red je het wel?’ voor veel
mensen met geldzorgen de eerste stap is naar
het inschakelen van hulp!

Als kerk willen we daar graag aandacht voor
vragen. En daarom doet de PCI van de HH.
Martha en Maria Parochie mee met de
campagne ‘Red je het wel?’ van HipHelpt en
SchuldHulpMaatje, in samenwerking met de
landelijke kerken.

Zo willen we parochianen bewust maken van
en een goed gesprek op gang brengen over
financién en de risico’s en oplossingen rond
dit thema. We helpen zo om met iemand in
gesprek te gaan en te vragen hoe het gaat. Het
komend jaar en daarna gaan we hier
aandacht aan besteden!

Ruud van ’t Pad Bosch, secretaris PCI



Liturgierooster

Datum Viering Aanvang |Voorganger Bijzonderheden
Zo 12 jan Taizé viering 10.00 uur |NICOZA Taizé viering
Kidskerk 11.30 uur Kidskerk

Do 16 jan Koffieochtend 10.00 uur |- Koffieochtend Waker

Zo 19 jan Oec. viering 11.00 uur St.Jan Laren

Do 23 jan Communieviering |10.00 uur |PGV

Zo 26 jan Eucharistieviering |10.00 uur |W. van Wegen met gasten uit Friersdale
i.s.m. PGV Gemengd koor

Do 30 jan Eucharistieviering |10.00 uur |G. Nijland

Zo 2feb Communieviering |10.00 uur |PGV Samenzang

Do 6 feb Communieviering 10.00 uur |B. van Wilgenburg

Zo 9feb Communieviering 10.00 uur |B. van Wilgenburg | Gezinsviering Jong en Oud’

Do 13 feb |Communieviering |10.00 uur |Loes en Toontje

Zo 16 feb Communieviering |10.00 uur |A. van Gaans Samenzang

Do 20feb |AVE-ochtend 10.00 uur Aandacht voor Elkaar

Zo 23 feb Eucharistieviering |09.00 uur |J. Skiba Gemengd koor

Do 27 feb Communieviering 10.00 uur |PGV

Zo 2 mrt |Communieviering 10.00 uur PGV Gezinsviering Carnaval

Koor Nicoza

Via www.kerkomroep.nl zijn alle vieringen thuis mee te beleven.
Het kerkboekje van een communieviering vindt u op de website.
Kijk daarvoor onder ‘alle vieringen’ bij de desbetreffende viering.

marthamaria.nl

secretariaat@marthamaria.nl

Wakkerendijk 60, 3755 DD Eemnes
Telefoon: 035-5312789
Alléén bij overlijden: 035-6035518
nicolaaskerkeemnes@gmail.com

Het locatiesecretariaat is geopend op
Maandag van 9.00 - 12.00 uur
Donderdag van 9.00 - 13.00 uur

IBAN Bank: NL20 RABO 0315.9015.35
Kerkbalans: NL86 RABO 0315.9416.69

kerkeemzeem@gmail.com

Gea van der Heiden

kerkeemleden @gmail.com

Vierkante Bosje 53, Eemnes

Wakkerendijk 66a, Eemnes

Telefoon 06-13623547
Carel Jungerling 035-5387601
Hans Albers 06-26744574

Toontje van ‘t Pad Bosch  06-23314233

Nico Seure 06-10157979
rkeemnes.kerkhofbeheer@gmail.com

Een bijdrage aan de collecte kunt u via de QR code doen.

secretaris: Mascha van Oosterhout
kerkeemsecr@gmail.com
budgethouder: John van der Kolk
kerkeempenn@gmail.com (financién)
gebouwenbeheer: Jos Willink
kerkeembeheer@gmail.com
diaconie: Henk Hendriks
kerkeemdiaconie@gmail.com
communicatie: Eerhard Huiden

kerkeemcomm@gmail.com

kerkeemjeugd @gmail.com

Loes Wiggerts: 06-40415684
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