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OPENINGSLIED: ZINGT GOD DE HEER    PP368   

OPENINGSWOORD 

STILTE  

GEBED OM VERGEVING 
V: Heer, U bent ons nabij, vergeef ons, 
 wanneer wij ons door U verlaten voelden 
 en het erbij lieten zitten. 

A:  

V: Christus, u bent het die ons de weg wijst 
 en ons voert naar de Bron van het leven. 
 Vergeef ons, wanneer wij ons in ongeloof 
 van U afkeerden. 

A: Neem mij aan zoals ik ben. Zuiver uit wie ik zal zijn. 
 Druk Uw zegel op mijn ziel en leef in mij. 

V:  Heer, U roept ons om mensen tot leven te wekken 
 en in gemeenschap te leven, 
 vergeef ons, wanneer wij onze eigen weg gingen, 
 zonder ruimte voor de ander. 

A: Neem mij aan zoals ik ben. Zuiver uit wie ik zal zijn. 
 Druk Uw zegel op mijn ziel en leef in mij. 

LOFZANG: ALLES WAT ADEM HEEFT     PP158  

WOORDDIENST 

GEBED BIJ DE OPENING VAN DE SCHRIFT 
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EERSTE LEZING 

Tekst van W. Verhulst uit ‘Geloven in de dageraad’. 

Zij zag haar Zoon opgroeien, jong en wild, 
met iets ontembaars in Zijn ogen en Zijn haren. 
Zij zag hem verre wegen gaan, 
onbegaanbare paden in de bergen, 
tot in de woestijn, dagenlang. 
Zij luisterde vaak naar Zijn verhalen, 
maar verstond nooit helemaal wat Hij bedoelde. 
Zij zag Hem over zieken gebogen, 
zij zag Hem kleine kinderen optillen in het zonnelicht. 
Zij zag hoe Hij melaatse mensen tegemoet ging, 
terwijl alle anderen terugweken. 
Zij zag Hem binnengaan bij zondaars om er te eten, 
en hoorde van een grote zondares die Hem gezalfd had. 
Zij zag haar zoon toen Hij werd weggevoerd 
en hoorde mensen zeggen: 'Het moest er eens van komen.’ 
Op de heuveltop waar alle misdadigers worden terechtgesteld, 
heeft zij Hem opnieuw teruggezien. 
Hij scheen zo ver, zo onwezenlijk ver, 
ook al kon zij nog enkele lieve woorden van Hem opvangen. 
Zij werd de stille kracht bij de verslagen vrienden, 
die vrouw die, alle leed gedragen, vrede had gevonden. 
Zij heeft de leerlingen door de eerste strijd geloodst 
en door de eerste ruzies, 
zodat zij ‘moeder' gingen zeggen tegen haar. 
Zij zag hen verre wegen gaan over zeeën en over bergen, 
naar alle mensen, grote en kleine. 
Zij luisterde naar hun verhalen 
en zij begreep dat Hij nog altijd levend was. 
En toen zag zij hoe, overal ter wereld, 
slaven werden vrijgelaten, 
armen niet verstoten en zieken met liefde werden opgenomen. 
Toen zij het wonder zag gebeuren van de nieuwe wereld, 
toen zegde zij stilletjes voor zich uit: 
‘Magnificat. Hij maakt alles groot.’ 

TUSSENZANG: MIJN HERDER IS DE HEER   PP104 
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EVANGELIE (staande) 
Joh. 10, 14-16, 27-30 

Jezus zei: ‘Ik ben de goede herder. Luister! Een goede herder geeft 
zijn leven om zijn schapen te redden. Maar iemand die ervoor be-
taald wordt om op de schapen van een ander te passen, doet dat 
niet. Dat is geen echte herder. Hij zorgt niet goed voor de schapen, 
want ze zijn niet van hem. Als er een wolf aan komt, laat zo iemand 
de schapen in de steek en vlucht weg. Dan valt de wolf de schapen 
aan en jaagt ze uit elkaar. 
Ik ben de goede herder. Zoals een herder voor zijn schapen zorgt, 
zo zorg ik voor de mensen die bij mij horen. Ik geef mijn leven voor 
die mensen. Want ik ken hen, en zij kennen mij. Net zoals ik de 
Vader van dichtbij ken en zoals hij mij van dichtbij kent. 
Ook buiten Israël zijn er mensen die bij mij horen. Ook voor hen 
moet ik zorgen. En ook zij zullen naar mij luisteren en mijn volge-
lingen worden. Alle mensen die bij mij horen, zullen één grote kud-
de met één herder zijn. 
Hij zei ook: ’De mensen die bij mij horen, luisteren wel naar mij. Ik 
ken hen, en zij volgen mij. Ik zorg ervoor dat ze gered worden, ik 
geef hun het eeuwige leven. En niemand kan hen bij mij weghalen. 
Want mijn Vader heeft mij de hoogste macht gegeven. De Vader en 
ik zijn samen één. En niemand kan God, de Vader, iets afnemen.’ 

ACCLAMATIE: HET WOORD DAT IK JOU GEEF   PP51 
(staande)  

OVERWEGING 
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LIED: KOM ZING HET LIED VAN EVA 







GELOOFSBELIJDENIS (staande) 
Ik geloof in de God van het leven, 
die vreugde vindt in elk mensenkind, 
die als een herder zoekt 
totdat hij het verlorene heeft gevonden, 
die zorgzaam is als een vader en een moeder, 
die oog hebben voor het kleinste 
en hun kinderen niet in de steek laten. 
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Ik geloof in Jezus Christus, Gods zoon, 
die mij laat zien wie God is, 
in zijn blijdschap om mensen die hij weer op hun voeten zet, 
gaat de hemel open, 
en is er uitzicht ook voor mijn kleinheid. 
 
Ik geloof in de Geest van God 
die zich op de meest onverwachte momenten openbaart 
in de vreugde van mensen 
die meeleven met een nieuw begin, 
met hervonden kansen van anderen. 
Ik geloof dat die Geest zich ook in mij openbaart. 
 
Ik geloof in de gemeenschap 
die ontstaat in mensen 
die het zoeken niet moe worden, 
die het vinden vieren, 
in dankbaarheid aan de God van het leven.  
Amen. 

VOORBEDEN (na elke bede zijn we een moment stil) 

COLLECTE 

U kunt ook een bijdrage leveren middels de QR-code. 
Scan deze code om € 3,- te doneren aan onze geloofsge-
meenschap. 

COLLECTELIED: BROOD HIER GEDEELD (IONA) 
Vreugde – om hier vrij te komen  
’t woord en ’t lied te verstaan  
horen van hoop en van dromen  
om waar ook vandaan  
zoekend Zijn naam  
een weg ten leven te gaan.  

Brood – hier gedeeld om het leven  
voedsel om verder te gaan  
teken van liefde, gegeven  
in ons bestaan  
om in Gods naam  
de weg van Jezus te gaan.  
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Handen – bereid om te delen,  
mensen, geplaatst in het licht,  
teken dat breuken wil helen, tot ons gericht  
om in Godsnaam  
de weg van de liefde te gaan. 

COMMUNIEVIERING 

OPHALEN VAN HET H. BROOD (staande)  

COMMUNIEGEBED 
V:  God, hier staan wij voor U, 
 niet goed wetend wat te zeggen. 
 Soms bent U God voor ons, of Vader, of Moeder, 
 dan weer weten we niet wie U bent, waar U bent, 
 en zoeken wij U vol twijfel. 
 Vaak kennen we U als vriend, 
 als helper, als vertrouwenspersoon, als herder of herderin, 
 en kunnen we echt met U praten. 
 Ook zijn er dan weer tijden 
 dat we twijfelachtig wachten 
 tot U zich kennen laat. 

V:  Maar wij weten, God, 
 dat wij naar de mensen moeten kijken. 
 Daarin openbaart U zich. 
 Nooit heeft U zich zo goed laten kennen 
 als in Jezus Christus, die Uw kind genoemd wordt. 
 Jezus, die toch echt een mens was 
 die het opnam voor de armen, 
 voor die oude man, voor die zieke vrouw, 
 dat kleine kind, voor dat slachtoffer van 
 zinloos geweld, voor die eenzame mens. 

A:  Alles heeft hij welgedaan, tot wie zou ik anders gaan. 
 (Refrein PP 257) 

V:  Die Jezus die rondtrok op een eenvoudige ezel. 
 Die niets anders heeft bezeten 
 dan dat ene, dat Hij Liefde noemde. 
 Die iedereen recht heeft gedaan. 
 En ons mensen, ook in onze tijd laat zien 
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 hoe goed het is om zorg te hebben voor elkaar, 
 oog te hebben voor elkaar. 

V:  Tot het uiterste is deze Herder gegaan 
 toen Hij zelfs voor ons wilde sterven. 
 Dit teken van liefde, God, vergeten wij nooit. 
 Hij was de mens waarin wij U kennen. 
 Daarom willen wij hem gedenken 
 nu wij rond deze tafel samenkomen 
 om zijn teken van liefde te stellen 
 als wij zeggen: dit-ben-ik-voor-jou. 

A:  Alles heeft hij welgedaan, tot wie zou ik anders gaan. 

V:  God, doe ons beseffen 
 dat wij Jezus nadoen  
 als wij Brood aan elkaar doorgeven, 
 als wij anderen rust en vriendschap willen bieden, 
 als wij willen delen met hen die het nodig hebben 
 en als wij aan elkaar Uw liefde willen geven. 
 God, Gij nodigt ons uit aan uw tafel, 
 sterk ons in ons pogen echte christenen te zijn. 
 Amen. 

ONZE VADER 
God, Vader en Moeder, 
graag zouden wij in deze wereld 
Uw naam geheiligd zien. 
Mochten steeds meer mensen U kennen 
als God-met-ons. 
Uw Rijk kome! 
Een rijk van liefde, vrede en gerechtigheid. 
Uw wil geschiede, 
want U wilt dat wij gelukkige mensen zijn. 
Wij vragen U om het dagelijks brood, 
om het nodige voedsel voor wie honger heeft 
en om de moed om ons voedsel te delen. 
Vergeef ons onze schuld, 
want dikwijls zijn wij onverschillig voor Uw liefde. 

Leer ons de anderen vergeving te schenken, 
steeds opnieuw, zonder bitterheid. 
Leid ons weg uit de bekoring 
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van hoogmoed en onoprechtheid. 
Want U bent de vrede en de vreugde, 
de kracht en de heerlijkheid 
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

VREDEWENS  

LIED: DE VREDE VAN DE AARDE EN DE HEMEL (IONA) 

 

UITNODIGING TOT DE COMMUNIE  
Het is de Heer zelf, die ons telkens uitnodigt aan Zijn tafel.   
Kom dan en eet van het brood dat wij met eerbied bewaard  
hebben en moge de Heer zelf onze vrede zijn. 

A: Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,  
 maar spreek slechts één woord, en ik zal gezond worden. 

LUISTERLIED:  
GEBED VOOR ALLE VROUWEN (AVE MARIA)   
Tekst en muziek: Elly Zuiderveld-Nieman / Gounod 

Laat ons bidden voor de vrouwen, 
voor de vrouwen van de aarde, 
voor de lasten die ze sjouwen, 
voor de kinderen die ze baren, 
voor de zorgen die ze dragen, 
voor hun onvervulde vragen, 
wees hen nabij. 

Laat ons bidden voor de vrouwen, 
voor de meisjes die ze waren, 
vol van hoop en zelfvertrouwen, 
met hun zongebleekte haren, 
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met hun sluiers en hun vlechten, 
die voor recht en vrede vechten, 
wees hen nabij. 

Laat ons bidden voor de vrouwen, 
waar ter wereld ze ook wonen, 
in hun hutten, flatgebouwen, 
in hun eigen denkpatronen, 
hooggehakte, laaggeschoolde, 
zelfbewuste en verdoolde, 
wees hen nabij. 

Laat ons bidden voor de vrouwen, 
voor de oude, voor de jonge, 
voor de prinsen die ze trouwden, 
voor de liedjes die ze zongen, 
voor de baby's die ze zoogden, 
voor de tranen die ze droogden, 
bid voor hen, bid ook voor mij. 
Wees ons nabij. 
Amen. 

SLOTGEBED 

MEDEDELINGEN 

SLOTTEKST 
Naar Wim Holterman osfs 

Herderin zijn is geen sinecure, niet iets van ‘zomaar even doen’. 
Het vraagt om trouwe nabijheid, om zorgzame vastberadenheid. 
Een herderin ziet de ander aan met ogen van respect en behoud. 
Zij gunt alle goeds en schept daarvoor voorwaarden. 
Zij stuurt naar grazige weiden, naar leven in overvloed,  
naar recht en vrede zonder einde. 
Een herderin laat niemand vallen. 
Zij is er als een stut en steun in goede en in kwade dagen. 
Zij geeft van haar leven, van haar liefde en solidariteit. 
Zij is een mens uit één stuk, begaan met mens en wereld,  
in Gods naam. 
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Wij worden allen geroepen  
om elkaars herderin of herder te worden, 
om van ons leven te geven voor andermans geluk en toekomst. 

De enige Goede Herder is daartoe ons Voorbeeld,  
onze Bron van inspiratie.  
Hij nodigt ons uit te leven  
in trouw aan de mensen en aan God,  
ons leven lang. 

ZENDING EN ZEGEN (staande) 

SLOTLIED: WIJ GROETEN U, O KONINGIN   PP357 
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