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Welkomstlied: (staande) De vreugde voert ons naar dit huis 
 

 
 

Dit huis van hout en steen, dat lang 
de stormen heeft doorstaan, 
waar nog de wolk gebeden hangt 

van wie zijn voorgegaan, 
 
Dit huis, dat alle sporen draagt 

van wie maar mensen zijn, 

de pijler die het alles schraagt, 
wilt Gij die voor ons zijn? 
 
Zal dit een huis, een plaats zijn waar 
de hemel open gaat, 
waar Gij ons met uw eng’len troost, 

waar Gij U vinden laat? 
 
Onthul ons dan uw Aangezicht, 
uw Naam, die met ons gaat 
en heilig ons hier met uw licht, 
uw voorbedachte raad. 
 

Vervul ons met een nieuw verstaan 
van ’t Woord, waarin Gij spreekt, 
En reik ons zelf als leeftocht aan 
het Brood, dat Gij ons breekt. 
 
Dit huis slijt met ons aan de tijd, 

maar blijven zal de kracht 
die wie hier schuilen verder leidt 
tot alles is volbracht. 
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Welkomstwoord 

 
Lied om ontferming: Gij hart, Gij bron van leven 
 

 

 
 
Gij vuur dat voor ons uittrekt, ontferm U over ons. 
Gij vlam, Gij licht in mensen, ontferm U over ons. 
 
Gij woord, dat door ons mens wordt, ontferm U over ons. 

Gij stem in ons geweten, ontferm U over ons. 
 
Lofzang:   Zingt van de Vader     P.P 43 
 
Openingsgebed     

Woorddienst  

 
Eerste lezing:   Jesaja 66,10-14c  
 
Juich, als je van Jeruzalem houdt, wees blij! De mensen die eerst 
verdrietig waren over de stad, kunnen nu vrolijk zijn! Want in 
Jeruzalem zullen jullie getroost worden, daar zullen jullie het goed 

hebben. Jeruzalem is net als een moeder die voor je zorgt. En jullie 
zijn haar kinderen, die drinken aan haar borst. Jullie zullen meer 
dan genoeg hebben en sterk worden. 
De Heer zegt tegen zijn volk: ‘Net zoals het water van een rivier 
altijd stroomt, zo zal er in Jeruzalem altijd vrede zijn. Daar zal ik 
voor zorgen. En zoals uit een rivier steeds maar water komt, zo 

zullen andere volken steeds met geschenken komen. Die 

geschenken zijn voor jullie. In Jeruzalem zullen jullie veilig zijn, net 
als kinderen die bij hun moeder op schoot zitten. In Jeruzalem 
komt er een eind aan jullie verdriet. Want ik zal jullie troosten, 
zoals een moeder haar kinderen troost. Dan laat ik aan jullie mijn 
macht zien, en aan de vijanden mijn woede. Als jullie dat zien, 
zullen jullie vrolijk en gelukkig zijn. Jullie krijgen weer kracht. Jullie 
kracht zal snel groeien, net zoals jonge plantjes snel sterker 

worden. 
 
Zo spreekt de Heer. – Wij danken God. 
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Tussenzang:  Om voor elkaar te zijn 

 
 
Evangelie:  Lucas 10, 1-12. 17-20   

 

De Heer koos 72 leerlingen uit. Hij stuurde hen twee aan twee op 
weg, naar alle plaatsen waar hij zelf ook heen wilde gaan. Hij zei 
tegen de leerlingen: ‘Het goede nieuws moet overal verteld worden. 
Maar er zijn te weinig mensen om dat te doen. Vraag daarom aan 
God of hij meer mensen stuurt. Dan kan het goede nieuws overal 
verteld worden. 
Ga nu op weg! Maar let op, want het zal gevaarlijk zijn voor jullie. 

Net zo gevaarlijk als het voor lammetjes is om tussen wolven te 
lopen. Neem geen geld mee, en ook geen tas of schoenen. En groet 

niemand onderweg.’ 
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Jezus zei verder: ‘Als je een huis binnengaat, zeg dan eerst: ‘Ik 

wens dit huis vrede.’ Als daar iemand woont die vrede wil, dan 
komt daar ook vrede. Maar als daar niet zo iemand woont, dan 
komt daar geen vrede. En ga niet steeds naar een volgend huis, 

maar blijf in het huis waar je ontvangen wordt. Eet en drink wat de 
mensen je geven. Daar hebben jullie recht op, want jullie werken 
hard. 
Als je in een stad komt waar je welkom bent, kun je eten wat de 

mensen je geven. Maak daar de zieke mensen beter en zeg tegen 
hen: ‘Gods nieuwe wereld is dichtbij.’ 
Maar soms ben je niet welkom in een stad. Dan moet je de straat 
op gaan en zeggen: ‘We vegen het stof van jullie stad van onze 
voeten. Want jullie hebben de verkeerde keus gemaakt. Maar denk 
erom: Gods nieuwe wereld is dichtbij.’ 

Luister naar mijn woorden: Als God rechtspreekt over de wereld, 
zal hij zo’n stad zwaar straffen. Nog zwaarder dan Sodom.’ 
De 72 leerlingen kwamen terug van hun reis. Ze waren blij en 
zeiden: ‘Heer, zelfs de kwade geesten gehoorzaamden ons toen we 

uw naam noemden.’ 
Jezus zei tegen hen: ‘Luister! Jullie kunnen zonder gevaar op 
slangen en giftige spinnen gaan staan. Zo sterk heb ik jullie 

gemaakt. Niets kan jullie nog kwaad doen. Want ik heb gezien dat 
Satan uit de hemel gevallen is en zijn macht is kwijtgeraakt. 
Maar jullie moeten niet blij zijn omdat de geesten jullie 
gehoorzamen. Nee, jullie moeten blij zijn omdat het eeuwige leven 
voor jullie bestemd is.’ 
 

Zo spreekt de Heer. – Wij danken God. 
 
Acclamatie: (staande)   Groot is de wereld   P.P 228 
 

Overweging  
 
Geloofsbelijdenis (staande) 

 
Wij geloven in één God, Vader van al wat leeft. 
Wij geloven in zijn eeuwig woord,  
Mens geworden zoals wij, om God te zijn met ons. 
Zijn naam is: Jezus die redt. 
Hij is het beeld van Gods liefde, 
trouw aan zijn opdracht tot in de dood.  

Hij leeft voort, de verrezen Heer. 
Hij roept ons op tot ons eigen geluk,  
om met Hem zijn weg door de wereld te gaan.  
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Wij geloven in de Geest die hij ons schonk,  

in het blijvend verbond van God met de mensen.  
Jezus heeft ons samengeroepen en uitgezonden  
om te doen wat ook Hij heeft gedaan: 

om te dienen en te verlichten,  
om te dragen de zonden van de wereld,  
om te stichten vrede op aarde.  
In zijn geest bezitten wij de kracht  

om de wereld te herscheppen,  
Om eeuwig voort te leven,  
want Hij is een god van levenden. Amen. 

Voorbeden  

Na elke bede bidden we: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons 
 

Collecte    
U kunt ook een bijdrage leveren middels de QR-code.  
Scan de QR code om te doneren aan onze 
geloofsgemeenschap. 
 

 

Collectelied: 
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U bent het brood van God gegeven, 
de spijze van de eeuwigheid; 
U bent genoeg om van te leven 

voor iedereen en voor altijd. 
U voedt ons nog, o hemels brood,                                            
met leven midden in de dood. 
 

O Christus, ons van God gegeven, 
U tot in alle eeuwigheid 
de weg, de waarheid en het leven, 
U bent de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis 
uw kerk die in de wereld is. 

 

Communieviering 
 
Ophalen van het H. Brood (staande)  

 
Communiegebed  

 
Barmhartige God 
wij danken U voor uw Woord,  
de weg van vrede voor deze aarde: 
uw Woord dat mensen troost 
en dat ons tegemoet komt 
tot in het hart van ons huis, 

tot in het hart van ons leven. 
 

 
 
Wij danken U voor Jezus Messias, 
die ons uitnodigt zijn vrede verder te dragen 
en zelf mensen van vrede te worden. 
Hij heeft ons dat voorgeleefd: 

Zonder oordeel trad Hij anderen tegemoet, 

deed hun recht, gaf hun nieuwe levenskracht. 
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Wij danken U voor het Brood 

dat wij gebroken hebben en gedeeld. 
Het schenkt ons de levenskracht 
van Jezus, uw Zoon en onze broeder. 
Dat het ons voeden en sterken mag, 
vandaag en zolang de wereld duurt. 
 

 
 

Onze Vader 
 
Vredewens  (orgelspel) 

 
Uitnodiging tot de communie 

 
Lied na de communie:  Breken en delen (2x)  P.P 174 

 
Slotgebed 
 
Mededelingen  

 
Slottekst:  Door Jezus aangewezen 

 
Jezus zond 72 leerlingen voor zich uit. 
Zij zijn medewerkers aan zijn boodschap. 
Hij geeft hen een aantal richtlijnen mee. 
Door geen enkele ballast mogen ze gehinderd worden. 
Ze hebben maar één boodschap: 
"Vrede, want het Rijk Gods is u nabij!". 

Het is een boodschap, die kwetsbaar maakt. 
Er is geen plaats voor macht of aanzien. 
Niemand kan zich op iets laten voorstaan. 
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Voor Hem telt alleen maar wie je bent, 
niet wat je bent of wat je hebt. 
De leerlingen - en zijn wij dat ook niet? - 

gaan met lege handen maar met een hart vol liefde. 
Want in het Rijk van God gaat het 
om mensen en om een paradijselijke wereld. 
Iedereen moet daar tot zijn recht kunnen komen. 

Het gaat er om een leven van delen, 
zodat er voor allen genoeg is. 
Ieder van ons is de aangewezen persoon 
om in die geest de weg te gaan 
van mens tot mens, van hart tot hart. 
Het is de weg, die Jezus zelf is gegaan; 

een weg van de stervende graankorrel 
die leven geeft in overvloed. 
 
Wim Holterman osfs 

 
Zending en zegen:  (staande) 
 

Allen: God moge ons zegenen op al onze wegen.  
Hij moge ons nabij zijn op de paden,  
die wij gaan, dat wij in vreugde uittrekken  
en in vrede thuiskomen bemoedigd door het woord,  
dat Hij tot ons spreekt.  
Wij mogen van hier gaan onder de Naam van de Vader,  
en de Zoon en de heilige Geest. Amen 

 
 
Slotlied: (staande)  Wij hebben voor u gebeden P.P 353 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
*Indien u de overweging inspirerend vond en deze nog eens zou willen 

nalezen, dan kunt u aan de voorganger vragen om deze aan u te mailen of te 

sturen. 


