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MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP 

NIEUWSBRIEF  
April 2025  

 

 

 

 

 

NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 
 

VIERINGENROOSTER 
 

• Zondag 13 april, Palmzondag, 9:00 Eucharistieviering, celebrant: pastor 

G. Nijland 

• Dinsdag 15 april, 10:00 gebedsviering 
• Donderdag 17 april, Witte Donderdag, 19:30 Eucharistieviering, 

celebrant: pastor F. Zwarts, m.m.v. Ecclesiakoor 
• Vrijdag 18 april, Goede Vrijdag, Kruisweg, 15:00 gebedsviering, 

voorgangers: diaken W. Kremer en Ds. W. van Laar 
• Vrijdag 18 april, Goede Vrijdag, Kruisverering, 19:30 gebedsviering, 

voorganger: diaken A. van Gaans 
• Zaterdag 19 april, Paaswake, Maartenskerk in Maartensdijk om 19:00 

uur Eucharistieviering, celebrant: pastor F. Zwarts, m.m.v. Ecclesiakoor en 
Maartenskoor  MICHAELKERK IS DICHT 

• Zondag 20 april, Eerste Paasdag, 10:00 Woord en Communieviering, 
voorgangers: W. Eurlings en I. Elsevier 

• Dinsdag 22 april, 10:00 gebedsviering 
• Zondag 27 april, Woord en Communieviering, voorgangers: I. Elsevier en 

K. van Gestel 
 

• Zondag 4 mei, 10:00 Woord en Communieviering, voorganger: diaken A, 
van Gaans 

• Woensdag 7 mei, 10:30 Eucharistieviering, celebrant: pastoor J. Skiba, 
 
 

• Iedere zondagochtend zendt KRO-NCRV op NPO 2 een eucharistieviering uit, 

vanuit een wisselende locatie in Nederland. Aanvang: 10.00 uur. 
 

• Iedere zondag worden er vieringen vanuit onze parochie uitgezonden; zie 
hiervoor https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/   

De Eucharistieviering vanuit ons Eucharistisch centrum wordt om 11:00 uur 

uitgezonden via Kerkomroep 
 

https://marthamaria.nl/vieringen/?gemeenschap=michaelkerk-de-bilt 

  

https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/12319
https://marthamaria.nl/vieringen/?gemeenschap=michaelkerk-de-bilt
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  om te gedenken, overledenen in maart 
 

    1 maart  mw. E.A.M. van der Bruggen-Severijns  Bilthoven 

    4 maart  dhr. G.J. Polman      Bilthoven 

  14 maart  dhr. A.J.E.M.T. Muffels     De Bilt 

  19 maart  mw. Z. van Dam-Hancz    De Bilt 

  23 maart  dhr. H.S. Nieuwstad     De Bilt 

  25 maart  dhr. G.H. Osseforth     Bilthoven 

 

Laten we onze gestorvenen in ons gebed herdenken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

BEZINNING      
 

Neem even de tijd,  

heel even om je naaste te zien,  

te ontmoeten op je weg. 

Neem even de tijd,  

heel even maar, om in stilte zijn schepping  

te bewonderen op je weg. 

Neem even de tijd,  

heel even maar, om te genieten,  

dankbaar te zijn op je weg. 

Neem even de tijd,  

heel even maar, om te denken dat elke nieuwe dag  

een gave, maar ook een opgave is op je weg. 

Neem even de tijd,  

heel even maar, om te kijken,  

waar je kunt helpen op je weg. 

Neem even de tijd,  

heel even, om gelukkig te zijn en  

ruimte te geven aan de ander op je weg.  
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Palmpasen 2025 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kom en maak je eigen Palmpaasstok. 

Op zondag 13 april om 9:00 uur vieren we in de Michaëlkerk Palmpasen. We 

willen jullie graag allemaal uitnodigen om dit met ons mee te vieren. 

Bij Palmpasen hoort natuurlijk een eigengemaakte Palmpaasstok. 

Daarom organiseren we speciaal voor de kinderen op zaterdagmiddag 12 april 

een creatieve middag. Kom langs en maak je eigen Palmpaasstok.  

Je bent van 14:00 tot 16:00 uur welkom. 

Wil je meedoen? Stuur zo spoedig mogelijk een berichtje naar 

tvaldezlazo@gmail.com  

Wij zorgen voor alle materialen. We hebben een beperkt aantal stokken. Het 

is fijn als je jouw eigen stok meeneemt om te versieren. 

 

Teresa, Gabriella en Monique 

Namens de Pastoraatgroep Michaël Laurens  

mailto:tvaldezlazo@gmail.com
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Paastriduüm 

Volgende week begint de Goede Week. Deze begint op 13 april met de viering 

van Palmzondag: een Eucharistieviering om 9:00 uur, waarin pastor Nijland 

de celebrant zal zijn.  

We hopen dat het wat vroege uur u er niet van zal weerhouden om in groten 

getale naar de kerk te komen om de intocht van Jezus in Jeruzalem te 

herdenken. 

In diezelfde week begint het Paastriduüm. De vieringen zijn als volgt (zie ook 

Nieuwsbrief van Maart): 

Witte Donderdag, 17 april, 19:30 uur, Eucharistieviering met pastor F. 

Zwarts als celebrant. We vieren deze Witte Donderdag samen met de 

parochianen van de gemeenschap Sint Maarten uit Maartensdijk. De viering 

vindt plaats in de Michaëlkerk. 

Goede Vrijdag, Kruisweg, 18 april, 15:00 uur, Gebedsviering, met diaken 

W. Kremer en Ds. W. van Laar als voorgangers.  

Goede Vrijdag, Kruisverering, 18 april, 19:30 uur, Gebedsviering met 

diaken A. van Gaans als voorganger. 

Paaszaterdag, Paaswake, 19 april, 19:00 uur, Eucharistieviering met 

pastor F. Zwarts als celebrant. We vieren de Paaswake samen met de 

parochianen van de gemeenschap Sint Maarten in Maartensdijk (dus niet in 

de Michaëlkerk).  

Paaszondag ten slotte, 20 april, 10:00 uur, Communieviering in de 

Michaëlkerk. Voorgangers zijn Willy Eurlings en Irene Elsevier. 

Zoals ook al uitgelegd in de Nieuwsbrief van Maart is de reden waarom we 

ervoor gekozen hebben om samen met de gemeenschap Sint Maarten Witte 

Donderdag en de Paaswake te vieren, dat we op deze manier voor beide 

vieringen een priester konden krijgen vanuit de parochie. Ook voor onze 

dirigent Peter Steijlen is het op deze manier veel praktischer. En tot slotte de 

belangrijkste reden: het is eigenlijk veel fijner om met zoveel mogelijk 

mensen samen deze heilige dagen te vieren! 

De consequentie van deze keuze is dat het niet voor iedereen het makkelijk is 

om in Maartensdijk te komen. Daarom nogmaals de vraag om eens om u 

heen te kijken of u iemand weet die geen vervoer heeft en die misschien met 

u wilt meerijden, of, als u zelf geen vervoer heeft: spreek eens iemand aan 

en vraag of u mee kunt rijden. Zo moeten we er met z’n allen toch uitkomen 

en samen mét de parochianen van Sint Maarten deze dagen kunnen vieren. 

Irene Elsevier  
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Paascollecte 

In de viering van Paaszondag zal er weer een tweede collecte zijn, de 

Paascollecte. 

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het project van Vastenactie: 

Schoner koken, beter leven. 

Het is een project in Oeganda, waar een groep vrouwen ontdekt heeft hoe ze 

van gft-afval briketten kunnen maken die ze vervolgens gebruiken om hun 

kookvuren mee te stoken. Op die manier sparen ze het oerwoud, beperken ze 

de uitstoot van schadelijke stoffen, verminderen ze zwerfafval én besparen ze 

dagelijks veel geld. Met de verkoop van de briketten kunnen ze bovendien 

extra inkomsten genereren. 

Lees meer op de website van Vastenactie. 

 

 

 

 

Koffie/ thee zetters gevraagd! 

Na de viering blijven er veel mensen gezellig een kopje koffie of thee drinken. 

Het groepje vrijwilligers die dit (klaar) zetten wordt steeds kleiner, daarom 

deze oproep wie wil ook eenmaal per 4 of 6 weken koffie/ thee zetten? En na 

afloop helpen met de afwas. 

Geef u op bij het secretariaat : telefoon: 030-2200025 (do. ochtend) of per 

mail: info@katholiekekerkdebilt.nl 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.vastenactie.nl/vastenactie
mailto:info@katholiekekerkdebilt.nl
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Doe mee met het Vormselproject 

Zit jij in groep 8 of ben je al wat ouder en wil je ontdekken wat het Vormsel voor 

jou kan betekenen? Dan nodigen we jou en je ouders van harte uit om deel te 

nemen aan ons voorbereidingstraject voor alle jongeren uit de parochie. 
 

In februari 2026 vindt de feestelijke Vormselviering plaats. Om je daar op voor te 

bereiden gaan we in zeven bijeenkomsten samen in op vragen als: Wat geloof ik? 

Wat betekent het Vormsel voor mijn leven?  Wat is bidden? En het belangrijkste: 

jij beslist zelf aan het einde of je het sacrament wilt ontvangen. 

Informatieavond voor ouders 

• Woensdag 14 mei om 20.00 uur 

• Locatie: De Schoter, Wakkerendijk 60, Eemnes (naast de H. 

Nicolaaskerk) 

Daarna starten we samen met de eerste twee bijeenkomsten op 19 mei en 4 

juni, afwisselend in Soest en Eemnes. De avonden duren van 19.15 tot 20.45 

uur. 

Wat zeggen ouders? 

"Ook als je zelf een dolend schaap bent, zullen jij en je kind zich weer meer 

verbonden voelen met de RK-kerk en met God." 

"Deze avonden zijn een verrijking en een ervaring voor de rest van je leven, dus 

het zou elk kind goed doen." 

En de vormelingen? 

"Gewoon meedoen! Het is heel leuk en je leert er ook wel wat." 

"Wanneer de vormselviering klaar is, voel je je net nieuw en gezegend." 
 

Aanmelden 

Meld je aan voor de informatieavond bij Marga van Kleinwee via 

kleinwee@xs4all.nl of telefonisch op 035-5389849. We ontvangen graag jouw 

aanmelding uiterlijk op 8 mei, zodat we weten op hoeveel mensen we kunnen 

rekenen. 
 

We kijken ernaar uit om samen op weg te gaan!
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Uitnodiging voor de seniorenviering op  

woensdagmorgen 7 mei om 10.30 uur 

 

Wij nodigen U allen van harte uit voor de seniorenviering in de (Maria) maand 

mei in de Michaelkerk aan de Kerklaan in De Bilt op woensdag 7 mei a.s.  

We zullen om 10.30 uur eerst samen de Eucharistie vieren, pastoor J. Skiba 

is de celebrant in de viering. Het koor Memento zal zingen o.a. de hymne van 

het Jubeljaar: “Vlam van liefde, hoop die ons doet leven “ 

Na de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en na te praten bij de 

koffie/thee in de ontmoetingsruimte. 

Voor opgave voor vervoer kunt u het secretariaat bellen op donderdag van 9-

12 uur, tel.: 030-2200025 of u regelt vervoer zelf bijv. de regiotaxi of belt 

Ans Weerdenburg, 06-47061430. 

Gebedsintenties kunt u doorgeven aan de medewerkers van het secretariaat. 

Wij hopen U allen te mogen begroeten. Van harte welkom! 

Met vriendelijke groeten: 

 

Wijkcontactgroep Michael-Laurens gemeenschap De Bilt/Bilthoven.  
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Herstel van de stroomvoorziening op het kerkhof? 

Sinds eind 2023 was er een storing in de kabel die stroom van de kerk naar 

het kerkhof verzorgt. 

Om de kosten te minimaliseren hebben vrijwilligers een nieuwe kabel 

aangelegd vanuit de meterkast in de bloemensacristie langs het hek langs het 

schoolplein naar het baarhuisje. 

De werkgroep kan vanaf nu weer efficiënt de tijd besteden aan het 

onderhouden van het kerkhof. 

De werkgroep bestaat uit 12 vrijwilligers. Er is van alles te doen: snoeien, 

schoffelen, paden borstelen en vegen waarvoor we toffe machines gebruiken. 

Heb je zin om lekker buiten te werken, kom eens langs. 

Kerkhof Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 

Onderhoud   15 12 17 14 5 23 20 25 29   

 

29-11: Bladruimen / jaarafsluiting. 
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ONS MALAWIPROJECT. 

Graag neemt de werkgroep u mee op onze reis naar Malawi. Natuurlijk kan 

dat niet, maar in dit artikel vertellen we alvast wel iets over het land en het 

project. Dat blijven we doen tot na onze reis, waarna we verslag zullen doen 

van onze eigen bevindingen. 

Voor we de moeizame kant van het land in beeld brengen, melden we ook dat 

er positieve ontwikkelingen gaande zijn. Maar daarover verderop meer. 

Een stukje historie… 

Toen Malawi 60 jaar geleden onafhankelijk werd en Banda de eerste president 

werd, had Malawi een bevolking van een kleine 4.000.000 inwoners. Nu zijn 

dat er meer dan 20 miljoen. Er is veel aandacht gegaan naar de 

gezondheidszorg en dat heeft geleid tot een daling van de kindersterfte. Maar 

educatie en infrastructuur hebben daar geen gelijke tred mee gehouden. 

Circa een derde van de bevolking is jonger dan 10 jaar en zijn er nauwelijks 

ouderen boven de 80 jaar. Tel daarbij op dat het land volkomen agrarisch is 

en er nauwelijks bodemschatten zijn, dan is duidelijk dat het land geen 

inkomsten kan genereren. Klimaatverandering en overstromingen helpen ook 

van geen kant en daarom leeft meer dan de helft van de bevolking onder de 

armoedegrens. 

En positieve tendensen? 

Er wordt gelukkig steeds meer geïnvesteerd in voedseldiversiteit, onderwijs, 

infrastructuur, toerisme en gezondheidszorg (strijd tegen met name aids!). 

Maar het is allemaal kinderschoenenwerk.  
Wie onvoldoende geld heeft, kan niet studeren. Huizen worden in 

toenemende mate gebouwd van baksteen, maar zonder fundering. Dus bij 

overstromingen wordt niet alleen de landbouwgrond, 

maar worden ook de huizen vernield. Zo ontvangen we 

net bericht dat, vanwege de cycloon Jude, weer schade 

is toegebracht aan woningen, waardoor toiletten niet 

gebruikt kunnen worden. 

 

En dan zijn er altijd lichtpuntjes te ontdekken. We lezen 

in het blad van De Wilde Ganzen over het succes van 

onderwijs aan meisjes, wat een kettingreactie van 

vervolgactiviteiten tot stand bracht. We zien de eerste 

resultaten van ons landbouwproject. De veerkracht van 

de bevolking. En we kijken uit naar ons bezoek aan de 

school in Mangochi. 

 



 
10 

 

 

En voor ons het grootste lichtpunt? 

De collecte van de viering van 30 

maart bracht € 2400.- op. Het is 

onvoorstelbaar als we naar de 

veerkracht van onze eigen locatie 

kijken. We hebben zuster Bernadette 

geld gestuurd voor de studie van 

twee studenten en mais voor enkele 

hongergezinnen. En aan het Moyo 

Wathu aidspreventieproject een 

eerste donatie om de schade te 

repareren.  

U kunt zich de reactie uit Malawi 

voorstellen. 

Dank, nogmaals heel veel dank voor  

                                                          zo een gulheid. 

 

Een hartelijke groet. 

 

De werkgroep Malawi 
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NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM   
 

Gebedsestafette voor vrede: het belang van harmonie 
 

Op 29 maart was Nederland aan de beurt in de 

gebedsestafette voor vrede die van 5 maart t/m 17 

april door Europa gaat. Deze gebedsestafette tijdens de 

Veertigdagentijd is een initiatief van de Raad van 

Europese Bisschoppenconferenties (CCEE), alle 39 

aangesloten Europese landen is gevraagd de Mis op te 

dragen voor de slachtoffers van oorlog en om 

rechtvaardige en duurzame vrede. In het Aartsbisdom 

Utrecht was de Eucharistieviering op 29 maart in de 

Sint Augustinuskerk in Utrecht, met als hoofdcelebrant kardinaal Eijk. 

Concelebranten waren mgr. Woorts en van de St. Martinusparochie pastoor Boogers, 

pastor De Bekker en pastor Smits. De dag viel deels samen met ‘24 uur voor de 

Heer’ op 28 en 29 maart 2025. Op vele plekken wereldwijd waren kerken en kapellen 

op die dagen open voor aanbidding van het Allerheiligste en het ontvangen van het 

sacrament van verzoening (biecht). 
 

In zijn preek benadrukte kardinaal Eijk het belang van harmonie: “Harmonie, dat wil 

zeggen overeenstemming, eensgezindheid, een goede verstandhouding met God, 

met onszelf en met medemensen, is zowel voor de onderlinge vrede als ons 

persoonlijk welbevinden van groot belang. Harmonie is op alle niveaus van de 

samenleving zeer gewenst,” zo zei hij. 

Harmonie is essentieel in het gezin en in onszelf. “Harmonie is ook een onmisbare 

voorwaarde voor vrede tussen volkeren. In onze samenleving is echter in de laatste 

50-60 jaar massaal in vergetelheid geraakt wat de meest essentiële voorwaarde is 

voor de vrede in ons innerlijk en in onze verhouding met medemensen: dat is onze 

harmonie met God.” 

Jezus leert ons aan de hand van een gelijkenis hoe het gebed ons met God in 

harmonie kan brengen, aldus kardinaal Eijk. Deze gelijkenis gaat over twee mensen, 

leden van dezelfde gemeenschap die in dezelfde tempel gaan bidden: een farizeeër 

en een tollenaar. Kardinaal Eijk: “De farizeeër spreekt alleen over zichzelf en legt uit 

waarom God redenen heeft om hem dankbaar te zijn: ‘Ik ben gelukkig niet zoals de 

rest … ik vast, ik betaal tienden van mijn inkomsten aan de tempel.’ Het is ‘ik’, ‘ik’ en 

nog er eens ik.” De tollenaar is een belastingambtenaar die geld int voor de 

Romeinse bezetter en ook nog eens zijn eigen zakken vult. De tollenaar mag dan 

maatschappelijk gezien een bedenkelijke figuur zijn, hij bidt op een heel andere 

manier dan de farizeeër. Hij geeft niet op medemensen af, maar erkent daarentegen 

dat er veel in zijn leven moreel kwaad is. Hij is daarover heel openhartig en eerlijk 

en hij vraagt God om vergeving. “Na alles wat hij heeft uitgevreten, vraagt hij zich af 

of er voor hem bij God nog wel toekomst is. Jezus geeft daarop een geruststellend 

antwoord: ‘Deze ging gerechtvaardigd naar huis.’ Het gebed brengt hem weer in 

harmonie met God, omdat hij dat aan God vraagt en Deze hem dat ook geeft,” zo zei 

kardinaal Eijk. 
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Disharmonie, onmin tussen medemensen, komt vaak voort uit minachting en een 

negatief oordeel, aldus kardinaal Eijk. “Minachting voor andere volkeren is in de 

geschiedenis een beproefd recept gebleken voor oorlogen en dat is het ook nu. De 

vraag is: wie zijn wijzelf, de farizeeër of de tollenaar? De neiging is meestal groot om 

onszelf als de goeierds te zien en de anderen als de slechteriken. Geweld tegen 

medemensen is en wordt nog steeds met die gedachte gerechtvaardigd.” 

“Uiteindelijke vrede in ons innerlijk, met medemensen en andere volkeren vinden we 

uitsluitend en alleen in de kruisdood en de verrijzenis van de mens geworden Zoon 

van God, Jezus Christus, waardoor we met God zijn verzoend. Hij heeft vrede 

gesticht tussen God en ons. Op eigen kracht zullen wij geen blijvende vrede kunnen 

bewerken. Willen we die ontvangen, dan moeten we aan Gods vredesplannen 

meewerken. We moeten daarom op de eerste plaats God bidden dat hij door Jezus 

blijvende vrede in ons leven tot stand brengt.” 

 

 

INFORMATIESTENEN ONTHULD OVER MALIEBAAN TIJDENS 

WO 2 
31 maart 2025 
 

De Maliebaan in Utrecht telde tijdens de Tweede Wereldoorlog veel nazi-

instellingen en politiediensten. Aan diezelfde Maliebaan bevonden zich ook 

verschillende plekken van verzet, zoals het bisschopshuis waar aartsbisschop 

De Jong documenten over ondergedoken Joodse kinderen bewaarde. De 

bewogen geschiedenis van de 

statige Maliebaan wordt sinds 28 

maart gemarkeerd met twee 

informatiestenen. De huidige 

aartsbisschop van Utrecht kardinaal 

Eijk was bij de onthulling aanwezig. 

De NSB van 

Anton Mussert 

had haar 

hoofdkwartier 

gevestigd aan 

de Maliebaan, 

meerdere NSB-

afdelingen betrokken naburige panden. De SS had er 

kantoren en de Maliebaan was regelmatig het toneel van 

parades van de Duitse bezetter. 

 

Wethouder Eva Oosters verwees bij de onthulling van de 

informatiestenen ook naar het bloemenmonument dat 

Kardinaal Eijk in gesprek met wethouder 

Oosters 
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sinds kort voor Maliebaan 72bis (het 

woonhuis van verzetsstrijder Marie Anne 

Tellegen – schuilnaam dr. Max) is te 

vinden. Zij was één van de verzetsmensen 

die aan de Maliebaan woonden. Oosters: 

“Ad van Liempt, auteur van het boek over 

de Maliebaan in de Tweede Wereldoorlog 

heeft dit niet voor niets ‘de spannendste 

straat van Nederland’ genoemd.” 

Van Liempt zelf sprak ook bij de onthulling 

van de informatiestenen. Hij verzuchtte dat lange tijd op de Maliebaan alleen 

een informatiebord was te vinden van ANWB dat deze straat het eerste 

fietspad in Nederland was. Volgens Van Liempt heeft de stad “dit stuk van het 

Utrechtse verleden lange tijd verdrongen, nu toont de stad deze zwarte 

bladzijde uit de geschiedenis.” Hij vertelde ook waarom zoveel Duitse 

instanties in de statige panden van de Maliebaan waren gevestigd: “Ze 

betaalden contant. Overigens zaten de NSB en de SS elkaar voortdurend 

dwars en braken ze zelfs in bij elkaar.” 

 

De auteur van het boek ‘Aan de Maliebaan’ liet ook enkele verzetsplekken aan 

de Maliebaan kort de revue passeren: de reeds genoemde dr. Max, 

grootindustrieel Frits Fentener van Vlissingen wiens zoon eind 1944 wegens 

verzetsdaden werd gearresteerd en ter dood werd veroordeeld (het vonnis 

werd niet meer voltrokken), diens buurman aartsbisschop De Jong – “hij was 

veel dapperder dan ik ooit had gedacht, het is de hoogste tijd voor een 

borstbeeld van aartsbisschop De Jong vóór nr. 40” – en de inmiddels 

afgebroken Oosterkerk van waaruit radiografisch berichtenverkeer met 

Londen werd onderhouden. Van Liempt vertelde ook nog een verhaal dat niet 

in zijn boek over de Maliebaan tijdens de Tweede Wereldoorlog staat, hij 

hoorde het pas nadat het boek was gedrukt. “De Joodse violist Boris Lensky 

zat samen met zijn vrouw drie jaar ondergedoken op Maliebaan, recht 

tegenover de Sicherheitspolizei. Ze kregen in die periode op dit 

onderduikadres een dochtertje. Ze overleefden de oorlog maar zoals veel 

onderduikers werd Lensky gek van het opgesloten zijn. Daarom maakte hij 

één keer in de twee weken in zijn beste pak een wandeling. Aangehouden 

werd hij nooit – hij liet een exemplaar van het NSB-blad ‘Volk en Vaderland’ 

uit zijn jaszak steken.” 
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