HABEMUS PAPAM

Bovenstaande was de Latijnse aankondiging
die werd gedaan op 8 mei op de buitenloggia
van de Sint-Pieterbasiliek.

We hebben een Paus gekozen, betekent het
vrij vertaald. Hierna werd de naam bekend
gemaakt die de nieuwe Paus zal gaan
gebruiken: Leo XIV (Leo de 14e).

Hij is een Amerikaan van geboorte uit Chicago
maar is 20 jaar werkzaam geweest als
bisschop in Peru in Zuid Amerika. Doordat hij
zich enorm thuis voelde in Peru heeft hij zelfs
op een gegeven moment de Peruaanse
nationaliteit aangenomen. Hij heeft dus 2
nationaliteiten. Veel mensen schrokken toen
bleek dat de Paus Amerikaan was van
geboorte. Er is immers ook al een wereldleider
die vanuit Amerika opereert met de naam
Trump en bij ons in Europa niet zo populair
is...

Paus Leo heeft echter al eerder aangegeven
dat hij zeer kritisch is op het beleid van
Trump. Tevens heeft hij op 11 mei tijdens zijn
eerste toespraak op het Sint-Pieter plein
benadrukt dat er zeer spoedig vrede moet
komen. Hij gaf daarbij aan het Oekraiense
volk te steunen en president Zelensky. Het is
wellicht mogelijk dat de Paus in staat is om
Trump te corrigeren indien nodig. Daarbij is
het handig dat hij Amerikaan is.

Hopelijk kan deze Paus ook in Gaza iets gaan
betekenen voor de vrede. Hij is net als zijn
voorganger Franciscus ook zeer begaan met de
minder bedeelden in de wereld.
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Tevens schijnt hij achter vernieuwingen te
staan wat betreft benoemingen en hopelijk zal
hij ook meer oog hebben voor de positie van
vrouwen binnen onze kerk evenals mensen uit
de LHBTI+ gemeenschap. Hij riep immers op
dat iedereen welkom is in onze Kerk. We gaan
een onzekere maar ook boeiende toekomst
tegemoet samen met onze nieuwe Paus. Laten
we bidden dat hij veel positiefs zal brengen
voor de wereld tijdens zijn pontificaat.

Ik heb er in ieder geval alle vertrouwen in!

Hans Albers
Pastoraatgroep

Onderscheiding voor Marja

Marja Willink-Anzion is op 25 april benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Onder
andere voor haar waardevolle vrijwilligerswerk
voor onze kerk en bij Goede Buren.
Gefeliciteerd Marja, we zijn trots op je en het
is zeer welverdiend!



Jeugdactiviteiten

Terwijl ik dit schrijf moet de gezinsviering van
25 mei nog komen. Geen terugblik dus deze
keer, maar alleen een vooruitblik.

We zijn bijna door de activiteiten heen. Op
zondag 8 juni de laatste Kidskerk van dit jaar.

Onze allerlaatste activiteit op de planning zou
zijn de gezinsviering met het slotfeest op
zondag 13 juli. Helaas kan dit echter door
omstandigheden niet doorgaan.

We hopen op de Startzondag wat activiteiten
te kunnen organiseren, als vervanging voor
ons slotfeest. Daarover later meer.

Binnenkort wordt weer een planning gemaakt
voor volgend schooljaar, we nodigen daarvoor
net als vorig jaar de ouders weer uit om mee
te denken.

Wilt u ook een e-mail ontvangen om op de
hoogte te blijven van onze activiteiten of
meedenken over de te  organiseren
activiteiten? Stuur dan een bericht aan:
kerkeemjeugd@gmail.com.

Tot slot wensen wij iedereen een hele fijne
zomer en graag tot ziens op de startzondag!!

Voor in de agenda:

11:30 uur Kidskerk
10:00 uur Startzondag

Zondag 8 juni
Zondag 31 aug

Werkgroep Jeugdactiviteiten
Mieke van Schaik
Annemarie Klarenbeek

Jongeren-BBQ Sint Jans processie

Op 22 juni wordt er na afloop van de Sint
Jans processie in Laren een barbecue
georganiseerd voor jongeren van 16 tot 35
jaar. De eigen bijdrage bedraagt EUR 10,-.
Aanmelden voor de BBQ of meelopen als
misdienaar kan bij Matteo (06-12310277) of
Paolo (06-26122848). Check ook de website
www.sintjansprocessie.nl

Uitnodiging van uw PCI

Red je het wel?

Een op de vijf huishoudens heeft geldzorgen.
En dat aantal groeit. Dus ook in mijn en uw
omgeving zijn er mensen met geldzorgen,
mogelijk ook in onze geloofsgemeenschap!
Vaak blijft dat verborgen, totdat iemand de
vraag durft te stellen: ‘Red je het wel?’

Om de aarzeling deze vraag te stellen te
overwinnen en onze voelhorens aan te
scherpen voor problemen die er misschien
zijn, organiseren we een avond rond dit
thema.

Op 16 juni om 18:00 in de Schoter
beginnen we gezellig met soep en brood.
Daarna zal er tijdens de koffie een inleiding
zijn over dit onderwerp en gaan we samen aan
de slag met de materialen die
SchuldHulpMaatje heeft ontwikkeld nl:

- Taboedoorbrekers: Dit spel helpt om op een
laagdrempelige manier in gesprek te gaan
met elkaar over geld/schulden, eenzaamheid
& hulp en werk & perspectief.

- Het kansenbordspel: Door het spelen van
dit spel ervaren wij de impact van
levenskruispunten en raken we hierover met
elkaar in gesprek.

Op deze avond leer je om signalen te
herkennen, waarom het belangrijk is deze
vraag te stellen en hoe je dat doet.

Je bent van harte uitgenodigd om mee te

komen doen. Aanmelden kan door te bellen of

mailen naar:

- Ruud van ’t Pad Bosch: 06-16051809 of
pcimarthamaria@gmail.com

- Marian Huiden: 06-12615395 of
marian.huiden@kpnplanet.nl

Als maandagavond 16 juni voor jou niet
mogelijk is maar je wel geinteresseerd bent,
laat ons dat dan toch weten svp. Bij voldoende
belangstelling plannen we een extra avond.
Met de campagne Red je het wel’ van
SchuldHulpMaatje, HipHelpt en de landelijke
kerken proberen we invulling te geven aan het
thema ‘Pelgrims van Hoop’ dat Paus
Franciscus lanceerde.

Bekijk de film ‘Red je het wel?’

Op schuldhulpmaatje.nl/redjehetwel vind je
een aangrijpend filmpje waaruit blijkt hoe
belangrijk het is deze drempel te overwinnen
en deze vraag te stellen.

Ruud van ’t Pad Bosch, PCI MM
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Bedevaart naar BANNEUX

In het noordoosten van Belgié, niet ver van de
grens met Zuid-Limburg, ligt Banneux.

Daar verscheen in 1933 Maria acht keer aan
een eenvoudig 12-jarig meisje, Mariétte Beco
genaamd. Maria noemde zich toen de Maagd
van de Armen. Sindsdien is Banneux een
pelgrimsoord waar vooral veel aandacht is
voor zieken, zwakkeren, armen en bijzondere
bevolkingsgroepen. Net als in Lourdes is het
pelgrimsoord zelf apart gelegen van het dorp,
maar alles is kleinschaliger.

Van vrijdag 5 september t/m dinsdag 9
september wordt een bedevaart gehouden
naar Banneux. Dit is een bedevaart vanuit het
aartsbisdom samen met het bisdom Haarlem.
Iedereen kan daarbij mee, maar uitdrukkelijk
worden ook diegenen uitgenodigd voor wie
Lourdes toch wat ver weg ligt, die dus minder
mobiel zijn. Er is hulp aanwezig, maar iemand
die mee wil om te helpen is van harte welkom.

De bedevaart duurt 5 dagen, waarvan u drie
dagen echt in Banneux bent. De prijs is €
450,- en voor een één-persoonskamer is er
een toeslag van € 50,-.

Binnenkort kunt u meer informatie
verwachten over deze bedevaart en ook over
de wijze van opgeven hiervoor.

Diaken Jan Nieuwenhuis

Kerkomroep is vernieuwd

De website van Kerkomroep.nl is vernieuwd.
Dat maakt dat het er anders uitziet. Het is in
principe niet moeilijk om op de vernieuwde
website de weg naar de vieringen van onze
kerk te vinden, maar voor wie daar toch graag
hulp bij heeft, kan een korte handleiding
toegezonden krijgen. Mail of bel hiervoor met
het secretariaat: 035-5312789
nicolaaskerkeemnes@gmail.com

Europa Kinderhulp zoekt

vakantiegezinnen

Al ruim 60 jaar komen er elk jaar honderden
kwetsbare kinderen uit Duitsland, Frankrijk,
Belgi¢ én Nederland op vakantie bij
Nederlandse gezinnen via Europa Kinderhulp.
De kinderen genieten van een vakantie en
ervaren de warmte en gastvrijheid van
Nederlandse gezinnen.

Deze zomer hebben we voor velen al een plekje
gevonden, maar zo'n 50 kinderen staan nog
op de wachtlijst. We zoeken daarom met spoed
S50 vakantiegezinnen die hun huis en hart
max. 2 weken openstellen voor een kwetsbaar
kind. De kinderen (5-12 jaar) leven thuis vaak
onder moeilijke financiéle en/of sociale
omstandigheden en kunnen een verblijf bij
een vakantiegezin goed gebruiken om even
onbezorgd kind te zijn. Tijdens het verblijf van
het kind gaat het niet om dure uitjes, maar
juist om aandacht, een eindje fietsen,
zwemmen, samen eten, enz..

Een “akantiegezin’ kan samenwonend of
alleengaand zijn, met of zonder kinderen of
waarvan de kinderen het huis al uit zijn.
Vooraf en tijdens de vakantie krijgt het
vakantiegezin veel informatie en begeleiding.
De jarenlange ervaring leert hoe waardevol
deze tijd is voor het kind én voor het
vakantiegezin. Doe mee, geef je op en maak
het verschill De data en reizen verschillen per
regio.

Aanmelden kan via:

https:/ /europakinderhulp.nl/aanmelden-
vakantieouder

Meer informatie vind je op
www.EuropaKinderhulp.nl of via
pr@europakinderhulp.nl

Europa kinderhulp is een andere organisatie
dan Pax kinderhulp die in Eemnes een heel
actieve afdeling heeft. Pax kinderhulp Eemnes
verzorgt ook vakanties voor kinderen in
armoede. Dit jaar ontvangen zij echter geen
kinderen.
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Tine van Leeuwen-Hogen

Tine werd geboren in Oude
Amstel op 20 juni 1937; ze
had 2 broers en 2 zussen. Na
de basisschool heeft ze de
huishoudschool gedaan en is
gaan werken in een
fourniturenwinkel; daar
voelde ze zich helemaal in
, haar element; naaien was
een grote hefhebbenj van haar. Bij het dansen
in Amsterdam leerde zij Cees van Leeuwen
kennen en in 1962 zijn ze getrouwd en gingen
eerst in Weesp wonen en daarna naar
Eemnes, waar hun zoon Paul geboren werd.
Voor zijn werk bij de marine werd Cees
uitgezonden naar Curacao en het gezin
verhuisde mee. Na 3 jaar kwamen ze weer
naar Nederland en hebben toen kort bij oma
in Duivendrecht ingewoond en zijn daarna
weer naar Eemnes gekomen.

In 1974 kregen zij nog een zoon Arthur, een
lieve jongen die wat extra zorg nodig had, die
Tine hem dan ook met liefde gaf. In 1993
kreeg hij helaas een ongeluk met zin
brommer, en dat heeft hij niet overleefd. Een
enorme klap voor het gezin.

Doordat Cees vroeg met pensioen kon,
vanwege zijn tropenjaren, zijn ze samen en
met vrienden en familie veel op reis geweest,
ook een reis naar Curacao met het hele gezin
om Arthur te laten zien waar alle verhalen
over het eiland zich hadden afgespeeld.

In 2015 overleed Cees en stond Tine er alleen
voor; na een moeizaam begin kreeg zij toch de
zin in het leven weer terug en ging graag
tennissen en wandelen met vriendinnen. Ook
genoot ze met volle teugen van haar kleinzoon
en kleindochter. Aan het begin van de
coronatijd kreeg zij te kampen met dementie,
dat was erg lastig voor haar. Het laatste jaar
heeft zij in Huizen in de Bolder gewoond, waar
er liefdevol voor haar gezorgd werd. Zaterdag
S april is zij daar rustig ingeslapen en vrijdag
11 april hebben wij hier in de kerk afscheid
van haar genomen en is zij naar het
crematorium gebracht.

Anneke de Groot — Calis

Anneke is geboren in Blaricum op 29 juni
1945. Zij was getrouwd met Kees de Groot. Op
21 april is zij in Hilversum overleden. Op 30
april is er afscheid van haar genomen in het
Crematorium in Laren.

Carla de Vet

Carla is geboren op 18 februari 1960 in
Rotterdam. In 2002 kwam ze naar Eemnes om
hier samen te gaan wonen met haar partner
Wiebe van de Kuinder, de vroegere Eemnesser
bakker. Sinds 2006 was zij bestuurslid van de
Stichting Friersdale-Eemnes. Haar grote liefde
voor Zuid-Afrika was haar inspiratiebron om
zich in te zetten voor de mensen van
Friersdale. Zij deed dit met hart en ziel. In
2012 heeft ze zelfs een driedaags bezoek
gebracht aan Friersdale. Na een slopende
ziekte is Carla op vrijdag 9 mei overleden in
het VUMC in Amsterdam.

Willem Johannes Jozef Walraven

Wim werd geboren op 8 april
1940 te Hilversum, vlak voor
het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog, die een
stempel op het gezin
Walraven zou drukken. Alle
zeilen moesten worden
bijgezet om steeds eten op
tafel te krijgen.

Wim volgde een opleiding tot machinemaker-
stempelmaker maar heeft dit beroep nooit
uitgeoefend omdat hij in zijn diensttijd een
ongeluk kreeg. Hij was al van jongs af aan met
veel plezier betrokken bij de Padvinderij.
Tijdens een Philips-kamp in Vierhouten leerde
hij Mien Brouwer uit Eemnes kennen.

Ze trouwden in 1964 en gingen op de
Wakkerendijk in Eemnes wonen, waar Wim
zijn verzekeringsbedrijf opzette. Hun gezin
werd compleet met dochter Dorien en zoon
Jan- Willem, die later met hun partners de
familie hebben uitgebreid met vijf
kleinkinderen.

Wim was dol op het water en varen. Samen
met Mien en de kinderen zijn er heel wat
vaartochten gemaakt en hebben ze mooie
plekken bezocht. Ze genoten van het leven.

Nadat Wim gestopt was met zijn bedrijf is hijj
met Mien in 2000 verhuisd naar de
Eemlustlaan. Ook daar bleef  Wim
ondernemend en avontuurlijk. De laatste tijd
werd zijn gezondheid langzaamaan minder.
Omdat het thuis niet langer ging, is hij begin
dit jaar verhuisd naar De Stichtse Hof in
Laren. Daar is hij overleden op Moederdag 11
mei.

Op 19 mei is in onze kerk afscheid genomen
waarna een crematie volgde. Zijn boot is nu
verdwenen achter de horizon.



Er is weer geklust

Met zo'n 14 fitte 60-
plussers is er op
zaterdag 10 mei weer
flink geklust. Jos had
het goed voorbereid
met een mooie kluslijst
waar ieder iets uit kon
kiezen. Zo is er veel
schoon gemaakt, de
verlichting is hier en
daar gefixt en er is wat
geschilderd en
gestraat. Het
hoogtepunt waren toch
wel de heerlijke
broodjes die Mascha
voor de harde werkers
had gesmeerd.

Doopfeest

Op le paasdag was er na de gewone viering
nog een extra viering waarin Rowan en Aidan
Stinde zijn gedoopt.
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Omdat een groot deel van de familie in
Amerika woont, werden stukjes van de viering
door Diaken van Gaans ook in het Engels
gedaan. Om de viering via de livestream te
kunnen volgen moest de familie in Amerika in
verband met het tijdsverschil wel heel vroeg
op, maar dat hadden zij er graag voor over.

Twee weken later kregen Rowan en Aidan van
Pastoor Skiba hun 1l¢ communie uitgereikt.
Wij heten Rowan en Aidan hartelijk welkom
bij onze geloofsgemeenschap.

Uitnodiging 40 jarig priesterfeest van pastoor Joachim Skiba .'
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Graag nodigen de parochiebesturen van de HH. Martha en Maria parochie en van de parochie Onze Lieve Vrouw van
Amersfoort u allen uit voor het 40-jarig priesterjubileum van onze pastoor Joachim Skiba.

Op 22 juni 1985 werd Joachim Skiba tot priester gewijd.

We willen dit samen vieren op zondag 22 juni 2025 in de H. Nicolaaskerk, Kerkstraat 19 in Baarn met een feestelijke
eucharistie om 11.00 uur. Na de viering is er koffie met een traktatie en de gelegenheid om de pastoor te feliciteren.

Op 29 juni 2025 is er tevens een feestelijke eucharistie ter gelegenheid van dit jubileum in de St. Martinuskerk, Kerklaan
22 in Hoogland om 9.00u. Ook hier is na de viering koffie en gelegenheid de pastoor te feliciteren.

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Niels Willems

Vicevoorzitter parochie HH. Martha en Maria

Wim Meeuwessen

Secretaris parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort

Contactpersoon: Ellen Schoorl:
E: secretaris@marthamaria.nl; T 06 17598798

Uw aller komst is een cadeau voor onze pastoor. Wilt u toch iets
geven dan ontvangt de pastoor graag een bijdrage voor de
kinderrehabilitatie en revalidatiecentrum in Rusinowice (PL). U kunt
dit overmaken naar bankrekeningnummer

NL22 RABO 0128 8971 39

t.n.v. parochie HH. Martha en Maria onder de vermelding: cadeau
40-jarig priesterfeest pastoor Joachim Skiba. Ook zal er een
mogelijkheid zijn na de vieringen hiervoor te doneren.




Liturgierooster

Zo 1 juni |Communieviering 10.00 uur |W. Vlooswijk Samenzang
Do 5 juni |Eucharistieviering |10.00 uur |G. Nijland

Zo 8juni |Communieviering |10.00 uur |C. Lavaleije Gemengd koor
Kidskerk 11.30 uur Kidskerk
Do 12 juni | Communieviering 10.00 uur |Loes en Toontje
Zo 15 juni |Communieviering 10.00 uur |PGV Koor Nicoza
Do 19 juni |AVE-ochtend 10.00 uur Aandacht voor Elkaar
40 jarig priesterfeest pastor
Zo 22 juni |Geen viering! Joachim Skiba om 11.00 uur

in de Nicolaaskerk Baarn

Do 26 juni |Communieviering 10.00 uur |PGV

Zo 29 juni | Eucharistieviering 9.00 uur |G. Nijland
Do 3juli |Eucharistieviering |10.00 uur |G. Nijland
Zo 6 ]juli Communieviering 10.00 uur |W. Vlooswijk

Via www.kerkomroep.nl zijn alle vieringen thuis mee te beleven.
Het kerkboekje van een communieviering vindt u op de website.
Kijk daarvoor onder ‘alle vieringen’ bij de desbetreffende viering.

Een bijdrage aan de collecte kunt u via de QR code doen.

Website Ledenadministratie Locatieraad
Parochiesecretariaat
De Schoter

Locatiesecretariaat

Pastoraatgroep

Jeugdactiviteiten

Kerkhofbeheer
Vertrouwenspersoon
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