
 
Antje Truggelaar hielp in de Tweede Wereldoorlog tientallen geallieerde piloten, 

onderduikers, en krijgsgevangenen ontsnappen of onderduiken met gevaar voor 

eigen leven. Zij handelde uit overtuiging en medemenselijkheid, zonder daar vooraf 

over na te denken; de pijn kwam pas later.  

Zij bracht piloten en anderen ook vaak zelf weg, soms over kilometers afstand te voet 

of per wagen. Zij hielp een Joods jongentje Lowietje op het pont over het IJ in 

Amsterdam ontsnappen door hem tussen haar kinderen te verstoppen. 

Zij werkte samen met het verzet in o.a. Boskoop en Benschop. 

Op Dolle Dinsdag 1944 wilden verzetsmensen met elkaar op de foto. Antje 

vertrouwde het niet en weigerde: iedereen werd opgepakt, twee broers (Theo en Arie 

Klever) werden vermoord. 

Zij ontving tientallen onderscheidingen. Zij bewaarde persoonlijke objecten van 

piloten, die waardevoller waren dan haar medailles. 

Een verhaal van moed en hoop, zoals haar kleinkind Antje Monteiro-Truggelaar (naar 

haar oma vernoemd) het leven van haar oma beschrijft. 

Antje Truggelaar ligt begraven op ons kerkhof. 
 
 


