
 
Jan Brinkhof was sinds 1916 organist van onze Michaëlkerk. 
Op de foto (genomen ter gelegenheid van zijn vijfentwintigjarige jubileum als organist in 1941)  
zit Jan in het midden. Recht naast hem zit zijn broer Kees.  
Op 14 maart 1945 werden ze gearresteerd door de Utrechtse politie samen met de Duitse 
autoriteiten. In een leeg staand huis van een lid van de NSB-organisatie probeerden ze hout te 
verzamelen om hun woning een beetje te verwarmen. Ze werden door een niet meer te 
achterhalen NSB’er verraden. 
Op 5 april 1945 werden hij, zijn broer Kees en nog 8 andere personen gefusilleerd  aan de 
Soestdijkerweg 8a, Den Dolder, gemeente Zeist. Dit was een represaillemaatregel voor een 
overigens mislukte aanslag door de Binnenlandse Strijdkrachten uit Bilthoven Noord. 
Jan werd samen met zijn broer Kees begraven op ons kerkhof op 11 april 1945. 
Beide broers zijn op 31 mei 1979 herbegraven op het Nationaal Ereveld te Loenen. 
 
 


