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MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP 

NIEUWSBRIEF  
Juni 2025  

 

 

 

 

 

NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

VIERINGENROOSTER 
 

• Zondag 22 juni, Michaëlkerk IS DICHT 

Jubileumviering van pastoor J. Skiba, 11:00 viering in Nicolaaskerk, 
Kerkstraat 19, Baarn 

• Dinsdag 24 juni, 10:00 gebedsviering 
• Zondag 29 juni, 10:00 Woord en Communieviering, voorganger: diaken A. 

van Gaans 

 
• Dinsdag 1 juli, 10:00 gebedsviering 

• Zondag 6 juli, 10:00 Woord en Communieviering, voorgangers: J. van 
Gaans en W. Eurlings,  

• Dinsdag 8 juli, 10:00 gebedsviering 
• Zondag 13 juli, 9:00 Woord en Communieviering, voorganger: diaken W. 

Kremer, m.m.v. Ecclesiakoor 
• Dinsdag 15 juli, 10:00 gebedsviering 

• Zondag 20 juli, 10:00 Woord en Communieviering, voorgangers: I. 
Elsevier en K. van Gestel 

 
 
 
 

• Iedere zondagochtend zendt KRO-NCRV op NPO 2 een eucharistieviering uit, 

vanuit een wisselende locatie in Nederland. Aanvang: 10.00 uur. 
 

• Iedere zondag worden er vieringen vanuit onze parochie uitgezonden; zie 
hiervoor https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/   

De Eucharistieviering vanuit ons Eucharistisch centrum wordt om 11:00 uur 

uitgezonden via Kerkomroep 

 

https://marthamaria.nl/vieringen/?gemeenschap=michaelkerk-de-bilt 

  

https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/12319
https://marthamaria.nl/vieringen/?gemeenschap=michaelkerk-de-bilt
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  om te gedenken, overledenen in mei 
 

    7 mei mw. A.W. Veldkamp        Bilthoven 

  13 mei dhr. J.W. van Hugten        De Bilt 

  14 mei mw. T.J.M. van Meeuwen-van Leeuwen     Bilthoven 

  20 mei dhr. N.J.A. de Beer        Bilthoven 

 

 
 

Laten we onze gestorvenen in ons gebed herdenken. 

 

 

 

 

BEZINNING      
 

Te groot? 
 

Een zandkasteel begint met één korrel zand. 

Een zonnebloem als een klein zaadje. 

Een rivier begint slecht met één druppel. 

Een spinnenweb begint als één draadje. 

Een vreugdevuur begint met één klein vonkje. 

Een sneeuwpop met één vlok. 

Een schilderij met één klein streepje. 

Een bouwwerk met één blok. 

Dus als je denkt: “Dat is te groot! 

Bekijk het! Ik verdwijn! 

Bedenk dan maar: 

Een grote droom begint nu eenmaal klein”. 

 

            (God neemt de tijd, Leo Fijen en Jos Wouters) 
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Eerste heilige Communie 
 

Gaat jullie kind in september a.s. naar groep vier? En staan jullie ervoor open 

om je kind te laten deelnemen aan de voorbereiding op de Eerste heilige 
Communie? Dan is dit misschien een moment om daar alvast over na te 

denken  
In onze HH. Martha en Mariaparochie vieren we ieder jaar de Eerste heilige 

Communie in mei of juni. Met de voorbereiding op dit grote feest beginnen we 
in september. Dat biedt de mogelijkheid om de kinderen een groot deel van 

het kerkelijk jaar mee te laten maken. Zo kunnen we uitleg geven en vooral 
ook samen vieren. Gaandeweg leren ze Jezus beter kennen door de verhalen 

die we vertellen uit de bijbel. En ze gaan iets begrijpen van het grote 

mysterie: het heilig Brood, Jezus zelf.  
 

De tien voorbereidingsbijeenkomsten zijn op zondagmorgen, om 9.30 uur en 
bieden de mogelijkheid om daarna aan de Gezinsmis deel te nemen.  

De ouderavond is op 12 september om 20.00 uur in het Trefpunt bij de 
Nicolaaskerk, Kerkstraat 17, 3741 AJ, Baarn. Ingang naast het kerkhof. 

Hebben jullie belangstelling of vragen? Of willen jullie je kind alvast 
aanmelden? Neem dan contact op met Gabriëlle Nieuwenhuis via 

communie@nicolaasbaarn.nl 
035 54 20208    of    06 159 079 18.  

  
Eind augustus valt er dan een uitnodiging voor een informatieavond in je bus.  

 
 

 

 
LIEF en LEED 
 

Hoort u dat er iemand in uw omgeving ziek is, gevallen of opgenomen in een 
ziekenhuis, revalidatiecentrum etc en ook als u weet dat iemand iets 

bijzonders te vieren heeft.  
Wilt u dit dan doorgeven aan het secretariaat (donderdagmorgen 2200025 of 

mail info@katholiekekerkdebilt.nl) of leden van het wijkcontactwerk: Mieke 
Hesp of Ans Weerdenburg (06-47061430). 
 

Wij kunnen hier dan aandacht aan besteden. 

  

mailto:communie@nicolaasbaarn.nl
mailto:info@katholiekekerkdebilt.nl
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Mariakapel 

Regelmatig horen we een dat mensen blij zijn dat de Mariakapel 5 ochtenden 

per week open is. Mensen branden er een kaarsje, komen er tot rust, praten 

met God in roerige en emotionele tijden, staan even stil met wat ze bezig 

houdt. 

 

 

 

Lief Vrouwke 
 

Lief Vrouwke, ik kom niet om te bidden,  

maar om een poos bij U te zijn. 

Ik heb U niets te geven,  

niets te vragen deze dag. 

Ik bezit alleen de grote vreugde,  

dat ik U bekijken mag. 

Lief Vrouwke, ik kom niet om te spreken,  

maar om een poos bij U te zijn. 

Ik heb U niets te zeggen,  

niets te vragen deze dag. 

Maar bewaar voor mij de grote vreugde,  

dat ik U bekijken mag. 

Lief Vrouwke, ik kom niet om te zingen,  

maar om een poos bij U te zijn. 

Ik heb u niets te bieden,  

niets te vragen, deze dag.  

Laat voor mij alleen de grote vreugde,  

als ik Moeder zeggen mag. 

 
(Uit Geen dag zonder Maria) 
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NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM 
 

Lezing: “Wie is Paus Leo XIV?” 

Sint Martinusparochie, Geloofsgemeenschap St. Augustinus  

Locatie: St. Augustinuskerk, Oudegracht 69, 3511 AD Utrecht 

Ben jij benieuwd naar de nieuwe paus en wat hij betekent voor de Kerk van 

vandaag? Kom dan op donderdagavond 3 juli naar de inspirerende lezing “Wie is 

Paus Leo XIV?” in de zaal naast de Sint Augustinuskerk in Utrecht. 

Een bijzondere avond met drie sprekers die elk hun unieke perspectief geven: 

• Mgr. Woorts deelt persoonlijke herinneringen aan Paus Franciscus en blikt terug op 

de Nationale Bedevaart in Rome in april/mei 2025. 

• Anton de Wit, hoofdredacteur van Katholiek Nieuwsblad, geeft een journalistieke 

kijk op Paus Leo XIV: wie is hij, wat heeft hij al betekend en wat mogen we van 

hem verwachten? 

• Pater Gerben Zweers verdiept zich in de spiritualiteit van Augustinus en hoe deze 

doorklinkt in het pausschap van Paus Leo XIV. 

Na afloop ben je van harte welkom om onder het genot van een drankje na te praten 

en ideeën uit te wisselen. 

Toegang is gratis – iedereen is welkom! 

3 juli inloop 19:30 uur, start 20:00 uur. 

Zaal naast de Sint Augustinuskerk, Oudegracht 69, Utrecht. 

Deze avond wordt georganiseerd door Pro Petri Sede Nederland. We hopen je daar 

te zien!  

 


