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MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP 

NIEUWSBRIEF  
Juli 2025  

 

 

 

 

 

NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

 

VIERINGENROOSTER 
 

• Zondag 20 juli, 10:00 Woord en Communieviering, voorgangers: I. 

Elsevier en K van Gestel 
• Dinsdag 22 juli, 10:00 gebedsviering 

• Zondag 27 juli, 10:00 Woord en Communieviering, voorgangers: J. Vroom 
en I. Elsevier 

• Dinsdag 29 juli, 10:00 gebedsviering 
 

• Zondag 3 augustus, 10:00, Woord en Communieviering, voorgangers: W. 
Eurlings en J. Bosboom 

• Dinsdag 5 augustus, 10:00 gebedsviering 

• Zondag 10 augustus, 9:00, Woord en Communieviering, voorganger: 
diaken A. van Gaans 

• Dinsdag 12 augustus, 10:00 gebedsviering 
• Zondag 17 augustus, 10:00 Woord en Communieviering, voorgangers: K. 

van Gestel en J. van Gaans 
 

 

• Iedere zondagochtend zendt KRO-NCRV op NPO 2 een eucharistieviering uit, 
vanuit een wisselende locatie in Nederland. Aanvang: 10.00 uur. 

 

• Iedere zondag worden er vieringen vanuit onze parochie uitgezonden; zie 
hiervoor https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/   

De Eucharistieviering vanuit ons Eucharistisch centrum wordt om 11:00 uur 

uitgezonden via Kerkomroep 

 

https://marthamaria.nl/vieringen/?gemeenschap=michaelkerk-de-bilt 

  

https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/
https://www.kerkomroep.nl/kerken/12319
https://marthamaria.nl/vieringen/?gemeenschap=michaelkerk-de-bilt
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  om te gedenken, overledenen in juni 
 

    3 juni  mw. E.J.B. Sijmons    Bilthoven 

    8 juni mw. J. van de Ven- van Groningen  Bilthoven 

  11 juni dhr. C. van Dooyeweert   De Bilt 

  16 juni dhr. G.M. Agterberg    De Bilt 

  19 juni dhr. C.J.M. Vlaming    De Bilt 
 

Laten we onze gestorvenen in ons gebed 

herdenken. 

 

 

BEZINNING      
 

Kijk eens naar mensen, 

neem er de tijd eens voor; 

kijk eens naar je gezinsleden, leraars,  

vrienden en vriendinnen, 

kleine kinderen en oude mensen. 
 

Het is een boeiende ervaring. 

Een oud gezicht als een rimpelige vijver, 

zachte ogen die je aankijken. 

Verwondering in de ogen van een kind. 
 

Herken je dat? 

Ook jij hebt een lichaamstaal 

waardoor je soms meer uitdrukt dan je  

in woorden zegt. 

 

Met woorden kun je alle kanten uit. 

Je kunt je er helemaal achter verstoppen. 

Maar je lichaamstaal verraadt wie je bent. 

Je houding, je handen, 

je manier van gaan, je oogopslag... 

ze vertellen wie je bent. 

 

Je moet altijd met eerbied naar  

mensen kijken, 

anders zie je alleen het omhulsel.  
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Bericht vanuit uw PCI 
 

Volgens het onderzoek dat NIBUD* deed, geeft 32% van de Nederlandse gezinnen aan 
moeilijk rond te komen! 

80% van de mensen die moeilijk rondkomen hebben problemen met het betalen van de 
boodschappen. 

Wist u dat 45% van bovengenoemde gezinnen minder dan €1000,= op de bankrekening 
heeft? En dat je eigenlijk als noodzakelijke buffer voor tegenvallers zo’n 3x het netto 
maandinkomen op je bankrekening zou moeten hebben? 

 
Zo’n 60% van de Nederlanders is financieel ongezond of kwetsbaar en dat aantal groeit!  

Van de jongvolwassenen (tussen 18-35 jaar) heeft 70% te maken met betalingsproblemen 
en ruim een half miljoen huishoudens in Nederland heeft problematische schulden. 
 

Het gemiddelde bedrag dat mensen aan schulden hebben op het moment dat ze een beroep 
doen op schuldhulpverlening is zo’n €40.000 (hypotheken niet meegerekend) en mensen 

wachten gemiddeld 5 jaar om aan de bel te trekken.  
De belangrijkste oorzaak hiervan is schaamte. 
 

Wat zou het betekenen als die periode van gemiddeld 5 jaar drastisch zou kunnen worden 
ingekort door de problemen eerder te bespreken? Hoeveel mensen zouden daarmee 

geholpen kunnen worden en hoeveel leed zou er veel mensen bespaard kunnen worden? 
 
Dat is de inzet van het project ‘Redjehetwel’, opgezet door onder andere 

SchuldHulpMaatje. 
Door die vraag ‘Redjehetwel?’ in een vroeg stadium te stellen bij vermoedens van financiële 

problemen, kunnen wij medeparochianen (maar ook mensen buiten onze kerk) helpen. 
In Eemnes hielden wij op 16 juni een bijeenkomst met als thema, hoe die vraag te stellen. 
 

Wil je meer weten over die vraag? Klik simpelweg naar: www.redjehetwel.nl 
 

Het bovenstaande lezende zal het u duidelijk zijn dat mensen met financiële problemen ook 
in onze parochie voorkomen. 

 
Weggeefkastje 
De PCI probeert te helpen en het helpen mogelijk te maken. 

Mochten er vanuit uw locatie plannen zijn om een zogenaamd ‘weggeefkastje’ op te zetten 
bij uw kerklocatie, dan steunen wij dit als PCI van ganser harte. 

Waaruit kan onze steun bestaan? 
Naast financiële steun voor de inhoud, het kastje zelf, de kratten die erin kunnen, zodat 
etenswaren veilig kunnen worden weggezet en ongedierte er niet bij kan.  

Ook spullen voor persoonlijke hygiene kunnen in zo’n kastje!  
 

Wilt u zoiets opzetten in uw locatie? 
Neem dan contact op met de PCI via telefoon of email. 
Tel.: 0616051809 

secretaris@pcimarthamaria.nl 
 

*Bronnen: NIBUD Rapport Geldzaken in de praktijk (2024). SchuldHulpMaatje.  

http://www.redjehetwel.nl/
mailto:secretaris@pcimarthamaria.nl


 
4 

 

 

VERSLAG VAN ONZE JUBILEUMREIS NAAR MALAWI 

Nieuwsbrief juli 2025 
 

Graag doen wij, Jacqueline en Frank, hier verslag van onze bijzondere 

ervaringen op onze reis door Malawi. We beseffen heel goed dat het hier blijft 

bij woorden en afbeeldingen. Maar als het hierbij blijft, vinden we dat we de 

gemeenschap tekort doen. Daarom gaan we aan de slag om in september een 

uitgebreide presentatie te verzorgen, waarbij we samen met u, dragers van 

het project, kunnen kijken naar de toekomst. Daar verheugen we ons nu al 

op. 

Toch willen we al een deel van ons enthousiasme in deze tekst kwijt. 

Een goede twee weken zijn we door Malawi gereisd, daarbij begeleid door een 

eigen chauffeur, die werkelijk in alles ons onderweg ten dienste stond. Het 

heeft onze reis aanzienlijk vereenvoudigd. We willen hier ook de inzet van 

Tim v.d. Linden noemen. Hij woont in Lilongwe en is ons al een paar jaar 

behulpzaam bij het begeleiden van het landbouwproject in Mwanza. Hij bood 

ons onderdak aan het begin en eind van onze reis, regelde het vervoer en 

legde contact met alle adressen waar we op onze reis aanklopten. 

De reis bracht ons achtereenvolgens bij: 

 

NENO (Kliniek en accommodatie tienermeisjes) 

Dit was de kliniek waar ons project in 1984 startte. Nu ontmoetten we daar 

zuster Rose en haar staf en  bijna 50 meisjes van het voortgezet onderwijs 

die daar onderdak kregen.  

 

DONEER EEN MATRAS 

Momenteel slapen deze 

tieners op een rieten matje 

op de grond. Vooral voor 

hen zou het fijn zijn als we, 

met elkaar, hun verblijf iets 

kunnen verbeteren door de 

aanschaf van matrassen. 

Eén matras kost €34,-. 
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MWANZA (Landbouwproject) 

Natuurlijk waren we heel benieuwd naar de 

vorderingen bij ons landbouwproject sinds we 

het in 2019  bezochten. Er is in de afgelopen 6 

jaar veel veranderd door de aanleg van een 

irrigatiesysteem en het aanstellen van 

arbeiders op het land. Nu in 2025, zagen we 

tijdens ons bezoek dat het er veel groener was 

en dat we midden in  het mandarijnenseizoen 

zaten. Het irrigatiesysteem werkt goed en de 

bomen beginnen lekker te groeien. Inmiddels 

weten we dat de zusters hebben besloten om 

zelf de regie in eigen hand te nemen.  

 

 

 

Daardoor is aQysta voor de zusters bijna 

helemaal uit beeld. Wij vermoedden dat 

hun ambitie een beetje te hoog gegrepen 

was, wat later door Zr. Elizabeth werd 

bevestigd. Er is meer aandacht nodig voor 

continuïteit in het verbouwen van gewassen 

het hele jaar rond en de aansturing van 

landarbeiders. We willen met medewerking 

van aQysta, in de persoon van Tim van der 

Linden, een voorstel doen. Dit gaan we nog 

verder uitwerken.  

 

 

 

 

 

MARYVIEW (Moederhuis in Limbe) 

In 2019 was dat onze pleisterplaats: het 

moederhuis van de zusterorganisatie Sisters 

of the Blessed Virgin Mary (SBVM). We 

ontmoetten zuster Elizabeth, nu moeder 

overste, en bespraken met haar alle situatie 

betreffende landbouwproject en de school in 

Mangochi.  
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ZR ERNESTINA (Zuster van het eerste uur) 

Ontroerend was de ontmoeting met zuster Ernestina, nu 86 jaar. De eerste 

zuster waarmee we in 1984 contact legden voor de start van hulp aan een 

kliniek in Neno.  

 

Zij en haar medezuster  

Zr. Margaret bezochten 

onze 

geloofsgemeenschap in 

2009, bij het 25-jarig 

bestaan van ons 

Malawiproject. Het was 

prachtig te horen dat zij 

in de tuin aan het spitten 

was! 

 

 

 

 

 

 

ZR. BERNADETTE (Studiefonds) 

 

We bezochten zuster Bernadette. Zij 

was de eerste zuster die onze 

gemeenschap bezocht in 2005, tijdens 

haar studie in Engeland. Zij is en blijft 

voor ons een belangrijk baken in al 

onze activiteiten daar en kan ons 

uitstekend adviseren.  

Zij coördineert vooral het studiefonds. 

Op dit moment is zij werkzaam op een 

middelbare school in Mulanje, waar zij 

zieke kinderen opvangt en verzorgt. 

Het was een vreugdevolle ontmoeting, 

vol dankbaarheid voor alles wat onze 

gemeenschap mogelijk heeft gemaakt. 
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FATHER JAMES  

 

 

In 2019 kwamen we in contact met 

Father James. Hij bezocht zijn 

parochianen met een brommertje en 

wilde heel graag een auto aanschaffen 

voor dit werk. Wij hebben hem geholpen 

om dit te realiseren. Hij gebruikte deze 

auto nog steeds en deze zag er goed 

verzorgd uit. De afgelopen jaren was 

Father James gestart met het telen van 

groente en wij hebben hem geholpen met 

de aankoop van een waterpomp.  

 

 

Wij zijn op die plek op bezoek geweest.  

De pomp werkte nog steeds, maar 

inmiddels is zijn groentetuin 

veranderd in een veehouderij van 

geiten, schapen en varkens. Daar 

moesten we even aan wennen. Van de 

tuin was niet veel meer over. Sinds 

zijn studie is veeteelt een makkelijker 

manier om nog wat inkomsten te 

generen, waarbij de verzorging van de 

dieren door anderen wordt gedaan. 

 

 

 

Samen met Father James 

ontmoetten we de 

geloofsgemeenschap in 

Chikwawa, die we hebben 

geholpen bij de aanschaf van 

eten en kleding nadat zij zwaar 

getroffen waren door storm 

Freddy. De gevolgen van deze 

cycloon waren nog duidelijk 

zichtbaar in de omgeving.  
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PHALOMBE en CHIRINGA (Zr. Gloria en Moyo Wathu) 
 

In het zuiden van Malawi ligt het Mulanjegebergte.  We hadden daar een 

ontmoeting met zuster Gloria, die in 2009 hoofd was in Neno. Die kliniek had 

zij behoorlijk op kunnen knappen en zij was met kippen begonnen. 

 

Tot slot brachten we een bezoek 

aan Moyo Wathu, het 

aidspreventieproject, dat door Elly 

Holtrust was gestart. De zonen 

van Clemens Chimwaza (die door 

Elly gevraagd was dit project uit 

te voeren en in 2019 overleed) 

zetten nu het werk voort, daarbij 

gesteund door een grote groep 

vrijwilligers. 

 

 

 

 

 

ZR. MARGARET  

 

We bezochten zuster 

Margaret die samen met 

zuster Ernestina in 2009 ons 

25-jarig bestaan opluisterde. 

Met haar 87 jaar was ze nog 

steeds dezelfde krachtige en 

vrolijke zuster. In 2002 was 

zij hoofdzuster in de kliniek 

in Neno.  
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MANGOCHI  (Basisschool St Clara) 

 

En tot slot van de reis brachten we een bezoek aan de school in Mangochi. 

Tijdens ons bezoek in 2019 waren er twee lokalen in aanbouw. 

 

 

Nu beschikt de school over 

vijf lokalen en is men bezig 

met uitbreiding om 

uiteindelijk tot acht lokalen 

te komen. En de lokalen 

beschikken inmiddels over 

schoolbanken en andere 

schoolbenodigdheden. 

 

 

 

 

 

Achter al deze informatie zit natuurlijk een veel uitgebreider verhaal. Veel 

daarvan is bedoeld voor onze werkgroep om sturing te geven aan onze 

activiteiten in de toekomst. Maar dat lukt alleen als we ons gedragen weten 

door onze gemeenschap. Daarom nodigen wij u in september graag uit voor 

een vervolg en een verdere toelichting op dit verhaal. 

 

 

Voor nu een hartelijke groet van ons. 

Désirée, Eveline, Jacqueline en Frank 

 

Uw bijdragen blijven van harte welkom op rekeningnummer: 

NL03INGB0006525447 

t.n.v. H.H. Martha en Maria Parochie, Baarn 

onder vermelding van: Kerkfonds Malawi M&L locatie 
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Paus Leo XIV 

In de avond van 8 mei 2025 is Kardinaal Robert Francis Prevost gekozen tot de nieuwe 

paus, paus Leo XIV, als opvolger van de op 21 april overleden paus Franciscus en 

daarmee tot de 267e opvolger van Petrus. 

Net als zijn voorganger is paus Leo XIV een ordepriester: hij is lid van de orde der 

Augustijnen. (Paus Franciscus was lid van de orde der Jezuïeten.)  

Paus Leo XIV werd geboren op 14 september 1955 in Chicago als Robert Francis 

Prevost. In 1977 trad hij in bij de orde der Augustijnen. Hij studeerde o.a. kerkelijk 

recht in Rome en werd op 19 juni 1982 tot priester gewijd en vervolgens als 

missionaris uitgezonden naar Peru. De jaren daarna werkte hij wisselend in de VS en in 

Peru in diverse pastorale en bestuurlijke functies. Van 2002 tot 2013 was hij generaal-

overste van de Augustijnen. In 2014 werd hij benoemd tot bisschop van Chiclayo 

(Peru), waarna hij in diverse bisdommen in Peru werkte. In 2023 benoemde paus 

Franciscus hem tot prefect van het Dicasterie voor de bisschoppen in Rome, waarna hij 

in september van hetzelfde jaar tot kardinaal gecreëerd werd. 

Met de keuze van zijn pausnaam, Leo XIV, geeft hij aan veel waarde te hechten aan de 

katholieke sociale leer van de Kerk. Immers, het was paus Leo XIII die eind 19e eeuw 

de encycliek Rerum Novarum schreef, waarin hij de sociale leer van de Kerk uiteenzette 

als antwoord op de vele misstanden die de industriële revolutie in de westerse wereld 

had veroorzaakt.  

Behalve theoloog (met specialiteit kerkrecht) is paus Leo XIV ook wiskundige en 

beheerst hij de nodige talen (o.a. Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees en een 

beetje Duits en Latijn).  

Bronnen: Katholiek Nieuwsblad Nr. 20, 16 mei 2025, diverse artikelen.  

Gebedsprentje hieronder: Nederlandse Bisschoppenconferentie. 

  
God, Gij hebt in Uw voorzienigheid 

Uw Kerk willen bouwen 

op de heilige Petrus, 

de eerste onder Uw apostelen. 

Zie genadig naar onze  

paus Leo XIV 

die Gij tot zijn opvolger hebt 

aangesteld: 

laat hem voor Uw volk 

het zichtbaar beginsel en fundament 

zijn 

van de eenheid in geloof 

en van de gemeenschap  

van Uw Kerk. 

Door onze Heer Jezus Christus, 

Uw Zoon die met U leeft en heerst 

in de eenheid van de heilige Geest, 

God, door de eeuwen der eeuwen. 

 

Amen 
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Oproep! 

 

De Parochiële Caritas Instelling van onze HH. MarthaMaria parochie heeft 

behoefte aan versterking van het bestuur! 

Tot dusver zijn er vier bestuursleden uit de plaatsen Baarn, Eemnes, 

Soest/Soesterberg en Maartensdijk. Het zou mooi zijn als zich iemand zou 

melden uit De Bilt of Bilthoven. 

Wij vergaderen vier tot vijf keer per jaar en steunen waardevolle activiteiten. 

De inbreng vanuit Bilthoven/De Bilt zou heel waardevol zijn en ons bestuur 

completer maken. 

 

Wilt u reageren en meer weten? 

Neem dan contact op met mij. 

Ruud van 't Pad Bosch 

Secretaris Parochiële Caritas Instelling van de HH. MarthaMaria parochie. 

Tel: 0616051809 

secretaris@caritasmarthamaria.nl 

 

  

mailto:secretaris@caritasmarthamaria.nl
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Werk aan de kerktuin 

 

Het is u misschien al wel opgevallen. Sinds eind vorig jaar wordt er hard 

gewerkt in de tuin achter pastorie. Deze tuin is een aantal jaren niet 

onderhouden, met als gevolg dat een groot deel was overwoekerd door 

bramen. Ook was er sprake van veel opslag van jonge boompjes en van 

onkruid, zoals brandnetels, paardenstaart en zevenblad. Om de bramen te lijf 

te gaan, is een deel van de tuin helemaal omgespit, zodat ook de wortels van 

de bramen verwijderd konden worden. Door het braakleggen van de grond is 

het uitlopen van achtergebleven wortels van bramen direct op te merken, 

zodat ze alsnog verwijderd kunnen worden. Een deel van het 

schoongemaakte perceel is nu omgezet in een moestuin, de rest in 

bloementuin.  

De gekozen aanpak lijkt succesvol; het onkruid en de bramen zijn grotendeels 

onder controle. En de eerste oogst is al binnen in de vorm van kapucijners en 

courgettes. De oogst wordt na de zondagviering uitgedeeld onder de 

kerkbezoekers; de overschot gaat naar de voedselbank. Van de bloemen 

wordt gebruik gemaakt door de bloemengroep, die elke week weer zorgt voor 

de versiering van de kerk.  

Het onderhoud van de tuin gaat ondertussen door, want het onkruid blijft 

groeien, het gras moet regelmatig gemaaid en er is nog steeds een deel dat 

verdere opschoning behoeft. U kunt ook helpen: hebt u zin om een keer te 

helpen met onkruid wieden of andere klussen? Hebt u stekken van planten 

die mooie bloemen geven om de bloementuin verder vorm te geven? We 

horen graag van u. 

 

De tuingroep 

 

 

 

  



 
13 

 

 

NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM 
 

Bedevaart Lourdes  
 

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert van 25 april t/m 2 mei 2026 een 

diocesane bedevaart naar Lourdes. Dit wordt al de zesde editie van deze 

bisdombedevaart naar Lourdes, de vorige keren gingen er steeds tussen de 

1.000 en 1.500 mensen mee. De hoop is om wederom met pelgrims uit alle 

parochies van het Aartsbisdom Utrecht te gaan – met kinderen, jongeren en 

volwassenen. Op het programma staan uiteraard de Mis aan de Grot, 

deelname aan de Sacramentsprocessie en de Lichtprocessie, de 

Internationale Mis in de Pius X basiliek en een viering van Barmhartigheid. De 

organisatie is dit keer exclusief in handen gegeven van bedevaartorganisatie 

Huis voor de Pelgrim. Deelnemen kan dan ook alleen via inschrijving op de 

website van Huis voor de Pelgrim. Binnenkort kunnen parochies zich al 

aanmelden op: www.huisvoordepelgrim.nl. Huis voor de Pelgrim zal op ons 

verzoek evenwel eerst een inventarisatie doen bij de parochies van het 

Aartsbisdom. 

 

Tijdens de bedevaarten van het Aartsbisdom Utrecht staat ontmoeting 

centraal. In Lourdes gaat het om de ontmoeting met Maria en met haar Zoon, 

onze Heer Jezus.  

Maar ook voor de onderlinge ontmoeting is tijdens deze bisdombedevaart 

volop gelegenheid. Die contacten gaan vaak over de grenzen van de eigen 

geloofsgemeenschap of parochie heen. En ze duren langer dan de bedevaart: 

niet zelden ontstaat tussen pelgrims een band die levenslang stand houdt. In 

Lourdes ervaren en vieren wij ook dat wij deel mogen zijn van de Wereldkerk; 

een broeder- en zusterschap die een teken van hoop en vrede is, juist ook in 

onze tijd. 

 

Namens de Diocesane Werkgroep Bedevaarten van het Aartsbisdom Utrecht, 

 

 

Vicaris Ronald G.W. Cornelissen, voorzitter 

  

http://www.huisvoordepelgrim.nl/
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