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Vakantie?  

 

Voor velen van ons is dit een tijd om te 
ontspannen, tot rust te komen, te bezinnen, 

los te komen van het werk of van alle 

huiselijke beslommeringen, om daarna weer 
met frisse moed aan de slag te gaan. Ook 

wordt er in deze tijd nagedacht over wat het 
nieuwe werkjaar weer gaat brengen. 

 
Voor ons persoonlijk stond deze vakantie in 

het teken van vieren: verjaardagen in het 
gezin, een jubileum, én een vakantieweek met 

ons hele gezin. Een hele week weg met 19 

personen is best lang, met mensen die een 
nogal sterk karakter hebben, met klein-

kinderen van 4 maanden tot 15 jaar. Maar 
met een oprechte instelling er samen een 

mooie week van te maken, is dit een geweldige 
week geworden.  

 
Opgeladen zijn we niet echt, ook omdat onze 

dochter met haar gezin wat hulp nodig had, 

omdat zij voor vier jaar naar Armenië gaat om 
daar te werken en te wonen. Het werd dus ook 

wel afscheid nemen. ‘Partir c’est mourir un 
peu.’ De verhuiswagen komt morgen 

voorrijden en de 11 dozen van Pax Eemnes 
gaan ook met hen mee. Fijn dat dit kan. 

 

Nadenken over het komend werkjaar lukte 
dus niet echt, toch staat er al veel op de 

agenda: Startzondag in een ander jasje op 31 
augustus, Taizévieringen, Red Wednesday op 

de derde woensdag in november, de 
Nicolaasdag 27 november voor onze senioren 

vanaf 80 jaar, een bijzondere Adventactiviteit 
voor jong en oud. Ook de afsluiting van het 
Heilig Jaar krijgt aandacht, al kunnen we 

natuurlijk altijd Pelgrims van HOOP blijven.  

Jullie zien dat we een actieve, levendige 

gemeenschap zijn, misschien zullen we eens 
een beroep op je doen bij activiteiten. Vraag 

ook eens iemand mee, die de gang naar onze 
kerk niet meer (zo vaak) maakt. We willen een 

open gemeenschap zijn, waar je gezien en 
gehoord wordt, waar iedereen welkom is. Of je 

nu donderdagochtenden naar de viering komt 

met altijd koffie rond 10.45 uur, of op de 
zondagen na de viering in De Schoter: wees 

welkom! 
 

Een fijn jaar wens ik ons van harte toe, tot 
ziens in ónze Nicolaaskerk!   

 

Toontje van ’t Pad Bosch – de Bekker 
 

 

Startzondag 31 augustus 
 

Als vanouds start de dag met een door onze 
koren opgeluisterde bijzondere viering, om 

vervolgens te genieten van de culinaire 
inbreng van onze bakkers. 

 
Ook staat de paaskaarsverloting weer op het 

programma. De loten a 1 euro zijn een week 

ervoor tijdens de viering en op de startzondag 
zelf weer te verkrijgen. 

 
In afwijking van voorgaande jaren is er een 

tocht met de benenwagen en niet met de fiets. 
De wandeltocht houden wij in Eemnes. Naast 

een speurpuzzeltocht is er ook een 
Knuffeltocht voor onze jeugd. Gedurende deze 

tocht wordt voor een natje en een droogje 

gezorgd.  
 

In de avond is er de BBQ voor de vrijwilligers. 
De uitnodigingen zijn inmiddels verstuurd. 

 



14 september: Tentviering 
Durf uit je bubbel te komen! 
 

In de feesttent op het evenemententerrein 

start om 10.00 uur een bijzondere viering. 
Iedereen is welkom: gelovig of niet gelovig, 

Christen of niet-Christen.  
  

Het thema van de viering is: “durf uit je 
bubbel te komen!” Tijdens de viering vertellen 

mensen uit Eemnesser kerken en organisaties 

hoe zij uit hun bubbel proberen te komen. 
 

Wie mee wil zingen met het gelegenheidskoor 
o.l.v. Edwin Klarenbeek is van harte welkom. 

Zorg dan dat je om 9.15 uur aanwezig bent 
voor een korte repetitie. 

 
Heb je vervoer nodig?  

Bel dan met Wil Vos-Post, tel. 06-31298463 

 
 

Jeugdactiviteiten 
 

Alvast een vooruitblik van wat jullie komend 

jaar mogen verwachten: maandelijks de 
Kidskerk, regelmatig kinderwoorddiensten en 

een aantal thema gezinsvieringen zoals St. 
Maarten, Carnaval en Palmpasen. Daarnaast 

zijn er nog plannen die verder uitgewerkt gaan 

worden, afhankelijk van de hulp die we 
aangeboden krijgen. 
 
Op de startzondag is er extra aandacht voor 
de jeugd. Speciaal voor de kinderen is een 

puzzelspeurtocht uitgezet. Trek dus allemaal 
je wandelschoenen aan die dag én makkelijke 

kleren om te spelen, want er zullen ook 
speeltuintjes zijn onderweg.   

 
Wil je ook een e-mail ontvangen om op de 

hoogte te blijven van onze activiteiten of 

meedenken over de te organiseren 
activiteiten? Stuur dan een bericht aan: 

kerkeemjeugd@gmail.com. 
 

Werkgroep Jeugdactiviteiten 
Annemarie Klarenbeek 
Mieke van Schaik 
Gabrielle van den Boom 

Voor in de agenda: 
31 aug  10:00 uur  Startzondag  

21 sept 10:00 uur Oecumenische viering 

Ontmoetingskerk Laren  
12 okt   11:30 uur Kidskerk 

 
Op 14 september is er een viering in de feest-

tent van de KPJ. Er is die dag géén Kidskerk. 
 

Het was een bijzondere bedevaart  
 

Het is een bijzonder jaar: het Jubeljaar met 
als thema Pelgrims van Hoop. Voor de 275e 

keer gingen we vanuit onze regio naar 

Kevelaer! Tien mensen uit onze eigen 
geloofsgemeenschap waren mee. En zo 

vertrokken we met vele anderen uit omgeving 
Amersfoort en het Gooi met vier bussen naar 

Maria, Troosteres der bedroefden, waar 
zovelen troost en kracht ontvangen. Maar ook 

zij die met een dankbaar en blij hart afreizen, 
voelen zich daar zo welkom en geborgen.  

 

Het is dan ook een prachtige dag geworden, 
met mooie vieringen, hartverwarmende 

ontmoetingen, veel vreugde en gezelligheid. 
Voor onze Emmy Peek, die vele jaren 

broedermeester is geweest, werd het wel een 
heel bijzondere dag, omdat zij voor de 40 ste 

keer in Kevelaer was. Ze werd daarom terecht 

in het zonnetje gezet en als dank kreeg ze uit 
handen van Monsigneur Woorts een oorkonde, 

een speld en een prachtige kaars, waarop een 
afbeelding van Maria en het getal 40.  

 
Emmy, vanaf deze plek willen wij jou 

nogmaals van harte feliciteren hiermee en jou 
bedanken voor al jouw inzet voor deze 

bedevaart. In die 40 jaar wist jij vele anderen 

enthousiast te maken voor deze jaarlijkse reis 
naar Maria.  

 

 
 

Ook dit jaar mochten wij allen weer met 
nieuwe moed en vol dankbaarheid, en met 

prachtige bloemen als herinnering, huiswaarts 
keren, uitziend naar onze volgende 

bedevaartreis in 2026. Daartoe nodigen wij 

ook u allen alvast uit. Bij Maria is iedereen 
meer dan welkom!  
 
Riet Hilhorst 
 

 

mailto:kerkeemjeugd@gmail.com


Klusdag eind september 
 

Op 27 september is er weer een klusdag. 
Naast de gewoonlijke werkzaamheden zoals 

het schoonmaken van diverse dingen in De 

Waker, de kerk en De Schoter hebben we nu 
vooral werk in de verhuurde gebouwen. 

 
Per 1 juni hebben we een nieuw huurcontract 

afgesloten met de huurders van de 
benedenverdieping van de pastorie. Bij de 

onderhandelingen daarvoor hebben we 
moeten toezeggen dat we ons zullen 

inspannen om het energieverbruik te 

verminderen. Dat betekent voornamelijk 
aanbrengen van isolerende maatregelen. Voor 

het aanbrengen van deze maatregelen hebben 
we een kostendeling afgesproken. 

 
Het plan is nu om op de klusdag een paar 

relatief eenvoudige isolaties aan te brengen. 

Dit betreft het uitgebreide leidingstelsel van 
het verwarmingssysteem en de isolatie van het 

plafond van de beide uitbouwen van de 
pastorie. 

Isoleren van de verwarmingsleidingen moet 
voornamelijk plaatsvinden in moeilijke 

hoekjes van de zolder. Daarvoor is wel wat 
handigheid en lichamelijke flexibiliteit en 

lenigheid nodig. Bij het isoleren van de 

plafonds is er vooral wat kracht nodig  
 

 
 

Dat betekent dat we voor de klusdag een 
aantal handige mensen nodig hebben maar 

ook mensen die schoon willen maken en 
opruimen. Kortom een flink aantal 

vrijwilligers. 

Zoals altijd maken we er een gezellige morgen 
van. We starten om 9 uur, koffie met iets 

lekkers om ongeveer 10.30 uur. We sluiten af 
met een broodjeslunch. 

 
Om te kunnen bepalen welke werkzaamheden 

we kunnen uitvoeren zou ik jullie willen 
vragen je vroegtijdig op te geven zodat we wat 

voorbereidingen kunnen treffen. Zouden jullie 

dat willen doen via het mailadres 
kerkeembeheer@gmail.com. Alvast bedankt. 

 
Namens de Locatieraad 
Jos Willink 

Cursus RK voor Beginners  

Ontdek de rijkdom van het katholieke 
geloof 

 

 
 
Elk jaar besluiten mensen de stap te zetten 

richting de Rooms-Katholieke Kerk. Sommigen 
willen zich laten dopen of gevormd worden. 

Anderen zijn op zoek naar verdieping, omdat 
hun partner katholiek is, of omdat kinderen of 

kleinkinderen die weg bewandelen. Misschien 

ben je ooit katholiek gedoopt, maar heb je er 
daarna weinig mee gedaan, of merk je nu dat 

het geloof wat is weggezakt. Voor al deze 
mensen is er de cursus RK voor Beginners. 

Deze cursus is een laagdrempelige en 
inspirerende kennismaking met het katholieke 

geloof. In 15 avonden, startend op 1 oktober 
2025 (ongeveer om de week, op 

woensdagavond) verdiepen we ons in thema’s 

als: 
• Het kerkelijk jaar: hoe we dat thuis en 

in de kerk vieren 
• Heiligen, Allerzielen en Maria 

• De zeven sacramenten en de betekenis 
van de Eucharistie 

• Bidden: hoe en waarom 
• Katholieke symbolen en begrippen 

(zoals ciborie, aflaat, monstrans) 

 
We brengen ook een bezoek aan een van de 

kerken voor een rondleiding vol bijzondere 
verhalen en gebruiken. Daarnaast wonen we 

als groep enkele vieringen bij, zoals de 
Allerzielenviering, de Aswoensdagviering en de 

bijzondere oliewijding in Apeldoorn. 

 
Wie zich via deze cursus wil laten dopen of 

vormen, kan met Pasen opgenomen worden in 
de Kerk. Maar ook wie vooral geïnteresseerd is 

in de katholieke traditie, is van harte welkom. 
Begeleiding: Ivonne Stronks en leden van het 

pastoraal team van de RK kerk. 
 

Locatie:  De Pastorie, Hoogland 

Kosten:  €25 (inclusief informatiemap) 
Aanmelden of meer informatie: 

ivonnestronks@gmail.com 
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Verantwoording Interkerkelijke 
40-dagenaktie 2025 
 

Dit jaar hebben wij uw steun gevraagd voor 

een geiten-project in Nepal en voor medische 
zorg voor zuigelingen en kinderen in het 

noorden van Sri Lanka onder het motto 
‘Vooruit met de geit!’. 

 
Dankzij uw steun, waarbij wij in het bijzonder 

de mooie opbrengst van de acties van de 

basisscholen De Binckhorst Laren en de 
Bernardus Blaricum willen vermelden, hebben 

wij een belangrijk aandeel kunnen leveren aan 
de realisatie van beide projecten. 

 

 
 
Geiten-project Nepal 

Dit geiten-project in Nepal is het laatste 

project dat Nelleke Alders uit Blaricum met 
haar stichting CHILD WELFARE 

ORGANISATION NEPAL wilde realiseren. 
Nelleke had al 59 geiten gedoneerd en was 

dus blij verrast, toen wij haar konden 
bevestigen, dat zij dit aantal nu met 41 geiten 

kan aanvullen, waardoor nu 100 families in 
de Madi vallei niet alleen een geit ontvangen, 

maar ook worden begeleid in het houden van 

geiten en in hun voeding en huisvesting. 
Het project houdt ook in, dat er met de geiten 

wordt gefokt. Het eerste vrouwelijke geitje dat 
bij een familie wordt geboren, gaat weer naar 

een volgende familie. Een tweede geit of bok 
mag de familie zelf houden. Vooruit met de 

geit betekent in dit geval dus niet alleen aan 
de slag, maar geeft vele families een positieve 

impuls voor de toekomst. 

 

Medische zorg voor zuigelingen en 
kinderen in Sri Lanka 

Ook de stichting ROCKIDS Foundation 
hebben wij kunnen steunen bij de realisatie 

van een behandelkamer voor kinderen, 

inclusief apparatuur en inrichting, en een 
speeltuin voor een nieuwe basisschool in 

Mannar. De voorzitter van ROCKIDS 
Foundation, de in Hilversum woonachtige 

Marjolein Meijer, schreef ons: “Ook namens 
mijn twee mede bestuursleden en onze 

partner Caritas-Valvuthyam wil ik nogmaals 
benadrukken hoe dankbaar we voor de 

donatie zijn. Het is geweldig dat we nu met 

beide projecten aan de slag kunnen gaan. Wij 
gaan zelf in januari 2026 weer op 

projectbezoek en zullen rond februari verslag 
uitbrengen over de voortgang van de 

gesponsorde projecten.” 
 

Schoolbus-project voor gehandicapte 

kinderen in Inonesië  
Pierre Pourchez, oud-onderwijzer van de OBS-

Bijvanck en oprichter van de Stichting 
Blaricum-Sumatra-Medan kon ons het 

volgende melden over de voortgang van dit in 
2024 door ons gesponsorde project: 

De bus is er nog niet en de donatie staat nog 
steeds veilig op de rekening! We hebben 

destijds € 17.000,- ontvangen en inmiddels is 

de inleg gegroeid naar bijna €28.000,-. We 
hebben nog zeker een bedrag nodig van 

ongeveer € 7000,-. Vorig jaar oktober hoorden 
wij in Medan dat de grotere bus ongeveer € 

35.000,- kost. Het is een nieuwe bus maar wel 
een oud model, geschikt voor 25 kinderen. 

Heel opportuun ben ik bezig deze komende 
maanden om te proberen e.e.a. rond te 

krijgen, want december 2025 gaan wij richting 

Medan, op eigen kosten, om te kijken of we 
het toch voor elkaar kunnen krijgen. 

 
De werkgroep van de Interkerkelijke 40-

dagenaktie kiest hun projecten altijd zeer 
zorgvuldig uit. Ze gaan daadwerkelijk met de 

organisaties in gesprek en zien er scherp op 

toe, dat al het opgehaalde geld goed wordt 
besteed. De organisaties worden allen geleid 

door mensen uit de regio, die zich geheel 
belangeloos inzetten voor de projecten, met als 

enige doel kansarme kinderen, vrouwen en 
gemeenschappen een kansrijke toekomst te 

bieden. Dit kan echter alleen met uw 
financiële hulp. 

 

Meer informatie vindt u op de website 
www.40-dagenaktie.nl 

 
Bankrekening: NL72RABO 0334 9515 93 



 

 

 



Bijeenkomst ‘Redjehetwel?’ 
 

Op 16 juni waren we in de Schoter met 17 
mensen bijeen om te praten over hoe mensen 

met schuldenproblematiek op het spoor te 

komen. Naast deelnemers uit Eemnes, waren 
er ook mensen uit Baarn, Huizen en Laren. 

We begonnen met een stevige soep met Turks 
brood. Marjan Huiden startte het programma 

met enkele vragen naar aanleiding van 

onderzoek door het NIBUD in 2024.  Zoals: 

 
1. Hoeveel % van de Nederlandse gezinnen 

geeft aan moeilijk rond te kunnen 
komen volgens het Nibud? 

2. Hoeveel % van de gezinnen die moeilijk 
rondkomen heeft minder dan €1000,= 

op de bank staan?  
3. Wat voor een buffer op de bank heb je 

volgens het Nibud minimaal nodig om 

tegenvallers op te vangen? 
(Antwoorden: zie helemaal onderaan) 

 
Daarna vertelde Ruud van ’t Pad Bosch over 

het initiatief van SchuldHulpMaatje om te 
proberen mensen met financiële problemen zo 

snel mogelijk te kunnen helpen zodat 
schulden niet onhandelbaar worden. 

 
Als parochianen spelen we daarin de hoofdrol. 

Onze kerk kan een krachtig netwerk zijn 
omdat we ons via onze kerk met elkaar 

verbonden weten en vanuit de bijbelse 

opdracht willen omzien naar elkaar. Eigenlijk 
heel logisch! 

 
De aanpak van het project ‘Redjehetwel? 

bestaat uit 5 stappen: 
Feiten: waar praten we over en om hoeveel 

mensen/gezinnen gaat het? Waarom zijn ze 

‘onzichtbaar’? 
Signaleren: hoe herken je de tekenen die op 

schuldenproblemen wijzen? 
Bespreken: het juiste klimaat scheppen om 

daarna de vraag ‘Redjehetwel?’ te stellen. 
Doorverwijzen naar hulp van iemand die 

daarin bekwaam is ( een SchuldHulpMaatje 
bijvoorbeeld) 

Samenspel tussen ons, degene die hulp nodig 

heeft en degene die die gaat helpen. 
 

Met het ‘Kansenbordspel’ maakten we een reis 
door het leven met mee- en tegenvallers en 

leerden we dat je zomaar iets kan overkomen 
waardoor je in de problemen komt. 

 
Ruud van ’t Pad Bosch 
Secretaris Parochiële Caritas Instelling 
 
Antwoorden:  1=32% / 2=45%  / 3=3x je netto inkomen 

 

 
 

Johanna Petronella Horst-van Delft 
 

Joke zag het levenslicht 
op 25 maart 1936 in 

Hank, Noord-Brabant. Ze 

had twee oudere broers 
en een oudere zus. Het 

gezin verhuisde toen zij 
nog maar een baby was 

naar Huizen waar haar 
vader ging werken. Maar 

ook daar bleef het gezin 
niet lang en vestigde zich                                       

in Blaricum. 

 
Na de lagere school ging Joke in de 

huishouding werken, en bezocht toen een 
avondschool om te leren naaien en koken. 

Vanwege haar astma werd aangeraden haar 
een periode naar Davos te sturen, maar haar 

moeder wilde haar niet naar het buitenland 
laten gaan. 

 

Bij dansavonden in Laren leerde ze Jan Horst 
kennen waarmee ze in 1956 getrouwd is; in 

Eemnes heeft het stel eerst ingewoond bij de 
ouders van Jan op Wakkerendijk 120 waar 

zoon Hans werd geboren, daarna naar 
Stadwijck waar Ton het levenslicht zag en 

tenslotte naar de Wakkerendijk 206 waar 

dochter Marjan ter wereld kwam.   
 

Joke genoot thuis; breien, borduren, of samen 
met haar man Jan ook veel fietsen en 

wandelen. Een paar vakanties naar o.a. 
Oostenrijk en de Ardennen waren voor haar 

genoeg, ze bleef liever in de eigen omgeving, 
daar weet je wat je hebt en wat je kunt. 

 

Ook van het oppassen op de zes kleinkinderen 
die er kwamen, beleefde zij veel plezier. De zes 

achterkleinkinderen heeft ze ook nog heel 
bewust meegemaakt, ze vond het geweldig. 

In februari 2024 ging haar gezondheid 
achteruit en is ze verhuisd naar de 

Anthoniushof in Bussum, waar ze toch een 

fijne tijd heeft gehad met veel aandacht. 
 

De laatste maanden waren zwaar voor haar, 
de rollator werd ingeruild voor een rolstoel en 

ook haar geest werd minder. Op maandag 30 
juni is zij in het bijzijn van haar kinderen 

rustig ingeslapen. Op 7 juli hebben wij in onze 
kerk afscheid van haar genomen en haar 

begeleid naar haar laatste rustplaats bij haar 

Jan op ons kerkhof. 
 

In dankbare herinnering 



Geertruida Maria van Eijden-van den 
Oudenrijn 

Truus werd geboren in 
Vinkeveen op 2 februari 

1932, haar moeder stierf 

in het kraambed en zo 
bleef zij alleen achter met 

haar vader en een broer. 
De eerste jaren heeft zij bij 

een oom en tante 
gewoond, ook heeft ze een 

periode op een internaat 
gezeten bij de nonnen, wat 

ze geen leuke tijd vond. Het liefste was ze 

thuis bij haar vader om samen voor de 
kippen, varkens, koeien en een paard te 

zorgen. Ze leerde Hannes van Eijden kennen 
en ze zijn in 1964 getrouwd en gingen wonen 

aan de Meentweg op de ouderlijke boerderij 
van Hannes. Het was erg wennen voor haar, 

omdat ze erg heimwee had naar Vinkeveen, 

als troost kreeg ze van haar broer een hondje, 
en toen ging het beter. 

 
Hun drie kinderen werden geboren en er was 

altijd erg veel aanloop, ze kon de hele dag wel 
koffie zetten, maar dat gaf ook veel 

gezelligheid. De kinderen hebben altijd veel 
meegeholpen op de boerderij, het was in die 

jaren geen vetpot.  

 
De beide zoons gingen trouwen en dan was er 

groot feest op de boerderij, en wat ook een 
reden was om een toast uit te brengen was, de 

komst van kleinkinderen; het werden er vijf. 
Daar heeft ze veel opgepast en daar genoten ze 

allemaal van. 
 

Drie jaar geleden is ze helaas gevallen en brak 

ze haar heup, na een operatie en revalidatie is 
ze op de Stichtse Hof gaan wonen, temeer 

daar zij last had van dementie. Op 30 juni is 
zij overleden. Op 5 juli is in de kerk afscheid 

van haar genomen en is zij begraven op ons 
kerkhof.  

 

Welmoed Henriëtte Désirée  
Vlooswijk-la Croix 

 
Welmoed is geboren op 12 december 1951 in 

Hilversum. Zij was de vrouw van onze 
voorganger Wim Vlooswijk. Samen hadden zij 

een dochter. Zaterdag 21 juni is zij overleden 
na een moeilijke periode van ziek zijn. 

 

Zaterdag 28 juni was haar afscheid in de 
Bethlehemkerk in Hilversum, waarna haar 

crematie heeft plaatsgevonden. 

Johannes Hendrikus Baptist Eek 
 

Op 3 september 1929 
werd Jan in Eemnes 

geboren, als oudste in 

het gezin dat uitein-
delijk uit zes kinderen 

zou bestaan. 
 

Na de lagere school ging 
hij, naast het helpen 

van zijn vader in de 
melkwijk, een opleiding 

tot automonteur volgen. Hij heeft zijn 

werkzame leven voornamelijk bij garage Vos in 
Huizen gewerkt en was daar chef-werkplaats.  

 
Hij trouwde met zijn jeugdliefde Riek Grift, die 

hij bij het dansen bij Oom Jan in 
Hooglanderveen had leren kennen. Zij kregen 

samen twee dochters en twee zoons. Helaas 

overleed Riek 44 jaar jong en stond Jan er 
alleen voor met zijn vier jonge kinderen. Maar 

ondanks verdriet en gemis, bleef hij een 
zorgzame vader.  

 
Na een aantal jaren leerde hij Riky Rooijers en 

haar dochter kennen, zij trouwden en 
beleefden samen nog vele gelukkige jaren. 

  

Op 58 jarige leeftijd kon Jan met de VUT. Hij 
bleef altijd bezig o.a. in zijn sier- en 

groentetuin en hield kippen. En hij was zeer 
handig; wat zijn ogen zagen, maakten zijn 

handen. Hij werd de trotse opa van 5 
kleinkinderen en van 5 achterkleinkinderen. 

Hij genoot ervan als zijn hele gezin  
samenkwam. 

 

Ook trok hij er met Riky op uit met de 
caravan. En waren zij lid van de caravanclub; 

hij zette hiervoor routes uit, die minutieus 
beschreven werden, en met elkaar beleefde ze 

mooie reizen. 
 

Begin 2021 verhuisden beiden in verband met 

geheugenproblemen naar een verpleeghuis. 
Daar heeft Jan op 25 mei 2023 afscheid 

moeten nemen van zijn 2e vrouw Riky. En ook 
met Jan ging het langzaam verder achteruit.  

 
Donderdag 31 juli is hij op 95 jarige leeftijd 

rustig ingeslapen en vrijdag 8 augustus 
hebben wij hem hier in de kerk nog eenmaal 

in het licht gezet en daarna begeleid naar zijn 

laatste rustplaats op ons kerkhof bij zijn beide 
liefdes. 

 
 



 

 
 
Via www.kerkomroep.nl zijn alle vieringen thuis mee te beleven.  

Het kerkboekje van een communieviering vindt u op de website.  
Kijk daarvoor onder ‘alle vieringen’ bij de desbetreffende viering. 

 
Een bijdrage aan de collecte kunt u via de QR code doen. 

 
 
 

 

 

 
 

De Locatieraad, de pastoraatgroep en de Redactie van Z 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    
 

                                        Liturgierooster         
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Datum Viering Aanvang Voorganger Bijzonderheden 

 Zo    24 aug Communieviering 10.00 uur B.v. Wilgenburg  

 Do    28 aug Communieviering 10.00 uur PGV  

 Zo    31 aug Communieviering 10.00 uur B.v. Wilgenburg Startzondag met beide koren 

 Do     4 sept Eucharistieviering 10.00 uur J. Skiba  

 Zo      7 sept Eucharistieviering   9.00 uur G. Nijland  

 Do   11 sept Communieviering 10.00 uur Loes en Toontje  

 Zo    14 sept Tentviering 10.00 uur PGV feesttent evenemententerrein  

 Do   18 sept AVE-ochtend 10.00 uur  AVE-ochtend 

 Zo    21 sept Oecumenisch 10.00 uur m.m.v PGV 

Oecumenische viering in  de 

Ontmoetingskerk Laren 

 Do   25 sept Communieviering 10.00 uur PGV  

 Zo   28 sept Communieviering 10.00 uur W. Vlooswijk  

 Do     2 okt Eucharistieviering 10.00 uur G. Nijland  

 Zo      5 okt Communieviering 10.00 uur PGV Friersdale-viering 

 
 

 

  

 
  

 

Website    Ledenadministratie   Locatieraad 
marthamaria.nl    Gea van der Heiden   secretaris: Mascha van Oosterhout 
     kerkeemleden@gmail.com   kerkeemsecr@gmail.com 
Parochiesecretariaat   Vierkante Bosje 53, Eemnes  budgethouder: John van der Kolk  
 secretariaat@marthamaria.nl       kerkeempenn@gmail.com (financiën) 
     De Schoter    gebouwenbeheer: Jos Willink 
Locatiesecretariaat   Wakkerendijk 66a, Eemnes   kerkeembeheer@gmail.com 
Wakkerendijk 60, 3755 DD Eemnes Telefoon   06-13623547  diaconie: Henk Hendriks 
Telefoon:   035-5312789      kerkeemdiaconie@gmail.com 
Alléén bij overlijden:    035-6035518 Pastoraatgroep    communicatie: Eerhard Huiden 
nicolaaskerkeemnes@gmail.com  Carel Jungerling  035-5387601 kerkeemcomm@gmail.com 
Het locatiesecretariaat is geopend op Hans Albers  06-26744574    
Maandag van 9.00 – 12.00 uur  Toontje van ‘t Pad Bosch  06-23314233 Jeugdactiviteiten 
Donderdag van 9.00 – 13.00 uur       kerkeemjeugd@gmail.com 
IBAN Bank:   NL20 RABO 0315.9015.35 Kerkhofbeheer  
Kerkbalans:  NL86 RABO 0315.9416.69 Nico Seure  06-10157979 Vertrouwenspersoon  

rkeemnes.kerkhofbeheer@gmail.com  Loes Wiggerts: 06-40415684 
Redactie: kerkeemzeem@gmail.com  
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