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VIERINGENROOSTER

Zondag 24 augustus, 10:00, Woord en Communieviering, voorganger: W.
Eurlings

Dinsdag 26 augustus, 10:00 gebedsviering

Zondag 31 augustus, 10:00, Eucharistieviering, celebrant: pastor F.
Zwarts

Woensdag 3 september, 10:00, Eucharistieviering, celebrant pastoor J.
Skiba

Zondag 7 september, 10:00, Woord en Communieviering, voorganger: K.
van Gestel, m.m.v. Ecclesiakoor

Dinsdag 9 september, 10:00 gebedsviering

Zondag 14 september, 10:00, Woord en Communieviering, voorganger: I.
Elsevier

Dinsdag 16 september, 10:00 gebedsviering

Zondag 21 september, 10:00, Woord en Communieviering, voorgangers:
J. Bosboom en J. van Gaans

Dinsdag 23 september, 10:00 gebedsviering

Iedere zondagochtend zendt KRO-NCRV op NPO 2 een eucharistieviering uit,
vanuit een wisselende locatie in Nederland. Aanvang: 10.00 uur.

Iedere zondag worden er vieringen vanuit onze parochie uitgezonden; zie
hiervoor https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/

De Eucharistieviering vanuit ons Eucharistisch centrum wordt om 11:00 uur
uitgezonden via Kerkomroep

https://marthamaria.nl/vieringen/?gemeenschap=michaelkerk-de-bilt



https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/12319
https://marthamaria.nl/vieringen/?gemeenschap=michaelkerk-de-bilt

| om te gedenken, overledenen in juli

12 juli  mw. J.J. van Elst- Hessing De Bilt
15 juli  dhr. P.J. van Hamersveld De Bilt
26 juli  mw. R.M. Geul- Broekhoven De Bilt

Laten we onze gestorvenen in ons gebed herdenken.

BEZINNING

Viinder

Sierlijk danst de vlinder door de lucht
boven mooie bloemenpracht.

Alsof voortbewogen door een zucht,
strijkt de vlinder neer, heel zacht.

In vele kleuren weergegeven,
soms onzichtbaar voor het o0og.
Brengt het de natuur tot leven
net als een mooie regenboog.

Soms zou ik even mee willen gaan,
omgeven door al die keuren.
Meedansen in plaats van hier te staan
en je laten opfleuren.

Heel even is het dat ik denk:

"Ik ben die vlinder in de lucht.

Ik zie de kleurenpracht in een wenk
en dans verder met een voldane zucht.




Pastoraatsgroep uitgebreid

Sinds kort is Monique Hartman lid geworden van de
pastoraatsgroep, zodat deze nu weer vier leden telt. We
zijn hier heel blij mee. Monique heeft zich tot nu toe onder
andere al sterk gemaakt voor het vredeswerk in onze
locatie, zoals het mee organiseren van de Dag van de
Vrede op 1 januari en de herdenking van de
verzetsstrijders uit onze gemeenschap rond 4 en 5 mei.
Met haar enthousiaste inzet zal ze zeker een versterking
zijn van onze groep.

Namens de Pastoraatsgroep,
Willy Eurlings

70 jaar Michaélkerk

Zaterdag 23 augustus aanstaande is het 70 jaar geleden dat onze kerk werd
geconsacreerd door Mgr. B. Alfrink, toenmalig hulpbisschop van Johannes
Kardinaal de Jong, aartsbisschop van Utrecht. Die plechtigheid vond plaats op 23
augustus 1955.

Een mooie dag om bij stil te staan.
Pelgrimeren in eigen land
Het Zonnelied pad

https://franciscaansebeweging.nl/activiteiten/pelgrimstocht-het-zonneliedpad

Deze pelgrimstocht is al sinds maart bezig en gaat na de zomerstop weer verder.

Op zaterdag 17 augustus wordt aan het eind van die dag etappe het Zonnelied in
een eigentijds jasje gepresenteerd.

Liedpresentatie en viering Zonnelied - Stadsklooster San Damiano in Den Bosch |

Activiteiten | Franciscaanse Beweging

De Camini Utrecht, een dagwandeling in en rond Utrecht op zaterdag 27
september aanstaande.

https://www.viajacobi.nl/posts/camini-2025-utrecht



https://franciscaansebeweging.nl/activiteiten/pelgrimstocht-het-zonneliedpad
https://franciscaansebeweging.nl/activiteiten/liedpresentatie-en-viering-zonnelied-stadsklooster-san-damiano-in-den-bosch
https://franciscaansebeweging.nl/activiteiten/liedpresentatie-en-viering-zonnelied-stadsklooster-san-damiano-in-den-bosch
https://www.viajacobi.nl/posts/camini-2025-utrecht

Kunst in de Kerk
Zaterdag 13 september aanstaande hebben we een open Kerkmiddag.

Vanwege de Kunstmarkt in het Boetzelaerpark noemen we deze open middag
Kunst in de Kerk.

Vier parochianen van de Michaél-Laurens geloofsgemeenschap hebben enkele
van hun kunstwerken beschikbaar gesteld.

Tegelijkertijd kunnen bezoekers religieuze kunst onze kerk komen bewonderen
zoals het Tabernakel uit de Laurenskerk van edelsmid Jan Noyons en het
Laurensbeeld van beeldhouwer Pieter d'Hont.

De kerk is open van 12:00 tot 17:00 uur.

U bent allemaal van harte uitgenodigd om te komen kijken.

EK voor Beginners: Ontdek de rijlkdom van het katholieke geloof

mensen is er de cursus RK voor Beginners.

2025/2026

thema’s als:

Het kerkelijk jaar: hoe we dat thuis en in de kerk vieren

Heiligen Allerzielen en Marna

De zeven sacramenten en de betekems van de Enchanstie

Eidden: hoe en waarom

Katholieke symbolen en begrippen (zoals ciborie, aflaat, monstrans)

de Aswoensdagviering en de bijzondere chiewijding in Apeldoomn

Kerk Maar ook wie vooral geinteresseerd 15 in de katholieke traditie, 13 van harte wellom
Begeleiding: Ivonne Stronks en leden van het pastoraal team van de BRK kerk.

Locatie: De Pastorie, Hoogland

Kosten: €25 (inchisief informatiemap met alle cnderwerpen).

Aanmelden of meer informatie: rronnestronks/agmail com

Elk jaar besluiten mensen de stap te zetten richting de Rooms-
Katholieke Kerk Sommmgen willen zich laten dopen of
gevormxd worden Anderen zyn op zoek naar verdieping,
omdat hun partner katholiek is, of omdat landeren of
Kleinkinderen die weg bewandelen Misschien ben je ooit
katholiek gedoopt, maar heb je er daama weinig mee gedaan
of merk je nu dat het geloof wat 13 weggezalkt. Voor al deze

RKvoor beginners Deze cursus i1s een laagdrempelice en mspiwerende
kennismaking met het katholieke geloof In 15 avonden,
startend op 1 oktober 2025 (ongeveer om de week, op woensdagavond) verdiepen we ons in

We brengen ook een bezoek aan een van de kerken voor een rondleiding vol byyzondere verhalen
en gebmiken Daamaast wonen we als groep enkele vieringen bij, zoals de Allerzielenviering.

Wie zich wia deze cursus wil laten dopen of vormen . kan met Pasen cpgenomen worden in de




Presentatie Malawireis - Zondag 7 september

Nieuwsbrief augustus 2025

Graag nemen we u mee op reis!

In juni van dit jaar maakten Frank Diepstraten en
Jacqueline van Gaans een indrukwekkende en
hartverwarmende reis naar Malawi. Op zondag 7
september, direct na de viering van 10.00 uur,
willen we u daar graag meer over vertellen.

We delen onze ervaringen, bijzondere
ontmoetingen met de zusters van de Blessed
Virgin Mary (SBVM) en geven een inkijkje in het lopende prOJect in Mwanza Ook
bespreken we nieuwe ontwikkelingen die onze aandacht vragen. Daarnaast willen
we graag samen met u stilstaan bij de toekomst: welke plannen zijn er, welke
kansen zien we, en hoe kunnen we daarin samen verder bouwen?

Programma van de middag:
e 10.00 uur - Woord- en communieviering
e 11.00 uur - Koffie en thee
e« 11.20 uur - Presentatie van de Malawireis
e 12.00 uur - Pauze met eenvoudige lunch
e« 12.30 uur - Bespreking van onze toekomstplannen
e 13.00 uur - Afronding

Doet u mee aan de lunch?

Hoe fijn zou het zijn om samen een lekkere lunch te delen! We nodigen u uit om
iets kleins en lekkers mee te nemen, zodat we samen een gevarieerd buffet
kunnen samenstellen. Denk bijvoorbeeld aan:

e Quiche

e Stokbrood
« Kaas

e Salades

e Wraps

Om te voorkomen dat we allemaal met hetzelfde aankomen (of te veel!), horen
we graag van tevoren wat u meebrengt. U kunt dit doorgeven via:

@ info@katholiekekerkdebilt.nl

Y. Parochiesecretariaat (donderdagochtend): 030 - 220 00 25

@ Jacqueline van Gaans (werkgroeplid): 06 - 2517 8844

We hopen u te zien op deze inspirerende en gezellige middag!

Werkgroep Malawi,
NLO3INGB0006525447, t.n.v. H.H. Martha en Mariaparochie, Baarn
o.v.v. Kerkfonds Malawi M&L locatie



- =
Bedevaart OVerdinkel

EDITIE 113 - 2025

Op zondag 19 oktober 2025 zal de 113e Gerardus Bedevaart plaats vinden. Het thema voor de
komende bedevaart is “PELGRIMS VAN HOOP” Om 11.00 uur vertrekt een sacramentsprocessie
vanaf de kerk naar de Calvarieberg in het Gerardus Majella park (achter de kerk), waar de
plechtige Eucharistieviering is. De Hoofdcelebrant is pastoor P. Kuipers. Aansluitend is de
processie door het park. Tijdens de processie worden kinderactiviteiten georganiseerd. Het
Sluitingslof is om 15.00 uur in de Gerardus Majella kerk.

Eni ht linf :
Gerardus Majella:

Gerardus Majella, oorspronkelijk Gerardo Maiella, werd in 1726 in
Muro Lucano nabij Napels, geboren als zoon van een kleermaker. In
1749 meldde hij zich bij de redemptoristen als lekenbroeder. Hier
vervulde hij zonder tegenspraak eenvoudig werk. Hij werd bekend
om het geduld waarmee hij beledigingen en pijnigingen onderging
en om zijn liefdadigheidswerk.

Gerardus Majella had tijdens zijn leven vele visioenen. Verder staan
verscheidene bovennatuurlijke verschijnselen, zoals genezingen,
bilocatie (aanwezigheid op meerdere plaatsen tegelijkertijd),
helderziendheid, profetieén en broodvermenigvuldigingen op zijn
naam. Gerardus overleed op 16 oktober 1755 op 29-jarige leeftijd
aan tuberculose in Caposele in Zuid-italié, 16 oktober is zijn
naamdag. Gerardus Majella is de patroonheilige van kleermakers,
portiers en zwangere vrouwen. Hij werd in 1883 door paus Leo Xll|
zalig verklaard en in 1904 heilig verklaard door paus Pius X.
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De Gerardus Bedevaart:

De Gerardusz Bedevaart, in het leven gerocepen door Pastoor Van Laak, is het feest van de
patroonheilige H. Gerardus Majella, de patroonheilige van onze kerk. De processie wordt
gehouden op de sterfdag van Gerardus Majella (16 oktober) of de eerste zondag erna. Im 1912
trok de eerste processie ter erevan Gerardus Majella in Overdinkel rond, het begin van een
religieuze traditie die het dorp tot de grootste bedevaartplaats van Twente maakte.,

De processie trok altijd heel veel bedevaartgangers. In 1937 waren er tussen de 16.000 en
20.000 pelgrims. In de jaren 50 en 60 wel 30.000. De menzen kwamen met de trein die in Losser
en Glane stopte en gingen vanaf daar lopend. Later kwam men met de bus. Maar ook heel veel
mensen uit de omgeving kwamen op de fietz. Thans verwelkomen wij vele honderden pelgrims.

: het Triduii

Donderdag 16 oktober 2025, 19.00 uur:
COpening van het Tridudm met een Eucharistieviering in de kerk. We sluiten de 1* dagvan het
Triduiim af met een kop koffiefthes.

Vrijdag 17 oktober 2025:
Geen viering. Wel iz de kerk open voor stil gebed en kan er een kaars worden opgestoken.

Zaterdag 18 oktober 2025, 19.00 uur:
Gebedsviering in de kerk, verzorgd door Dynamigue, geheel in
het teken van Oktoberfest. ledereen is van harte welkom. Ook
voor een kop koffiefthese na de viering.

Zondag 19 oktober 2025, 11.00 uur:
Plechtige Eucharistieviering, aansluitend de processie door het
Gerardus Majella Park.

Zondag 19 oktober 2025, 15.00 uur:
Sluitingslof in de kerk,




NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM

Aloysiuskerk doet mee met Kerken Kijken Utrecht

Stichting Kerken Kijken
Utrecht verzorgt elk jaar de
openstelling van vele
kerkgebouwen in het centrum
van Utrecht tijdens het
zomerseizoen. Het
zomerseizoen 2025 loopt tot
en met zaterdag 13
september. De toegang is
gratis, een (kleine) donatie
wordt op prijs gesteld.

Er doen dit keer dertien
binnenstadskerken mee, "
waaronder de St. Catharinakathedraal en de St. Augustinuskerk. Nieuw is de
deelname van de St. Aloysiuskerk (zie foto). Deze kerk werd in 1922-1924
gebouwd naar ontwerp van de Bossche architect Hendrik Willem Valk (1886-
1973). Het is een bijzonder gebouw, ontworpen op het grondvlak van een
regelmatige zeshoek en bekroond met een hoog oprijzende koepel.

Vrijwillige gastheren en -vrouwen staan in de deelnemende kerken klaar om
mensen desgewenst te informeren over de architectuur, bouwgeschiedenis en
kunstschatten van de betreffende kerken. In sommige kerkgebouwen zijn in
deze periode extra activiteiten, zoals concerten of exposities.

Alle kerken zijn rolstoeltoegankelijk. Meer informatie en de
openingstijden: www.kerkenkijken.nl.



https://www.kerkenkijken.nl/

