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Mededelingen
Nr. 33 - 7 september 2025

Collecte eigen kerk

DRIEENTWINSIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR,
Zondag 7 september 2025
10:00 u: Woord en communieviering
Voorganger: K. van Gestel
Ecclesiakoor
Intenties: Elizabeth Hardeveld van wie we kort geleden afscheid hebben
genomen

VIERENTWINSIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR,
Zondag 14 september 2025
10:00 u: Woord en communieviering
Voorganger: I. Elsevier
Intenties: Maria Catharina La-Poutré, overleden ouders Van den Brink-
Ruizendaal en Elizabeth Hardeveld van wie we kort geleden afscheid
hebben genomen

VIJFENTWINSIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR,
Zondag 21 september 2025
10:00 u: Woord en communieviering
Voorgangers: J. Bosboom en J. van Gaans

OPBRENGST COLLECTE:
Voor onze Michaél-Laurens geloofsgemeenschap: 31 augustus € 174,20


http://www.katholiekekerkdebilt.nl/

Uitnodiging presentatie Malawireis — zondag 7 september

Na de viering van 10.00 uur vertellen Frank Diepstaten en Jacqueline van
Gaans over hun bijzondere reis naar Malawi. Ze delen hun ervaringen,
geven een update over de projecten en bespreken plannen voor de
toekomst.

In de pauze van de presentatie is er een gezamenlijke lunch. Wilt u iets
lekkers meebrengen om te delen? Laat het even weten via
info@katholiekekerkdebilt.nl of bel Jacqueline van Gaans, 06 2517 8844.
Meer informatie vindt u in de Nieuwsbrief van augustus en de flyer
achterin de kerk.
Van harte welkom!
Werkgroep Malawi.

Uw bijdrage blijft altijd welkom:

Werkgroep Malawi

NLO3INGB0006525447

t.n.v. H.H. Martha en Mariaparochie, Baarn
o.v.v. Kerkfonds Malawi M&L locatie

De Vredesweek is een week van bezinning en actie, die jaarlijks
plaatsvindt in de week van 21 september.

Die datum is door de Verenigde Naties uitgeroepen als Internationale Dag
van de Vrede.

Dit jaar valt de Vredesweek van zaterdag 20 t/m 28 september.

Het thema is: ‘Niets doen is geen optie.’ PAX Vredesweek

Wanneer we geconfronteerd worden met onrecht en uitsluiting kunnen we
niet wegkijken.

We moeten actief verbinding zoeken, bruggen bouwen en mensen
erkennen in hun volledige menselijkheid.

Want vrede vraagt om actie: dus maak, bouw, pleit, doe, eis vrede.

Dus stel jezelf en anderen de vraag ‘Wat doe jij?’ voor vrede.

De nationale Vredesweeklezing vindt plaats op vrijdag 26 september in de
Nieuwe Kerk in Den Haag.

Nationale Vredesweeklezing - PAX

In een wereld vol onrecht is wegkijken geen optie.



https://nl.wikipedia.org/wiki/21_september
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Naties
https://nl.wikipedia.org/wiki/Internationale_Dag_van_de_Vrede
https://nl.wikipedia.org/wiki/Internationale_Dag_van_de_Vrede
https://paxvoorvrede.nl/vredesweek/
https://paxvoorvrede.nl/acties/nationale-vredesweeklezing/#content

Journalist en mediamaker Tim Hofman spreekt tijdens de Nationale
Vredesweeklezing over het thema: Niets doen is geen optie.
Een urgente oproep tot actie, verbondenheid en menselijkheid.

Kunst in de Kerk

Zaterdag 13 september aanstaande hebben we een open Kerkmiddag in
de Michaélkerk in De Bilt. Onze Kunst in de Kerk middag sluit mooi aan bij
de Kunstmarkt in het Boetzelaerpark.

We tonen werk van vijf parochianen van de Michaél-Laurens
geloofsgemeenschap.
Caroline Sterl www.carolinesterl.eu

Marie-Anne van Zonneveld www.marie-art.nl

Yvonne van Diepstraten, Nel Welsing (schilderijen) en Bettina de Blok
(quilts).

Tegelijkertijd kunt u in de kerk de religieuze kunst bezichtigen, zoals


http://www.carolinesterl.eu/
http://www.marie-art.nl/

Laurensbeeld van Utrechtse kruisbeeld van de Biltse
Beeldhouwer Pieter d’Hont kunstenaar Jits Bakker

Het Tabernakel uit de Laurenskerk van de Utrechtse edelsmid Jan Noyons

L
U bent ook van harte uitgenodigd om de pastorietuin en ons kerkhof achter
de kerk te komen bekijken

De kerk is open van 12:00 tot 17:00 uur.



