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VIJFENTWINSIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR,  

            Zondag 21 september 2025 

10:00 u: Woord en communieviering 

              Voorgangers: J. Bosboom en J. van Gaans 

Intenties: Dirk en Susanna Teunis-Sowma, overl. ouders van 

Eijndthoven-Swanink, Alfons van Eijndthoven, Anne Kappen  

en Elizabeth Hardeveld van wie we kort geleden afscheid hebben 

genomen 
 

WOENSDAG 24 SEPTEMBER 2025 

19:30 Oecumenische gebedsviering, Vredesvesper 

          Voorganger Ds. W. van Laar 

          Gelegenheidskoor 
 

ZESENTWINSIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR,  

            Zondag 28 september 2025 

10:00 u: Woord en communieviering 

              Voorgangers: W. Eurlings en K. van Gestel 

Intenties: Dirk en Susanna Teunis-Sowma 
 

ZEVENENTWINSIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR,  

                   Zondag 5 oktober 2025 

10:00 u: Woord en communieviering 

              Voorgangers: J. van Gaans en I. Elsevier 

               Ecclesiakoor  

HH. Michaël en Laurens 

http://www.katholiekekerkdebilt.nl/


 
OPBRENGST COLLECTE: 

Voor onze Michaël-Laurens geloofsgemeenschap: 14 september € 155,05 

 

 

Vredesvesperdienst 

Aanstaande woensdag 24 september is er om 19.30 uur een 

Vredesvesperdienst hier in de Michaëlkerk samen met de gemeente van 

de Oosterlichtkerk.  

Voorafgaand is er een Vredeswandeling vanaf de Oosterlichtkerk.  

We verzamelen om 18.50 uur bij de kerk.  

We lopen via de Steenen Camer, Waterweg en de Kerklaan naar de 

Michaëlkerk.  

Als afsluiting van de dienst bidden we een vredesgebed bij de vredespaal.  

Daarna is er gelegenheid om met elkaar na te praten onder het genot van 

een kopje koffie of thee. Iedereen is van harte uitgenodigd.  

 

 

Seniorenviering in Michaelkerk 
 

Woensdagmorgen 1 oktober om 10.30 uur zal de seniorenviering worden 

gehouden. 

Celebrant is Pastoor Skiba en het koor Memento olv Peter Steijlen zal de 

liederen verzorgen. 
 

Na afloop koffie/ thee met wat lekkers in de ontmoetingsruimte achter in 

de kerk. 
 

U allen van harte welkom. 
 

Graag tot 1 oktober om 10.30 uur 
 

Ps om 10.00 uur rozenkransgebed in de kapel, ook daar bent u welkom. 

 

 

PRESENTATIE REIS NAAR MALAWI 2025 

Op 7 september vertelden Jacqueline en Frank na de viering voor een 

enthousiaste groep uit onze locatie over hun reiservaringen langs allerlei 

belangrijke plekken in Malawi. 

Na de lunch, thuis gemaakt door en voor elkaar, bespraken we de 

toekomstplannen 

De belangrijkste zaken die aan de orde kwamen: 



 
• We willen graag matrassen aanschaffen voor de 50 meisjes van de 

middelbare school die in Neno verblijven, omdat thuis te ver weg 

is. Per matras kost dat € 35.- 

• We willen het landbouwproject in Mwanza versterken, door enkele 

zusters een korte opleiding te laten volgen bij Tree of Life in 

Mitongwe.  Dit is een voorbeeldproject dat goed aansluit bij hun 

eigen werkzaamheden. Daarmee willen zij hun deskundigheid 

verhogen. De kosten per zuster bedragen ca € 600.- 

• Van drie zusters hebben we verzoek gekregen voor bijdrage voor 

studerende jongeren. Onze werkgroep is van mening dat educatie 

essentieel is voor de opbouw van het land.  We hebben besloten 

alleen die studenten te steunen, voor wie we de gehele 

studieperiode kunnen zorgen.  Daardoor is het nu lastig een 

kostenindicatie te geven. Dat laten we de zusters weten en ook 

dat we het per jaar zullen bekijken. 

Als gemeenschap van Michaël en Laurens zijn we dankbaar dat we al 40 

jaar onze vrienden in Malawi behulpzaam kunnen zijn. We kunnen het 

land niet redden, maar wel proberen hen nabij te zijn en te kijken waar 

we van belang kunnen zijn. Iedere bijdrage is dan ook van harte welkom. 

Mocht uw bijdrage voor een specifiek doel zijn, dan vragen we u dat bij 

de storting ook te vermelden. Wel vinden we het heel mooi dat we al  € 

636.- voor de matrassen hebben ontvangen. 

En wij zeggen, in navolging van onze vrienden: ZIKOMO! ZIKOMO 

KWAMBIRI. HARTELIJK DANK in het Nederlands!.  
 

De werkgroep. 
 

Uw bijdragen zijn van harte welkom op bankrekening: 

NL03INGB0006525447 

t.n.v. H.H. Martha en Mariaparochie 

o.v.v. Kerkfonds Malawi M&L locatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GERARDUSALENDER 2026 
 

De Gerardus kalender: elke dag een beetje spirit!  

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittum, is een 

scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of 

aanzet tot nadenken, onder het motto: ‘elke dag een beertje spirit!’  

Op de achterkant staan afwisselend gedichten, bezinningsteksten, puzzels 

en informatie over verschillende onderwerpen.  

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen.  

De spreuk op de voorkant en de informatie op de achterkant geven aan 

het begin van de dag een positief gevoel.  

De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld.  

De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die 

vanuit Klooster Wittum worden georganiseerd  

(zie ook op internet: www.kloosterwittum.nl)  

De Gerarduskalender 2026 kost € 11,50  

Op donderdag van 9:00-12:00 uur te koop op het secretariaat 


