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Biecht  
 

De afgelopen twee maanden stond ik in een 
lagere versnelling. Met een rechterhand in het 
gips kon ik een maand lang weinig doen en 
daarna waren we bijna vier weken op reis.  
 
Ik had de tijd om mij te verwonderden over de 
bijtjes in de tuin, die ijverig van bloem tot 
bloem zweefden. De hele dag zijn ze druk met 
het voortbestaan van de soort. Alles is daarop 
gericht, zonder enig zelfbelang. Ondertussen 
bestuiven ze de bloemen en zorgen daardoor 
voor het voortbestaan van bomen en planten.  
 
Lang geleden was onze soort ook onderdeel 
van het ecosysteem, inmiddels zijn wij de 
grootste bedreiging geworden.  
Natuurlijk bekommeren we ons om de natuur, 
maar dat is vaak meer in woord dan in daad. 
We wijzen graag naar industrie of overheid, 
maar welke rol spelen we zelf? Onze luxe, reis- 

en kooplust kent geen grenzen. Wat er 
jaarlijks aan spullen menig huis en tuin in en 
uit stroomt is bizar. Wij zijn daarmee het 
vliegwiel van industrie, transport en afval. We 
moeten minder en duurzamer consumeren! 
 
Met vallen en opstaan probeer ik te consu-
minderen. Dat is de afgelopen maand niet 
gelukt. Een lang gekoesterde wens is vervuld: 
wij bezochten met onze dochter en haar vriend 
natuurparken in noordwest Amerika. Een 
prachtige reis met dierbaren en 
overweldigende natuur. Ondanks dat hebben 
we met deze reis ons eigen belang boven dat 
van de natuur gesteld. En dat opbiechten 
maakt het niet ongedaan. 
 
Eerhard Huiden, 
Locatieraad 

Kinderrijk begin van het nieuwe 

jaar 
Zoals elk jaar is de Startzondag bijzonder, dit 
jaar zeker ook. 
Bert Wilgenburg heeft voor ons het kerkelijk 
jaar met een mooie viering  geopend, met een 
overweging die begon met een verhaaltje over 
zijn kleinzoon. Bescheidenheid en je plaats 
kennen was het onderwerp.  
Ook bijzonder was het aantal kinderen in de 
kerk. Sinds lange tijd hadden we weer een 
kinderwoorddienst waar een flink aantal 
kinderen aan deelnam. Er waren kleintjes die 
er  bij de vredeswens niet genoeg van kregen 
en iedereen in de kerk vrede wensten. Al met 
al een ongedwongen sfeer in de kerk. 
Er waren weer erg veel taarten gebakken zodat 
er voor iedereen zeker een dubbele portie 

beschikbaar was. Dank aan 
alle taartenbakkers. 
De verloting van de Paaskaars 
was ook deze keer weer 

verrassend, zeker omdat er 
kinderen waren die met de 
winst gingen strijken. Bert 
Wilgenburg verzorgde de 
trekking, samen met Mascha. 

Voor de kinderen was de verloting ook erg 
interessant. Ze volgenden de ontwikkelingen 
op de voet. Het mooiste was dat Sjoerd, Hidde 
en Nienke Fennema uiteindelijk de kaars in 
ontvangst mochten nemen. Ze waren er 
duidelijk mee in hun nopjes! 
Dit jaar was er geen fietstocht maar een 
wandeltocht, ook gericht op de kinderen.  
Nicoza, het voormalige jongerenkoor, mocht de 
taart in ontvangst nemen. 
 
Jos Willink, 
Locatieraad 
 



 

Jeugdactiviteiten 
 
Startzondag 
Wat was het leuk om met zoveel kinderen (en 
volwassenen!) de kerkactiviteiten weer te 
starten na de zomervakantie. We hebben 

tijdens de kinderwoorddienst met de kinderen 
gesproken over ‘bescheidenheid’. Wie wil er 
altijd vooraan staan, de beste plek hebben? 
Jezus leert ons bescheiden te zijn. Niet uit 
jezelf de beste plek in te pikken. Dan heb je 
kans dat je plaats moet maken voor iemand 
anders. Ben je bescheiden, dan heb je kans 
dat je juist naar voren wordt gevraagd en toch 
op het beste plekje mag zitten. Gelukkig 
hadden we op onze zolder allemaal onze eigen 
favoriete plek, de één wilde heel graag dicht bij 
Mieke of Gabriëlle zitten, de ander bij oma 
Annemarie op schoot of gezellig aan de mooi 
gedekte tafel. Geen strijd om de beste plek 

dus…. Het werd moeilijker toen Gabriëlle met 
haar pannenkoeken op tafel kwam. Ze had 
zo’n trek, ze dacht ze allemaal zelf op te 
kunnen eten….. Dan is bescheiden blijven 
ineens heel moeilijk, want iedereen wilde wel 
een pannenkoek! De kinderen hebben 
Gabriëlle gelukkig kunnen overtuigen dat het 
eerlijker én gezelliger is om wat je hebt te 
delen. Een beetje bescheiden zijn, zodat 
anderen ook een kans krijgen. Zo hadden we 
toch nog een feestelijke start van dit nieuwe 
seizoen. 
Na de pannenkoeken door naar de limonade 
en taart om energie op te doen voor de 
wandeltocht. Maar eerst nog de verloting van 
de Paaskaars. Daar bleek Nienke de gelukkige 
winnaar! Stond ze zonder dat ze het zelf wilde 
toch ineens op het beste plekje. 
Het was STARTzondag, dat betekent dat er 
meer komt!   

 
Werkgroep Jeugdactiviteiten Annemarie 
Klarenbeek Mieke van Schaik Gabriëlle  
van den Boom 

Voor in de agenda: 
 12 okt   11:30 uur Kidskerk 
   9 nov  10:00 uur  St.Maarten -ontbijt en                                
kinderwoorddienst. 
(Kidskerk komt deze zondag te vervallen, alle 
kinderen zijn welkom bij deze activiteit) 
 
Wil je ook een e-mail ontvangen om op de 

hoogte te blijven van onze activiteiten of 
meedenken over de te organiseren 
activiteiten? Stuur dan een bericht aan: 
kerkeemjeugd@gmail.com 
kinderen zijn welkom bij deze activiteit) 

Reanimatie in de kerk 
 

Zoals een aantal van u weet hebben we bij de 
kerk een eigen AED. Deze hangt buiten bij de 
Schoter in een kast. In geval van een 
reanimatie kunnen burgerhulpverleners 
worden opgeroepen en zij kunnen dan de AED 
met een code (die ze krijgen toegestuurd van 
HartslagNu) gebruiken. Marianne van der 
Kolk verzorgt de training voor de mensen 
waarbij ze een certificaat namens de 
Hartstichting ontvangen. 
 
Voor het up-to-date houden wordt er ook jaar- 
lijks herhalingstrainingen gegeven in de Scho- 
ter. Dit jaar waren er twee herhalingstrai- 
ningen. Op 1 juli (’s middags) was het echter 
zodanig heet dat er is uitgeweken naar de 
kerk. 
   

 
 
De cursus van 7 juli (’s avonds) kon wel 
gewoon in de Schoter plaatsvinden. In totaal 
zijn er dit jaar nu weer 14 mensen 
bijgeschoold. Daarnaast zijn er ook een aantal 
mensen binnen onze locatie die via hun werk  
bijscholing krijgen (BHV-ers). 

 
Al met al zijn we als geloofsgemeenschap goed 
voorbereid met onze gecertificeerde mensen. 
 

 
Jos Willink, 
Locatieraad 
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Kerkomroep 
 
Ik hoor van veel mensen dat er problemen zijn 
met de Kerkomroep en het vinden van de 
uitzending. Nadat het beginscherm van 
www.kerkomroep.nl is gewijzigd is het 
kennelijk minder gemakkelijk. Er is een 

instructie gemaakt met diverse stappen om bij 
de live-uitzending terecht te komen of 
eventueel later een uitzending terug te kijken. 
Een afdruk van deze instructie ligt achter in 
de kerk of kan bij het secretariaat opgevraagd 
worden. Mocht het dan nog niet lukken  
stuur dan even een mail naar 
kerkeembeheer@gmail.com of vraag bij het 
secretariaat om hulp. We zullen dan zorgen 
dat er iemand bij u langs komt om 
aanwijzingen te geven. 
 
Jos Willink, 
Locatieraad 

 

Taizéviering 
 
Op 19 oktober zal om 10:00 uur een Taizé 
viering plaatsvinden in de Nicolaaskerk te 
Eemnes. Een gebedsviering in een knusse 
kerk, die toegankelijk is voor ieder geloof en 
waarbij stilte en licht centraal staan.  De 
liederen zijn meditatief en kunnen door ieder 
meegezongen worden.  
 
We nodigen iedereen uit om aan te sluiten bij 
het gelegenheidskoor die dag. Hen vragen we 
om 9:30 uur in de kerk te zijn. Iedereen 
welkom ook als je niet veel ervaring met 
zingen hebt. Na het succes van de vorige 
Taizé-vieringen rond het thema De Gevangene 
en de centrale heilige: Sint Georgius (Sint 
Joris) en Maria, zal het thema dit keer zijn: 
Vrede van Christus.  

 
We nodigen iedereen uit om beeltenissen of 
iconen die met dit thema te maken hebben 
aan te leveren om de kerk mee aan te kleden. 
Breng deze op zondagen bij de Waker of geef 
het door aan Toontje of mij (kasper-
jungerling@hotmail.com). We willen vragen of 
iedereen die tussen 9:55-10:00 uur 
binnenkomt de stilte van de Taizé in acht kan 
houden. 
 
Kasper Jungerling 
 

 
 
 
 
 
 

Friersdalezondag 5 oktober a.s. 
 
 

Opnieuw 
gaan we 
een bijzon-
dere 

Friersdale 
zondag 
beleven. 
Deze zal 
gevierd 
worden op 
zondag 5 
oktober 
a.s. in 
onze kerk. 

De aanvangstijd is 10.00 uur. Het wordt een 
bijzondere viering omdat voor het eerst sinds 
het bestaan van de Friersdalezondag pater 
Wijnand van Wegen zelf niet zal voorgaan. Zijn 
gezondheid laat dat niet meer toe. Wanneer hij 
zich goed voelt, zal hij wel bij de viering 
aanwezig zijn. 
 
Annemarie Jungerling-Morel, Marga van 
Kleinwee en Henk van Hees zullen voorgaan in 
deze viering. Het thema is: ‘Denk niet wit, 
denk niet zwart’ en het zal worden toegelicht 
met teksten verzameld door medewerkers in 
Friersdale en Eemnes. Tijdens de viering zal 
contact worden gelegd met Friersdale, zodat 
een gesprek gevoerd kan worden met de 
mensen aldaar, die dan op groot scherm te 
zien zullen zijn. 
 
Muzikale medewerking zal worden verzorgd 
door het Eemnesser Koor Nicoza onder leiding 
van Edwin Klarenbeek en de Djembégroep van 
Mwajuma Kitano. Zij zullen de Afrikaanse 
sfeer in de viering brengen. 
 
Tijdens de viering zal er geld worden 
ingezameld voor het zonnepanelenproject in 
Friersdale. wanneer u op 5 oktober niet 
aanwezig kunt zijn, kunt u ook geld 
overmaken naar rekeningnr. NL50 RABO 
0315 9021 59 t.n.v. Stichting Friersdale.  
 
 
Henk van Hees, 
Stichting Friersdale 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kerkomroep.nl/
mailto:kerkeembeheer@gmail.com
mailto:kasper-jungerling@hotmail.com
mailto:kasper-jungerling@hotmail.com


 

  

Gijsbertha Post 
 
 

Bep werd geboren te 
Eemnes op 12 mei 1928 
op de boerderij 
Wakkerendijk 136. Ze 
was het tweede kind in 
het gezin van Hermanus 
Post en Adriana van 
Daatselaar, dat 
uiteindelijk uit 13 
kinderen zou bestaan. Vijf 

van haar broers waren geestelijk beperkt. Er 
was dus veel werk op de boerderij en in het 
gezin en daarom moest Bep meteen thuis aan 
de slag toen ze van de lagere school af kwam. 

Vanaf 13 jaar ging ze al een aantal uren per 
week bij anderen werken in de huishouding. 
 
Toen ze 15 jaar werd in 1943 ging ze als 
meisje voor dag en nacht werken op de 
boerderij van Antoon Stoutenburg op 
Wakkerendijk 118. Na een aantal jaren kreeg 
ze zo’n zelfde baantje bij de familie Van 
Beusekom in Vreeland. Op 3 juli 1949 werd ze 
meisje voor dag en nacht op de boerderij van 
de familie Keizer aan de Seldenrijkweg. 
Moeder Keizer woonde er samen met drie 
ongetrouwde zoons. Daar hielp ze in de 
huishouding en op de boerderij en tussendoor 
ging ze ook nog vaak thuis helpen.  
 
Bep heeft bij de familie Keizer gewerkt totdat 
Vok, de laatste zoon de boerderij verliet in 
1992, dus 43 jaar. Voor haar jarenlange 
trouwe inzet had Bep in 1985 een koninklijke 

onderscheiding ontvangen. Na haar vertrek 
van de boerderij in 1992 kreeg Bep een eigen 
woninkje aan De Waag in Eemnes. Ze kon 
toen van het leven gaan genieten en dat heeft 
ze ook volop gedaan. Ze ondervond veel hulp 
van allerlei mensen en daarvoor heeft ze vaak 
haar dankbaarheid getoond. Fred van Beek, 
die ook aan De Waag woonde, was in de 
laatste periode haar steun en toeverlaat.  
 
Toen het allemaal moeizamer ging, is ze in 
september 2023 verhuisd naar De Stichtse 
Hof in Laren. Haar wereldje werd steeds 
kleiner, maar ze bleef lief en dankbaar voor 

haar lange leven en de liefde van mensen om 
haar heen. Ook al is Bep nooit getrouwd, ze 
heeft altijd de warmte van veel mensen om 
haar mogen voelen. 

Haar vlammetje is uiteindelijk na ruim 97 
jaren gedoofd op woensdag 20 augustus 2025.  
Op donderdag 28 augustus hebben wij hier in 
de kerk afscheid van haar genomen en haar 
begeleid naar haar laatste rustplaats op ons 
kerkhof. 
 
 
 
 

Frans Makker 
 
Frans is geboren op 14 februari 1955 in 
Eemnes. Hij is getrouwd met Ria met wie hij 
vier kinderen kreeg ook werd hij opa van drie 
kleinkinderen. In september 2024 werd hij 
helaas ziek en afgelopen 2 september is hij 
overleden. 
Maandag 8 september is er afscheid van hem 
genomen waarna zijn crematie in Laren heeft 
plaatsgevonden 

 
 

Oktober 

 
In oktober komt april 

weer om aandacht vragen, 

er is bijna geen verschil 

met de lentedagen: 

lentelucht en lentegroen, 

zonlicht door de blaren,  

daarvan mocht het laat seizoen 

iets voor ons bewaren. 

 

Alles is in de natuur 

door iets nieuws bevangen: 

ook het late liefdesuur 

wekt een pril verlangen. 

 

Onze zomer is voorbij, 

kalmer zijn de zinnen,  

maar in ’t  najaar zullen wij  

dieper nog beminnen:  

in ons hart de overvloed 

van een rijk verleden, 

zullen wij het oude land 

met nieuwe moed betreden. 

 

Alles is in de natuur 

door iets nieuws bevangen: 

ook het late liefdesuur 

wekt een pril verlangen. 

 

Willem Wilmink 

 

  

  
In dankbare herinnering   



PCI 

 
Beste parochianen, 
In de vorige Zeemnieuws heeft u het verslag 
kunnen lezen van de bijeenkomst die we 
organiseerden op 16 juni rondom het thema 
‘Redjehetwel’? 
De mensen van SchuldHulpMaatje die 
‘Redjehetwel’ bedachten, proberen duidelijk te 
maken hoe belangrijk het is, om als je met 
schulden te maken hebt, tijdig hulp vraagt. 
Op die manier kan je voorkomen dat schulden 
uit de hand lopen en verdriet en angst nog 
groter worden. 
 
Wij parochianen moeten niet bang zijn als we 
een vermoeden hebben van problemen 
rondom schulden, de vraag ‘Redjehetwel?’ te 
stellen!  
oneonde 
Er zijn speciale weggeefboekjes ontwikkeld die 
ingaan op de meest voorkomende redenen van 
het ontstaan van schulden en hoe je geholpen 
kan worden. 
 
Die boekjes hebben de volgende titels:  
 
• Uit elkaar 
• Nog lang en gelukkig 
• Een nieuw leven  
• Verlies van inkomen 
• Verlies van een geliefde 
• Ziek 
• Stoppen met werken 
 
De bovengenoemde titels zijn gekozen omdat 
dat vaak de ‘kruispunten’ in iemands leven 
zijn die onverwachte financiële gevolgen 
kunnen hebben waardoor problemen ontstaan  
die je leven kunnen gaan beheersen. Achter de 
titels staat steeds vermeld: ‘Je staat er niet 
alleen voor’. 
 
De boekjes liggen achterin de kerk! 
Mocht u in uw omgeving het vermoeden 
hebben dat er mensen zijn die worstelen met 
problemen met schulden of waar het 
financieel onverwacht tegen zit, neem zo’n 
boekje mee en wees niet bang een open 
gesprek te voeren en de vraag te stellen: 
‘Redjehetwel? 

 
 
Ruud van ’t Pad Bosch, 
Secretaris PCI 

 
 
 

Nieuwe winkel met 

kloosterproducten geopend in 
hart van Baarn 

 
 

 

 

Op donderdag 25 september is in Baarn de 
winkel Kloosterbeleving geopend, een unieke 
plek waar ambachtelijke producten uit 
kloosters en religieuze artikelen een plek 
krijgen. In de winkel aan de Laanstraat 10 
vinden bezoekers onder meer trappistenzeep, 
handgedompelde kaarsen en artisanale 
confituur – producten die met liefde en 
aandacht door kloosterlingen zijn gemaakt. 

Met de winkel wil Kloosterbeleving mensen 
van alledag in contact brengen met het 
kloosterleven. De aankoop van de producten 
ondersteunt direct de kloosters en hun 
gemeenschappen. Naast kloosterproducten 
biedt de winkel ook christelijke boeken, 
religieuze artikelen en de mogelijkheid om 

rustig een kop koffie of thee te drinken. 

Annemarie van Diepen-Scheerboom, 
Kloosterbeleving 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
  
 

 

 

Via www.kerkomroep.nl zijn alle vieringen thuis mee te beleven.  

Het kerkboekje van een communieviering vindt u op de website.  
Kijk daarvoor onder ‘alle vieringen’ bij de desbetreffende viering. 

 

Een bijdrage aan de collecte kunt u via de QR code doen. 
 

 

 

   

 

 
 

 

 
 

 

De Locatieraad, de pastoraatgroep en de Redactie van Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Liturgierooster         
 
 

 
Viering Aanvang Voorganger Bijzonderheden 

 Zo   28 sept Communieviering 10.00 uur W. Vlooswijk  

 Do     2 okt Eucharistieviering 10.00 uur G. Nijland  

 Zo      5 okt Communieviering 10.00 uur PGV Friersdale-viering 

 Do     9 okt Communieviering 10.00 uur Loes en Toontje  

 Zo    12 okt 
 

Communieviering   9.00 uur A. van Gaans  

Kidskerk 11.30 uur  Kidskerk 

 Do   16 okt AVE-ochtend 10.00 uur  Aandacht Voor Elkaar 

 Zo    19 okt Taizé-viering 10.00 uur Werkgroep Taizé Taizé viering 

 Do   23 okt Communieviering 10.00 uur B. van Wilgenburg  

 Zo    26 okt Eucharistieviering 10.00 uur F. Zwarts Oogstdankdag 

 Do   30 okt Communieviering 10.00 uur PGV  

 Zo     2 nov Gebedsviering 19.00 uur 
Werkgroep 
Uitvaart 

Allerzielen 
Avondviering 

 Do     6 nov Eucharistieviering 10.00 uur J. Skiba  

 Zo     9 nov Communieviering 10.00 uur PGV  

 
 

    

           

    

    

 

Website    Ledenadministratie   Locatieraad 
marthamaria.nl    Gea van der Heiden   secretaris: Mascha van Oosterhout 
     kerkeemleden@gmail.com   kerkeemsecr@gmail.com 
Parochiesecretariaat   Vierkante Bosje 53, Eemnes  budgethouder: John van der Kolk  
 secretariaat@marthamaria.nl       kerkeempenn@gmail.com (financiën) 
     De Schoter    gebouwenbeheer: Jos Willink 
Locatiesecretariaat   Wakkerendijk 66a, Eemnes   kerkeembeheer@gmail.com 
Wakkerendijk 60, 3755 DD Eemnes Telefoon   06-13623547  diaconie: Henk Hendriks 
Telefoon:   035-5312789      kerkeemdiaconie@gmail.com 
Alléén bij overlijden:    035-6035518 Pastoraatgroep    communicatie: Eerhard Huiden 
nicolaaskerkeemnes@gmail.com  Carel Jungerling  035-5387601 kerkeemcomm@gmail.com 
Het locatiesecretariaat is geopend op Hans Albers  06-26744574    
Maandag van 9.00 – 12.00 uur  Toontje van ‘t Pad Bosch  06-23314233 Jeugdactiviteiten 
Donderdag van 9.00 – 13.00 uur       kerkeemjeugd@gmail.com 
IBAN Bank:   NL20 RABO 0315.9015.35 Kerkhofbeheer  
Kerkbalans:  NL86 RABO 0315.9416.69 Nico Seure  06-10157979 Vertrouwenspersoon  

rkeemnes.kerkhofbeheer@gmail.com  Loes Wiggerts: 06-40415684 
Redactie: kerkeemzeem@gmail.com  
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