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Vier het leven

In een tijd waarin het in het nieuws vaak gaat
over conflicten, klimaatproblemen en
onzekerheid, lijkt het soms moeilijk om het
leven écht te vieren. Toch is juist nu het
vieren van het leven geen luxe, maar gewoon
nodig.

En dat kan iedere dag van de week.

* kalmaandag
* danSdag
* wenSdag

* wonderdag
* wijdag

* Schaterdag
* zindag

‘Vier het leven’ betekent niet dat we onze ogen
sluiten voor wat er speelt in de wereld.
Integendeel: het is een bewuste keuze om ook
ruimte te maken voor licht, voor schoonheid,
voor dankbaarheid. Het zit in kleine dingen —
een kop koffie in de ochtendzon (kalmaandag),
een onverwachte glimlach, een goed gesprek,
een wandeling in de natuur. Juist deze
momenten herinneren ons eraan dat het leven
waardevol is, ondanks alles.

In deze tijd is vieren ook een vorm van zorg.
Voor jezelf, voor elkaar. Door samen te komen
(wijdag), te lachen (schaterdag), te delen,
bouwen we aan veerkracht. We creéren
herinneringen die ons dragen in moeilijkere
tijden. We laten zien dat er altijd iets is om
voor te leven, om van te genieten, om te
koesteren (wonderdag).
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Laat ‘vier het leven’ dus een uitnodiging zijn.
Om stil te staan bij wat goed is (zindag). Om
bewust te kiezen voor vreugde, voor
verbinding, voor liefde. Niet als ontkenning
van het negatieve, maar als tegenwicht. Want
in het vieren van het leven schuilt de kracht
om het leven te blijven vormgeven — met
moed, met warmte, en met elkaar.

Mascha van Oosterhout

Reserveer de datum

De 3de Nicolaasdag valt dit jaar op donderdag
27 november 2025. Wij hebben deze
ontmoetingsdag speciaal georganiseerd voor
de 80-plussers uit onze gemeenschap, om zo
met elkaar in verbinding te blijven. Wij starten
de viering een halfuur later dan normaal.
Verder bestaat de mogelijkheid om thuis
opgehaald en teruggebracht te worden. Verder
zijn er mensen van het wijkteam aanwezig
voor eventuele medische ondersteuning.

Het programma ziet er als volgt uit:

10.30 uur Viering onder leiding van pastoor
11.30 uur Koffie of thee met wat lekkers
12.00 uur Lichte lunch

13.30 uur Sluiting

Het is mogelijk om na de viering de Zalving te
ontvangen. Het sacrament om extra kracht en
steun te ontvangen. U ontvangt hiervoor een
persoonlijke uitnodiging.

De Pastoraatgroep



Jeugdactiviteiten
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Kinderwoorddienst Oecumenische viering

In september hadden we een gezamenlijke
activiteit met de Ontmoetingskerk in Laren.
Wij noemen dat, met een voor de kinderen
moeilijk woord, ook wel een oecumenische
viering. De viering was voorbereid door een
aantal leden van onze werkgroep Parochianen
Gaan Voor, samen met de dominee en mensen
uit de Ontmoetingskerk.

De kinderwoorddienst was voorbereid door
Mieke van Schaik uit Eemnes en Marjolijne
Yska uit Laren. Het thema van de viering was:
Niets doen is geen optie. En in de vredesweek
ging dat natuurlijk om het zorgen voor vrede.
Met de kinderen (die zowel uit Eemnes als uit
Laren kwamen) hebben we besproken of wij
met ons kleine groepje voor vrede op aarde
zouden kunnen zorgen.... Dat leek toch wel
ingewikkeld. Maar de kinderen waren het er
unaniem over eens: Niets doen is ook geen
optie! Als we allemaal zorgen voor vrede om
ons heen, komt het uiteindelijk allemaal goed.
En om alvast een goed voorbeeld te geven en
mensen te laten weten dat we hen vrede en
geluk gunnen, zijn we Kraanvogels gaan
vouwen. Want de kraanvogel staat symbool
voor geluk, wijsheid, een lang leven en vrede.
Vouw je 1.000 kraanvogels met de juiste
intentie, dan brengt dit vrede en geluk. 1.000
kraanvogels vouwen was voor ons veel te veel,
maar als 200 mensen elk 5 vogels vouwen,
dan zouden we genoeg hebben.... Dus zijn alle
kerkgangers (uit Laren én Eemnes) aan de
gang gezet. Wekenlang zijn er vogels gevouwen
(soms onder luid gezucht en gesteun, want het
bleek niet eenvoudig!). Marjolijne heeft
prachtige slingers gemaakt van al deze vogels.
En inmiddels heb ik bericht van haar
gekregen. Het is gelukt!! We hebben met zijn
allen wel 1.300 kraanvogels gevouwen!!

Dank aan alle kinderen én volwassenen die
geholpen hebben met vouwen. Zo zie je maar
weer, vele handen maken licht werk.

De slingers met kraanvogels hangen nu nog
even in de Ontmoetingskerk in Laren, maar
worden binnenkort naar de familie Babayants
gebracht. Zij krijgen kerkasiel in Kampen.

Wij hopen hen en alle mensen die het
kerkasiel mogelijk maken, op deze manier een
hart onder de riem te steken en hopelijk
brengt het vrede en geluk in hun leven.

Wij zien alle kinderen graag weer bij de
volgende activiteit, dus voor in de agenda:

Zondag 9 november

Sint Maartenontbijt en kinderwoord- dienst.
(Kidskerk komt deze zondag te vervallen, alle
kinderen zijn welkom bij deze activiteit)

Zondag 14 december 11:30 uur Kidskerk.

Werkgroep Jeugdactiviteiten
Mieke van Schaik
Annemarie Klarenbeek
Gabriélle van den Boom

Wil je ook een e-mail ontvangen om op de
hoogte te blijven van onze activiteiten of
meedenken over de te  organiseren
activiteiten? Stuur dan een bericht aan:
kerkeemjeugd@gmail.com.

Requiem

Matthew Coleridge is een in het Verenigd
Koninkrijk woonachtige koorcomponist wiens
muziek regelmatig wordt uitgevoerd door
amateur- en professionele koren over de hele
wereld.

Zijn eerste grote werk, Requiem, werd in 2022
opgenomen door The Choir of Royal Holloway
en is sindsdien uitgegroeid tot een van de
populairste nieuwe koorwerken in het
Verenigd Koninkrijk. In 2023 werd het
opgenomen in de top 100 van de 'Hall of
Fame' van Classic FM, een prestatie die in
2025 voor het derde jaar op rij werd
geévenaard, waarmee Matthew de op één na
jongste componist in de top 300 werd.

Later dit jaar zal Requiem voor de 100e keer
worden uitgevoerd, met premiéres in
Noorwegen, Frankrijk, lerland, Italié¢ en
Nederland.

En de premiére in Nederland vindt plaats in
de Basiliek in Laren. Vespera Lux zal onder
leiding van deze koor componist dit Requiem
ten gehore brengen! Met professionele musici
beloofd het een prachtige uitvoering te
worden.

Gratis toegang, aanvang 14:30 uur .

Belinda Huiden-Lammers
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Het klooster in!

In navolging van de, begin dit jaar
opgemaakte, vitaliteitsscan en de daaruit
voortvloeiende vragen met betrekking tot de
toekomst van Eemnes en de Martha & Maria
Parochie, werd ons door Porticus, een fonds
dat kleine gemeenschappen wil vitaliseren
aangeboden om kosteloos een driedaagse
discussiedag te houden in de Abdij van
Egmond. Op woensdag 27 augustus reisden
twee leden van de Pastoraatgroep af naar
Egmond als ook de andere locaties. De
Nicolaas Baarn, dat het eucharistische
centrum is, was hierbij jammer genoeg niet
aanwezig. Onder leiding van Leo Fijen en de
Abt  werd gediscussieerd over  onze
gezamenlijke toekomst. Per locatie was er
gelegenheid om de zorgen, de kansen in de
nabije toekomst naar voren te brengen. Veel
van deze punten leven ook in Eemnes. Hierbij
noemen wij met name het feit dat er steeds
minder bezetting is bij het pastorale team
waardoor de eucharistische vieringen op de
afzonderlijke locaties steeds verder afnemen.
De mogelijke verdwijning in de toekomst van
Woord- en Communievieringen, het bereiken
van de jongeren en scholen in onze
gemeenschappen en de bemensing van de
werkgroepen. Eemnes kan gelukkig al steunen
op een kwalitatief goede PGV-groep en is ook
al bezig met het opzetten van andersoortige
vieringen, zoals de Taizevieringen. Sommige
locaties kampen ook met financiéle tekorten of
onrendabele huisvesting. In de bespreking
bleek wel dat er tussen de diverse locaties al
op bepaalde terreinen wordt samengewerkt en
wij ook nog veel van elkaar kunnen leren. Al
dient ook te worden opgemerkt dat er ook
cultuurverschillen zijn waardoor optimale
samenwerking nog op zich laat wachten.

Op 27 oktober a.s. volgt de 2de sessie. Veel
van de benoemde thema’s hebben ook te
maken met de band tussen het eucharistisch
centrum en de locaties. Daarom hebben wij
afgesproken dat we dan zullen praten wat het
centrum kan betekenen voor ons en de andere
locaties en anderzijds wat wij kunnen
betekenen voor het centrum en de versterking
van de onderlinge verbanden. Het
uitgangspunt blijft: Werken aan een betere
toekomst, voor iedere locatie, maar ook voor
onze gezamenlijke parochie.

A.Jungerling-Kennepohl

Red Wednesday 19 november

Vorig jaar hebben we voor het eerst
meegedaan aan Red Wednesday, een actiedag
van Kerk in Nood, om aandacht te vragen voor
christenen die wereldwijd vervolgd of
gediscrimineerd worden om hun geloof. Dat
zijn er veel meer dan u zult vermoeden,
wereldwijd zijn dat er 380 miljoen!

Vorig jaar kleurden er 164 kathedralen,
kerken, kloosters, monumenten en openbare
gebouwen, zoals torens bloedrood om
aandacht te vragen voor het lot van miljoenen
vervolgde, onderdrukte en bedreigde gelovigen
in de hele wereld.

Op Red Wednesday wordt aandacht gevraagd
en gebeden voor vaders, moeders en kinderen
die vanwege hun geloof worden
gediscrimineerd en vervolgd. Dit jaar doen in
Nederland liefst 171 Lkerken mee om
schendingen van godsdienstvrijheid en chris-
tenvervolging aan de kaak te stellen.

Als Nicolaasgemeenschap Eemnes willen we
hiervoor ook weer bij elkaar komen in De
Schoter en wie die avond het kerkplein op
komt rijden, zal de kerk in het rood verlicht
zien, rood omdat dat de kleur is van pijn en
bloed.

We bidden, eten en praten over wat het met
ons, gelovigen ver weg, doet om ons te
verplaatsen in al dat leed wat mensen wordt
aangedaan.

Wij starten deze avond om 18.00 uur door een
eenvoudige maaltijd met elkaar te eten,
waarvoor een vrijwillige bijdrage gevraagd
wordt, die ten goede zal komen aan Kerk in
Nood. Daarna kijken we naar beelden van
omgekomen christenen en we zullen samen
bidden voor de slachtoffers en hun families.
Meer informatie zal via de mededelingen
gegeven worden, en aanmelden voor deze
avondmaaltijd met aansluitend vierend
moment, kan bij het parochiesecretariaat op
maandag- en donderdagochtend op
035 5312789 of via mailadres
nicolaaskerkeemnes@gmail.com

Doe dit graag uiterlijk 16 november 2025!
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Van Nazareth naar Betlehem

In het kerstverhaal vertrekken Jozef en Maria
vanuit hun woonplaats Nazareth naar
Bethlehem, dit omdat de keizer dit heeft
afgekondigd. En zij gaan op weg.

In de Advent trekken wij met hen mee, het is
een tijd van verwachting, we bereiden ons voor
op de komst van Jezus. In de kerk zien we als
voorbereiding de grote Adventskrans, met vier
kaarsen, waar we er wekelijks een van
aansteken. Zo laten we zien dat we in donkere
dagen elke week een stukje dichter bij het
Kerstfeest komen, het lichtfeest bij uitstek.
Overal in ons dorp zien we lichtjes buiten en
ook in de huizen, daar hoef je niet gelovig of zo
voor te zijn, dat heeft te maken met de
gezelligheid van het feest: samenzijn, lekker
eten en drinken, sfeer in huis met misschien
de open haard aan.

Maar wat is Kerstmis eigenlijk, wat zegt dit
feest ons nu, in deze tijd, eigenlijk? Is het veel
buitenkant, glitter en glimmer? Als we nu
eens al die versiering weghalen, wat blijft er
dan over van Kerstmis? Wat vieren we dan?
Daar wil de Pastoraatsgroep samen met U/
jullie eens over van gedachten wisselen. We
gaan wandelen, drie Adventszondagen een
stukje en op de vierde zondag komen we
gezellig bij elkaar, om eens te horen wat we
vinden van het Kerstfeest, dat wereldwijd
gevierd wordt.

We gaan ook, net als Jozef en Maria lopen van
Nazareth naar Bethlehem en laten dat nu ook
echt plekken zijn in 6ns dorp! Dat kunnen er
niet veel zeggen, dat ze een eigen Nazareth en
Bethlehem hebben. De afstand in Israél is zo’n
180 km, bij ons zijn de afstanden niet heel
groot: we lopen elke week steeds zo’n drie a
vier kilometer. We gaan er met auto’s heen en
lopen terug 6f we lopen een traject en worden
opgehaald door auto’s.

Doet u mee?

Het is wel nodig dat U zich aanmeldt. Kun u
niet alle drie de zondagen, dan ook even laten
weten welke u wel kunt. Bij de mededelingen
in de kerk hoort u er te zijner tijd meer over.
En wilt u wel in gesprek over wat Kerstmis
voor u betekent, maar kunt u niet wandelen,
dan blijft De Schoter open en kunnen ook
daar gesprekken plaatsvinden.

De data zijn: 30 november en 7 + 14 + 21 de-
cember 2025. Opgeven kan bij het

secretariaat nicolaaskerkeemnes@gmail.com

Dorcas-inzamelingsactie

Vijftien jaar geleden organiseerde ik de eerste
Dorcas-inzamelingsactie in Eemnes. Toen
verkochten we voedsel dat rechtstreeks naar
mensen ging die getroffen waren door oorlog of
een natuurramp in Oost-Europa, Afrika en het
Midden-Oosten, denk nu bijvoorbeeld aan
Oekraine.

De grote charme van die actie was, dat
iedereen kon meedoen, arm en rijk, wat je kon
missen. Je kon een pak biscuitjes kopen voor
35 cent, of natuurlijk meer geven. Gods zegen
rustte erop, want ieder jaar groeide de
opbrengst. Nu kan ik helaas niet meer in de
supermarkten terecht, maar samen met u en
uw kerk, kunnen we de actie voortzetten en er
opnieuw een groot succes van maken!

Ook vier andere kerken doen mee. Via de QR-
code die in de folder staat, die op zondag 9
november in de kerk ligt, vindt u alle
informatie en kunt u eenvoudig een gift doen.
Een bijdrage van 35 cent is al fantastisch,
maar meer mag natuurlijk ook. Van de
opbrengst wordt voedsel gekocht en wordt
mensen geleerd hoe ze het beste voedsel
kunnen verbouwen of de opbrengst van hun
vee kunnen verhogen. Laten we als christenen
samen iets betekenen voor mensen en hun
kinderen die werkelijk niets meer hebben.

Heel veel dank,

Jan Stern, Evangelische Gemeente Eemnes

[

Elbertus Lambertus Majoor

Ted is geboren in Laren op 28 oktober 1935;
was getrouwd met Ans Brouwer, met wie hij
twee kinderen en vijf kleinkinderen kreeg.

De afgelopen jaren was hij de levenspartner
van Greet Martens, die net als hij op de
Minnehof woonde. Op 15 september jongst-
leden is hij overleden waarna zijn crematie in
besloten kring heeft plaatsgevonden.
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Overledenen 2024 - 2025

25 oktober
20 november
28 november
16 december
1 januari

6 februari

3 maart

21 maart

29 maart

30 maart

1 april

S april

13 april

21 april

9 mei

11 mei

22 mei

25 mei

1 juni

30 juni

30 juni

31 juli

20 augustus
1 september
2 september

15 september

Op zondag 2 november is er 's morgens géén Eucharistieviering, maar om 19.00 uur de
Allerzielenviering. Kaarsen zijn te koop voor € 2,--.

Hein van Roijj

Gijs Elders

Corry Hilhorst — van Wilgenburg
Arnold Hanou

Harmpje Koppen — Schram
Corry Smet — Veenman
Tinus Post

Ria Raven - van der Kleijj
Henk van Onna

Sandra van den Berg

Jan Rigter

Tine van Leeuwen — Hogen
Joop Bisschop

Anneke de Groot — Calis
Carla de Vet

Wim Walraven

Nel van der Zwaan — Jansen
Siem Beuk

Beb Horst

Joke Horst — van Delft

Truus van Eijden — van den Oudenrijn

Jan Eek

Bep Post

Ria Horst — Lieverse
Frans Makker

Ted Majoor

77 jaar
83 jaar
86 jaar
84 jaar
79 jaar
89 jaar
88 jaar
83 jaar
74 jaar
54 jaar
79 jaar
87 jaar
88 jaar
79 jaar
05 jaar
85 jaar
85 jaar
87 jaar
90 jaar
89 jaar
93 jaar
95 jaar
97 jaar
68 jaar
70 jaar
89 jaar




Liturgierooster

Werkgroep Allerzielen
Zo 2 nov | Gebedsviering 19.00 uur |Uitvaart Avondviering
Do 6 nov |Eucharistieviering |10.00 uur |J. Skiba
Zo 9 nov | Communieviering 10.00 uur |PGV
Do 13 nov | Communieviering 10.00 uur |Loes en Toontje
7o 16 nov | Communieviering | 10.00 uur |B. van Wilgenburg
Do 20 nov |AVE-ochtend 10.00 uur Aandacht Voor Elkaar
Zo 23 nov | Eucharistieviering 9.00 uur |G. Nijland
Do 27 nov | Eucharistieviering |10.00 uur |Nijland of Skiba Nicolaasdag
Zo 30 nov |Eucharistieviering |10.00 uur |F. Zwarts Ceciliafeest, 1¢ zondag Advent
Do 4 dec | Eucharistieviering | 10.00 uur |G. Nijland
Zo 7 dec | Communieviering | 10.00 uur |W. Vlooswijk 2¢ zondag Advent

Via www.kerkomroep.nl zijn alle vieringen thuis mee te beleven.
Het kerkboekje van een communieviering vindt u op de website.
Kijk daarvoor onder ‘alle vieringen’ bij de desbetreffende viering.

Een bijdrage aan de collecte kunt u via de QR code doen.

Website Ledenadministratie Locatieraad

Parochiesecretariaat

De Schoter
Locatiesecretariaat

Pastoraatgroep

Jeugdactiviteiten

Kerkhofbeheer
Vertrouwenspersoon
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