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Wat een bijzonder jaar hebben we achter de 

rug. 

Wat begon in oktober 2024 als een feestelijke 

viering van onze 40-jarige vriendschap, kreeg 

een prachtig slot  met de Malawiviering in 

oktober 2025. 

Het was de reis van Jacqueline en Frank naar 

Malawi, dat ons echt in beweging bracht. De 

vooruitgang van de projecten is in een 

stroomversnelling geraakt na het reisverslag  van 

7 september j.l.. In de Nieuwsbrief van oktober 2025 

heeft u al kunnen lezen op welke projecten we ons de komende tijd zullen richten. In deze 

Nieuwsbrief leest u wat er inmiddels in gang gezet is door zr. Rose, zr. Bernadette, zr. Elizabeth en 

Cyril Chimwaza, dankzij uw bijdragen. 

 

 

Zuster Rose in Neno 
  

 

Deze foto, links, herkent u vast. De slaapkamer van 12 

tienermeisjes in Neno. Met de actie “Met een zacht 

matras zijn de meisjes in hun sas” hebben we inmiddels 

geld overgemaakt naar zr. Rose voor de aanschaf van de 

matrassen. Tijdens het schrijven van deze Nieuwbrief 

kregen we bericht uit Neno. De matrassen zijn bezorgd! 

Wat een vreugde! Met foto’s, video’s en een 

spraakbericht hebben ze ons laten weten hoe blij en 

dankbaar ze zijn.  

 

 

 

Zr. Rose heeft ook om een bijdrage gevraagd 

voor de studie van enkele studenten. We 

hebben haar hiermee kunnen helpen. 

 

  



Zr. Bernadette 
 
Van Zr Bernadette krijgen we altijd een zeer uitgebreide 

verantwoording over de gelden die zij heeft mogen 

ontvangen. Zij helpt een aantal studenten bij hun studie. 

Enkelen van hen volgen de middelbare school, anderen 

zitten op de universiteit of volgen een beroepsopleiding, 

zoals verpleegkundige, verloskundige of kleermaker. Op 

de foto een kwitantie van het betaalde schoolgeld voor 

een van de studenten. Zo laat Zr. Bernadette zien hoe zij 

het ontvangen geld besteedt. 

 

 

 

Zr. Bernadette vertelt dat er nog steeds honger heerst.  

Ze schrijft: “To be frank, hunger is still there in our country just 

because two year have followed each other with poor harvests.”  

Vertaald: “Om eerlijk te zijn, is er nog steeds honger in ons land, 

simpelweg omdat er twee jaren achter elkaar slechte oogsten 

zijn geweest.” Daarom koopt ze mais voor mensen die het zelf 

niet kunnen betalen en honger lijden. Vooral ouderen hebben 

het moeilijk. 

 
 

 

 

 

Zr. Elizabeth, Mwanza landbouwproject. 
 

Zr. Elizabeth laat weten dat ze meerdere gewassen gaan telen, zoals pinda’s, een erwtensoort (pigeon 

peas), soja en mais en meer zullen inzetten op het telen van wintergroenten. Ze schrijft: “De zuster 

die deze taak heeft gekregen, heeft kennis van zaken en ze heeft samen met de gemeenschap een 

project uitgevoerd op het gebied van organische bemesting………….. Ze heeft zich al aangesloten bij 

een groep vrouwen die in een coöperatie zitten en afzetmarkten voor de gewassen hebben.” De 

komende twee jaar is zij verantwoordelijk voor het aansturen van het landbouwproject in Mwanza. 

Wij wensen haar natuurlijk heel veel succes. Onze werkgroep zou nog heel graag zien dat enkele 

zusters een bezoek gaan brengen aan Tree of Life in Mitongwe. Dat zij daar geïnspireerd raken over 

de manier van landbouw bedrijven en mogelijkheden zien om enkele technieken op hun eigen grond 

toe te passen. Dat zij net zo enthousiast mogen worden als wij, na ons bezoek aan Tree of Life. Over 

onze wens zijn we met zr. Elizabeth in gesprek. 

 

 

  



Cyril Chimwaza, Aidspreventiefonds 

 
Na ons bezoek aan het 

aidspreventiefonds bij Cyril Chimwaza 

was het duidelijk dat er behoefte was 

aan reparatie van het door storm 

vernielde toiletgebouw. Eenmaal terug 

in Nederland heeft de werkgroep geld 

overgemaakt voor de 

herstelwerkzaamheden. Ook Cyril geeft 

altijd een duidelijk overzicht van de 

kosten die gemaakt worden en voorziet 

ons van beeldmateriaal. De ingestorte 

grond is uitgegraven, een nieuwe muur 

opgemetseld en alles is inmiddels alles 

weer mooi hersteld. Nog wat opruimen 

en klaar voor gebruik!  

 

 

Ook van Cyril krijgen we berichten over honger en wij hebben 

hem geholpen om mais aan te kopen. Hij heeft 12 zakken mais 

gekocht van elk 50 kg. Voor onze beeldvorming: 50 kilogram mais 

kost 67.500 kwatcha. Dat is ongeveer €34,-. Voor iemand met 

minimumloon is dat een half maandsalaris. Cyril heeft de helft 

van de mais uitgedeeld aan de vrijwilligers. De andere helft zal hij 

aan mensen in de omgeving geven.  

Hij schrijft: “Today Thursday 

6/11/25 we're having a 

meeting with the volunteers as 

for our weekly meetings and I 

want to take opportunity and 

take 6 bags of maize from that 

12 bags and share to the 

volunteers. So, it means each 

volunteer will walk away with 

15kilograms of maize, cause 

we've 20 volunteers. So, the 

other remaining 6 bags of maize will make an arrangement to visit 

the old people in the villages and share.”   

 

Vertaald: “Vandaag, donderdag 6/11/25, hebben we een 

vergadering met de vrijwilligers in het kader van onze wekelijkse 

bijeenkomsten en ik wil van de gelegenheid gebruik maken om 6 

zakken mais van die 12 zakken mee te nemen en uit te delen aan 

de vrijwilligers. Dat betekent dat elke vrijwilliger 15 kilo maïs mee 

naar huis krijgt, want we hebben 20 vrijwilligers. Voor de overige 6 zakken mais zullen we een 

regeling treffen om de ouderen in de dorpen te bezoeken en deze met hen te delen.” 

Op de foto’s is te zien dat de mais keurig wordt afgewogen, zodat iedereen evenveel krijgt. 



De reis die Frank en Jacqueline in mei dit jaar hebben gemaakt heeft een nieuwe impuls gegeven. 

De vooruitgang van de projecten en het enthousiasme van iedereen maakt ons duidelijk dat we als 

gemeenschap er echt toe doen. Het klinkt misschien wat cliché, maar “we hebben echt een steen in 

de rivier gelegd”. De vorderingen bij het landbouwproject in Mwanza, de uitbreiding van de school in 

Mangochi, de uitbreiding van studieaanvragen; het zijn stuk voor stuk bemoedigende ontwikkelingen. 

De werkgroep voelt zich gedragen door onze geloofsgemeenschap en de gemeenschap draagt het 

Malawiproject. Daar zijn we dankbaar voor en erg blij dat we samen een basis creëren voor de 

toekomst. Dit jaar mogen we dan ook terecht afsluiten in grote dankbaarheid. 

 

Kerstmis is in aantocht. Feest van hoop en nieuw leven. 

We wensen ieder een Zalig Kerstmis en alle goeds is het nieuwe jaar 2026. 

 

WERKGROEP MALAWI. 

Désirée, Eveline, Frank en Jacqueline 

 

Uw bijdrage blijft van harte welkom: 

NL03INGB0006525447 

t.n.v. H.H. Martha en Mariaparochie 

o.v.v. Kerkfonds Malawi M&L locatie 

 

 

 


