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Kerststallen in tuinen, op wandkleden en
in vensterbanken van onze
geloofsgemeenschap

Op 1 januari hebben we het al
aangekondigd: in het Jubeljaar van de
hoop gaan wij als kerk die hoop letterlijk
en figuurlijk brengen in onze straten,
lanen, pleinen en wegen door eind van het
jaar onze kerststallen te delen met
anderen. En het gaat ons lukken: in de
Tuinlaan, aan de Otto Doornenbalweg,
rond de Distelvink, op de Kievitlaan, langs

de Valklaan, met uitzicht op het park van
de Sperwerlaan, inde Gruttolaan. Waar
komen de kerststallen eigenlijk niet te
staan? We hoopten dat we met 25
kerststallen een begin kunnen maken en
we kunnen nu zeggen dat dit gaat
gebeuren. Loop straks na 10 december
door het dorp en vergaap je aan de
variatie aan kerststallen. Er zijn mensen
die een heel kleine kerststal, ooit gekocht
in Oudenbosch, aan een boom hangen.
Maar er zijn er ook die van hun kerststal
een prachtig wandkleed hebben gemaakt
en die aan de garagedeur hangen, met
spotjes erop gericht. Natuurlijk staan er
rond onze kerk ook genoeg kerststallen,
een aantal in De Mantel, een voorbeeld in
de vitrine aan de straatkant en een stal uit
de abdij van Egmond onder het afdakje
van Sint Maarten bij de ingang. Waarom
doen we dit nu als kerk? Omdat we
geloven dat het meest kwetsbare van ons
geloof, een kind in de kribbe, mensen kan
verbinden. Als God ons leven komt delen,
vraagt Hij ons tegelijk om daar niet in ons
eentje van te genieten maar dit Licht van
God door te geven. Zo kan een kerststal
mensen buiten de kerk ook verbinden in
die ene troostende en hoopvolle
gedachte: een kind ons geboren kan alleen
maar bestaan wanneer we om dat kind
heen gaan staan, een kind vraagt om
gemeenschapszin. In die kerststallen van
tuinen, ramen, vogelhuisjes, garagedeuren
en bomen kunnen we een dorp
samenbrengen, mensen verbinden en
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iedereen meegeven: dat een kwetsbare
mens onze zorg en aandacht verdient en
zo ons leven mooier kan maken. Op 1
januari hadden we een droom en een
visioen, in de komende dagen gaan we dat
ook realiseren. Zo laten we het hele dorp
zien hoe Kerstmis een zegen voor
iedereen kan zijn. In het weekend van 14
december zal er een flyer beschikbaar zijn
met een overzicht van alle plekken waar
kerststallen staan in ons dorp. Het is de
bedoeling dat we die flyers ook uitdelen
aan winkels en de Martin Luther
Kingschool. Natuurlijk zoeken we ook de
publiciteit via de Vierklank. En natuurlijk
kan het gebeuren dat mensen enthousiast
worden en zich alsnog willen aansluiten bij
dit project. Doe dat vooral, haal een
kerststal tevoorschijn, tover uw tuin of
vogelhuisje om tot woning voor God en
meld dat aan bij
moniguefijen@hotmail.com

Vrijwilligers gevraagd voor ondersteuning
videoteam KerkTV

Zoals we hier op deze plek al meer dan
eens hebben gecommuniceerd: we
hebben sinds enige tijd ons eigen
televisiesysteem. Dit betekent dat we
technisch in staat zijn om vieringen
rechtstreeks uit te zenden. We willen dat
pas doen als we voldoende vrijwilligers
hebben die de techniek onder de knie
hebben en zo voor mensen thuis onze
vieringen kunnen registreren. Het lijkt
groter dan het is: als vrijwilliger bij kerktv
mag je eerst oefenen en warm draaien om
tenslotte de techniek onder de knie te
krijgen. Maar we hebben die vrijwilligers
wel nodig, anders kunnen we niet
overgaan tot wekelijkse uitzendingen via
kerktv. Nu houden we het nog beperkt tot
bijzondere momenten rond Kerstmis of bij
een uitvaart. Maar we willen meer, we
willen er iedere week voor iedereen thuis
zijn. Daarom nogmaals: meld je aan als
vrijwilliger bij piet.en.ineke@kpnplanet.nl
of spreek een van de leden van de
locatieraad of pastoraatgroep aan.

Bericht van de PCI: Steuntje in de rug

De Parochiéle Caritas Instelling (PCl) nam twee jaar geleden het ‘Scholenproject’ over van de
Caritas Werkgroep in Baarn. Gedurende tien jaar bouwde deze werkgroep het door hun
bedachte scholenproject uit in samenwerking met zes basisscholen. Zij benaderden
directeuren met de vraag of zij gezinnen wisten die wel een ‘steuntje in de rug’ konden
gebruiken, speciaal in de maand december. Het initiatief respecteerde de privacywetgeving

(AVG).

In 2024 profiteerden drieénvijftig gezinnen hiervan met in totaal meer dan honderdzeventig

kinderen!

Inmiddels bouwde de PCl het project uit naar nu elf scholen in Soesterberg, Maartensdijk,
Bilthoven de Bilt, Eemnes en Baarn. In totaal profiteren nu meer dan honderdtwintig

gezinnen van dit ‘Steuntje in de rug’!
Waaruit bestaat het ‘Steuntje in de rug’?

Gezinnen ontvangen een kerstwens van de PCl van de HH. Martha en Maria Parochie en
daarbij een verrassing: bonnen waarmee boodschappen gedaan kunnen worden bij de Jumbo

en bij de Hema.
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Wij bedanken speciaal de locaties die tijdens de kerst hun collecte of een deel ervan aan de
PCl ten goede lieten komen en daarmee een mooie bijdrage leverden aan het
bovengenoemde scholenproject.

Uw PCl wenst alle parochianen van de locaties van de HH. Martha en Maria Parochie een
zalig nieuwjaar en een gezond 2026 in vrede.

Ruud van ’t Pad Bosch

Secretaris Parochiéle Caritas Instelling

Dit plaatje ontvingen we van Jan en lko Baars-Kwee uit Baarn. Zij stuurden, zoals vaker, een
aardige reactie naar Piet Geurtsen die altijd zorgt voor de verzending van de Nieuwsbrief.
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Zondag 7 december 10.00: Zondag 14 december 10.00: Zondag 21 december 16.00:

Taizéviering Festival of Lessons and Carols Kinderkerstspel
Leo Fijen An, Anton en Leo door kinderen en andere
Samenzang Goylants Kamerkoor medewerkenden

Collecte Bisschoppelijke
Adventsactie

Misintenties 7 december: Tony Baas - de Groot; Annelies en Johan Bitter; ouders De
Groot — Gijsberts; Ad Herremans; Huib Mekel; ouders Kees en Lucy Thijs; Cor en Ank
Willekes - Gresnigt

Zondag 14 december: Ria van Aarnhem; Tony Baas - de Groot; Johannes van der Kaay; Ria
Kemp — Berntzen; Dirk Klaarenbeek; Jan en Mieke van Lijden - ter Heerdt

Voor de meest actuele informatie over tijden en vieringen raadpleeg
www.marthamaria.nl



http://www.marthamaria.nl/




