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MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP 

NIEUWSBRIEF  
December 2025  

 

 

 

 

 

NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

VIERINGENROOSTER  
 

• Zondag 21 december, Vierde zondag van de Advent, 10:00 Woord en 
Communieviering, voorganger: I. Elsevier en M.A. van Zonneveld 

• Dinsdag 23 december, 10:00 Gebedsviering 
• Woensdag 24 december, Gezinskerstviering, 17:30 gebedsviering, 

voorgangers: J. Vroom en J. Bosboom 
• Woensdag 24 december, Kerstavondviering, 

22:00 Woord en Communieviering, voorganger: 
diaken W. Kremer, m.m.v. Ecclesiakoor 

• Donderdag 25 december, Eerste Kerstdag, 10:00 

Woord en Communieviering, voorganger: W. Eurlings 
• Zondag 28 december, 10:00 Woord en 

Communieviering, voorgangers: I. Elsevier en J. van 
Gaans 

• Dinsdag 30 december, 10:00 Gebedsviering 
•  

• Zondag 4 januari 2026, 10:00 Woord en 
Communieviering, voorganger: K. van Gestel 

• Woensdag 7 januari, 10:00 Eucharistieviering, celebrant: pastoor J. Skiba 
• Zondag 11 januari, 11:00 Eucharistieviering, celebrant: pastor G. Nijland 

• Dinsdag 13 januari, 10:00 Gebedsviering 
• Zondag 18 januari, 10:00 Woord en Communieviering, voorgangers: J. 

Bosboom en J. van Gaans 
 
 

• Iedere zondagochtend zendt KRO-NCRV op NPO 2 een eucharistieviering uit, 

vanuit een wisselende locatie in Nederland. Aanvang: 10.00 uur. 
 

• Iedere zondag worden er vieringen vanuit onze parochie uitgezonden; zie 

hiervoor https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/   

De Eucharistieviering vanuit ons Eucharistisch centrum wordt om 11:00 uur 

uitgezonden via Kerkomroep 

 

https://marthamaria.nl/vieringen/?gemeenschap=michaelkerk-de-bilt  

https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/12319
https://marthamaria.nl/vieringen/?gemeenschap=michaelkerk-de-bilt
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  om te gedenken, overledenen in november 
 

11 november  mw. A. van der Hijden-van Eijndthoven  Bilthoven 

14 november  mw. H.G. de Vink     Bilthoven 

23 november mw. R.J. van Bentum-Bouwman   De Bilt 

30 november  dhr. B.F.M. van Dillen     De Bilt 
 

 

Laten we onze gestorvenen in ons 

gebed herdenken.  

 

 

 

 

 

BEZINNING      
 

 
 

Teken van Hoop 
 

Hopen is toch blijven leven 

in de vertwijfeling 

en toch blijven zingen 

in het duister. 

Hopen is weten dat er liefde is, 

is vertrouwen in het morgen, 

is in slaap vallen 

en wakker worden 

als de zon weer opgaat. 

Is bij de storm op zee 

land ontdekken. 

Is in de ogen van de ander 

lezen dat hij je heeft verstaan. 

Zolang er nog hoop is 

zolang is er ook bidden 

                en zolang zal God je 

               in zijn handen houden. 
 

Henri Nouwen  
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24 december 2025 - Kerstviering in de Michaelkerk in De Bilt – 

Met vrede in je hart…  

 

Met Kerst vieren we de geboorte van het kindje Jezus ruim 2000 jaar 

geleden. In de oude verhalen van de profeten werd de komst van Jezus al 

heel lang aangekondigd. Jezus zou de vrede brengen waar iedereen naar uit 

zag, naar verlangde. Hij wordt ook wel de Koning van de Vrede genoemd.  
 

Vrede is ook wat wij vandaag overal in de wereld zouden willen en 

tegelijkertijd is het niet gemakkelijk om samen in vrede te leven. En toch… 

het begint met een kleine stap, een uitgestoken hand, een gevoel 

misschien? Is het misschien met het gevoel van vrede in je hart?  
 

Kom met ons luisteren en kijken naar het verhaal van deze bijzondere 

geboorte van Jezus, de Koning van de Vrede, zing mee met de bekende 

kerstliedjes en bewonder de Kerststal. 

Natuurlijk zijn alle broertjes, zusjes, ouders, opa’s en oma’s van harte 

welkom om samen een mooie kerstviering te beleven. 

 

Adres: Kerklaan 31, De Bilt. 

Aanvangstijd: 17:30 uur  
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24 DECEMBER: KERSTVIERING MET ZEGENING KERSTKINDJES 

Dit jaar zal er tijdens de nachtmis weer een zegening van kerstkindjes zijn. U 

wordt van harte uitgenodigd om het kerstkindje uit de eigen kerststal van 

huis mee naar de kerk te nemen (kleine kerststalletjes uit één stuk mogen 

natuurlijk ook). U kunt deze voorin de kerk plaatsen. De nachtmis is dit jaar 

om 22:00 uur, voorganger is diaken Wim Kremer en het Ecclesiakoor o.l.v. 

Peter Steijlen zal de viering muzikaal opluisteren. 

ADVENTSACTIES: ENGELENBOOM EN VOEDSELBANK 

De engelenboom is inmiddels al goed gevuld, maar er is nog plek over. Dus 

mocht u nog een engeltje in de boom willen hangen, graag! Zo zingt in de 

kerstnacht een heel engelenkoor een lied van vrede over iedereen uit. 

Kerst is het feest van vrede en gerechtigheid voor ons allemaal. Daarom kunt 

u, net als de Drie Koningen, geschenken brengen aan het kerstkind in de stal. 

Geen goud, wierook of mirre, maar gezonde en houdbare producten voor de 

Voedselbank. Er staan manden naast de kerststal om de donaties in 

ontvangst te nemen. Hartelijk dank daarvoor! 

 

HULP GEVRAAGD: KERSTSTAL BEZOEK TIJDENS DE KERSTVAKANTIE 

In de kerstvakantie (Eerste Kerstdag 25 december t/m zondag 4 januari) 

openen we iedere middag van 14:00 tot 16:00 de kerk voor iedereen die de 

kerststal wil komen bewonderen.  

Wilt u helpen dit tot een succes te maken?  

We zijn op zoek naar mensen die in de kerk aanwezig willen zijn om de 

bezoekers te verwelkomen. 

U hoeft niet de hele middag te blijven (mag natuurlijk wel!); met een aantal 

mensen die een half uurtje kunnen blijven zijn we al erg blij. 

Vul uw naam en contactgegevens in op het formulier achterin de kerk op het 

bord Actueel, zodat we contact op kunnen nemen en vervolgacties kunnen 

afspreken. 

Hopelijk kunnen we samen zo onze gemeenschap openstellen en het 

kerstgevoel delen met zoveel mogelijk mensen. Mocht u niet in de 

gelegenheid zijn om te komen helpen, bent u zelf ook van harte welkom om 

in de kerstvakantie langs te komen! 

Nog vragen? 

Neem contact op met Mirjam Hartman (mirjam.hartman@kpnmail.nl ) 

  

mailto:mirjam.hartman@kpnmail.nl
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Napolitaanse Kerststal in de kathedraal (Lange Nieuwstraat 36 

Utrecht)  

 

Sinds afgelopen vrijdag 12 december is de Napolitaanse Kerststal, met de 

Heilige Familie in Utrechtse opstellong onder de Dom, met 600 figuren 

opengesteld voor het publiek. Een lust voor het oog en vrij toegankelijk. Dus 

ook gedurende de H. Missen. 

(tip) Maar let op. De betaalzuil voor donaties aan de kerk en voor het 

opsteken van kaarsjes is tijdelijk verplaatst naar de Mariakapel.  

Van dinsdag t/m vrijdag is de kerststal geopend van 10:00 tot 17:00 uur. 

 

 

       (Foto: Lucas Buiting) 
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Vormsel  
 

Op 1 februari is het zover. Dan 

ontvangen de vormelingen het 

sacrament van het Heilig Vormsel 

tijdens de viering om 10.00 uur in de 

H. Nicolaaskerk in Eemnes. 

Vormheer is Mgr. Herman Woorts. 

De vormelingen komen dit keer uit 

Bilthoven (Juliette) en De Bilt 

(Anna). Je kunt denken, dat zijn er 

niet veel! Dat klopt, maar wat een 

mooie meiden om mee op weg te gaan naar deze belangrijke stap in hun 

leven! We hopen dan ook van harte dat je komt om deze vormelingen te 

feliciteren met het sacrament  ter bevestiging van hun geloof!  

De vormelingen zijn al geruime tijd op weg in het traject naar hun Vormsel. 

Na bijeenkomsten over onder andere vuur, diaconie (een bezoek aan de 

woonwerkgemeenschap voor mensen die hun leven weer op de rails moeten 

krijgen, Emmaus Haarzuilens), een filmavond met een missie, een avond over 

de betekenis van de Heilige Geest en een avond over de Geloofsbelijdenis 

volgt kort voor de vormselviering nog een bezoek aan de vormheer in het 

bisschoppelijk paleis. Wat dit traject bijzonder maakt is dat niet alleen de 

jongeren catechese krijgen, maar ook de ouders. Dat is een van de voordelen 

van een grote parochie zijn, wellicht door anderen uitgelegd als een nadeel. 

Omdat ouders kinderen moeten brengen naar een bijeenkomst is er 

gelegenheid ook met de ouders in gesprek te gaan over onderwerpen die met 

de jongeren worden besproken. We zijn blij dat Bert van Wilgenburg deze 

taak op zich neemt.  

Met ingang van het nieuwe seizoen willen we het vormseltraject anders gaan 

inrichten, en wel voor de hele Martha en Mariaparochie inclusief Nicolaas 

Baarn. We zijn begonnen de contouren daarvoor uit te zetten. Denk jij graag 

mee én overweeg je te participeren in de werkgroep? Van harte welkom! Heel 

veel tijd kost het niet, ongeveer 24 uur per JAAR. En je krijgt er echt iets voor 

terug. Want hoe vaak krijg je de kans om jongeren (en hun ouders) te 

begeleiden? Waardevolle en soms ontroerende gesprekken! En je bouwt mee 

aan onze parochie, zeker in een tijd waarin steeds meer jongeren op zoek 

gaan. 

Werkgroep Vormsel 
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Nieuws uit Malawi  
Nieuwsbrief december 2025 

 

Wat een bijzonder jaar hebben we achter 

de rug. 

Wat begon in oktober 2024 als een 

feestelijke viering van onze 40-jarige 

vriendschap, kreeg een prachtig slot  met 

de Malawiviering in oktober 2025. 

Het was de reis van Jacqueline en Frank 

naar Malawi, dat ons echt in beweging 

bracht. De vooruitgang van de projecten is 

in een stroomversnelling geraakt na het reisverslag van 7 september j.l.. In 

de Nieuwsbrief van oktober 2025 heeft u al kunnen lezen op welke projecten 

we ons de komende tijd zullen richten. In deze Nieuwsbrief leest u wat er 

inmiddels in gang gezet is door zr. Rose, zr. Bernadette, zr. Elizabeth en Cyril 

Chimwaza, dankzij uw bijdragen. 

 

Zuster Rose in Neno 
Deze foto, links, herkent u vast. De slaapkamer van 12 tienermeisjes in Neno. 

Met de actie “Met een zacht matras zijn de 

meisjes in hun sas” hebben we inmiddels 

geld overgemaakt naar zr. Rose voor de 

aanschaf van de matrassen. Tijdens het 

schrijven van deze Nieuwbrief kregen 

we bericht uit Neno. De matrassen zijn 

bezorgd! Wat een vreugde! Met foto’s, 

video’s en een spraakbericht hebben ze 

ons laten weten hoe blij en dankbaar ze  

zijn. 

 

 

 

Zr. Rose heeft ook om een bijdrage 

gevraagd voor de studie van enkele 

studenten. We hebben haar hiermee 

kunnen helpen.  
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Zr. Bernadette 
 

Van Zr Bernadette krijgen we altijd een zeer 

uitgebreide verantwoording over de gelden die zij 

heeft mogen ontvangen. Zij helpt een aantal 

studenten bij hun studie. Enkelen van hen volgen 

de middelbare school, anderen zitten op de 

universiteit of volgen een beroepsopleiding, zoals 

verpleegkundige, verloskundige of kleermaker. Op 

de foto een kwitantie van het betaalde schoolgeld 

voor een van de studenten. Zo laat Zr. Bernadette 

zien hoe zij het ontvangen geld besteedt. 

 

 

Zr. Bernadette vertelt dat er nog steeds honger 

heerst.  

Ze schrijft: “To be frank, hunger is still there in 

our country just because two year have followed 

each other with poor harvests.”  Vertaald: “Om 

eerlijk te zijn, is er nog steeds honger in ons land, 

simpelweg omdat er twee jaren achter elkaar 

slechte oogsten zijn geweest.” Daarom koopt ze 

mais voor mensen die het zelf niet kunnen 

betalen en honger lijden. Vooral ouderen hebben 

het moeilijk. 

 
Zr. Elizabeth, Mwanza landbouwproject. 
 

Zr. Elizabeth laat weten dat ze meerdere gewassen gaan telen, zoals pinda’s, 

een erwtensoort (pigeon peas), soja en mais en meer zullen inzetten op het 

telen van wintergroenten. Ze schrijft: “De zuster die deze taak heeft 

gekregen, heeft kennis van zaken en ze heeft samen met de gemeenschap 

een project uitgevoerd op het gebied van organische bemesting………….. Ze 

heeft zich al aangesloten bij een groep vrouwen die in een coöperatie zitten 

en afzetmarkten voor de gewassen hebben.” De komende twee jaar is zij 

verantwoordelijk voor het aansturen van het landbouwproject in Mwanza. Wij 

wensen haar natuurlijk heel veel succes. Onze werkgroep zou nog heel graag 

zien dat enkele zusters een bezoek gaan brengen aan Tree of Life in 

Mitongwe. Dat zij daar geïnspireerd raken over de manier van landbouw 

bedrijven en mogelijkheden zien om enkele technieken op hun eigen grond 

toe te passen. Dat zij net zo enthousiast mogen worden als wij, na ons 

bezoek aan Tree of Life. Over onze wens zijn we met zr. Elizabeth in gesprek.  
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Cyril Chimwaza, Aidspreventiefonds 
 

Na ons bezoek aan het 

aidspreventiefonds bij Cyril Chimwaza 

was het duidelijk dat er behoefte was 

aan reparatie van het door storm 

vernielde toiletgebouw. Eenmaal terug in 

Nederland heeft de werkgroep geld 

overgemaakt voor de 

herstelwerkzaamheden. Ook Cyril geeft 

altijd een duidelijk overzicht van de 

kosten die gemaakt worden en voorziet 

ons van beeldmateriaal. De ingestorte 

grond is uitgegraven, een nieuwe muur 

opgemetseld en alles is inmiddels alles 

weer mooi hersteld. Nog wat opruimen 

en klaar voor gebruik!  

 

Ook van Cyril krijgen we berichten over honger en wij 

hebben hem geholpen om mais aan te kopen. Hij heeft 12 

zakken mais gekocht van elk 50 kg. Voor onze 

beeldvorming: 50 kilogram mais kost 67.500 kwatcha. Dat 

is ongeveer €34,-. Voor iemand met minimumloon is dat 

een half maandsalaris. Cyril heeft de helft van de mais 

uitgedeeld aan de vrijwilligers. De andere helft zal hij aan 

mensen in de omgeving geven. 
 

Hij schrijft: “Today Thursday 

6/11/25 we're having a meeting with 

the volunteers as for our weekly 

meetings and I want to take 

opportunity and take 6 bags of 

maize from that 12 bags and share 

to the volunteers. So, it means each 

volunteer will walk away with 

15kilograms of maize, cause we've 20 volunteers. So, 

the other remaining 6 bags of maize will make an 

arrangement to visit the old people in the villages and 

share.”   

 

Vertaald: “Vandaag, donderdag 6/11/25, hebben we 

een vergadering met de vrijwilligers in het kader van 
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onze wekelijkse bijeenkomsten en ik wil van de gelegenheid gebruik maken 

om 6 zakken mais van die 12 zakken mee te nemen en uit te delen aan de 

vrijwilligers. Dat betekent dat elke vrijwilliger 15 kilo maïs mee naar huis 

krijgt, want we hebben 20 vrijwilligers. Voor de overige 6 zakken mais zullen 

we een regeling treffen om de ouderen in de dorpen te bezoeken en deze met 

hen te delen.” 

Op de foto’s is te zien dat de mais keurig wordt afgewogen, zodat iedereen 

evenveel krijgt. 

De reis die Frank en Jacqueline in mei dit jaar hebben gemaakt heeft een 

nieuwe impuls gegeven. 

De vooruitgang van de projecten en het enthousiasme van iedereen maakt 

ons duidelijk dat we als gemeenschap er echt toe doen. Het klinkt misschien 

wat cliché, maar “we hebben echt een steen in de rivier gelegd”. De 

vorderingen bij het landbouwproject in Mwanza, de uitbreiding van de school 

in Mangochi, de uitbreiding van studieaanvragen; het zijn stuk voor stuk 

bemoedigende ontwikkelingen. 

De werkgroep voelt zich gedragen door onze geloofsgemeenschap en de 

gemeenschap draagt het Malawiproject. Daar zijn we dankbaar voor en erg 

blij dat we samen een basis creëren voor de toekomst. Dit jaar mogen we dan 

ook terecht afsluiten in grote dankbaarheid. 

 

Kerstmis is in aantocht. Feest van hoop en nieuw leven. 

We wensen ieder een Zalig Kerstmis en alle goeds is het nieuwe jaar 2026. 

 
WERKGROEP MALAWI. 

Désirée, Eveline, Frank en 

Jacqueline 

 
Uw bijdrage blijft van 

harte welkom: 
 

NL03INGB0006525447 

t.n.v. H.H. Martha en 

Mariaparochie 

o.v.v. Kerkfonds 

Malawi M&L locatie  
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Bilts Filmfestival:  6 en 7 februari in de Michaëlkerk De Bilt. 

Alle parochianen zijn van harte welkom op de 14de editie van het Bilts Filmfestival 

(voorheen Spiritueel Filmfestival De Bilt). Wij presenteren wederom bijzondere en 

bekroonde films. Films die iets laten zien over de onzichtbare wereld in ons hoofd. 
Alle voorstellingen worden kort ingeleid en na afloop schenken wij een drankje. Als 

altijd vragen wij het publiek filmsuggesties voor het volgende festival. De toegang 
is gratis en voor koffie of een drankje vragen wij een kleine bijdrage. Locatie: 

Kerklaan 31, De Bilt.  

Vrijdag 6 februari: 10:00 uur (Scholenfilm).  
Spijt (2013) Het verhaal volgt Jochem, een jongen die steeds meer gepest wordt, 

terwijl klasgenoten en leraren te weinig ingrijpen. Uiteindelijk leidt dit tot een 
tragische gebeurtenis die iedereen confronteert met hun verantwoordelijkheid  

 

Vrijdag 6 februari: 14:00 uur.  
De Acht Bergen (2022) Gebaseerd op de roman van Paolo Cognetti,vertelt deze 

film het verhaal van Pietro, een jongen uit de stad, en Bruno, een jongen uit de 
bergen. Hun vriendschap ontstaat in de Italiaanse Alpen en blijft hen hun hele 

leven bij, ondanks hun totaal verschillende levenspaden. Pietro reist de wereld 
rond, terwijl Bruno trouw blijft aan zijn bergdorp. De film is een poëtische reflectie 

op vriendschap, familiebanden, eenzaamheid en de verbondenheid met de natuur  
 

Vrijdag 6 februari: 19:30 uur.   
Forgiveness (2004) Deze film volgt Tertius Coetzee, een voormalige politieagent 

tijdens de apartheid, die amnestie heeft gekregen van de Waarheids- en 
Verzoeningscommissie. Geplaagd door schuldgevoel reist hij naar een vissersdorp 

aan de Westkust om vergiffenis te vragen aan de familie van een man die hij heeft 
gemarteld en vermoord. De film onderzoekt thema’s als schuld, boetedoening en 

de pijnlijke zoektocht naar vergeving in een post-apartheid samenleving. 

 
Zaterdag 7 februari: 19:30 uur 

Perfect Days (2023) In deze ingetogen film van Wim Wenders volgen we 
Hirayama, een oudere man die openbare toiletten schoonmaakt in Tokio. Zijn 

leven is eenvoudig en gestructureerd: hij luistert naar oude rockmuziek op 
cassettebandjes, leest boeken en observeert de wereld om hem heen. Ondanks 

zijn routineuze bestaan straalt de film een diepe rust en tevredenheid uit. Het is 
een ode aan de schoonheid van het alledaagse en de kracht van kleine rituelen. 

 
Voor vragen, stuur een e-mail naar info@biltsfilmfestival.nl of 

p.terheggen57@yahoo.com. Bezoek ook onze website: WWW.Biltsfilmfestival.nl 

  

https://www.google.com/maps/search/Kerklaan+31,+De+Bilt?entry=gmail&source=g
mailto:info@biltsfilmfestival.nl
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Sainte Odile 

Op zaterdag 13 december vierden we in de H. Michaëlkerk het feest van Santa Lucia, 

met een feestelijk meezing concert. Santa Lucia is nauw verwant aan een andere 

heilige, namelijk Sainte Odile. Een goede reden om in deze Nieuwsbrief nu ook 

aandacht aan Sainte Odile te schenken. 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Lucia (links) en Sainte Odile (rechts).  
©Musée de Cluny, Parijs. 

Odile is geboren in 662 in de Elzas, in het kasteel van haar vader, de hertog van de 

Elzas, Etichon. Het kasteel, de Hohenbourg, lag op een berg zo’n 25 km ZO van 

Straatsburg. Saint Odile was blind geboren en haar vader wilde haar dood hebben, 

ten eerste omdat ze een meisje was (Etichon had een jongen gewild, die hem op had 

kunnen volgen) en ten tweede omdat ze blind was.  

De moeder van Odile, Bereswinde, was een vrome vrouw die het gevaar aan zag 

komen en haar man smeekte het kind toch te sparen. Dat mocht, maar dan moest ze 

haar dochtertje naar een voedster brengen, ver weg van zijn kasteel, zodat hij het 

niet meer hoefde te zien.  

Haar moeder herinnerde zich een vroegere bediende van hen die na haar huwelijk 

vertrokken was naar Beaume-les-Dames, in het departement Doubs, bijna 200 km 

zuidelijker. Daar groeide Odile op bij een boerenfamilie.  

Toen ze 12 jaar oud was, vond ze onderdak in een klooster daar in de buurt. Daar 

werd ze gedoopt door bisschop Erhard van Regensburg. Deze was door een engel 

daarheen gestuurd en hij doopte haar met de naam Odile (Sol Dei, Licht van God), en 

zalfde haar ogen met het heilig chrisma, waarop het meisje onmiddellijk kon zien.  

De zusters van het klooster bekommerden zich verder om het opgroeiende meisje; 

Odile was 12 toen ze het gezicht kreeg en wilde dolgraag leren lezen en schrijven. Ze 

las vooral de heilige Schrift en tal van religieuze werken, en besteedde haar tijd aan 

het dienen van God. Ze was wars van de ijdelheden van de wereld en wilde al haar 

tijd aan God geven.  
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Etichon en Bereswinde kregen meer kinderen en de oudste van hen was een zoon, 

Hugo. Odile had vernomen dat ze broers had en schreef een brief aan Hugo, die ze 

meegaf aan een pelgrim. Hugo las de brief en vroeg z’n vader toestemming om Odile 

terug te laten komen naar de Hohenbourg. Maar Etichon werd woedend en verbood 

Hugo nog met een woord te reppen over Odile. 

Hugo echter was z’n vader niet gehoorzaam, maar stuurde paard en wagen om zijn 

zus op te laten halen. 

Zodoende ziet Etichon op een dag paard en wagen verschijnen en vraagt wie dat zou 

kunnen zijn. Hugo antwoordt dan dat het Odile is. Hierop ontsteekt Etichon in woede 

en slaat z’n zoon dusdanig met een stok dat Hugo niet lang daarna sterft. Etichon 

beseft plotseling wat hij gedaan heeft en krijgt berouw; hij trekt zich terug in kapellen 

en vraagt talloze heiligen voor hem te bidden. 

Uiteindelijk geeft Etichon toe en schenkt zelfs de burcht aan Odile. Odile zelf leidt een 

leven van eenvoud; ze ziet af van alle luxe, eet een karig rantsoen en geeft veel 

aalmoezen. Vele vrouwen uit de omgeving volgen haar voorbeeld en er wordt in de 

Hohenbourg een ziekenhuis gebouwd, waar de zieken verzorgd kunnen worden. 

Etichon sterft en hij lijdt hevig in het vagevuur vanwege de vele zonden die hij met 

name jegens zijn kinderen heeft begaan. Odile wordt dit gewaar en bidt onophoudelijk 

en vol mededogen voor hem. Op de plaats waar Odile onder veel tranen heeft 

gebeden, is later een kapel gebouwd, de Chapelle des Larmes.  

Op een dag, wanneer zij in gebed is, ziet zij een hemels licht en hoort ze een stem die 

haar zegt niet bedroefd te zijn, want ze heeft door haar gebed vergiffenis gekregen 

voor de zonden van haar vader. Etichon is door haar gebed verlost van zijn kwellingen 

en is binnengeleid in de hemel. 

In de burcht die haar vader haar geschonken had, stichtte Odile een klooster. Odile 

en haar medezusters behoorden tot de Kanonikessen, en ze leefden volgens de regel 

van Augustinus. Odile zelf is de eerste abdis, en vol ijver en liefde leidt ze de 

gemeenschap. 

In het klooster wijdt Odile zich, samen met haar zusters, aan de verzorging van 

zieken, o.a. in het ziekenhuis dat in de Hohenbourg gebouwd is.  

 

Odile vraagt van de zusters uiterste gehoorzaamheid: wat ze ook aan het doen zijn, 

de zorg voor de armen en het gebed mogen ze nooit vergeten. Hierin gaat ze zo ver, 

dat ze, wanneer zij op sterven ligt, de zusters weg stuurt naar het Koorgebed. Als ze 

terugkomen blijkt Odile te zijn overleden, zonder de laatste sacramenten te hebben 

ontvangen. De zusters zijn natuurlijk helemaal van slag en daarom keert Odile 

tijdelijk naar het leven terug. Ze laat een priester komen die haar de Communie geeft 

en dan sterft ze voorgoed, op 13 december 720.  
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Odile werd al in de middeleeuwen vereerd en haar heiligheid werd in de 11e eeuw 

erkend. Paus Pius XII heeft dit bevestigd en erkende haar officiële heiligheid in 1946, 

waarbij ze tevens tot officiële patrones van de Elzas werd uitgeroepen. Een exacte 

datum voor haar heiligverklaring is er niet. Zij wordt met name aangeroepen bij 

oogkwalen. 

Odile wordt meestal afgebeeld met haar staf (ze was immers abdis), een 

opengeslagen boek met daarop twee ogen afgebeeld en gekleed in een donkerblauw 

habijt. 

Zij is begraven in haar klooster op Mont Sainte-Odile, in 

de Chapelle Sainte-Odile. Het heiligdom trekt veel 

bezoekers, zowel pelgrims die speciaal voor Sainte Odile 

komen, als ook toeristen 

In de Chapelle Sainte-Odile kun je rustig zitten bij haar 

graf en haar voorspraak vragen, bij velerlei zaken en 

met name bij oogkwalen.  

Hoewel haar sterfdag dus 13 december is, wordt Sainte 

Odile meestal op 14 december vereerd, aangezien 13 

december al gewijd was aan Santa Lucia, die al in het 

jaar 304 was overleden. Beide heiligen zijn nauw 

verwant aan elkaar, omdat ze beiden te maken hebben 

met het licht en beiden kunnen worden aangeroepen bij 

oogkwalen. Ook hebben beiden hun leven voor een 

groot deel gewijd aan de hulp aan mensen in nood en 

zijn op die manier dragers van het licht. Dus wereldwijd wordt Sainte Odile op de 14e 

december vereerd, alleen in het bisdom Straatsburg, waar Mont Sainte Odile onder 

valt, is de 13e december haar feestdag.  

Om het verband tussen Santa Lucia en Sainte Odile symbolisch te benadrukken, is op 

zaterdag 13 december, na het meezing-concert van Santa Lucia, een Noveenkaars 

voor Sainte Odile ontstoken aan één van de kaarsen van Santa Lucia. Deze staat in de 

doopkapel, bij Maria. Het Licht wordt doorgegeven! 

Laten we, op voorspraak van de heilige Lucia en de heilige Odile samen, bidden dat 

het Licht van Christus niet alleen in onze ogen komt, maar vooral in onze harten 

binnenstroomt. 

 

Geraadpleegde bronnen: 

1. Marie-Thérèse Fischer, La vie de Sainte Odile, 2019, Editions du Signe. 

2. Marie-Thérèse Fischer, Sainte-Odile, 720-2020, 2018, Editions du Signe, speciale 

uitgave vanwege haar 1300ste sterfdag. 

3. heiligen.net   
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NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM 
 

Afsluiting Heilig Jaar op 28 december in  

St. Catharinakathedraal 
  

Op zondag 28 december – het feest van de Heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef – zal in 

alle bisdommen ter wereld het Heilig Jaar ofwel Jubeljaar 2025 worden afgesloten. Paus 

Franciscus had deze datum vastgesteld in de bul Spes non confundit (Hoop stelt niet 

teleur). In het Aartsbisdom Utrecht gebeurt dat met een Eucharistieviering in de St. 

Catharinakathedraal te Utrecht. 

In het bisdom Rome wordt het Heilig Jaar evenwel afgesloten op het hoogfeest van de 

Openbaring van de Heer ofwel Driekoningen (6 januari 2026) met de sluiting van de 

Heilige Deur van de Sint Pieter door paus Leo XIV. Op 28 december zullen in Rome wel de 

Heilige Deuren worden gesloten van de drie andere aartsbasilieken: de Sint Jan van 

Lateranen, de Santa Maria Maggiore en de Sint Paulus buiten de Muren. 

Volgens de Romeinse richtlijnen van de dicasterie voor de evangelisatie gebeurt de 

afsluiting van het Heilig Jaar in de bisdommen met een Eucharistieviering in de kathedraal, 

met de diocesane bisschop als hoofdcelebrant. 

 

Aartsbisdom Utrecht 

Voor het Aartsbisdom Utrecht zal deze Eucharistieviering plaatsvinden in de Sint 

Catharinakathedraal, Lange Nieuwstraat 36 te Utrecht, aanvang: 10:30 uur. Kardinaal Eijk, 

aartsbisschop van Utrecht, zal de celebrant zijn. 

De Eucharistievieringen die normaliter op zondag in de kathedraal om 9.30 uur en in de 

Sint Augustinuskerk aan de Oudegracht om 11.00 uur beginnen, komen daarmee te 

vervallen, beter gezegd: worden samengevoegd. 

Iedereen is van harte welkom bij deze Eucharistieviering. De bisdomstaf realiseert zich 

terdege dat verreweg de meeste priesters, diakens, religieuzen, pastoraal werk(st)ers en 

parochianen de zondagsviering in hun eigen parochie(s) zullen vieren. Priesters die 

evenwel kunnen en willen concelebreren, wordt verzocht een eigen albe en witte stola mee 

te nemen en om tijdig in de sacristie van de kathedraal aanwezig te zijn. Voorafgaand aan 

deze Eucharistieviering is er vanaf 9.30 uur biechtgelegenheid. 

 

Dankbetuiging 

“De bisdomstaf is iedereen dankbaar die eraan heeft bijdragen dat het Heilig Jaar in onze 

parochies en instellingen aandacht en vorm heeft gekregen,” zo schrijft mgr. Woorts 

(bisschoppelijk vicaris voor liturgie) in de uitnodiging voor deze viering die naar de 

parochies is gestuurd. “Hierbij wordt in het bijzonder gedacht aan de priesters die 

beschikbaar waren en zijn voor de Eucharistievieringen en de biechtgelegenheid in één van 

de dertien jubileumkerken in het Aartsbisdom Utrecht, waarmee de jubileumaflaat 

ontvangen kon/kan worden. Tevens is de bisdomstaf zeer dankbaar voor de 

bisdombedevaart die vanwege het Heilig Jaar gehouden is in en vanuit de basiliek H. 

Nicolaas – de bedevaartkerk van Onze Lieve Vrouw van Eiteren – te IJsselstein bij Utrecht 

op 25 mei jl., almede voor de Nationale Bedevaart naar Rome (eind april-begin mei jl.). 
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Gebed en hymne 
 

Mgr. Woorts doet namens de bisdomstaf ook de suggestie aan de parochies 

om op 28 december in de vieringen het gebed dat aan het begin van het 

Heilig Jaar in de bisdommen van Nederland is verspreid te bidden (zie onder). 

Mgr. Woorts: “We doen de suggestie om dit gebed op 28 december a.s. 

gezamenlijk in onze parochiekerken en kapellen te bidden, waardoor wij ook 

onze verbondenheid als particuliere Kerk van het Aartsbisdom Utrecht en als 

Nederlandse Kerkprovincie tot uitdrukking brengen. Tevens is voor 28 

december a.s. de hymne voor het Heilig Jaar 2025 

aanbevelenswaardig: Pelgrims van hoop – Vlam van liefde, hoop die ons doet 

leven.” 

 
Gebed van het Jubeljaar 2025 

 

Vader in de hemel 

moge het geloof dat U ons gegeven hebt 

in uw Zoon, Jezus Christus, onze broeder, 

en moge de vlam van liefde 

die in ons hart is ontstoken door de Heilige Geest, 

in ons de zalige hoop doen herleven 

op de komst van uw Koninkrijk. 

Moge uw genade ons onvermoeibaar maken 

in het zaaien van evangelische zaden 

die de mensheid en de kosmos van binnenuit omvormen. 

Moge uw genade ons standvastig maken 

in de zekere verwachting 

van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, 

wanneer de machten van het kwaad zijn overwonnen, 

en uw glorie voor eeuwig zal worden geopenbaard. 

Moge de genade van het Jubeljaar in ons, 

Pelgrims van Hoop 

een verlangen doen herleven 

naar de schatten van de hemel. 

Moge diezelfde genade 

de vreugde en de vrede van onze Verlosser 

over de hele aarde verspreiden. 

Aan U, onze God, te allen tijde gezegend, 

zij glorie en lof in eeuwigheid. 

Amen 


