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Mededelingen
Nr. 47 - 14 december 2025

Collecte eigen kerk

DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT, 14 december 2025
11:00 u: Eucharistieviering
Celebrant: G. Nijland
Memento
Intenties: Mw. van den IJssel- Hulskamp van wie we kortgeleden
afscheid hebben genomen.

VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT, Zondag 21 december 2025
10:00 u: Woord en communieviering

Voorganger: I. Elsevier
Intenties: Theo Koppers, Dirk en Susanna Teunis-Sowma, overl. ouders

van Eijndthoven- Swanink, Alfons van Eijndthoven en Anne Kappen

KERST GEZINSVIERING, Woensdag 24 december 2025
17:30 u: Gebedsviering

Voorgangers: J. Vroom en J. Bosboom

KERSTNACHTMIS, Woensdag 24 december 2025
22:00u: Woord en communieviering

Voorganger: diaken W. Kremer
Ecclesiakoor

EERSTE KERSTDAG Donderdag 25 december 2025
10:00 u: Woord en communieviering
Voorganger: W. Eurlings


http://www.katholiekekerkdebilt.nl/

OPBRENGST COLLECTE:
Voor onze Michaél-Laurens geloofsgemeenschap: 7 december € 72,00

Metvredein je

Gezinskerstviering

Kom meevieren, luisteren, meezingen!
Je bent van harte uitgenodigd!!

24 december 2025
17.30 uur

@ Michaélkerk, Kerklaan 31 De Bilt

Adventsacties — Doet u weer mee?

Samen de voedselmanden vullen

Deze adventsperiode vragen we extra aandacht voor de Voedselbank.
Wist je dat in Nederland ongeveer een miljoen mensen onder de
armoedegrens leven? Ook bij ons in de buurt helpt de voedselbank
mensen die het moeilijk hebben met tijdelijke voedselhulp. Uw bijdrage is
dus echt welkom! Je hoeft geen goud, wierook of mirre mee te nemen -
gewone boodschappen zoals pastasaus, koffiemelk of wasmiddel maken al
een groot verschil. Er staan manden naast de stal, ze mogen tot aan de
rand gevuld worden!



Hang een engeltje in de engelenboom

Vorig jaar vulden we samen voor het eerst onze engelenboom. De hele
kerstperiode hing de boom vol met deze boodschappers van vrede. Doet
u dit jaar ook weer mee? Neem een eigen engeltje mee van thuis, of
maak er een van bijvoorbeeld papier of vilt. Hoe meer engelen, hoe
mooier de boom en zo verspreiden we het lied van vrede en
gerechtigheid.

In de kerstvakantie openen we iedere middag van
14:00 tot 16:00 de kerk voor iedereen die de kerststal wil
komen bewonderen.

Wilt u helpen dit tot een succes te maken?

We zijn op zoek naar mensen die in de kerk aanwezig willen zijn om
de bezoekers te verwelkomen.

U hoeft niet de hele middag te blijven (mag natuurlijk wel!); met een
aantal mensen die een half uurtje kunnen blijven zijn we al erg blij.

Vul uw naam en contactgegevens in op het formulier achterin de kerk op
het bord Actueel, zodat we contact op kunnen nemen en vervolgacties
kunnen afspreken.

Hopelijk kunnen we samen zo onze gemeenschap openstellen en het
kerstgevoel delen met zoveel mogelijk mensen.

Nog vragen?
Neem contact op met Mirjam Hartman (mirjam.hartman@kpnmail.nl)

Kunst in de kerk, wintereditie

Wanneer u in de kerstvakantie onze kerststal komt bewonderen, kunt u
tegelijkertijd genieten van winter schilderen als onderdeel van Kunst in de
Kerk, wintereditie.

Zes cursisten van het KunstenHuis Idea exposeren hun winterkunstwerk.

De zes schilderijen waren ook inzendingen voor de jaarlijkse Kerstkaart van
KunstenHuis Idea. Komt allen!
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Vredesbijeenkomst 1 januari 2026

Op 1 januari aanstaande, Wereldgebedsdag voor de Vrede, houden wij onze
jaarlijkse Vredesbijeenkomst.

We nodigen u uit om tussen 12.00 en 13.00 uur in de kerk met elkaar te
komen luisteren naar inspirerende teksten rondom het thema vrede en
verzoening uit allerlei tradities, afgewisseld met stilte en muziek.

De bijeenkomst wordt verzorgd door leden van de Michaél/Laurens
geloofsgemeenschap en de Oosterlichtkerk in De Bilt.

U bent van harte uitgenodigd, ongeacht uw eigen religieuze of niet religieuze
achtergrond. De toegang is gratis.

Oudejaarsavond

Op Oudejaarsavond komen we oecumenisch samen in een gebedsviering.
Dit jaar zal het zijn in de kerk van Onze Lieve Vrouw,

Gregoriuslaan 8 in Bilthoven om 19.00 uur.

Voorganger: pastor Annelies van den Boogaard.

Thema: “Terugblik op wat voorbij is”.

Op de drempel van een nieuw begin,

na een voor sommigen van ons een moeilijk jaar,

voor anderen een jaar waar vreugde beleefd mocht worden,
komen wij in dankbaarheid samen,

wetend wat geweest is, met aarzelingen,

bang voor wat er komen gaat,

in stilte om woorden die gevallen zijn,

in vreugde om woorden die van liefde spraken,

met weemoed over wat er niet meer is,

zo willen we over de drempel gaan naar een nieuw begin.

Annelies van den Boogaard



