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OPENINGSLIED (staande)  Wij mensen samen onderweg 
 
Refrein:  Wij mensen samen onderweg 

sinds mensenheugenis voorzegt 
door vuur en water naar een land 
gaan hand in hand 

en zoeken met elkaar de overkant. 
 
Mensen verhalen 
verteld in weer en wind. 
Mensen geboren 
gehaat en bemind. 
Mensen vol hoop 

zien naar de volgende dag 
en dromen van een wereld die lacht. Refrein 
 
Zoeken naar wegen 

maar velen lopen dood. 
Wikken en wegen 
hun vrede, hun brood. 

Mensen van aarde 
alledaags en beroemd 
geloven dat hun naam is genoemd.   Refrein 
    
 
OPENINGSWOORD  

 

GEBED OM ONTFERMING   
 
V. Heer, U bent ons nabij, vergeef ons,  

    wanneer wij ons door U verlaten voelden  
    het erbij lieten zitten en uw helpende hand niet zagen. 

 
A. Heer ontferm U  
 
V. Christus, U bent het die ons de weg wijst  
    en ons voert naar de Bron van het leven,  
    vergeef ons, wanneer wij ons in ongeloof  
    van U afkeerden.  

 
A. Christus, ontferm U  
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V. Heer, U roept ons om mensen tot leven te wekken  
    en in gemeenschap te leven,  
    vergeef ons, wanneer wij onze eigen weg gingen,  

    zonder ruimte voor de ander.  
 
A. Heer, ontferm U  

 
LOFZANG  Our God 
 
Water You turned into wine 
Opened the eyes of the blind 
There's no one like You 
None like You 

 
Into the darkness You shine 
Out of the ashes we rise 
There's no one like You 

None like You 
 
Our God is greater, our God is stronger 

God, You are higher than any other 
Our God is healer, awesome in power 
Our God, our God (2x) 
 
Nederlandse vertaling: 

 

U veranderde water in wijn, lied blinden weer zien 

Er is niemand zoals U 

In de duisternis schijnt U 

Uit de as herrijzen wij 

Er is niemand als U 
God u bent de hoogste, de sterkste, de beste 

U bent de genezer, U bent onze God  
 

 

WOORDDIENST  
 
GEBED BIJ DE OPENING VAN DE SCHRIFT 
 
LEZING  Tekst van W. Verhulst uit ‘Geloven in de dageraad’ 
 
Zij zag haar Zoon opgroeien, jong en wild, 
met iets ontembaars in Zijn ogen en Zijn haren. 
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Zij zag hem verre wegen gaan, 
onbegaanbare paden in de bergen, 
tot in de woestijn, dagenlang. 

Zij luisterde vaak naar Zijn verhalen, 
maar verstond nooit helemaal wat Hij bedoelde. 
Zij zag Hem over zieken gebogen, 
zij zag Hem kleine kinderen optillen in het zonnelicht. 
 
Zij zag hoe Hij melaatse mensen tegemoet ging, 
terwijl alle anderen terugweken. 
Zij zag Hem binnengaan bij zondaars om er te eten, 
en hoorde van een grote zondares die Hem gezalfd had. 
Zij zag haar zoon toen Hij werd weggevoerd 
en hoorde mensen zeggen: 'Het moest er eens van komen.’ 
Op de heuveltop waar alle misdadigers worden terechtgesteld, 
heeft zij Hem opnieuw teruggezien. 
Hij scheen zo ver, zo onwezenlijk ver, 

ook al kon zij nog enkele lieve woorden van Hem opvangen. 
 
Zij werd de stille kracht bij de verslagen vrienden, 
die vrouw die, alle leed gedragen, vrede had gevonden. 
Zij heeft de leerlingen door de eerste strijd geloodst 
en door de eerste ruzies, 
zodat zij ‘moeder' gingen zeggen tegen haar. 
 
Zij zag hen verre wegen gaan over zeeën en over bergen, 
naar alle mensen, grote en kleine. 
Zij luisterde naar hun verhalen 
en zij begreep dat Hij nog altijd levend was. 
En toen zag zij hoe, overal ter wereld, 

slaven werden vrijgelaten, 
armen niet verstoten en zieken met liefde werden opgenomen. 
Toen zij het wonder zag gebeuren van de nieuwe wereld, 
toen zegde zij stilletjes voor zich uit: 
‘Magnificat. Hij maakt alles groot.’ 

 
TUSSENZANG    Magnificat - Taizé 
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EVANGELIE  (staande)  Johannes 14, 15-21 
Uit: Bijbel in Gewone taal 

 

Als jullie van mij houden, leef dan volgens mijn regels.  
En ik zal de Vader vragen om jullie een nieuwe helper te geven:  
de heilige Geest. Die zal voor altijd bij jullie zijn. Door hem zullen 

jullie de waarheid kennen. De mensen van deze wereld horen niet 
bij mij. Zij kunnen de heilige Geest niet krijgen. Want ze zien hem 
niet en ze kennen hem niet. Maar jullie kennen hem wel. Hij zal bij 
jullie blijven en in jullie zijn. Ik laat jullie niet alleen, maar ik kom 

terug om jullie die nieuwe helper te geven. Over een korte tijd 
zullen de mensen van deze wereld mij niet meer zien. Maar jullie 
zullen mij terugzien, want ik zal leven.  
En ook jullie zullen leven. Dan zullen jullie begrijpen dat de Vader 
in mij aanwezig is. En dat ik in jullie aanwezig ben en jullie in mij. 
Je houdt van mij als je volgens mijn regels leeft.  

En als je van mij houdt, dan houdt de Vader van jou. En ook ik zal 
van je houden, en je laten zien wie ik echt ben.’ 
Zo spreekt de Heer. – Wij danken God. 
 

ACCLAMATIE (staande)   Veni Creator Spiritus 
 
Veni creator Spiritus, 

Mentes tuorum visita. 
Veni Creator Spiritus, 
Mentes tuorum visita! 
 
Nederlandse vertaling: 

 

Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer, 

houdt Gij bij ons uw intocht, Heer. 

 
OVERWEGING 
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EEN MOMENT VOOR BEZINNING  

 
GELOOFSBELIJDENIS (staande) 
 
Ik geloof in de Geest van leven en liefde, 
aan mij vooraf – mijn oorsprong,  

aan mij vooruit – mijn doel.                                               
Maar ook: geest in mij, mijn diepste kern,                                  
bron van mijn energie.  
Ik geloof in mensen, door die Geest gedreven,  
die mij vóórleven wat leven is,  
wat liefde doet, wat recht is.  
Daarom geloof ik in Jezus  

en zovele anderen die leefden en leven als Hij.  
Ik geloof in de gemeenschap van de Geest,                             
mensen die samen elkaar vasthouden,  

zich oefenen in recht en vrede,  
in breken en delen,  

in dienen en er zijn voor elkaar.                
Ik geloof dat er in God een plek is voor ons allemaal.  

Ik geloof dat Gods toekomst eeuwig is.                                   
Dat niet het laatste woord is aan de dood,                            
maar aan het leven en de liefde, aan de Eeuwige.                  
Amen. 
 
VOORBEDEN   

Na elke bede bidden we: Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons 
 

 
COLLECTE         
Tijdens de collecte wordt gezongen: Where you lead 
 
Loving you the way I do, 

I know we're gonna make it through. 
And I would go to the ends of the earth 

Oh, darlin', to me that's what you're worth 
 
Refrein:  
Where you lead I will follow 
Anywhere that you tell me to 

If you need, if you need me to be with you 
I will follow where you lead 
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If you're out on the road 
Feelin' lonely and so cold 

All you have to do is call my name 
And I'll be there on the next train  Refrein 
 

I always wanted a real home 
With flowers in the polderfield 
So if you wanna live in Eemnes-city 
Honey, you know I will 
 
I never thought I could get satisfaction  
from just one man 

But if anyone can be my helper 
Jezus is the one who can.  Refrein (2x) 
 
I'm gonna follow Where you lead   

 
Nederlandse vertaling: 
 

Ik hou zoveel van je, 

ik weet dat we er samen doorheen komen. 

En ik zou tot het einde van de wereld gaan. 

Oh, mijn lief, dat ben je voor mij. 

 

Refrein: Waar jij gaat, volg ik. 

Overal waar je me heen stuurt. 

Als je me nodig hebt, als je me bij je wilt hebben, 

volg ik je. 

 

Als je onderweg bent, 

en je eenzaam en koud voelt, 
hoef je alleen maar mijn naam te roepen. 

En ik ben er met de volgende trein. Refrein 

 

Ik heb altijd al een echt thuis gewild, 

met bloemen in het polderveld. 

Dus als je in Eemnes wilt wonen, 

Mijn lief, dan weet je dat ik dat wil. 

 

Ik had nooit gedacht dat ik voldoening kon vinden 

van maar één man. 

Maar als iemand mijn helper kan zijn, 

dan is Jezus het wel.  
 

Ik volg je, waar jij gaat. 

 



[8] 

 

 

 
U kunt ook een bijdrage leveren middels de QR-code. Scan 
bovenstaande QR code om te doneren aan onze 

geloofsgemeenschap. 

 
COMMUNIEVIERING 

 
OPHALEN VAN HET H. BROOD (staande)  

 
COMMUNIEGEBED  
 
V:  God van hemel en aarde, 

dankbaar keren wij ons hart naar U 
gevoed door de hoop en het vertrouwen 
dat U ons aanziet in liefde, wie wij ook zijn.  

 

A:  God, wees ons genadig en zegen ons 
Laat Uw licht over ons schijnen 

   
V:  Wij laten ons voeden door Uw woord 

dat ons aanspreekt en bemoedigt 
en wij voelen ons gesterkt door het brood 

waarmee U ons in leven houdt. 
 

A:  God, wees ons genadig en zegen ons 
Laat Uw licht over ons schijnen. 

 
V: Help ons leerlingen van Jezus te zijn: 

dat wij omzien naar elkaar, naar mensen om ons heen 

en blijven zoeken naar Uw koninkrijk van vrede en recht, 
dat in Hem begonnen is en door ons groeien mag. 
 

A:  God, wees ons genadig en zegen ons 
Laat Uw licht over ons schijnen. 

 

V:  Blijf ons bezielen met Uw heilige Geest, de Helper, 
die ons kracht geeft om te getuigen van Uw Zoon.  
Amen.  
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ONZE VADER 
 
God, Vader en Moeder, 

graag zouden wij in deze wereld 
Uw naam geheiligd zien. 
Mochten steeds meer mensen U kennen 

als God-met-ons. 
Uw Rijk kome! 
Een rijk van liefde, vrede en gerechtigheid. 
Uw wil geschiede, 
want U wilt dat wij gelukkige mensen zijn. 
 
Wij vragen U om het dagelijks brood, 

om het nodige voedsel voor wie honger heeft 
en om de moed om ons voedsel te delen. 
Vergeef ons onze schuld, 
want dikwijls zijn wij onverschillig voor Uw liefde. 

 
Leer ons de anderen vergeving te schenken, 
steeds opnieuw, zonder bitterheid. 

Leid ons weg uit de bekoring 
van hoogmoed en onoprechtheid. 
Want U bent de vrede en de vreugde, 
de kracht en de heerlijkheid 
tot in de eeuwen der eeuwen. 
Amen. 
 

LIED: Ave Maria  Bach/Gounod 
 

VREDEWENS  
 
Tijdens de vredewens zingt het koor: Vrede voor jou 
(melodie: Zomaar een dak) 

 
Vrede voor jou, hierheen gekomen, 
zoekend met ons om mens te zijn. 
Jij maar alleen, jij met je vrienden, 
jij met je last, verborgen pijn. 
Vrede, genade, God om je heen, 
vergeving, nieuwe moed 

voor jou en iedereen. 
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Vrede voor jou, hierheen gekomen, 
wetend dat ook een kruis ons bindt 
Iedereen weet, hoe last en lijden 

zorg en verdriet ons telkens vindt. 
Blijf met ons delen, kom er voor uit, 
zo help je overal  

het kwaad de wereld uit. 
 
UITNODIGING TOT DE COMMUNIE  
 
Het is de Heer zelf, die ons telkens uitnodigt aan Zijn tafel. Kom 
dan en eet van het brood dat wij met eerbied bewaard hebben en 
moge de Heer zelf onze vrede zijn. 

 
Allen: Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,  
          maar spreek slechts één woord, en ik zal gezond worden. 
 

Tijdens communie pianospel 
 
LIED NA DE COMMUNIE:  Lieve Mama / Edsilia Rombley 

 
Ik wil je zo graag iets vertellen maar vind nooit een goed moment 
Om jou te laten weten dat je alles voor me bent 
Vroeger maakte jij de regels nu geef jij mij wijze raad 
Ik vind altijd mijn weg zolang jij naast mij staat  
Er zijn van die momenten dat ik jou in mijzelf herken 

Begrijp je zoveel beter nu ikzelf een moeder ben 
 
Refrein:  
Want lieve mama, jij hebt zoveel voor mij gedaan 

Je kreeg het leven voor je kiezen maar bent altijd doorgegaan 
Jij bleef die sterke vrouw, ik leer nog steeds van jou 
Mijn eerste rolmodel, lieve mama dankjewel 

 
In elke rimpel zie ik leven, in elke grijze haar de tijd 
Je hebt altijd alles gegeven, ik wil je echt nog lang niet kwijt 
Ik weet dat wij elkaar waarderen al wordt dat niet vaak gezegd 
In ieder woord proef ik je liefde, onvoorwaardelijk en echt 
Er zijn van die momenten dat ik jou in mijzelf herken 

Begrijp je zoveel beter nu ikzelf een moeder ben.   
Refrein 
 
 



[11] 

 

 

Nooit een seconde opgegeven,  
zelfs als het zwaar was bleef jij staan.  
Je leerde mij zo is het leven,  

dankzij jou kan ik de wereld aan.  Refrein (2x)  
 
Lieve mama, dankjewel! 

 
SLOTGEBED  
 
MEDEDELINGEN  

 
ZENDING EN ZEGEN (staande) 
 

SLOTLIED (staande)  Ik heb je lief / Paul de Leeuw 
(Tekst bewerking Nicoza) 

 

Ik weet niet of je zit te wachten 
op een vriendelijk woord van mij 
Als ik jou oproep in gedachten 

maakt me dat veel beetjes blij 

Voel het als ik jou zie zitten 
als ik je alleen maar ruik 
't zit in honderdduizend vlinders 
die zoet zweven in m’n buik 
 
Ik heb je lief m'n hele leven 

het is veel meer dan houden van 
Het is alsof je in m'n bloed zit 
ik zonder jou niet leven kan 
Jouw mooie ogen doen me smelten 
het zet me zo in vuur en vlam 
Ik voel het enkel bij jouw aanblik 

Ik krijg het ook van ons Eemnes 

 
Refrein: 
Ik heb je lief, ik heb je lief, ik heb je lief 
Wat moet ik zonder jou 
het zijn vier hele kleine woordjes 
en al maakt je dat een beetje bang 
Ik heb je lief, vier jaargetijden lang 
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Voel het heel vaak als jij opstaat 
of na een zomerse bui 
Ik word al week bij de gedachten 

jij die loopt in m’n lievelingstrui 
't is mijn hand die jij plots vastpakt 
als ik domweg naast je fiets 

Het komt ook dat is nou het gekke 
zelfs, door helemaal niets   Refrein 
 
Ik proef het tijdens ons eten 
of als je plotseling lacht 
Ik zie het in vallende sterren 
na heftig dansen in de nacht 

Het is die tinteling dat briesje 
maakt jou helemaal voor mij 
Ik denk als ik jou zo zie lopen 
God, er gaat een engeltje voorbij!  Refrein 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

*Indien u de overweging inspirerend vond en deze nog eens zou willen 

nalezen, dan kunt u aan de voorganger vragen om deze aan u te mailen of te 

sturen. 
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Wat houdt mij gaande en staande ? 

Hoe komt het, dat ik niet 

kopje onder ga in het leven? 

Hoe kom ik moeilijkheden te boven? 

Het zijn vragen van alle mensen, van alle tijden. 

Het leven gaat niet altijd voor de wind. 

Problemen, levensvragen: we kunnen er niet aan voorbij. 

Misschien kunnen we er ons wel tegen wapenen. 

En wel door regelmatig ons de vraag te stellen 

vanuit welke geest we leven. 

Er leeft in ieder van ons een diepe kracht, 

die we mogen opdelven om het leven aan te kunnen. 
Maar ze moet wel gevoed worden, getraind. 

We kunnen dat door regelmatig stil te staan. 

Bidden, een goed boek, samen vieren: 

ze kunnen onze geest voeden en sterken. 

Een gesprek over wat ons ten diepste bezighoudt, 

ons samen bezinnen: eigenlijk kunnen we niet zonder. 

 

Diep in ons leeft de beloofde Helper, 

ons geschonken door Jezus. 

Hij is onze geestkracht, onze creativiteit. 

Het is die geest, die ons 

over de dode punten in het leven heen haalt. 

Hij blaast ons hoop en perspectief in: 
een Geest van vuur en liefde, 

die alles overwint. 

 

                                                                                    Wim Holterman osfs 
 

 

 
 
 


