Donkere dagen voor kerstmis

In de adventsperiode steken wij ter voorberei-
ding elke zondag een extra kaarsje aan op weg
naar de geboorte van het kind. We brengen
steeds meer licht in deze donkere dagen. Het
is een tijd van voorbereiding, verwachting en
inkeer waarin wij ons klaarmaken voor de
komst (adventus) van Jezus Christus. In deze
periode hebben wij als nieuwe activiteit een
driedaagse wandeltocht ‘Van Nazareth naar
Bethlehem’ georganiseerd. In deze Zeem
Nieuws leest u hierover meer.

Wij waren begin november in IJsland en daar
kun je letterlijk de donkere dagen ervaren. Het
daglicht wordt steeds meer verdrongen door
de nacht. Kerstmis is daar dan ook een
belangrijk feest omdat rond de geboortedatum
van het kerstkind de dagen weer gaan lengen.
Het licht keert terug op aarde.

Voor weer andere mensen is kerst het feest
van gezelligheid, versiering en familiebezoek
om samen te genieten van de kerst en is het
religieuze aspect op de achtergrond geraakt.
Winkels en tuincentra geven weer een heel
andere invulling aan het woord ‘kerst-
boodschap’. De schappen liggen al vanaf
september vol met cadeaus, sfeerlichtjes en
luxe etenswaren. De commercie heeft zelfs een
nieuwe heilige gemaakt; Sante Claus
(kerstman) maar deze heeft maar weinig met
het kerstkind gemeen.

Laten wij uitkijken naar zijn komst want in
deze duistere dagen is zeker behoefte aan een
vredesvorst.

Prettige Feestdagen.

Carel Jungerling
Pastoraatgroep
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Gezocht: Jozef, Maria, engeltjes
en herders!

Wil jij meespelen bij Het Kindje Wiegen op
1e kerstdag om 13.00 uur?

We zoeken nog een Maria en een Jozef,
engeltjes en herders om het kerstverhaal tot
leven te brengen! Je hoeft niks te zeggen,
alleen meedoen terwijl het verhaal wordt
voorgelezen. Misschien speelt er zelfs een
echte baby mee als kindje Jezus!

Wil je Maria of Jozef zijn?
Meld je dan even aan bij Annemarie, zodat er
niet ineens drie Jozefs en vijf Maria’s zijn.

Wil je liever een herder of engel zijn?

Dan hoef je je niet aan te melden. Kom
gewoon om 12:45 uur naar de Waker, dan
helpen we je met een mooie verkleedoutfit.

Het koor Nicoza zorgt voor de gezellige
kerstliedjes. We hopen je te zien bij Het Kindje
Wiegen — tot 25 december!

Kidskerk
Annemarie Klarenbeek 06-46 336 460



Jeugdactiviteiten

Sint Maarten

Helaas hebben we het Sint Maarten-ontbijt op
9 november moeten laten vervallen, vanwege
te weinig aanmeldingen. Gelukkig kon de
kinderwoorddienst wel doorgaan en daar was
een gezellig groepje kinderen op afgekomen.

Al jaren organiseren we een kinderactiviteit
rondom Sint Maarten. Inmiddels kunnen de
kinderen ons al van alles vertellen over deze
bijzonder Heilige. Met elkaar hebben we het
verhaal verteld over de man die zijn mantel
door midden sneed om de bedelaar te kleden.
Het maakte hem niet uit hoe hij er uit zag met
een halve mantel, belangrijker vond hij het om
een ander te helpen.

Delen wij ook van wat we hebben? Soms is dat
moeilijk, daarom is het goed om er steeds
weer bij stil te staan hoe belangrijk het is om
te delen met degenen die het minder goed
hebben dan wij.

De adventstijd komt er weer aan. In onze kerk
is dat altijd de periode waarin we een
inzameling organiseren voor de voedselbank.
Een mooie gelegenheid om te delen. Velen van
ons kunnen prima iets missen en hebben met
kerst toch nog een tafel vol eten! Laten we dan
ook denken aan Sint Maarten en in zijn
voetsporen treden.

Voor in de agenda

In de komende periode staat er veel op het
programma. Tijdens de adventstijd wordt er
elke zondag een adventswandeling
georganiseerd. De wandeling begint in
Nazareth (in Eemnes aan het einde van de
Meentweg) en gaat in meerdere etappes langs
en door de Eemnesser polder naar Bethlehem
(einde van de Kerkeweg bij Jachthaven
Kroeze). Zie ook het vorige Zeem Nieuws voor

meer informatie. Er Zijn speciale
gesprekskaartjes voor kinderen. De etappes
zijn steeds 3 a 4 kilometer lang - voor de
meeste kinderen goed te lopen. Iledereen wordt
met auto’s naar het beginpunt van die zondag
gebracht en op het eindpunt weer opgehaald
en teruggebracht naar de kerk. Daarom is het
belangrijk om je op tijd op te geven, zodat er
voldoende vervoer geregeld kan worden.

Wil je één zondag meelopen? Dat kan ook!
Meld je aan en laat weten welke zondag(en) je
mee wilt lopen en met hoeveel personen.

Zondag 30 november
Adventswandeling 1
Zondag 7 december
Adventswandeling 2
Zondag 14 december*
Adventswandeling 3
Zondag 21 december 11:30/11:45 uur
Afsluiting adventswandelingen in de Schoter

11:30/11:45 uur
11:30/11:45 uur

11:30/11:45 uur

Opgeven bij nicolaaskerkeemnes@gmail.com
of Mieke van Schaik (Whatsapp 06-14968761)

Overige activiteiten in december

Zondag 14 dec.* Kidskerk 11:30 uur
Kerstavond 24 dec. Gezinsviering 19:00 uur
1e kerstdag 25 dec. Kindje wiegen 13:00 uur

*) Op 14 dec is er een adventswandeling, maar
ook gewoon Kidskerk. Dat wordt dus kiezen!

Werkgroep Jeugdactiviteiten
Mieke van Schaik
Annemarie Klarenbeek
Gabriélle van den Boom

Wil je ook een e-mail ontvangen om op de
hoogte te blijven van onze activiteiten of
meedenken over de te  organiseren
activiteiten? Stuur dan een bericht aan:
kerkeemjeugd@gmail.com.
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Herderstocht: De reis van je leven

Op zaterdag 20 december is hij er weer.... de
jaarlijkse herderstocht!

De wandeltocht van ongeveer 2 km leidt ons
door Eemnes langs een zestal scenes waar op
een eigentijdse wijze het Kerstverhaal rond de
geboorte van Jezus wordt verteld en gespeeld.
Onderweg kom je ook schapen of alpaca’s
tegen en misschien een ezel...

De veelzeggende titel van de tocht is ‘de reis
van je leven’. Het belooft een spannende en
leerzame tocht te worden!

De tocht start bij de Wel (Rutgers van
Rozenburglaan 1) en eindigt bij onze RK
Nicolaaskerk. Kaarten van € 2 zijn vanaf
maandag 8 december te koop bij de Primera
voor deelnemers vanaf 4 jaar. Er zijn tijdslots
van 15 minuten tussen 16.30 uur en 18.30
uur.

De organisatie is in handen van onze vier
kerken : de Hervormde Gemeente, de
Protestantse Gemeente Laren-Eemnes. de
Evangelische Gemeente en de R.K. Nicolaas.

De organisatie van de Herderstocht is dit jaar
ook voorgedragen voor een Eemnesser koetje.
Tijdens de uitreiking van de koeientroffees in
september ontvingen zij een kalfje.

Voedselbankactie weer van start!

VOEDSELBANKEN. L

\

Als dit Zeem Nieuws bij u op de mat valt, is de
Advent net weer begonnen. Tijd dus om weer
de Voedselbankactie aan te kondigen, zoals
we die houden in de aanloop naar Kerstmis en
Pasen.

Vanaf de tweede zondag van de Advent op 7
december zult u t/m 28 december weer de
kratten aantreffen bij de ingang van de kerk.
Doordeweeks, wanneer de kerk gesloten is,
staan er kratten in de Devotiekapel naast het
boekenkastje.

Landelijk zijn er ook Voedselbankacties. In
deze tijd van hoogoplopende inflatie hebben
Voedselbanken het moeilijk. Zij worden aan de
ene kant geconfronteerd met meer vraag,
terwijl er aan de andere kant juist minder
aanbod komt van de supermarkten o.a. door
producten met korting aan te bieden als de
houdbaarheidsgrens in zicht komt.

Er is vooral behoefte aan artikelen die lang
goed blijven zoals frisdrank, koffie, thee,
suiker, rijst, pasta ed. Ook groente-, fruit- en
visconserven zijn van harte welkom. Verder
kunt u ook denken aan broodbeleg in potten
en pakken, wasmiddelen en verzorgings-
producten zoals tandpasta, shampoo en
douchegel.

Ook zijn DE-punten weer van harte welkom.
De Voedselbank geeft geen alcoholische
dranken uit, hoe goed ook bedoeld in deze
feestmaand.

Wij hopen dat deze actie weer even succesvol
zal zijn als afgelopen jaren. Namens de
Voedselbank wil ik wu alvast hartelijk
bedanken voor al uw gulle gaven.

Henk Hendriks
Diaconie



Kraanvogels uit Eemnes en Laren
vlogen naar Kampen

Afgelopen september was er een
oecumenische viering in samenwerking met de
PKN Laren-Eemnes en onze PGV. We hebben
toen aandacht besteed aan het thema van de
vredesweek ‘Niets doen is geen optie’. Daaruit
kwam een plan voort om 1000 kraanvogels te
vouwen voor de familie Babayants met vier
kinderen die al bijna een jaar wordt
beschermd door hen asiel te bieden in een
kerk in Kampen. Op het internet is informatie
te vinden over hun achtergrond en de huidige
situatie.

Kraanvogels zijn bijzondere vogels. Ze zoeken
elkaars gezelschap en zodra ze een paar
gevormd hebben, blijven ze hun hele leven bij
elkaar. Voor veel culturen hebben ze een
symbolische betekenis. Bij de uitvinding van
de origami vouwkunst, rond 1700, ontstond
de legende, dat de wens van wie 1000
kraanvogels vouwt, werkelijkheid wordt. Nog
altijd worden kraanvogels gevouwen en in
verband gebracht met vrijheid, geluk en vrede.

Het leek een behoorlijke opgave om die 1000
kraanvogels te vouwen. In de viering werd er
door de kinderen al een mooi begin mee
gemaakt. Daarna zijn heel wat mensen thuis
aan de slag gegaan. Geen gemakkelijk klusje
voor de meesten want het vouwwerk is
ingewikkeld. Gelukkig waren er op het
internet voorbeeldfilmpjes. En het is goed
gelukt want uiteindelijk zijn er bijna 1500
vogels gevouwen en aangeregen. Allemaal met
liefde en aandacht gemaakt.

Wij zijn op 8 november met een groep naar
Kampen geweest om de kraanvogels te
brengen en het kerkasiel te ondersteunen.

De kraanvogels kregen een mooie plaats voorin
de kerk.

Al maanden wordt daar 24 uur per etmaal een
kerkdienst gaande gehouden waardoor de
familie niet opgepakt en uitgezet kan worden.
Het was bewonderenswaardig om te zien
hoeveel inspanning er verricht wordt door
kerken uit het hele land die telkens een
bijeenkomst van twee uur voor hun rekening
nemen. Een brandende kaars wordt van groep
naar groep doorgegeven. Wij voerden een
gesprek aan de hand van voorwerpen die we
hadden meegebracht en die symboliseerden
wat we in ons leven belangrijk vinden. Een
mooi gesprek afgewisseld met het zingen van
een aantal liederen. De kerk in Kampen die
het asiel biedt heeft ook constant een ploegje
gastvrouwen en -heren in bedrijf die voor
koffie en thee zorgen.

Het was bemoedigend om in een tijd van
verdeeldheid en spanningen te ervaren hoeveel
mooie dingen er ook gebeuren.

Jos en Marja Willink

We zijn op zoek naar lopers voor het
rondbrengen van Zeem Nieuws.
Meld u aan bij het secretariaat:

secretariaat@marthamaria.nl.
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16 december: Volkskerstzang

Met het thema ‘Een vredige wereld voor alle
mensen’ vindt op 16 december in de RK
Nicolaaskerk voor de 42e keer de Volkskerst-
zang plaats. De viering begint om half acht.
Als sprekers zullen de burgemeester, een
dominee en een pastor voorgaan. De muzikale
omlijsting wordt verzorgd door het Gospelkoor
EDOZA uit Hilversum en het Leger des Heils
blaasorkest.

U bent van harte welkom!

Oproep voor helpende handen
(en voeten)

Elke zondagmorgen om 10.30 uur wordt in
woonzorgcentrum Theodotion een kerkdienst
gehouden. Dit wordt erg op prijs gesteld door
de bewoners. Om deze diensten mogelijk te
maken zijn vrijwilligers nodig. Zij helpen met
het inrichten van de zaal en het begeleiden
van bewoners naar de kerkzaal. Na de dienst
brengen ze hen weer terug.

We hebben een fijne groep vrijwilligers, maar
zo langzamerhand krimpt onze groep. We
komen graag in contact met mensen die deze
groep komen versterken.

Denkt u/ denk je: ik wil best eens per maand
een zondag komen helpen of vertel me er wat
meer over, kom eens naar een dienst of vraag
informatie bij vrijwilligster Corrie Bitter,

035 5330404 tljbitter@gmail.com.

Of bij Rita Buijs, geestelijk verzorger
Theodotion 06 50189017 / r.buijs@amaris.nl

Wees welkom!

Aandacht voor Elkaar

Johannes Hendrikus Hilhorst

Joop werd geboren op 19 maart 1933 in
Eemnes als oudste van de vier jongens van
Dirk en Martha Hilhorst. Het gezin woonde
aan de Meentweg.

Na de lagere school ging Joop in Hilversum op
het slachthuis werken, wat hij tot aan zijn
pensioen heeft gedaan.

Hij trouwde met Bartha van Wede met wie hijj
aan de Veldweg ging wonen, samen kregen zij
een dochter.

23 jaar geleden overleed zijn vrouw en ging hij
dapper door; was altijd druk in zijn tuin en in
die van zijn naast hem wonende dochter.

In 2024 kreeg hij een herseninfarct, na
revalidatie verhuisde hij naar Theodotion,
waar hij op 28 oktober na een steeds verder
afnemende gezondheid op 92-jarige leeftijd is
overleden.

Woensdag 5 november is hij op ons kerkhof
bij zijn vrouw begraven.
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Liturgierooster

Datum Viering Aanvang |Voorganger Bijzonderheden

Zo 30 nov |Eucharistieviering |10.00 uur |F. Zwarts Ceciliafeest, 1¢ zondag Advent
Do 4 dec | Eucharistieviering |10.00 uur |G. Nijland

Zo 7 dec | Communieviering | 10.00 uur |W. Vlooswijk 2¢ zondag Advent

Do 11 dec|Communieviering 10.00 uur |Loes en Toontje

Zo 14 dec | Communieviering |10.00 uur |A. v. Gaans 3¢ zondag Advent

Do 18 dec |AVE-ochtend 10.00 uur Aandacht Voor Elkaar

Zo 21 dec | Eucharistieviering |09.00 uur |J. Skiba 4¢ zondag Advent

Woe 24 dec | Communieviering 19.00 uur |C. Lavaleije Kerstavond, Nicoza

Woe 24 dec | Eucharistieviering |21.00 uur |K. Jongeneelen Kerstavond, Gemengd koor
Do 25 dec |Eucharistieviering |10.00 uur |J. Skiba 1e Kerstdag, Gemengd koor
Zo 28 dec | Communieviering 10.00 uur |W. Vlooswijk Heilige Familie

Woe 31 dec | Communieviering 19.00 uur |B. v. Wilgenburg Oudejaarsdag

Do 1 jan | Géén viering Nieuwjaarsdag

Zo 4 jan | Communieviering |10.00 uur |C. Lavaleije Openbaring van de Heer

Wij wensen u

een Zalig Kerstfeest en een Gezond Nieuwjaar

% %

marthamaria.nl

secretariaat@marthamaria.nl

Wakkerendijk 60, 3755 DD Eemnes
Telefoon: 035-5312789
Alléén bij overlijden: 035-6035518
nicolaaskerkeemnes@gmail.com

Het locatiesecretariaat is geopend op
Maandag van 9.00 - 12.00 uur
Donderdag van 9.00 - 13.00 uur

IBAN Bank: NL20 RABO 0315.9015.35
Kerkbalans: NL86 RABO 0315.9416.69

kerkeemzeem @gmail.com

W W W W W N

Via www.kerkomroep.nl zijn alle vieringen thuis mee te beleven.
Het kerkboekje van een communieviering vindt u op de website.
Kijk daarvoor onder ‘alle vieringen’ bij de desbetreffende viering.

Een bijdrage aan de collecte kunt u via de QR code doen.

Gea van der Heiden secretaris: Mascha van Oosterhout
kerkeemleden @gmail.com kerkeemsecr@gmail.com
Vierkante Bosje 53, Eemnes budgethouder: John van der Kolk

kerkeempenn@gmail.com (financién)
gebouwenbeheer: Jos Willink

Wakkerendijk 66a, Eemnes kerkeembeheer@gmail.com

Telefoon 06-13623547 diaconie: Henk Hendriks
kerkeemdiaconie@gmail.com
communicatie: Eerhard Huiden

Carel Jungerling 035-5387601 kerkeemcomm@gmail.com

Hans Albers 06-26744574

Toontje van ‘t Pad Bosch  06-23314233

kerkeemjeugd @gmail.com

Nico Seure 06-10157979
rkeemnes.kerkhofbeheer@gmail.com Loes Wiggerts: 06-40415684
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