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Toch gerust de toekomst in? 
 
Het is een zeer onstuimige tijd waarin wij leven. 

We worden in deze wereld geregeerd door 
narcistische mensen die uitsluitend uit zijn op 

macht en zelfverheerlijking. Een Russische 

president die oorlogen begint om de macht van 
het eens zo grote Russische rijk terug te 

brengen. Landen die zich eens onttrokken aan 
deze grootmacht,  nu democratisch geregeerd 

worden en opnieuw ingelijfd dreigen te    
worden door deze machthebber. Vele 

honderdduizenden militairen die hun gezinnen 

en familie verlaten hebben zijn hier al bij 
omgekomen, zowel aan Russische als aan 

Oekraïense zijde.  
Daar tegenover een Amerikaanse president die 

zich laat inpalmen door zijn Russische 
opponent en op zijn eigen wijze precies 

hetzelfde doet, namelijk zijn wil opleggen aan 
andere landen zoals Venezuela, Colombia, 

Cuba en zelfs dreigt een land als Groenland in 

te lijven. Andere methodes, maar met hetzelfde 
doel. Wij in Europa moeten  niet blijven 

toekijken maar moeten alles uit de kast halen 
om via diplomatieke weg te zorgen, dat het 

gezond verstand bij de oppositie in Amerika de 
overhand krijgt.  Er aan proberen bij te dragen 

dat ook in Rusland iemand op zal staan die het 
volk kan overtuigen een andere koers te gaan 

varen voor een betere toekomst met vrede. 

We moeten het hoofd niet laten hangen en er 
van uit gaan, dat de democratie uiteindelijk zal 

zegevieren zodat de wereld er beter uit gaat 
zien. Laten we beginnen in onze eigen omgeving 

een betere wereld te scheppen en 
verdraagzamer te zijn naar elkaar toe. Laten we 

ook bidden om steun van God die liefde is en 

vrede kan brengen in onze wereld. 

 
Hans Albers, 
Pastoraatgroep 

 

 
Doorgeefkastje bij de Schoter 
 
‘Als je niet kunt delen, kun je ook niet 
vermenigvuldigen’. We geven al jaren gevolg aan 

deze zin, wanneer er een beroep op ons wordt 
gedaan in de Vasten- en Adventsperiode voor 

de inzameling voor de Voedselbank. 
Veel mensen, ook in Eemnes, moeten 

noodgedwongen gebruik maken van deze 
voorziening. Zij leven óp of net boven de 

armoedegrens en kunnen een steuntje in de 
rug goed gebruiken.  

 

Voor deze groep mensen willen we een 
blijvender inzameling maken in de vorm van 

een doorgeefkastje dat buiten bij de Schoter 
komt te staan. We vragen jullie hulp hierbij.  

 
Het kastje is bedoeld voor producten voor 

persoonlijke hygiëne en lichaamsverzorging. 

Waarom hygiënische producten, vraagt u zich 
misschien af. We horen en lezen dat soms 

meisjes niet naar school gaan, omdat zij geen 
maandverband kunnen kopen.  

Etenswaren in blik kunnen eveneens, maar 
géén etenswaren die in papier of plastic verpakt 

zijn, dit vanwege muizen, die dit vaak ook 
lekker vinden. 

 

Als het je leuk lijkt om mee te denken hoe het 
kastje te vullen en bij te houden, zodat het geen 

rommeltje wordt, meld je dan bij de leden van 
de Diaconiegroep of de Pastoraatgroep.  

De PCI heeft toegezegd dat zij een startbedrag 
zal schenken om producten aan te kopen.  

 

We hopen dat het doorgeefkastje rond 1 maart 
de deurtjes kan openen. 

 
Diaconiegroep en Pastoraatgroep  
 

 



Jeugdactiviteiten 
 

Wat was het fijn om met zoveel gezinnen kerst 

te kunnen vieren. Eerst tijdens de 
Herderstocht, die vanuit de vier geloofs-

gemeenschappen in Eemnes georganiseerd 
werd en deze keer eindigde bij onze kerk. 

Daarna nog op Kerstavond en 1e Kerstdag 
tijdens Kindje Wiegen; een feestje met 

herdertjes, engeltjes, Jozef en Maria. Dank aan 

alle ‘acteurs’ voor hun bijdrage! 
 

Inmiddels heeft onze Paus Leo XIV het 
Jubeljaar formeel beëindigd met het sluiten 

van de Heilige deuren. Wel heeft hij opgeroepen 
om verder te gaan als Pelgrims van Hoop. En 

dat zullen we ook bij de Jeugdactiviteiten 
blijven proberen. We hebben weer 

verschillende activiteiten op het programma om 

ons allen te blijven inspireren op die weg.  
 

Speciale aandacht vragen wij voor de 
Gezinsviering met Carnaval op 15 februari. 

NICOZA zal zingen tijdens deze viering en 
dirigent Edwin zal ons ongetwijfeld trakteren 

op een echte carnavalskraker! Daarnaast 
mogen we de Raad van Elf van de Sliertjes 

verwelkomen en hopelijk zijn ook de Prins, 

Prinses en Adjudant van de Mariaschool weer 
aanwezig. Om de feestvreugde te verhogen 

vragen wij iedereen om verkleed naar de kerk 
te komen, zodat we een mooie start kunnen 

maken van het Carnavalsweekend. 
 

Voor in de agenda 

08-02-2025  Kidskerk 
15-02-2026 Gezinsviering thema Carnaval 

                    (10:00 uur) 
08-03-2026  Kidskerk 

28-03-2026 Palmpaasstokken maken in de 
                    Schoter (15:00 uur) 

29-03-2026 Palmzondag (9:00 uur) intocht,  
                    ontbijt, Kindernevendienst 

 

Opgeven voor het maken van de Palmpaas-
stokken kan bij kerkeemjeugd@gmail.com of 

bij Mieke van Schaik (Whatsapp 06-14968761) 
 

Werkgroep Jeugdactiviteiten 
Mieke van Schaik 
Annemarie Klarenbeek 
Gabriëlle van den Boom 
 

Wil je ook een e-mail ontvangen om op de 
hoogte te blijven van onze activiteiten of 

meedenken over de te organiseren activiteiten? 
Stuur dan een bericht aan: 

kerkeemjeugd@gmail.com 
 

                                    

Wensen vastleggen 
 

Zo tussen Kerstmis en Oudjaar zit ik een beetje 

te mijmeren over het afgelopen jaar; het was 
een bewogen jaar op veel fronten.  

Vieringen en AVE-ochtenden in De Waker met 
een klein groepje parochianen dat daar 

zichtbaar van geniet. Er is op deze ochtenden 
nog genoeg ruimte voor meer deelnemers. 

De PGV-vieringen waaraan de groep altijd met 

veel plezier en enthousiasme werkt; fijn om er 
op deze manier mede voor te kunnen zorgen dat 

er elke zondag een viering in onze kerk is. De 
tentviering met de leden van de KPJ, een 

viering voor het hele dorp. De allerzielenviering 
waarin wij 26 parochianen herdachten en het 

licht op de begraafplaats gebracht hebben. Zo 
blijven onze dierbaren ook na de dood dicht bij 

ons. En dan natuurlijk de vele afscheids-

vieringen die we hebben mogen verzorgen; 
samen met families een waardevolle 

afscheidsviering samenstellen, in de geest van 
of volgens de wensen van onze dierbaren.  

 
In onze parochie is het mogelijk om wensen 

over uw uitvaart vast te leggen op een 
wensenformulier. Wensen zoals bijvoorbeeld: 

- Begraven of cremeren 

- Met of zonder plechtigheid in de kerk; 
ook bij een crematie kan de plechtigheid 

in de kerk plaatsvinden 
- Eucharistieviering is vaak lastig, omdat 

er maar 2 priesters beschikbaar zijn 
voor twee parochies 

- Een woord- en communieviering of 

gebedsviering met voorgangers van onze 
uitvaartgroep 

- Wel of geen koor 
- Een bepaalde lezing of lievelingslied 

 
Het is niet de bedoeling dat er na het invullen 

van het wensenformulier al een kant en klare 
afscheidsviering ligt. Het is meer bedoeld als 

houvast voor nabestaanden. Het formulier 

wordt in 2-voud ingevuld; 1 exemplaar bewaart 
u zelf thuis en het andere gaat in een enveloppe 

in de kluis van de kerk. Wanneer er een 
overlijden wordt gemeld, halen wij de enveloppe 

uit de kluis en nemen de wensen mee naar het 
gesprek met de familie.  

Wanneer u nu denkt daar wil ik wel eens met 

iemand over praten, dan kunt u via ons 
secretariaat een afspraak maken. 

 
En nu gaan we weer vol vertrouwen verder met 

het jaar 2026, een jaar waarin we hopelijk weer 
zinvolle vieringen mogen verzorgen. 

 
Loes Wiggerts 
 

mailto:kerkeemjeugd@gmail.com


Wereldgebedsdag  2026 
Nigeria 

 
 
De Wereldgebedsdag is ontstaan in 1887 in 
Amerika door de samenwerking van vrouwen 

uit verschillende christelijke tradities en is de 

oudste oecumenische beweging ter wereld. 
Bijna 100 jaar geleden werd in Nederland de 

eerste Wereldgebedsdag gevierd.  Op de eerste 
vrijdag in maart nemen ruim 170 landen deel 

aan deze dag en zo gaat in 24 uur het gebed in 
de hele wereld rond. Maakt u het met ons mee? 

 
De viering van vrijdag 6 maart is opgesteld door 

vrouwen van Nigeria,  Zij zijn het, die in hun 

land niet alleen de fysieke lasten dragen, maar 
ook de last van armoede en geweld.  Het land 

Nigeria is geteisterd door sociale en religieuze 
spanningen, islamitische terreurgroepen zoals 

Boko Haram verspreiden angst en geweld.  
Corrupte regeringen verhelpen deze situatie 

niet.   Toch is er hoop.  Deze lasten worden 

draaglijk als we gehoor geven aan Jezus 
uitnodiging in Matteus 11:28-30:    

"Komt allen tot Mij, die vermoeid zijn en zware 
lasten dragen en Ik zal u rust geven" 

Als we onze vermoeidheid bij Christus brengen 
en elkaar steunen in gemeenschap vinden we 

rust en kracht om onze levensweg te volgen.  
Deze hoop delen de christelijke vrouwen uit 

Nigeria met ons in gebeden, liederen en hun 

levensverhalen, die uitgewerkt zijn in een 
boekje, dat voor € 1,- te koop is. 

 
Na afloop van de dienst kunnen we met elkaar 

napraten onder het genot van een kopje thee / 
koffie en zelf gebakken Nigeriaanse 

boterkoekjes. Iedereen is van harte welkom. 

 
Wanneer:   vrijdag 6 maart 

Aanvang:   19:00 uur 
Waar:     De Schoter 

 
Namens de werkgroep     
Gabriele Ossowski 
 

 

Deze maand doen we via de actie 
Kerkbalans weer een beroep op u om onze 

kerk en kerkgemeenschap financieel te 

steunen. 
 

Dat is nodig om een vitale 
kerkgemeenschap te kunnen blijven en  

om onze kerk goed te kunnen 
onderhouden. Helpt u uw kerk? 

 
 
 

Actie rond Kerst groot succes 
 
De afgelopen actie heeft meer opgeleverd dan 

ooit in de afgelopen jaren. Mogelijk heeft het 
artikel in de krant daar ook aan bijgedragen. 

Zelfs na 28 december werd nog veel neergezet 

in de Devotiekapel. Zelfs op 30 december, de 
dag dat het werd opgehaald, stonden er nog 

artikelen voor de dichte deur van de kapel. De 
medewerkers van de Voedselbank waren dan 

ook verbaasd dat er dit keer zoveel  verzameld 
was. 

 
Namens de medewerkers van de Voedselbank 

hartelijk dank voor al uw gulle gaven. 

 
Henk Hendriks                                                                       
Diaconie 
 

 
 

 

 
Adrie Musters-Staes 

Adrie is geboren op 8 november 1942 in Laren. 
Zij was getrouwd met Ron Musters en zij 

hadden vier kinderen. Op 2e kerstdag is zij 
onverwacht overleden. Op maandag 5 januari 

is zij in Laren gcremeerd.  
 

Everardus Gerardus Hendrikus Loman 

Eddy, geboren in Blaricum op 6 juni 1944, was 
getrouwd met Herma van Wonderen, met wie 

hij drie kinderen had. Op 30 december is hij in 
Huizen overleden. Zijn uitvaart heeft in 

besloten kring plaats gevonden. 
 

Wim Peek 

Wim werd in Eemnes geboren op 22 januari 
1950. Hij was de vader van twee zoons en opa 

van vijf kleinkinderen. Donderdag 8 januari is 
hij overleden en op zaterdag 17 januari is hij in 

Laren gecremeerd.  

In dankbare herinnering 
 

 



 
 

 

 
  

Via www.kerkomroep.nl zijn alle vieringen thuis mee te beleven.  
Het kerkboekje van een communieviering vindt u op de website.  
Kijk daarvoor onder ‘alle vieringen’ bij de desbetreffende viering. 
 

Een bijdrage aan de collecte kunt u via de QR code doen. 
 

 

 
 

 

 

De Locatieraad, de pastoraatgroep en de Redactie van Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Liturgierooster 
 
 
 

 

 

 
 
 

Datum Viering Aanvang Voorganger Bijzonderheden 

Zo        8 feb Communieviering 10.00 uur A. v. Gaans  

Zo        8 feb Kidskerk 11.30 uur  Kidskerk 

Do      12 feb Communieviering 10.00 uur Loes en Toontje  

Zo       15 feb Communieviering 10.00 uur B. v. Wilgenburg Gezinsviering Carnaval 

Woe     18 feb Communieviering 19.00 uur W. Vlooswijk Aswoensdag 

Do       19 feb AVE-ochtend 10.00 uur  Aandacht Voor Elkaar 

Zo       22 feb Eucharistieviering 09.00 uur J. Skiba 1e zondag vd 40-dagentijd 

Do      26 feb Communieviering 10.00 uur PGV  

Zo        1 mrt Communieviering 10.00 uur PGV 2e zondag vd 40-dagentijd 

Do        5 mrt Eucharistieviering 10.00 uur J. Skiba  

Zo        8 mrt Communieviering 10.00 uur C. Lavaleije 3e zondag vd 40-dagentijd 

Zo        8 mrt Kidskerk 11.30 uur  Kidskerk 

 
 

  

     

 
Website    Ledenadministratie   Locatieraad 
marthamaria.nl    Gea van der Heiden   secretaris: Mascha van Oosterhout 
     kerkeemleden@gmail.com   kerkeemsecr@gmail.com 
Parochiesecretariaat   Vierkante Bosje 53, Eemnes  budgethouder: John van der Kolk  
 secretariaat@marthamaria.nl       kerkeempenn@gmail.com (financiën) 
     De Schoter    gebouwenbeheer: Jos Willink 
Locatiesecretariaat   Wakkerendijk 66a, Eemnes   kerkeembeheer@gmail.com 
Wakkerendijk 60, 3755 DD Eemnes Telefoon   06-13623547  diaconie: Henk Hendriks 
Telefoon:   035-5312789      kerkeemdiaconie@gmail.com 
Alléén bij overlijden:    035-6035518 Pastoraatgroep    communicatie: Eerhard Huiden 
nicolaaskerkeemnes@gmail.com  Carel Jungerling  035-5387601 kerkeemcomm@gmail.com 
Het locatiesecretariaat is geopend op Hans Albers  06-26744574    
Maandag van 9.00 – 12.00 uur  Toontje van ‘t Pad Bosch  06-23314233 Jeugdactiviteiten 
Donderdag van 9.00 – 13.00 uur       kerkeemjeugd@gmail.com 
IBAN Bank:   NL20 RABO 0315.9015.35 Kerkhofbeheer  
Kerkbalans:  NL86 RABO 0315.9416.69 Nico Seure  06-10157979 Vertrouwenspersoon  

rkeemnes.kerkhofbeheer@gmail.com  Loes Wiggerts: 06-40415684 
Redactie: kerkeemzeem@gmail.com  
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