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Nieuwjaar 2026 

Als u deze Zeem Nieuws onder ogen krijgt is het 
jaar 2026 enkele dagen oud. Ik maak van deze 
gelegenheid gebruik om u namens de 
Locatieraad en Pastoraatgroep een gezond en 
voorspoedig jaar toe te wensen. 
We hebben een roerig jaar achter de rug met in 
de wereld veel onrust en conflicten. Hopelijk 
brengt dit jaar een beetje rust en vrede. Lukt 
het om een bestand te sluiten in Oekraïne,  
wordt Gaza weer opgebouwd en krijgen we een 
stabiele regering? 
 
We hebben een mooie Kersttijd achter de rug 
waarin we samen met de andere kerken de 
Herderstocht hebben georganiseerd en in onze 
kerk de oecumenische Volkskerstzang werd 
gehouden. Ook dit jaar was het weer fijn om op 
Kerstavond de nachtmis te vieren met onze 
oud-pastoor Kees Jongeneelen. Ook de andere 
vieringen met Kerst waren zeer de moeite 
waard. U zou alles nog eens rustig kunnen 
bekijken via de opnames in Kerkomroep.nl. 
 
Het lukt ons binnen de locatie Nicolaas hier in 
Eemnes tot op heden goed om dit allemaal 
samen te organiseren. We hebben daarvoor een 
flink aantal vrijwilligers maar het merendeel 
daarvan is al op leeftijd.  
Ik zie bij de andere locaties van De Martha- en 
Mariaparochie wat er kan gebeuren als het 
aantal vrijwilligers terugloopt en er ook geen 
mensen opstaan die in het bestuur willen gaan 
zitten. Om die reden heeft het bestuur van de 
Maria Koningin in Baarn de handdoek in de 
ring moeten gooien, maar ook bij andere 
locaties begint het te wringen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ik wil op deze plaats dan ook aan het begin van 
het nieuwe jaar, een oproep plaatsen voor 
vrijwilligers, vooral mensen die mee willen 
werken aan de organisatie, maar ook binnen de 
diverse werkgroepen is aanvulling zeer welkom. 
 
Als u vindt dat onze geloofsgemeenschap 
waardevol is, onze kerk moet blijven bestaan, 
de vieringen inspirerend zijn, dan zou ik u 
hierbij willen vragen om daaraan uw steentje 
bij te dragen. Wij vragen dat binnenkort tijdens 
de Kerkbalans in de vorm van een geldelijke 
bijdrage maar het zou ook zeer welkom zijn als 
u  af en toe een stukje van uw tijd zou willen 
geven. Misschien kan dat nog een van de goede 
voornemens worden voor het nieuwe jaar. 
 
Ik moet natuurlijk niet vergeten om alle trouwe 
vrijwilligers te bedanken die het afgelopen jaar 
zich hebben ingezet, om alles binnen onze 
Nicolaaskerk goed te laten verlopen. Hopelijk 
blijven jullie dat ook dit jaar doen. 
 
 
Jos Willink 
Locatieraad 
                                             
 

Lopers gezocht 

We zijn op zoek naar lopers voor het 
rondbrengen van Kerkbalans 

Meld u aan bij het secretariaat: 

secretariaat@marthamaria.nl. 
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Bericht van de PCI 
Steuntje in de rug 
 
De Parochiële Caritas Instelling (PCI) nam twee 
jaar geleden het ‘Scholenproject’ over van de 
Caritas Werkgroep in Baarn. Gedurende tien 
jaar bouwde deze werkgroep het door hun 
bedachte scholenproject uit in samenwerking 
met zes basisscholen. Zij benaderden 
directeuren met de vraag of zij gezinnen wisten 
die wel een ‘steuntje in de rug’ konden 
gebruiken, speciaal in de maand december. In 
2024 profiteerden 53 gezinnen hiervan met in 
totaal meer dan 170 kinderen! Inmiddels 
bouwde de PCI het project uit naar nu elf 
scholen in Soesterberg, Maartensdijk, De Bilt, 
Bilthoven, Eemnes en Baarn. In totaal 
profiteren nu meer dan 120 gezinnen van dit 
‘Steuntje in de rug’! Gezinnen ontvangen van 
‘Steuntje in de rug’ een kerstwens met een 
verrassing: bonnen waarmee boodschappen 
gedaan kunnen worden bij de Jumbo en bij de 
Hema. 
 
Wij bedanken speciaal de locaties die tijdens de 
kerst hun collecte of een deel ervan aan de PCI 
ten goede lieten komen en daarmee een mooie 
bijdrage leverden aan het bovengenoemde 
scholenproject. 
Uw PCI wenst alle parochianen van de locaties 
van de HH. MarthaMaria Parochie een zalig 
nieuwjaar en een gezond 2026 in vrede. 
 
Ruud van ’t Pad Bosch 
Secretaris Parochiële Caritas Instelling  

 
 

 
 

 

Deze maand doen we via de actie 
Kerkbalans weer een beroep op u om onze 

kerk en kerkgemeenschap financieel te 
steunen. 

 
Dat is nodig om een vitale 

kerkgemeenschap te kunnen blijven en  
om onze kerk goed te kunnen 

onderhouden. Helpt u uw kerk? 
 

 
 

Van Nazareth naar Bethlehem 
 
De Adventswandeling van Nazareth naar 
Bethlehem was iets nieuws en een aantal 
mensen had de wandelschoenen aangetrokken  
om met elkaar drie achtereenvolgende 
zondagen, steeds zo’n klein uur, met elkaar op 
te lopen. Er werd gepraat aan de hand van 
vragen over Kerstmis: wat zegt dat jou?  
Het weer heeft zeer meegezeten, we konden drie 
keer wandelen met mooi weer.   
 
De 1e zondag startten we eind van de                
Meentweg, waar ongeveer Nazareth ligt/lag. De 
2e zondag liepen we naar het Eemnesser sluisje 
waar Jaap Frantzen het gemaalgebouw voor 
ons had geopend, waarvoor wij hem bedankt 
hebben. De 3e zondag liepen we vanaf het 
sluisje naar Bethlehem, dat tegenover  
Jachthaven Kroeze ligt. Wie over de dijk 
gelopen had, kreeg aan het eindpunt heerlijke 
warme chocolademelk en een krentenbol. 
De 4e zondag hadden we in De Schoter een 
Kerstquiz, die verschillende antwoorden 
opleverde, waar over gesproken werd: nee, we 
weten uit de Bijbel niet de namen van de drie 
wijzen en ook niet hoeveel het er waren. Er zijn 
er drie van gemaakt, omdat er in het verhaal 
wel staat dat er wierook, mirrre en goud werd 
meegebracht. 
 

 
 
Volgend jaar zetten we deze wandeling weer op 
de agenda, misschien liep u nu niet, maar dan 
kunt  u volgend jaar wel meedoen, de afstand 
was goed te doen. We vonden het een fijne 
voorbereiding op weg naar Kerstmis. 
 
 
 
 
 
 
Jansje Elisabeth Posno 
 
Jansje werd geboren op 30 december 1934 in 
Hilversum. Zij heeft lange tijd in Eemnes 
gewoond op verschillende adressen; de laatste 
jaren woonde zij in Hilversum. 
Zij is op ruim 90-jarige leeftijd overleden op 23 
november en is in besloten kring op ons 
kerkhof begraven. 
 

In dankbare herinnering 
 
 



 
 
 
 
Wilhelmina Richarda Rigter – van den 
Hengel  
 

Mien werd geboren op 26 
juni 1930 in Hoogland op 
een boerderij aan de 
Zevenhuizenstraat, als 
oudste in het gezin met 
vier broers en vier zussen. 
In haar tienerjaren 
maakte zij de oorlog mee, 
een periode die een diepe 
indruk op haar heeft 
achtergelaten. Als jonge 

meid kreeg zij grote verantwoordelijkheden: zo 
nam zij de zorg voor de kinderen van de familie 
Tolboom op zich, nadat hun moeder in het 
kraambed van haar negende kind was 
overleden. Ook binnen haar eigen familie rustte 
een zware taak, want pa en ma Van den Hengel 
zijn op jonge leeftijd gestorven.  
Gelukkig was er ook ruimte voor ontspanning. 
Ze ging graag op stap met haar vriendinnen en 
op zaterdagavond werd er gedanst. Regelmatig 
werd er op een boerderij een ‘deerneklits’ 
georganiseerd waar jonge mannen uit de 
omgeving graag naar toe kwamen. Daar 
ontmoette ze Antoon Rigter. Op 27 oktober 
1955 zijn zij in Eemnes getrouwd en op de 
Wakkerendijk hebben zij een mooie boerderij 
opgebouwd. Hun acht kinderen zijn daar 
geboren, waaronder twee tweelingen. Het 
verdriet was groot toen het tweelingbroertje van 
Timo, Jan, een dag na zijn geboorte overleed.  
 
Op de Wakkerendijk werkte Mien onvermoei-
baar in het huishouden, de boerderij, de 
moestuin en had ze de zorg voor de kinderen. 
Daarnaast stond zij altijd klaar voor Antoon, 
wiens gezondheid hem nogal eens in de steek 
liet. Zij was enorm creatief en leergierig. Ze 
naaide talloze kledingstukken voor zichzelf en 
haar kinderen. Daarnaast had ze een grote 
liefde voor lezen: boeken, kranten en de Libelle.  
Graag was ze langer naar school gegaan. Toch 
liet ze zich nooit ontmoedigen: ze volgde 
Engelse les, werd lid van de vrouwenbond en 
kreeg zelfs de basis van de computer onder de 
knie. Toen haar ogen haar later steeds meer in 
de steek lieten, genoot ze van luisterboeken.  
 
In 1988 namen Ton en Jolanda het bedrijf over 
en verhuisden Mien en Antoon naar de 
Scholekster. Daar kregen zij meer rust en 
genoten ze van talloze reizen: Nieuw-Zeeland, 
Oostenrijk en naar de dochters in Mexico. Haar 
laatste reis naar Mexico heeft een diepe wond 
achtergelaten; het overlijden van Jeanette daar 
in 2014 deed haar veel verdriet. Ondanks alles 

bleef Mien positief. Haar levensmotto was: “Het 
is niet anders, we moeten het ermee doen en 
doorgaan.” En dat heeft zij gedaan.  
Zij genoot enorm van haar kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen en pakte alle leuke uitjes 
aan die op haar pad kwamen. Pas toen haar 
gezondheid het echt niet meer toeliet, 
verhuisde zij naar het verzorgingstehuis ‘Voor 
Anker’ in Huizen. Op 21 november 2025 is 
Mien, in het bijzijn van haar kinderen, 
overleden. Op 28 november heeft zij haar 
laatste rustplaats gevonden bij Antoon op het 
kerkhof van de H. Nicolaaskerk, waar zij samen 
met de urn van Jeanette, is bijgezet.  
 
 
Adrianus Joannes Marie Vermin 

 
Adriaan werd geboren in Maassluis, waar hij 
opgroeide rond de smederij en de winkel van 
zijn ouders, te midden van vier broers en een 
zus. Al snel was het hem duidelijk dat een 
toekomst in de smederij hem niet gelukkig zou 
maken en richtte hij zich op de kledingbranche. 
Zijn werk in verschillende gerenommeerde  
kledingwinkels  bracht hem op veel plekken. 
Met een groot gevoel voor kwaliteit, stijl en 
klasse wist hij de klanten te adviseren bij hun 
keuze. Hij genoot ervan als ze tevreden met een 
kledingstuk dat bij hen paste de winkel 
verlieten.   
Toen het bedrijf waarvoor hij werkte uit 
Nederland verdween, zat hij niet bij de pakken 
neer, maar werd rij-instructeur. Ook hier 
kwamen zijn bijzondere gaven van kunnen 
omgaan met mensen zeer van pas. Zijn 
leerlingen voelden zich bij hem op hun gemak, 
hetgeen hun prestaties ten goede kwam. 
Ruim 50 jaar geleden ontmoette Adriaan zijn 
partner Bert. Met elkaar bouwden zij een 
fantastisch leven op, waarin volop ruimte was 
voor elkaar, voor de mensen die hen dierbaar 
waren, maar ook voor velen die het niet zo goed 
getroffen hadden in dit leven, zoals voor 
kinderen in een weeshuis in Boedapest. Dat de 
manier waarop hij samen met Bert invulling gaf 
aan hun leven niet de goedkeuring kon 
wegdragen van de Rooms katholieke kerk, deed 
hem veel verdriet. Toch bleef hij die kerk trouw, 
want Adriaan was een diep gelovig mens. Een 
mens die leefde vanuit de woorden uit de eerste 
brief aan de Korintiërs over de liefde. Op 21 
november overleed hij op 95-jarige leeftijd. In 
het vertrouwen dat God een God van liefde is 
en dat in zijn huis plaats is voor velen, is op 
indrukwekkende wijze afscheid van hem 
genomen.  
 
 
 
 
 
 

In dankbare herinnering 
 
 



 

 
 

 

 
 

 
  

Via www.kerkomroep.nl zijn alle vieringen thuis mee te beleven.  
Het kerkboekje van een communieviering vindt u op de website.  
Kijk daarvoor onder ‘alle vieringen’ bij de desbetreffende viering. 
 
Een bijdrage aan de collecte kunt u via de QR code doen. 
 
 

 

De Locatieraad, de pastoraatgroep en de Redactie van Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Liturgierooster 
 
 
 
 
 

 
 

 

Datum Viering Aanvang Voorganger Bijzonderheden 

 Do      1 jan Géén viering   Nieuwjaarsdag 

 Zo       4 jan  Communieviering 10.00 uur C. Lavaleije Openbaring van de Heer 

 Do       8 jan Communieviering 10.00 uur Loes en Toontje  

 Zo     11 jan Communieviering 10.00 uur Kasper en Toontje Taizéviering, Nicoza 

 Zo     11 jan  11.30 uur  Kidskerk 

 Do     15 jan AVE-ochtend 10.00 uur  Aandacht Voor Elkaar 

 Zo     18 jan 
Oecumenische 
viering 11.00 uur  St. Jan, Laren 

 Do     22 jan Communieviering 10.00 uur PGV  

 Zo     25 jan Eucharistieviering 10.00 uur F. Zwart  Gemengd koor 

 Do    29 jan Eucharistieviering 10.00 uur G. Nijland  

 Zo       1 feb Eucharistieviering 10.00 uur Mgr. Woorts H. Vormsel, Nicoza 

 Do       5 feb Communieviering 10.00 uur B. v. Wilgenburg  

 Zo       8 feb Communieviering 10.00 uur A. van Gaans  

 Zo       8 feb  11.30 uur  Kidskerk 

 
 
  

     

 

Website    Ledenadministratie   Locatieraad 
marthamaria.nl    Gea van der Heiden   secretaris: Mascha van Oosterhout 
     kerkeemleden@gmail.com   kerkeemsecr@gmail.com 
Parochiesecretariaat   Vierkante Bosje 53, Eemnes  budgethouder: John van der Kolk  
 secretariaat@marthamaria.nl       kerkeempenn@gmail.com (financiën) 
     De Schoter    gebouwenbeheer: Jos Willink 
Locatiesecretariaat   Wakkerendijk 66a, Eemnes   kerkeembeheer@gmail.com 
Wakkerendijk 60, 3755 DD Eemnes Telefoon   06-13623547  diaconie: Henk Hendriks 
Telefoon:   035-5312789      kerkeemdiaconie@gmail.com 
Alléén bij overlijden:    035-6035518 Pastoraatgroep    communicatie: Eerhard Huiden 
nicolaaskerkeemnes@gmail.com  Carel Jungerling  035-5387601 kerkeemcomm@gmail.com 
Het locatiesecretariaat is geopend op Hans Albers  06-26744574    
Maandag van 9.00 – 12.00 uur  Toontje van ‘t Pad Bosch  06-23314233 Jeugdactiviteiten 
Donderdag van 9.00 – 13.00 uur       kerkeemjeugd@gmail.com 
IBAN Bank:   NL20 RABO 0315.9015.35 Kerkhofbeheer  
Kerkbalans:  NL86 RABO 0315.9416.69 Nico Seure  06-10157979 Vertrouwenspersoon  

rkeemnes.kerkhofbeheer@gmail.com  Loes Wiggerts: 06-40415684 
Redactie: kerkeemzeem@gmail.com  
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