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Nieuws uit eigen geloofsgemeenschap 

Maartenskerk start jubileumjaar  

zaterdag 17 januari met Evensong 

Het jubileumjaar kan niet beter beginnen dan 

met de Evensong, uitgevoerd door Hanna 

Rijken en acht studenten en alumni van het 

conservatorium. Ze zingen de mooiste Engelse 

klassiekers die iedereen mee kan zingen, zoals 

‘Christ be our light’, maar ook ‘Be thou vision’ 

en ‘For the beauty of the earth’. Maar deze 

gezongen versie van de vespers bevat 

natuurlijk ook het Danklied van Maria, het 

Magnificat, en de Lofzang van Simeon, beter 

bekend als Nunc Dimittis. Zo’n vesperviering 

telt ook altijd de gebruikelijke onderdelen van 

de liturgie, zoals een Geloofsbelijdenis en de 

Voorbede. De Evensong is afkomstig uit de 

Anglicaanse traditie en past zo goed aan het 

begin van de Gebedsweek voor de Eenheid 

van Christenen. De grote drijfveer achter de 

Evensong in Nederland, dat is Hanna Rijken. 

Ze heeft er ook een boek over geschreven en 

is erin geslaagd om via de Evensong jongeren 

meer te binden aan de kerk. De mystiek, het 

samen zingen, het aansluiten bij een traditie 

uit de eeuwen van kloosters, de kerken uit de 

katholieke en protestantse wereld die 

samenkomen, dat alles maakt dat steeds 

vaker jonge mensen geraakt worden door 

deze vorm van liturgie. Hanna Rijken heeft 

eerder kennis gemaakt met onze 

Maartenskerk. Ze heeft in de moeilijke tijden 

van corona in een lege kerk al een voorproefje 

gegeven van de Evensong. We hebben Hanna 

en haar jonge mensen uitgenodigd om 

daarmee de aftrap te geven van het 

jubileumjaar. 60 jaar Maartenskerk. Daarom 

ook de oproep aan onze trouwe achterban: 

kom zaterdag 17 januari naar het begin van 

ons jubileumjaar en geniet van deze 

bijzondere uitvoering van de Evensong. De 

kerk is open vanaf 16.30 uur. 

Week voor Gebed van de Eenheid van 

Christenen in Maartensdijk en Westbroek 

Zoals we als christenen samen optrekken in de 

Evensong, zo trekken we die verbondenheid 

door in de Gebedsweek voor de Eenheid van 

Christenen. Net als vorig jaar, onder de 

bezielende leiding van Anton Sonderman, 

proberen we in deze oecumenische 

gebedsweek te laten zien dat we een 

boodschap hebben aan elkaar. Het betreft dan 

de Hervormde Kerk van Westbroek, de 

Adventskapel van Hollandsche Rading, de 

Ontmoetingskerk in Maartensdijk, de 

Nederlandse Gereformeerde Kerk te 

Westbroek en onze eigen Maartenskerk in 

Maartensdijk. Deze Week van de Eenheid 

kerken we iedere avond in een andere 

geloofsgemeenschap, maar doen we dat 

steeds vanuit onze christelijke verbondenheid. 

Steeds beginnen we de vieringen om 19.30 

uur, eerst op maandagavond 19 januari in de 

Hervormde Kerk van Westbroek, dan op 

dinsdagavond 20 januari in de Adventskapel te 

Hollandsche Rading, vervolgens op woensdag 

21 januari in de Ontmoetingskerk te 

Maartensdijk, op donderdag 22 januari in de 

Nederlands Gereformeerde Kerk te 

Westbroek, tenslotte bij ons in de Sint-

Maartenskerk op vrijdag 23 januari, met 

Anton Sonderman als voorganger. Op deze 
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laatste avond is er koffie of thee na afloop, 

zodat allen die erbij zijn betrokken ook na 

kunnen praten over deze nieuwe ervaring van 

verbondenheid. Laten we ons best doen, juist 

in ons jubileumjaar, om aanwezig te zijn op 

een van deze avonden en zo onze 

betrokkenheid te tonen naar de christelijke 

broeders en zusters in Maartensdijk en 

Westbroek. Want juist in deze tijd van 

oorlogsretoriek en aantasting van de 

rechtsstaat op zoveel plekken in de wereld 

kunnen we niet genoeg bidden om vrede. 

Goede Week, Pasen en Pinksteren  

nu al geregeld 

De vastentijd moet nog beginnen op 

Aswoensdag 18 februari maar voor onze kerk 

is er al van alles geregeld voor de Goede 

Week. Op Palmzondag komen de jongeren van 

Milk en Honey onze kant op om, wervelend en 

getalenteerd als ze zijn, The Passion te zingen 

en te vertellen. Het is een prachtig onderdeel 

van ons jubileumjaar, maar ook een prachtige 

opmaat naar de Goede Week. Daar hoort 

natuurlijk ook Witte Donderdag bij. Dan komt 

de Michaelkerk uit De Bilt naar ons toe om 

samen Witte Donderdag te vieren en zo stil te 

staan bij de instelling van de eucharistie. Daar 

hebben we een priester voor nodig. Die 

hebben we gevonden, want de pater van Mill 

Hill, Jac. Hetsen, jaren gewerkt in Brazilië en 

onder de Portugese Gemeenschap in 

Amsterdam, komt de eucharistie bij ons 

vieren. Daar zijn we geweldig blij mee, want 

zo krijgt deze bijzondere dag in de Goede 

week een toegevoegde waarde. Op Goede 

Vrijdag doet Anton Sonderman de meditatie in 

de middag rond de staties in onze kerk, in de 

avond brengen we een hulde aan het kruis, 

zoals we dat al jaren doen. Op Paaszaterdag 

gaan wij naar de Michaelkerk in De Bilt om 

daar Pasen te vieren, met als voorganger 

pastor Gé Nijland. We kiezen voor deze 

gezamenlijkheid, als een opmaat naar de 

toekomst. Want dan zullen we alleen maar 

kunnen bestaan als we meer samenwerken. 

Op Paaszondag gaat pastor Jozef Wissink voor 

om 10.30 uur, evenals met het Hoogfeest van 

Pinksteren op 24 mei. De meeste leden van 

onze geloofsgemeenschap die dit lezen, zullen 

waarschijnlijk denken: dit is ver van mijn en 

ons bed, maar het is goed om op deze plek 

met alle leden en kerkgangers te delen dat wij 

als locatieraad en pastoraatsgroep heel veel 

moeten regelen, ver van tevoren, om iedereen 

te kunnen blijven bedienen en zo van 

toegevoegde waarde te blijven voor allen die 

graag bij ons komen kerken.  

Tot besluit een zeer interessant en informatief 

artikel van Eduard Verhoef, eerder 

gepubliceerd in Bijeen, over de geest van deze 

tijd en over de vraag hoe je daar als mens mee 

om kunt gaan. 

 

 

NIET ELKE UITSPRAAK IS HEILZAAM 

Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, daarover hoeft geen discussie gevoerd te worden. Maar 

de wijze waarop dat begrip vandaag de dag gehanteerd wordt, roept wel allerlei vragen op. Tot in de 

hoogste regionen, in de tweede kamer, maar ook tijdens rechtszittingen, wordt met grote stelligheid 

geponeerd dat allerlei scheldpartijen en liederlijke uitspraken over een vermeende tegenstander 

vallen onder vrijheid van meningsuiting. Ik zet daar een groot vraagteken bij. 

De wijze waarop in de Tweede Kamer gediscussieerd wordt, is van dien aard dat ik me ervoor schaam 

dat onze politici op een dergelijke wijze met elkaar omgaan. Dat ze elkaar daar ‘rotte vis’ uitmaken – 

en dat is nog heel netjes vergeleken bij wat er in werkelijkheid wel wordt gezegd – vind ik ongehoord, 

maar ook een minder opvallende uitspraak als ‘U bent een klein ventje, letterlijk en figuurlijk’ vind ik 

zeer laakbaar. Dat is opzettelijk beledigen van de ander, terwijl die mensen daar zitten om de 

problemen van ons land aan te pakken. De vraag die zou moeten prevaleren is: ‘hoe kunnen we met 

elkaar een antwoord vinden op de vraagstukken van deze tijd?’ Daarvan proef ik helemaal niets in 

veel discussies. Punten scoren en anderen zwart maken lijkt voor sommigen wel de manier te zijn om 

zichzelf te profileren en naar voren te schuiven. Wat is de zin van dat gescheld en van die 



beledigingen? Het lijkt soms wel alsof de aangesproken bewindslieden daardoor niet geraakt worden. 

Ik kan het nauwelijks geloven. Ik zou er in ieder geval niet tegen kunnen. Tendentieuze opmerkingen 

waartegen je je nauwelijks kunt verdedigen zijn zeer beschadigend. Maar het gaat gewoon door en 

ook de kamervoorzitter laat veel meer passeren dan mij lief is. Ik zou dat niet kunnen en ik wil 

opmerkingen van zo laag niveau ook niet accepteren. Maar ik doel natuurlijk niet alleen op onze 

leidslieden, maar op ons allemaal. Ieder mens zou op zijn of haar woorden moeten passen. 

Misschien is het goed hier Jezus aan het woord te laten. Hij heeft ook nog iets gezegd, dat hier 

genoemd kan worden. En dan denk ik aan de woorden in de Bergrede, Matteüs 5:22. Die tekst wordt 

zeer verschillend vertaald, maar inhoudelijk komen die verschillende vertalingen toch wel met elkaar 

overeen. In de KBS vertaling staat: wie ‘leeghoofd’ zegt tegen zijn broeder, zal uitgeleverd worden 

aan het Sanhedrin. En wie ‘domkop’ zegt, zal uitgeleverd worden aan het hellevuur. In de NBV wordt 

vertaald ‘nietsnut’ en ‘domkop’. De Groot Nieuwsbijbel heeft ‘idioot’ en ‘gek’ en de Naardense Bijbel 

van Pieter Oussoren heeft ‘leeghoofd’ en ‘gek’. Hoe men die woorden ook vertaalt, het is duidelijk dat 

Jezus het zeer afkeurenswaardig en ook strafwaardig vindt als men op een dergelijke kwetsende wijze 

de medemens (NBV: broeder of zuster) bejegent. Ik gebruik hier het woord ‘medemens’. Het Griekse 

woord betekent letterlijk ‘broeder’, maar wordt vaak in veel ruimere zin gebruikt. In Genesis 9:5 staat 

in de Griekse vertaling hetzelfde woord en daar vertaalt de NBV ‘medemens’. Dat is een goede 

weergave. ‘Broeder en zuster’ zou nog opgevat kunnen worden als een verenging tot 

‘geloofsgenoten’. Dat is niet bedoeld! 

Maar ik heb nog een punt. Afgezien van wat ik als normale regels van fatsoen beschouw en afgezien 

van wat Jezus gezegd heeft, is er nog een reden waarom ik met afschuw zie hoe mensen elkaar 

bejegenen, in de Kamer nog voor Prinsjesdag en ook bij de Algemene Politieke Beschouwingen op de 

middag van Prinsjesdag, maar ook in het leven van alle dag. We zouden ons in onze reacties naar 

elkaar moeten afvragen: is het heilzaam? Dit laatste minder vaak voorkomende woord betekent niet 

anders dan ‘het heil, de zegen bevorderend’. Bereik ik er iets mee of wil ik alleen maar scoren? Zoek ik 

samen met de ander naar een oplossing of wil ik de ander kapot maken waardoor ik mijn eigen 

plannen kan doorzetten? 

Die vraag heeft Jezus zo niet geformuleerd. Of beter gezegd: een dergelijke uitspraak van Jezus is niet 

bewaard gebleven. Maar ik verbeeld me dat de vraag ‘Is het heilzaam?’ geheel in het verlengde ligt 

van wat Jezus met zijn woorden en zijn daden bedoeld heeft.  

Ik wens ons allen toe dat we in dit nieuwe jaar een stapje verder komen op de weg waarop het heil 

wordt gevonden. 

Eduard Verhoef 

 

 

Zaterdag 17 januari 17.00 uur:    Zondag 25 januari 10.00 uur:    Zondag 1 februari 10.00 uur: 
Evensong                                          Eucharistieviering                        Themaviering 
Leo Fijen                                           Jozef Wissink                                Isabella Goossens 
Hanna Rijken en koor                    Samenzang                                    Samenzang                 
                                                            
Intenties 24 januari: Hammy Hogenkamp; Theo en Boukje Andringa – Brattinga; Emma Bruin – 
Aigner; Max en Trees Joosten – Thomas; families J.C. Kemp - Vendrig en W. Freriks - van Geijn; 
Gerard van Maarseveen; Cees Miltenburg; Joop Uppelschoten; Ton van Vulpen;  
pastor Gerard de Wit 
 

Voor meest actuele informatie omtrent vieringen kijk op marthamaria.nl 

 

 

 


