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Zondag 18 januari, 10:00 Woord en Communieviering, voorgangers: J.
Bosboom en J. van Gaans

Woensdag 21 januari, 19:00 Gebedsviering tijdens gebedsestafette in
Week van gebed voor de eenheid der christenen, voorgangers W. Eurlings
en I. Elsevier

Zondag 25 januari, 10:00 Oecumenische Gebedsviering in Week van
gebed voor de eenheid der christenen, voorgangers W. Eurlings en ds. W.
van Laar, m.m.v. Ecclesiakoor en gemeentekoor Oosterlichtkerk

Dinsdag 27 januari, 10:00 Gebedsviering

Zondag 1 februari, 10:00 Woord en Communieviering, voorganger: diaken
W. Kremer

Woensdag 4 februari, 10:00 Eucharistieviering, celebrant: pastoor J.
Skiba

Zondag 8 februari, 11:00. Eucharistieviering, Celebrant: pastor G.
Nijland, m.m.v. Ecclesiakoor

Dinsdag 10 februari, 10:00 Gebedsviering

Zondag 15 februari, 10:00 Woord en Communieviering, voorgangers: I.
Elsevier en K. van Gestel

Woensdag 18 februari, Aswoensdag 11:00 Eucharistieviering,
Celebrant: pastor G. Nijland, m.m.v. Memento

Zondag 22 februari, 1¢ zondag van de Veertigdagentijd, 10:00 Woord
en Communieviering, voorgangers: J. Bosboom en J. Vroom

Iedere zondagochtend zendt KRO-NCRV op NPO 2 een eucharistieviering uit,
vanuit een wisselende locatie in Nederland. Aanvang: 10.00 uur.

Iedere zondag worden er vieringen vanuit onze parochie uitgezonden; zie
hiervoor https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/

De Eucharistieviering vanuit ons Eucharistisch centrum wordt om 11:00 uur
uitgezonden via Kerkomroep

https://marthamaria.nl/vieringen/?gemeenschap=michaelkerk-de-bilt



https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/12319
https://marthamaria.nl/vieringen/?gemeenschap=michaelkerk-de-bilt

| om te gedenken, overledenen in december

5 december mw. C.E van Gelderen- Post Bilthoven
12 december mw. E. Wernert De Bilt
17 december mw. Verheule- van der Heyde Bilthoven

Laten we onze gestorvenen in ons gebed herdenken.

BEZINNING

Levenspad

Sinds de dag van mijn geboorte
Bewandel ik het levenspad

Hoge bergen, diepe dalen

Zelden zijn de wegen glad

Steeds word ik bij de hand genomen
En onzichtbaar begeleid

Toch ben ik soms aan het dwalen
Raak ik de richting kwijt

Maar geloof en diep vertrouwen
Troosten en verrijken mij

Want het einddoel van mijn reis op aarde
Komt steeds dicht en dichterbij.



Week van het gebed voor de eenheid van de christenen 18 t/m
25 januari

Al verschillende jaren sluiten
we de Week van het gebed

voor de eenheid van de 26 week

christenen samen met de / gef,’gﬁ

! voor eenheid

Oosterlichtkerk af met een
oecumenische viering. Dat
gaan we ook dit jaar weer
doen, maar op initiatief van de
Dorpskerk willen we nu iedere
avond van die week om 19.00
uur een gebedsviering houden
in één van vijf Biltse kerken
die aan deze estafette mee
willen doen. Het is een mooi
initiatief dat we samen een
kans willen geven. In het
bijgevoegde schema vindt u in
welke kerk u in die week 's
avonds terecht kunt. Het is
een manier om vanuit
verschillende christelijke
kerken te bidden voor die
eenheid, maar ook een manier
om kennis te maken met

3 gcr:lsre christenen uit ons missie | % s | /C%?K.N ::E:;:}
In onze Michaélkerk zal op 21
januari zo'n viering zijn en op
25 januari sluiten we die week in de Michaélkerk af om 10.00 uur met de
oecumenische viering samen met de Oosterlichtkerk. Deze viering zal
muzikaal worden begeleid door een combinatie van het gemeentekoor van de
Oosterlichtkerk en het Ecclesiakoor o.l.v. Peter Steijlen.

Van harte uitgenodigd door alle deelnemende kerken!
Pastoraatgroep



Week van gebed voor de eenheid der christenen
18 - 25 januari 2026

Zondag 18

Maandag 19

Dinsdag 20

Woensdag 21

Donderdag 22

Vrijdag 23

PKN Dorpskerk De Bilt
Wijkgebouw De Voorhof
Burg. De Withstraat 29a

Live
Ambachtstraat 3b

PKN Oosterlichtkerk
1¢ Brandenburgerweg 34

RK Michaélkerk
Kerklaan 31

VEG Nieuwstraat gem.
Nieuwstraat 47

PKN Dorpskerk De Bilt
Wijkgebouw De Voorhof
Burg. De Withstraat 29a

19:00 u

19:00 u

19:00 u

19:00 u

19:00 u

19:00 u



Aswoensdag

Op woensdag 18 februari a.s. is het weer Aswoensdag. Dit vieren we in de
Michaélkerk met een Eucharistieviering, 's morgens om 11:00 uur. Celebrant
in deze viering zal zijn pastor G. Nijland. U kunt uw oude palmtakjes van
2025 op zondag 1 en zondag 8 februari weer in de bak bij de hoofddeur
deponeren; deze zullen dan tot as verbrand worden.

Aangezien dit tijdstip voor hen die werken en niet in staat zijn hun werktijden
aan te passen wat ongelukkig is, volgen hieronder een aantal mogelijkheden
om ‘s avonds Aswoensdag te vieren; dit betreft alleen de
Eucharistievieringen.

In de Martha en Mariaparochie:

19:00 uur, Petrus en Pauluskerk, Soest, celebrant pastor G. Nijland

In de OLVVA parochie:
19:00 uur, St. Martinus, Hoogland, celebrant pastoor J. Skiba

In Utrecht:
19:00 uur, Aloysiuskerk, celebrant pastor G. de Bekker
19:00 uur, Catharinakathedraal, celebrant pastoor H. Boogers

19:00 uur, Rafaélkerk, celebrant pastor K. Smits



BEZOEK KERSTSTAL IN DE KERSTVAKANTIE

In de afgelopen kerstperiode (25 december t/m 4 januari) hebben we elke
middag tussen twee en vier uur de kerkdeuren geopend zodat mensen de
kerststal konden bezoeken. Het was voor het eerst dat we dit deden en we
kunnen spreken van een geslaagd experiment. In deze elf dagen hebben we
maar liefst 125 mensen kunnen begroeten!

De eerste bezoekers kwamen op Eerste Kerstdag direct al om twee uur en de
laatsten verlieten op 4 januari net voor vier uur de kerk. Vooral op Eerste en
Tweede Kerstdag was het druk (met rond 80 personen), maar ook op
Nieuwjaarsdag en in de weekenden kwamen er regelmatig mensen
binnenlopen.

We zagen vooral ouders en grootouders met jonge kinderen. Er waren
gezinnen die twee of zelfs drie keer terugkwamen. De grootste groep was een
familie van 19 personen (drie generaties) die een kerstspeurtocht in het park
afsloot met een bezoek aan de kerststal. Een jongvolwassene vertelde dat ze
als baby kindje Jezus had gespeeld in de kerstviering van de Michaélschool.

En zo waren er meer mooie verhalen. -
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En er waren ook mensen die alleen
maar even stil in de kerk wilden
zitten, diep in gedachten verzonken.
Van iedereen kregen we positieve
reacties op de gastvrijheid, de mooie
stal, en de warme(!) kerk.
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Grote dank aan de gastvrouwen en -
heren die klaar zaten om de
bezoekers te verwelkomen, ook op de
rustige dagen! Erg fijn dat we dit
samen hebben kunnen doen. Hopelijk
is dit het begin van een mooie
kersttraditie in onze
geloofsgemeenschap.

Mirjam Hartman
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Bilts Filmfestival: 6 en 7 februari in de Michaélkerk De Bilt.

Alle parochianen zijn van harte welkom op de 14de editie van het Bilts Filmfestival
(voorheen Spiritueel Filmfestival De Bilt). Wij presenteren wederom bijzondere en
bekroonde films. Films die iets laten zien over de onzichtbare wereld in ons hoofd.
Alle voorstellingen worden kort ingeleid en na afloop schenken wij een drankje. Als
altijd vragen wij het publiek filmsuggesties voor het volgende festival. De toegang
is gratis en voor koffie of een drankje vragen wij een kleine bijdrage. Locatie:
Kerklaan 31, De Bilt.

Vrijdag 6 februari: 10:00 uur (Scholenfilm).

Spijt (2013) Het verhaal volgt Jochem, een jongen die steeds meer gepest wordt,
terwijl klasgenoten en leraren te weinig ingrijpen. Uiteindelijk leidt dit tot een
tragische gebeurtenis die iedereen confronteert met hun verantwoordelijkheid

Vrijdag 6 februari: 14:00 uur.

De Acht Bergen (2022) Gebaseerd op de roman van Paolo Cognetti, vertelt deze
film het verhaal van Pietro, een jongen uit de stad, en Bruno, een jongen uit de
bergen. Hun vriendschap ontstaat in de Italiaanse Alpen en blijft hen hun hele
leven bij, ondanks hun totaal verschillende levenspaden. Pietro reist de wereld
rond, terwijl Bruno trouw blijft aan zijn bergdorp. De film is een poétische reflectie
op vriendschap, familiebanden, eenzaamheid en de verbondenheid met de natuur

Vrijdag 6 februari: 19:30 uur.

Forgiveness (2004) Deze film volgt Tertius Coetzee, een voormalige politieagent
tijdens de apartheid, die amnestie heeft gekregen van de Waarheids- en
Verzoeningscommissie. Geplaagd door schuldgevoel reist hij naar een vissersdorp
aan de Westkust om vergiffenis te vragen aan de familie van een man die hij heeft
gemarteld en vermoord. De film onderzoekt thema’s als schuld, boetedoening en
de pijnlijke zoektocht naar vergeving in een post-apartheid samenleving.

Zaterdag 7 februari: 19:30 uur

Perfect Days (2023) In deze ingetogen film van Wim Wenders volgen we
Hirayama, een oudere man die openbare toiletten schoonmaakt in Tokio. Zijn
leven is eenvoudig en gestructureerd: hij luistert naar oude rockmuziek op
cassettebandjes, leest boeken en observeert de wereld om hem heen. Ondanks
Zijn routineuze bestaan straalt de film een diepe rust en tevredenheid uit. Het is
een ode aan de schoonheid van het alledaagse en de kracht van kleine rituelen.

Voor vragen, stuur een e-mail naar info@biltsfilmfestival.nl of
p.terheggen57@yahoo.com. Bezoek ook onze website: biltsfilmfestival.nl



https://www.google.com/maps/search/Kerklaan+31,+De+Bilt?entry=gmail&source=g
mailto:info@biltsfilmfestival.nl
https://biltsfilmfestival.nl/

