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Doop van de Heer, Zondag 11 januari 2026,  

11:00 u: Eucharistieviering  

              Celebrant: pastor G. Nijland 

Intenties: Jos Meijer, Irene Rademaker- Leenderts en Bep Wernert en 

Elisabeth Johanna Hendrika Verheule- van der Heijde van wie we 

kortgeleden afscheid hebben genomen. 

 

Tweede zondag door het jaar, Zondag 18 januari 2026 

10:00 u: Woord en communieviering 

               Voorgangers: J. Van Gaans en J. Bosboom: 

Intenties: Dirk en Susanna Teunis-Sowma, overl. ouders van Eijndthoven-
Swanink, Alfons van Eijndthoven, Anne Kappen en Bep Wernert en Elisabeth 

Johanna Hendrika Verheule- van der Heijde van wie we kortgeleden 

afscheid hebben genomen. 

 

Derde zondag door het jaar, Zondag 25 januari 2026 

10:00 u: Oecumenische viering 

     Voorgangers: W. Eurlings en Ds. W. van Laar 

              Ecclesiakoor en Gemeentekoor 

 

 

 

 

HH. Michaël en Laurens 

http://www.katholiekekerkdebilt.nl/


 
 

OPBRENGST COLLECTE: 

Voor onze Michaël-Laurens geloofsgemeenschap 

24 december Gezinsviering: € 272,10,    Kerstviering: € 808,70 

28 december € 32,45   4 januari 2026: € 72,44 

PCI: € 1210,75 

 

Geef vandaag voor de kerk van morgen - actie Kerkbalans 2026 is 

van start!   

Zaterdag 17 januari is de Actie Kerkbalans 2026 van start gegaan. Dit is 

de belangrijkste financiële actie voor onze geloofsgemeenschap. 

Binnenkort wordt ook bij u de brief bezorgd. Doet u dit jaar (weer) mee? 

Heel graag willen we een plek zijn en blijven waar mensen rust en 

verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en 

voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving 

die onze steun nodig hebben.  

Dat willen we graag blijven doen, maar daarbij hebben we uw hulp nodig. 

Uw bijdrage is dus onmisbaar om samen kerk te zijn in 2026. Doe 

daarom mee door het antwoordformulier in te vullen. Op de envelop staat 

wanneer een vrijwilliger het formulier bij u op komt halen.  

Alvast veel dank voor uw bijdrage en steun!  

 

  



 
Allen, 
 

Na het mooie en goed bezochte Santa Lucia concert van zaterdag 13 

december 2025 dacht ik meteen aan de "levende kerk". Het was een 

mooi initiatief van onze eigen geloofsgemeenschap om op deze manier 

invulling daaraan te geven. 

 

Waarom zouden we niet in de vastentijd invulling geven aan de levende 

kerk. Door het aanbieden van een programma waar we elke week samen 

stil staan bij deze belangrijke periode voor ons allen. Een gevarieerd 

programma dat voor ieder van ons leuk is om te komen en te ervaren 

maar om ook mee te helpen en mee te doen. 

 

Daarom nodigen we jullie uit om samen te komen en na te denken over 

een programma: 

 

Waar: Pastorie Michaelkerk 

Wanneer: woensdag 14 januari 2026 

Aanvang: 19:30 uur 

 

 

Hoop dat we dit kunnen realiseren met ons allen waardoor we deze tijd 

nog beter beleven. 

 

Zie uit naar jullie reactie. Laat even weten of je komt dit i.v.m. het zetten 

van de koffie/ thee. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Remco 

rh.rademaker@kpnmail.nl 

 

De levende kerk zijn wij, daar horen wij allen bij. 

  



 
Kunst in de kerk wintereditie 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

Kunstenaars uit Zeist en Bilthoven die verbonden zijn aan KunstenHuis Idea 

hebben gedurende de kerstvakantie, hun werken getoond in de Michaëlkerk.  

Het thema van hun schilderijen was  'winter en verstilling'  

Exposanten: Cees van Es, Geert de Klaver , Liselott Oskam, Mascha 

Teune  en Bert Nap  

Voor meer informatie over de kunstwerken en de makers kunt u mailen 

naar beeldend@kunstenhuisidea.nl.  

 

Vredesbijeenkomst 1 januari 2026 
 

De vrede wil in ons wonen, heeft de zachtmoedige kracht het verstand te 

verlichten en te verruimen, weerstaat het geweld en overwint het. 

 De vrede heeft de adem van het eeuwige: terwijl men tot het kwaad roept 

“het is genoeg”, 

fluistert men tot de vrede “voor eeuwig”. 

Paus Leo XIV, 1 januari 2026  
 

Ook dit jaar zijn we op nieuwjaarsdag samen met ruim 40 mensen vanuit de 

Oosterlichtkerk en onze eigen geloofsgemeenschap en gasten bijeengekomen 

voor een vredesbijeenkomst. We luisterden naar teksten vanuit verschillende 

tradities. 

Verhalen van hoop en inspiratie, verhalen van mensen die ondanks het 

geweld wat hen is aangedaan, de weg kiezen van verzoening, liefde en vrede. 

Er was ook ruimte voor stilte en bezinning en piano spel. 

Het was een inspirerende en mooie bijeenkomst.  

 

Moge Vrede heersen op aarde 

mailto:beeldend@kunstenhuisidea.nl

