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Derde zondag door het jaar, Zondag 25 januari 2026 

10:00 u: Oecumenische viering 

     Voorgangers: W. Eurlings en Ds. W. van Laar 

              Ecclesiakoor en gemeentekoor Oosterlichtkerk 

Intenties: Elisabeth Johanna Hendrika Verheule- van der Heijde, Jenny 

van Dam- van Wijngaarden en Jopie de Jong- Kroon van wie we 
kortgeleden afscheid hebben genomen. 

 

Vierde zondag door het jaar, Zondag 1 februari 2026 

10:00 u: Woord en communieviering 

               Voorganger: diaken A van Gaans 

Intenties: Elisabeth Johanna Hendrika Verheule- van der Heijde, Jenny 
van Dam- van Wijngaarden en Jopie de Jong- Kroon van wie we 

kortgeleden afscheid hebben genomen. 

 

Woensdag 4 februari 2026 

10:00 u: Eucharistieviering 

              Celebrant: pastoor J. Skiba 

  

HH. Michaël en Laurens 

http://www.katholiekekerkdebilt.nl/


 
Vijfde zondag door het jaar, Zondag 8 februari 2026 

11:00 u: Eucharistieviering 

              Celebrant: pastoor G. Nijland 

              Ecclesiakoor 

 

OPBRENGST COLLECTE: 

Voor onze Michaël-Laurens geloofsgemeenschap 18 januari € 95,02 

 

Geef vandaag voor de kerk van morgen - actie Kerkbalans 

2026 is van start!   
Zaterdag 17 januari is de Actie Kerkbalans 2026 van 

start gegaan. Dit is de belangrijkste financiële actie 

voor onze geloofsgemeenschap. Binnenkort wordt ook 

bij u de brief bezorgd. Doet u dit jaar (weer) mee? 

Heel graag willen we een plek zijn en blijven waar mensen rust en 

verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en 

voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving 

die onze steun nodig hebben.  

Dat willen we graag blijven doen, maar daarbij hebben we uw hulp nodig. 

Uw bijdrage is dus onmisbaar om samen kerk te zijn in 2026. Doe 

daarom mee door het antwoordformulier in te vullen. Op de envelop staat 

wanneer een vrijwilliger het formulier bij u op komt halen.  

Alvast veel dank voor uw bijdrage en steun!  

 

 

Kerk op Schoot in De Bilt  

In maart zal de eerste viering van Kerk op Schoot in De 

Bilt plaats vinden. Kerk op Schoot is een oecumenisch 

samenwerkingsproject tussen de Oosterlichtkerk en de 

Michaël-Laurens geloofsgemeenschap. Met het 

project, gericht op gezinnen met jonge kinderen maar ook grootouders en 

kleinkinderen, willen de twee geloofsgemeenschappen de binding tussen gezinnen 

en de twee kerken verstevigen en de ervaring van gemeenschap vergroten. Door de 

kindgerichte benadering kunnen jonge kinderen zelfvertrouwen en zelfwaarde 

ontwikkelen als eerste stappen van zingeving.  

Per jaar worden er op vier zondagen een viering verzorgd. In deze vieringen, die 

later op de dag plaats vinden, staat pastor Beer (een teddybeer) centraal. Bijbelse 

verhalen worden verwerkt met creatieve activiteiten en liedjes op herkenbare 



 
melodieën. De vieringen worden afgesloten met een maaltijd. Daarnaast zal één 

keer per jaar een inspiratieavond gehouden worden voor ouders en grootouders. 

De eerste viering is op 22 maart in de Michaëlkerk. Als thema is de schepping 

gekozen. 

Heb je interesse of ken je mensen die hier interesse in zouden kunnen hebben? Zou 

je als vrijwilliger betrokken willen zijn bij dit project, of kun je een muzikale 

begeleiding verzorgen? Neem gerust contact op met Monique Hartman. 

[e] mlm.hartman@casema.nl 

[t] 06 23569996 

 

Bilts Filmfestival:  6 en 7 februari in de Michaëlkerk De Bilt. 

Alle parochianen zijn van harte welkom op de 14de editie van 
het Bilts Filmfestival (voorheen Spiritueel Filmfestival De Bilt). Wij 

presenteren wederom bijzondere en bekroonde films. Films die iets laten 
zien over de onzichtbare wereld in ons hoofd. Alle voorstellingen 

worden kort ingeleid en na afloop schenken wij een drankje. Als altijd 

vragen wij het publiek filmsuggesties voor het volgende festival. De 
toegang is gratis en voor koffie of een drankje vragen wij een kleine 

bijdrage. Locatie: Kerklaan 31, De Bilt.  

Vrijdag 6 februari: 10 uur (Scholenfilm).  
Spijt (2013) Het verhaal volgt Jochem, een jongen die steeds meer 

gepest wordt, terwijl klasgenoten en leraren te weinig ingrijpen. 

Uiteindelijk leidt dit tot een tragische gebeurtenis die iedereen 
confronteert met hun verantwoordelijkheid Vrijdag 6 februari: 14 uur.  

De Acht Bergen (2022) Gebaseerd op de roman van Paolo Cognetti,vertelt 
deze film het verhaal van Pietro, een jongen uit de stad, en Bruno, een 

jongen uit de bergen. Hun vriendschap ontstaat in de Italiaanse Alpen en 
blijft hen hun hele leven bij, ondanks hun totaal verschillende 

levenspaden. Pietro reist de wereld rond, terwijl Bruno trouw blijft aan 
zijn bergdorp. De film is een poëtische reflectie op vriendschap, 

familiebanden, eenzaamheid en de verbondenheid met de natuur  

 
Vrijdag 6 februari: 19:30 uur.   

Forgiveness (2004) Deze film volgt Tertius Coetzee, een voormalige 
politieagent tijdens de apartheid, die amnestie heeft gekregen van de 

Waarheids- en Verzoeningscommissie. Geplaagd door schuldgevoel reist 
hij naar een vissersdorp aan de Westkust om vergiffenis te vragen aan de 

familie van een man die hij heeft gemarteld en vermoord. De film 

mailto:mlm.hartman@casema.nl
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onderzoekt thema’s als schuld, boetedoening en de pijnlijke zoektocht 

naar vergeving in een post-apartheid samenleving. 
 

Zaterdag 7 februari: 19:30 uur 
Perfect Days (2023) In deze ingetogen film van Wim Wenders volgen we 

Hirayama, een oudere man die openbare toiletten schoonmaakt in Tokio. 
Zijn leven is eenvoudig en gestructureerd: hij luistert naar oude 

rockmuziek op cassettebandjes, leest boeken en observeert de wereld om 
hem heen. Ondanks zijn routineuze bestaan straalt de film een diepe rust 

en tevredenheid uit. Het is een ode aan de schoonheid van het alledaagse 

en de kracht van kleine rituelen. 
 

 
 
 

BOEKENMARKT Scouting Ben Labre 

Scoutinggroep Ben Labre organiseert ook dit jaar weer een boekenmarkt. 

Heeft u nog boeken die nog prima door een ander kunnen worden 

gelezen?  

Inleveren kan op: 

• Zaterdag 17 januari   

• Zaterdag 24 januari 

• Zaterdag 31 januari 

• Zaterdag 7 februari 

Tussen 10.30 en 12.30 uur 

Locatie scoutinggebouw:  

Kerklaan 33A, achter de Michaelkerk; volg het pad links langs de kerk 

 

Op zaterdag 14 februari bent u van harte welkom om mooie boeken voor 

een leuk rpijsje te kopen. De opbrengst van de boekenmarkt komt ten 

goede aan de verduurzaming van het gebouw. 

Meer info: boekenmarkt@benlabre.nl 
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