S
1966 60 2026

NIEUWSBRIEF De Nieuwsbrief wordt
. samengesteld door
15 februari — ne
Leo Fijen. Info naar
1 maart moniquefijen@hotmail.com

Zie ook
www.marthamaria.nl

NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP
We vieren een jubileum in een jubileumjaar:
tien jaar nieuwsbrief

Het is nooit vanzelfsprekend dat deze
nieuwsbrief verschijnt. In de eerste jaren
iedere week, daarna om de twee weken. Het
is de brief die ons als geloofsgemeenschap
verbindt, het is de communicatie met alle
mensen die met enige regelmaat uit de hele
regio rond Maartensdijk bij ons in de kerk
komen. Meer dan de kerkgang zijn we altijd en
overal verbonden door deze nieuwsbrief. Veel
mensen uit onze kerk hebben het gevoel dat
ze ergens bij horen wanneer deze brief als
mail weer binnenkomt. leder mens hoort
erbij, ieder mens komt thuis in onze
gemeenschap. Daarom staan we als redactie
even stil bij dit jubileum in het jubileumjaar
van onze kerk. In 2016 verzonden we de
eerste nieuwsbrief, we zijn nu precies tien jaar
verder. Dank voor het vertrouwen.

Opstaan na een herseninfarct: woensdag 25
februari om 11.00 uur in De Mantel

Twee weken geleden brachten we het bericht
dat Peter Nissen naar De Mantel zou komen
om te praten over zijn revalidatie na een
herseninfarct, als een beginpunt ook van onze
tocht door de veertig dagen naar Pasen. We
konden toen niet voorzien dat deze bekende
Nijmeegse katholiek door een tweede
herseninfarct getroffen zou worden en daarna
zou overlijden. Dat gebeurde luttele uren
nadat Leo Fijen een Podcast met hem had
opgenomen en zijn verhaal op beeld heeft

vastgelegd. We zijn verdrietig over zijn toch
nog plotselinge dood maar laten de
bijeenkomst op 25 februari wel doorgaan, met
als vertrekpunt het gesprek met Peter Nissen
van ruim 20 minuten op beeld. We doen dat in
De Mantel, vanaf 11.00 uur. ledereen is
welkom, gasten van buiten zijn ook welkom.
Deze ochtend wordt aangeboden door het
Seniorenpastoraat. Annelies van den Bogaard
en Leo Fijen zijn de gespreksleiders.
Vastentijd is bidden op de woensdagochtend
in onze kerk, van 9.00 tot 9.30 uur

Komende woensdag beginnen we op
Aswoensdag de veertigdagentijd, met een
viering om 19.00 uur. Maar we willen meer
doen om de vastentijd gestalte te geven,
iedere woensdag vanaf 18 februari tot en met
de woensdag van de Goede Week, 1 april. We
lezen dan het Evangelie van de woensdagen,
mijmeren over meditaties daarbij, worden stil,
lezen de psalm van die dag en vertellen elkaar
wat de woorden uit De Schrift ons te zeggen
hebben. We doen dit om de lege kerk tot een
bewoonde kerk te maken. Op woensdag in de
Vastentijd van 9.00 uur tot 9.30 uur bidden,
stil zijn, lezen en vertellen: dat maakt onze
kerk tot een kerk waar ook door de week
wordt gebeden. Zo wordt onze kerk een
bewoonde kerk, bewoond door de Geest van
God, in mensen die samenkomen om God te
zoeken. Ook als er maar drie mensen komen,
dan is onze kerk bewoond en krijgt de
veertigdagentijd meer betekenis.
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De eerstvolgende Open Tafel is op donderdag 5 maart in de Mantel om 18.00 uur.
U kunt zich vanaf nu opgeven op nummer 06-83076407.

VASTENACTIE 2026

Algemene informatie over de tweede collecte tijdens de komende vastenperiode:

- zondag 22 februari, 8 maart en 22 maart wordt er gecollecteerd voor de Bisschoppelijke
vastenactie.

- op 1 maart tijdens de Themaviering en op zondag 15 maart bij de Woord- en communieviering is
de tweede collecte voor een eigen gekozen doel dichtbij.

Ons doel is dit jaar HERSTART van het Leger des Heils.
Herstart, een inloopvoorziening voor daklozen in Utrecht, biedt ondersteuning en opvang aan
mensen die recent dakloos zijn geworden.

Wat is de inloopvoorziening?
De inloop biedt een duidelijke ingang naar hulp voor mensen die dakloos zijn. Het is het startpunt

van een traject naar herstel. Zij kunnen bij de inloopvoorziening voor de volgende dingen terecht:

» Basisvoorzieningen, zoals douches en iets te eten

* Contact met organisaties die hulp bieden

» Een spreekuur voor sociaal medische zorg

» (Tijdelijke) slaapplekken voor mensen die recht hebben op maatschappelijke opvang
Bezoekers zijn onder andere welkom voor een warme douche, eten en drinken, een gesprek of een
luisterend oor.

Wij gaan in onze geloofsgemeenschap van Sint Maarten vanaf Aswoensdag 18 februari spullen
inzamelen (achterin de kerk) voor de Basisvoorziening die er geboden wordt, zoals:

- zeep, shampoo, scheerspullen en andere benodigdheden voor het douchen

- schone basic T-shirts (b.v. van Zeeman of Wibra)

- wanten en handschoenen

Van de collecte-opbrengsten zullen benodigde spullen gekocht worden voor de inloopvoorziening.

De collectes worden natuurlijk van harte en warm aanbevolen.

Zondag 15 februari 10.00: Woensdag 18 februari 19.00:
Woord- en communieviering Aswoensdagviering

An Kolfschoten Saskia, Anton en Leo
Maartenskoor Maartenskoor

Zondag 22 februari 10.00 uur: Zondag 1 maart 10.00 uur:
Eucharistieviering Themaviering

Pastor Jozef Wissink Leo Fijen

Collecte Bisschoppelijke Vastenactie Collecte Vastenactie Herstart LdH

Misintenties 15 februari: Tony Baas - de Groot; Annelies Bitter; Emma Bruin — Aigner;

Hammy Hogenkamp; Max en Trees Joosten — Thomas; Dirk Klaarenbeek;

Jan en Mieke van Lijden — ter Heerdt; pastor Gerard de Wit

Misintenties 22 februari: Nico Alberts; Theo en Boukje Andringa — Brattinga; Johannes van der
Kaay; families J.C. Kemp - Vendrig en W. Freriks - van Geijn; Gerard van Maarseveen;

Richard en Georgette le Mans; Cees Miltenburg; Wim van Rijkom; Joop Uppelschoten




