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Vijfde zondag door het jaar, Zondag 8 februari 2026 

11:00 u: Eucharistieviering 

              Celebrant: pastoor G. Nijland 

              Ecclesiakoor 

Intenties: Theo Koppers en van Jenny van Dam- van Wijngaarden, 

Johannes Cornelis Zwambag en Jopie de Jong- Kroon van wie we 

kortgeleden afscheid hebben genomen. 

 

Zesde zondag door het jaar, Zondag 15 februari 2026 

10:00 u: Woord en communieviering 

               Voorgangers: I. Elsevier en K. van Gestel 

Intenties: Dirk en Susanna Teunis-Sowma, overl. ouders van Eijndthoven-Swanink, 

Alfons van Eijndthoven, Anne Kappen en van Jenny van Dam- van 

Wijngaarden, Johannes Cornelis Zwambag en Jopie de Jong- Kroon van 

wie we kortgeleden afscheid hebben genomen. 

 
ASWOENSDAG 18 februari 2026 

11:00 u: Eucharistieviering 
     Celebrant: pastor G. Nijland 

     Memento 
Intenties: Jenny van Dam- van Wijngaarden, Johannes Cornelis Zwambag 

en Jopie de Jong- Kroon van wie we kortgeleden afscheid hebben 
genomen.

HH. Michaël en Laurens 

http://www.katholiekekerkdebilt.nl/


 
EERSTE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD,  

      Zondag 22 februari 2026 

10:00 u: Woord en communieviering 

               Voorgangers: J. Bosboom en J. Vroom 

 
 

OPBRENGST COLLECTE: 

Voor onze Michaël-Laurens geloofsgemeenschap 1 februari € 131,15 

 

Palmtakjes inleveren  

U kunt weer de palmtakjes van vorig jaar inleveren om te laten 

verbranden voor de as voor de H. Mis van Aswoensdag, 18 februari.  

Palmtakjes a.u.b. uiterlijk zondag 15 februari deponeren in de mand 

achter in de kerk. 

 

Koffie na de viering ...  

Wat smaakt de koffie weer lekker horen wij als koffiezetters regelmatig 

na de viering op zondag.  

Meestal is er ook nog een koekje bij.  

Een van de koffiezetters schuift door naar de kostersgroep dus er is weer 

plek voor nieuwe koffiezetters.  
 

Wie vindt het leuk om eenmaal per 6 weken onze koffiezetploeg te 

versterken?  

Wat houdt het in:  

Je komt een half uur voordat de viering begint, zet de kopjes klaar en zet 

met je koffiemaatje koffie en thee. Na afloop was je samen af, meestal 

zijn er wel wat parochianen die ook helpen met opruimen.  

Een gezellige bezigheid en vele handen maken licht werk.  

Interesse ?  stuur een mail naar info@katholiekekerkdebilt.nl of bel op 

donderdagmorgen naar het secretariaat : 030-2200025  
 

We kijken uit naar jullie reacties. 
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BOEKENMARKT Scouting Ben Labre 

 

Op zaterdag 14 februari bent u van harte welkom om 

mooie boeken voor een leuk prijsje te kopen.  

De opbrengst van de boekenmarkt komt ten goede aan de verduurzaming 

van het gebouw. 

Kerklaan 33A, achter de Michaelkerk; volg het pad links langs de kerk 

Meer info: boekenmarkt@benlabre.nl 

 

 
Stilstaan bij je laten en doen in de Vastentijd 

Wilt u dit jaar bewuster toeleven naar Pasen? Tijdens de komende 
Vastentijd nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan een reeks 

van zes bezinningsavonden in de pastorie van de Michaëlkerk.  
Iedere bijeenkomst begint met een gebedsviering, gevolgd door een 

eenvoudige gezamenlijke vastenmaaltijd. Een moment om stil te staan en 

samen te delen. 
Data: woensdagavond 18 en 25 februari, 4, 11, 18 en 25 maart 

Tijd: 18.00–20.00 uur (inloop vanaf 17.30 uur) 
Locatie: Pastorie Michaëlkerk, Kerklaan 31, De Bilt 

U bent welkom om één of meerdere avonden mee te beleven. Het is een 
uitnodiging om in gemeenschap de Veertigdagentijd te beleven, en stap 

voor stap richting Pasen te gaan. 
In verband met de maaltijd (om verspilling te voorkomen) graag vooraf 

aanmelden via e-mail: mirjam.hartman@kpnmail.nl of een 

WhatsAppberichtje: 06-20905011. 
We hopen u te ontmoeten op deze weg van verdieping en bezinning. 
  

 

 

 

mailto:boekenmarkt@benlabre.nl
mailto:mirjam.hartman@kpnmail.nl


 
Kerk op Schoot in De Bilt  

In maart zal de eerste viering van Kerk op Schoot in 

De Bilt plaats vinden. Kerk op Schoot is een 

oecumenisch samenwerkingsproject tussen de 

Oosterlichtkerk en de Michaël-Laurens 

geloofsgemeenschap. Met het project, gericht op gezinnen met jonge 

kinderen maar ook grootouders en kleinkinderen, willen de twee 

geloofsgemeenschappen de binding tussen gezinnen en de twee kerken 

verstevigen en de ervaring van gemeenschap vergroten. Door de kindgerichte 

benadering kunnen jonge kinderen zelfvertrouwen en zelfwaarde ontwikkelen 

als eerste stappen van zingeving.  

Per jaar worden er op vier zondagen een viering verzorgd. In deze vieringen, 

die later op de dag plaats vinden, staat pastor Beer (een teddybeer) centraal. 

Bijbelse verhalen worden verwerkt met creatieve activiteiten en liedjes op 

herkenbare melodieën. De vieringen worden afgesloten met een maaltijd. 

Daarnaast zal één keer per jaar een inspiratieavond gehouden worden voor 

ouders en grootouders. 

De eerste viering is op 22 maart in de Michaëlkerk. Als thema is de schepping 

gekozen. 

Heb je interesse of ken je mensen die hier interesse in zouden kunnen 

hebben? Zou je als vrijwilliger betrokken willen zijn bij dit project, of kun je 

een muzikale begeleiding verzorgen? Neem gerust contact op met Monique 

Hartman. 

[e] mlm.hartman@casema.nl   [t] 06 23569996   
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