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Mededelingen
Nr. 8 — 1 maart 2026

Collecte eigen kerk

TWEEDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJID,
Zondag 1 maart 2026
10:00 u: Woord en communieviering

Voorgangers: W. Eurlings en I. Elsevier
Ecclesiakoor

Intenties: Johannes Cornelis Zwambag, Jopie de Jong- Kroon en Frans
Zwarts van wie we kortgeleden afscheid hebben genomen.

Woensdag 4 maart 2026
10:00 u: Eucharistieviering
Celebrant; Pastor J. Skiba

DERDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIID,
Zondag 8 maart 2026
11:00 u: Eucharistieviering
Celebrant; Pastor J. Skiba

Intenties: Johannes Cornelis Zwambag, en Frans Zwarts van wie we
kortgeleden afscheid hebben genomen.

VIERDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJID,

Zondag 15 maart 2026
10:00 u: Woord en communieviering

Voorgangers: J. van Gaans en J. Vroom


http://www.katholiekekerkdebilt.nl/

OPBRENGST COLLECTE:
Voor onze Michaél-Laurens geloofsgemeenschap 22 februari € 127,45

Stilstaan bij je laten en doen in de Vastentijd -
bezinningsbijeenkomsten op de woensdagavond

Wilt u dit jaar bewuster toeleven naar Pasen? Tijdens de komende
Vastentijd nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan een reeks
van zes bezinningsavonden in de pastorie van de Michaélkerk. Inmiddels
zijn er twee bijeenkomsten geweest, erg mooi om zo samen te zingen, te
bidden en te delen. Iedere bijeenkomst begint met een gebedsviering,
gevolgd door een eenvoudige gezamenlijke vastenmaaltijd.

Data: woensdagavond 4, 11, 18 en 25 maart
Tijd: 18.00-20.00 uur (inloop vanaf 17.30 uur)
Locatie: Pastorie Michaélkerk, Kerklaan 31, De Bilt

U bent welkom om één of meerdere avonden mee te beleven.

In verband met de maaltijd (om verspilling te voorkomen) graag vooraf
aanmelden via e-mail: mirjam.hartman@kpnmail.nl of een
WhatsAppberichtje: 06-20905011.

We hopen u te ontmoeten op deze weg van verdieping en bezinning.

4 maart Eucharistieviering

Op woensdag 4 maart is er om 10:00 uur weer een Eucharistieviering.
Celebrant in deze viering is pastoor Skiba; de viering zal gehouden
worden in de Laurenskamer van de pastorie.

In verband hiermee komt de gebedsviering op dinsdag 3 maart te
vervallen.

Aanstelling acolieten

Tijdens de Eucharistieviering op de derde zondag van de Veertigdagentijd,
zondag 8 maart, zullen er in de Michaélkerk vier volwassen acolieten
aangesteld worden door pastoor Skiba.

Een acoliet is in feite een volwassen misdienaar. Zij komen niet in plaats
van, maar naast de huidige misdienaars; die laatsten blijven natuurlijk
ook hard nodig!


mailto:mirjam.hartman@kpnmail.nl

Bedevaart naar Lourdes

Pastoor Skiba nodigt ons uit om samen met hem met de bus van 24 april
t/m 2 mei op bedevaart naar Lourdes te gaan. Het Aartsbisdom Utrecht
organiseert deze bedevaart, waar ook andere bisdommen bij aansluiten.
Echt een aanrader en iets om nooit meer te vergeten. Voor kinderen in de
leeftijd 12 t/m 25 jaar is er een korting van € 250. U kunt opgeven bij
diaken Jan Nieuwenhuis. Wilt u meer weten? Zie de laatste uitgave van
het parochieblad M&M.

FINANCIEEL OVERZICHT MALAWIPROJECT 2025

Onlangs heeft de werkgroep Malawi aan alle haar bekende donateurs het
financieel overzicht gestuurd, waarin verantwoording wordt afgelegd voor
de besteding van de gelden.

We zijn ons ervan bewust dat we niet iedereen hebben bereikt. Daarom
ligt er achter in de kerk op de leesplank een exemplaar voor wie
geinteresseerd is in deze verantwoording.

De werkgroep hecht er aan ieder nog eens nadrukkelijk te bedanken voor
alle bijdragen, waardoor we in Malawi op een aantal terreinen het verschil
konden maken.

De Werkgroep Malawi

Oproep schoonmaken kerk zaterdag 21 maart van 9-12 uur.

Een nette en schone kerk voor Pasen willen we natuurlijk allemaal. Komt
u helpen schoonmaken? Als u zaterdag 21 maart a.s. tussen 9 en 12 uur
een uurtje of misschien een paar uurtjes wilt helpen, graag! We willen de
vloeren en banken in de kerk, maar ook de kapel en sacristie weer eens
flink onder handen nemen. Er zijn ook lichte werkzaamheden zoals
poetsen van kandelaars e.d. Bij voorbaat dank voor uw hulp.

Kerk op Schoot in De Bilt m
In maart zal de eerste viering van Kerk op Schoot in De Bilt ‘2

plaats vinden. Kerk op Schoot is een oecumenisch 0p schoot
samenwerkingsproject tussen de Oosterlichtkerk en de

Michaél-Laurens geloofsgemeenschap. Met het project, gericht op gezinnen met
jonge kinderen maar ook grootouders en kleinkinderen, willen de twee
geloofsgemeenschappen de binding tussen gezinnen en de twee kerken
verstevigen en de ervaring van gemeenschap vergroten. Door de kindgerichte
benadering kunnen jonge kinderen zelfvertrouwen en zelfwaarde ontwikkelen als
eerste stappen van zingeving.



Per jaar worden er op vier zondagen een viering verzorgd. In deze vieringen, die
later op de dag plaats vinden, staat pastor Beer (een teddybeer) centraal. Bijbelse
verhalen worden verwerkt met creatieve activiteiten en liedjes op herkenbare
melodieén. De vieringen worden afgesloten met een maaltijd. Daarnaast zal één
keer per jaar een inspiratieavond gehouden worden voor ouders en grootouders.
De eerste viering is op 22 maart in de Michaélkerk om 16:00 uur. Als thema is de
schepping gekozen. Daarna is er een gezamenlijke maaltijd om na te praten er
elkaar beter te leren kennen.

Heb je interesse of ken je mensen die hier interesse in zouden kunnen hebben?
Zou je als vrijwilliger betrokken willen zijn bij dit project, of kun je een muzikale
begeleiding verzorgen? Neem gerust contact op met Monique Hartman. [e]
mlm.hartman@casema.nl [t] 06 23569996

VASTENACTIE 2026
Dit jaar is ons lokaal goede doel:

Griftenstein & Zerg

In september zijn ze begonnen met het inrichten van een snoezelruimte/
stilteruimte maar hebben dat nog niet kunnen afmaken. We willen hen graag
hierbij helpen.

Elke gift is van harte welkom!

Gebruik de QR code voor uw donatie

Laat uw gift achter in de vastendoos achter in de
kerk.

U kunt uw donatie ook overmaken op:
NL84 INGB 0000265258 t.a.v. Martha&Maria -
Michaél - Laurens owv GriftensteinZorg

Vastenactie

ALVAST HARTELIJK BEDANKT.
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Uitnodiging
vervolgbijeenkomst over de toekomst van onze kerk
zaterdag 7 maart 2026 14.00 tot 16.00 uur Michaélkerk

Aanleiding

Afgelopen twee jaar hebben we in een aantal bijeenkomsten op
zaterdagmiddagen met een hele groep medeparochianen gesproken over
hoe wij in de toekomst kerk willen en kunnen zijn. Dat was nodig omdat
we om verschillende redenen op de lange termijn niet op de huidige
manier kunnen blijven doorgaan. De inkomsten van onze gemeenschap
dekken al jaren de kosten niet meer en dat structurele tekort kunnen we
niet nog jarenlang volhouden. Daarnaast is onze kerk eigenlijk te groot
geworden voor onze gemeenschap en bovendien te duur door (groot)
onderhoud en stookkosten.

Hoe we verder willen

In die bijeenkomsten zijn waardevolle suggesties gedaan door onze
medeparochianen. Zij maakten duidelijk dat we eerst meer helder moeten
krijgen wat we nu belangrijk vinden in ons kerk-zijn, voordat we kunnen
gaan kijken naar de mogelijkheden qua gebouw enz. Mede met wat er in
die bijeenkomsten was aangedragen, hebben de locatieraad,
pastoraatgroep en enkele anderen mensen uit onze gemeenschap
geprobeerd om een tekst op te stellen die we kunnen gebruiken voor de
volgende stappen. Die tekst willen we op 7 maart voorleggen aan onze
gemeenschap om te checken of dit inderdaad de weg is die we als
geloofsgemeenschap willen en kunnen opgaan.

Met een aantal zaken die in die tekst aan de orde komen zijn we intussen
ook al begonnen, omdat verschillende enthousiaste mede-parochianen
daar de schouders onder hebben gezet. Enkele voorbeelden: de
vredesvesper in september, de openstelling van de kerststal in de
kerstvakantie en de activiteiten in deze veertigdagentijd. Ook besteden
we meer aandacht aan publiciteit om ons als kerk te laten zien, en
bekend te maken wie we zijn en wat we doen.

Voor al dit soort dingen geldt echter dat er mensen moeten zijn die ermee
aan de slag gaan. Daarom willen we u blijven vragen om na te denken
over hoe u zelf actief kunt bijdragen aan onze gemeenschap. Het aantal



vrijwilligers is inmiddels gelukkig wat uitgebreid, maar het blijft beperkt
en voor velen gaat ook de ouderdom meespelen.

Op 7 maart willen we een tekst presenteren die we 'De Michaélkerk als
Herberg' noemen. We vinden die titel een passend toekomstbeeld, omdat
er veel dingen in samenkomen die we belangrijk vinden: een katholieke
gemeenschap te zijn die zich laat inspireren door het evangelie en die
uitnodigend en dienend aanwezig wil zijn in De Bilt. We nodigen u van
harte uit om die visie met elkaar te bespreken.

Pastoraatgroep en Locatieraad



