NIEUWSBRIEF
Maart 2026

MICHAEL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP M ‘is;

NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP
VIERINGENROOSTER

Zondag 29 maart, Palmzondag, 11:00 Eucharistieviering, celebrant:
pastoor J. Skiba
Dinsdag 31 maart, 10:00 gebedsviering

Donderdag 2 april, Witte Donderdag, Maartenskerk in Maartensdijk om
19:00 uur Eucharistieviering, celebrant: pater J. Hetsen, m.m.v.
Ecclesiakoor MICHAELKERK IS DICHT (zie ook blz. 4)

Vrijdag 3 april, Goede Vrijdag, Kruisweg, 15:00 gebedsviering,
voorganger: diaken A. van Gaans

Vrijdag 3 april, Goede Vrijdag, Kruisverering,19:30 gebedsviering,
voorganger: diaken A. van Gaans

Zaterdag 4 april, Paaswake, 19:00, Eucharistieviering, celebrant: pastor
G. Nijland, m.m.v. Ecclesiakoor

Zondag 5 april, 10:00, Eerste Paasdag, Woord en Communieviering,
voorgangers: J. Bosboom en K. van Gestel

Dinsdag 7 april, 10:00 gebedsviering

Zondag 12 april, 11:00, Eucharistieviering, celebrant: pastor G. Nijland
Dinsdag 14 april, 10:00 gebedsviering

Zondag 19 april, 10:00, Woord en Communieviering, voorgangers: I.
Elsevier en K. van Gestel, m.m.v. Ecclesiakoor

Dinsdag 21 april, 10:00 gebedsviering

Zondag 26 april, 10:00 Woord en Communieviering, voorgangers: W.
Eurlings en J. van Gaans

Dinsdag 28 april, 10:00 gebedsviering

Iedere zondagochtend zendt KRO-NCRV op NPO 2 een eucharistieviering
uit, vanuit een wisselende locatie in Nederland. Aanvang: 10.00 uur.

Iedere zondag worden er vieringen vanuit onze parochie uitgezonden; zie
hiervoor https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/

De Eucharistieviering vanuit ons Eucharistisch centrum wordt om 11:00 uur
uitgezonden via Kerkomroep

https://marthamaria.nl/vieringen/?gemeenschap=michaelkerk-de-bilt



https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/12319
https://marthamaria.nl/vieringen/?gemeenschap=michaelkerk-de-bilt

om te gedenken, overledenen in februari

9 februari Dhr. B.Z. Zygmuntowicz Bilthoven
10 februari Dhr. T. den Hartog De Bilt
12 februari Dhr. L.A. Conrads Bilthoven
20 februari Mw. A.J.M Brouwer De Bilt
26 februari Dhr. M.M. Verholt Bilthoven
27 februari Mw. C.]. ter Laak-Werner Bilthoven

Laten we onze gestorvenen in ons gebed herdenken.

BEZINNING

Stilte en verder niets,
maar toch is er iets.

Heel klein diep van binnen,
zal het gevoel beginnen.....

Van openheid!

In rust wordt jouw stem geboren,
die je dan goed kunt horen.
Geniet van het moment,

omdat jij de enigste bent....

Die kan luisteren!

Luister naar wat het zegt,

of het nu goed is of slecht.

Het wil kennis overdragen,

zonder dat je het hoeft te vragen....

Over jezelf!



Lieve mede parochianen,

De Goede Week komt eraan, het hoogte punt van ons geloofsleven. Voor mij
als een van de kosters de drukste week van het jaar, ware het niet dat Kees
Elsevier een groot deel van het werk op zich neemt. Het is druk, vermoeiend
maar ook erg dankbaar werk.

En wanneer de Paaswake voorbij is dan komt dat speciale gevoel over mij.
Hij is voor ons door de dood gegaan, dat mogen wij elk keer met vreugde
ontvangen. Een spirituele weg. Een reis die wij als gemeenschap van
Aswoensdag tot en met 1e Paasdag samen afgelegd hebben. Een mooie reis
dit jaar met fijne momenten zoals de gebedsvieringen op woensdagavond
met een eenvoudige maaltijd, de halfvasten vesperviering en de wandeling.
Alles onder het motto op weg naar Pasen.

Na Pasen zult u mij voorlopig niet meer zien in de kerk. Ik ga namelijk te
voet op pelgrimage naar Santiago de Compostella. Dinsdag 7 april na de
gebedsviering van 10:00 uur in de Michaelkerk vertrek ik. U bent van harte
uitgenodigd om de viering bij te wonen waarna we gezamenlijk na afloop
een kopje koffie of theedrinken met wat lekkers. Daarna zal ik mijn rugzak
opdoen om de tocht aan te vangen met de pelgrimszegen. In mijn gebeden
zal ik aan u denken en uw intenties neem ik mee naar Santiago.

Ik wens u allen een mooie Paastijd toe.

Buen Camino

Remco



Goede Week

Op zondag 29 maart begint de Goede Week. We vieren dan Palmpasen, om
11:00 uur met een Eucharistieviering waarin pastoor Skiba celebrant is.

Er is een processie en hopelijk lopen er kinderen met hun Palmpaasstok
mee!

Het belooft een mooie viering te worden, waarin we ook naar het
lijdensverhaal van Jezus Christus zullen luisteren, zoals verteld door
Mattheds.

Later die week, op donderdag 2 april, begint het Paastriduim. We vieren
Witte Donderdag samen met de gemeenschap Sint Maarten in de
Maartenskerk in Maartensdijk, om 19:00 uur. De Michaélkerk is dan dicht.
Dit is een mooie gelegenheid om ‘naar elkaar om te zien’: gaat u met de
auto en weet u iemand die vast ook naar deze viering wil maar geen eigen
vervoer heeft? Vraag of hij/zij met u mee wilt rijden! En omgekeerd, wilt u
graag naar deze Mis maar u heeft geen eigen vervoer? Schroom niet en
vraag of u met iemand mee kunt rijden.

Celebrant in deze viering is pater J. Hetsen, een Mill Hill pater, en het
Ecclesiakoor zal zingen.

De volgende dag, vrijdag 3 april, is het Goede Vrijdag. ‘s Middags herdenken
we het lijden van Jezus door middel van de Kruisweg. Diaken Antoon van
Gaans en dominee Wouter van Laar gaan ons voor in een meditatie. Deze
vieren we samen met de gemeenteleden van de Oosterlichtkerk.

En ’s avonds herdenken we het lijden en sterven van Jezus Christus aan de
hand van het lijdensverhaal uit het Evangelie naar Johannes en vereren we
het kruis van Christus. In deze viering is diaken Antoon van Gaans ook onze
voorganger.

Ten slotte, waar we al deze weken naar toe geleefd hebben: de Paaswake,
waarin we de verrijzenis van Christus vieren. Ook deze Paaswake vieren we
om 19:00 uur samen met de gemeenschap van Sint Maarten, maar nu in
onze Michaélkerk. Celebrant zal zijn pastor G. Nijland en het Ecclesiakoor zal
zingen.

Bij al deze vieringen bent u van harte welkom en we hopen dat we steeds
met velen mogen zijn!



Tweede zondag van de maand

Op de tweede zondag van de maand delen we al enkele jaren voor onze
zondagse viering iemand uit het pastorale team met Sint-Maarten in
Maartensdijk, bij voorkeur een priester. Dat betekent dat we om 9 of 11 uur
onze vieringen hebben, waarbij we jaarlijks deze tijden omwisselen.

Nu zijn er in beide kerken mensen die beide tijdstippen lastig vinden. 9 uur
is voor velen te vroeg, met name voor mensen die afhankelijk zijn van
thuiszorg. 11 uur vinden velen te laat. Zo ontstond het idee om op die
zondag om 10 uur in één van de kerken samen te komen, wat ook zou
betekenen dat we met meer parochianen samen vieren.

Na overleg tussen de locatieraden en pastoraatgroepen van de twee locaties
hebben we besloten om vanaf september deze tweede zondag van de
maand afwisselend in de Michaélkerk en de Maartenskerk te gaan vieren om
10 uur, waarbij de andere kerk gesloten blijft. Praktisch betekent dit tot het
eind van dit kalenderjaar het volgende:

13 september, 10:00 uur, viering in Michaélkerk, Maartenskerk dicht
11 oktober, 10:00 uur, viering in Maartenskerk, Michaélkerk dicht

8 november, 10:00 uur, viering in Michaélkerk, Maartenskerk dicht
13 december, 10:00 uur, viering in Maartenskerk, Michaélkerk dicht

Bovenstaande betekent ook dat sommige mensen zullen moeten meereizen
met anderen wanneer ze niet zelf bij de andere kerk kunnen komen. Laten
we naar elkaar omzien, zodat iedereen de kans krijgt naar de viering te
gaan.

Anderzijds zal het mooi zijn om weer met méér mensen in de kerk te zitten.

Namens de pastoraatgroep,

Willy Eurlings



VIER ‘NIEUWE’ ACOLIETEN AANGESTELD

In de Eucharistieviering van 8 maart heeft Pastoor Skiba vier ‘nieuwe’
acolieten aangesteld: Irene Elsevier, Kees Elsevier, Remco Rademaker en
Peter van Veen. Het woordje nieuw staat niet voor niets tussen
aanhalingstekens: alle vier zijn het vertrouwde gezichten in onze
gemeenschap en assisteren zij al jaren (of zelfs decennia) in de eredienst.
Maar nu zijn zij officieel aangesteld. Daaraan gingen 2 avonden vooraf
waarin zij, samen met acolieten van de beide parochies, van pastoor Skiba
onderricht hebben gekregen over de taken en verantwoordelijkheden van
acolieten. Zij mogen nu bijvoorbeeld ‘officieel’ de communie uitreiken en bij
zieken thuisbrengen. Maar ook mogen zij het Allerhoogste uitstellen.
Tijdens de Eucharistieviering kregen de vier de zegen over hun werk en een
oorkonde. Irene, Kees, Peter en Remco: alsnog van harte gefeliciteerd met
jullie aanstelling!




Wie gaat er mee naar Lourdes?

Van 24 april t/m 2 mei gaan wij met de bus op bedevaart
naar Lourdes. De 9-daagse busreis brengt u niet alleen
naar Lourdes, maar laat u ook genieten van diverse
mooie plaatsen onderweg, zoals onder andere Nevers. In
Lourdes kunt u samen met alle andere deelnemers
aansluiten bij het gezamenlijke programma. De maaltijden vanaf het diner
op de eerst dag tot en met de lunch op de laatste dag zijn bij de prijs
inbegrepen.

Deze reis met verblijf in 3*-hotel kost u € 1.100,--. Deze prijs is per persoon
op basis van een 2-persoonskamer. Toeslag 1-persoonskamer: € 285,--.
Jongeren in de leeftijd 12-25 jaar en woonachtig in of verbonden aan een
parochie in het Aartsbisdom Utrecht ontvangen € 250,-- korting.

De reissom is inclusief:

Vervoer per luxe touringcar vanaf centrale opstapplek in Nerdeland naar
Lourdes v.v.

8 overnachtingen (5 in Lourdes , 3 tijdens heen- en terugreis) in 3*-hotels
op basis van volpension.

Volledig verzorgd programma, Excursies, Toeristenbelasting, Uitgebreide
reisinformatie en een liturgieboek verzorgd door het Aartsbisdom,
Bedevaartsjaal en insighe, Reisverzekering en annuleringsregeling.

Opgeven voor deze busreis kunt u bij Corien en Hans Ossendrijver.
E: hossendrijver@gmail.com T: 06-53 147 418

Pastoor Skiba, diaken Nieuwenhuis en reisleider Bernadette Keet hopen op
uw belangstelling. Op de reis van 3 jaar geleden zijn wij over Lisieux,
Amiens en Niort gegaan. Deze keer hopen we de anders reis te mogen doen
over Chartres en Rocamadour waarbij wij een bezoek hopen te brengen aan
de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Chartres en in Rocamadour, de
Chapelle Notre Dame. Daar staat de Vierge Noire, de Zwarte Madonna, uit
de 12¢ eeuw. Deze is gesneden uit hout van een walnootboom en zou de
oorzaak zijn van wonderen in Rocamadour.

Let op: deze reis is alleen geschikt voor mensen die goed mobiel zijn en
geen zorg nodig hebben. Het meenemen van een eigen rolstoel of rollator is,
vanwege beperkte ruimcapaciteit, niet mogelijk.


mailto:hossendrijver@gmail.com

Terugblik Vormselviering: Beter een hart dan hard

Op 1 februari, ontvingen Anna en Juliette het sacrament van het Heilig Vormsel.
In de sfeervolle H. Nicolaaskerk in Eemnes werden zij gevormd door vormheer
mgr. Woorts. In zijn homilie (preek) stond hij stil bij hoe waardevol het is een hart
te hebben in plaats van hard te zijn. Daar helpt de kracht van de Heilige Geest bij,
die ons leidt en zorgt dat wij met ons hart kunnen voelen en ons daardoor kunnen
openstellen voor Christus.

De viering werd muzikaal verrijkt door het immer enthousiaste koor Nicoza.

Wij wensen de vormelingen toe dat zij hun weg in het geloof met vertrouwen en
Gods begeleiding vervolgen. Het was ons een voorrecht om hen bij deze eerste
stappen te mogen begeleiden.

Doe mee met het Vormselproject

Zit jij in groep 8 of ben je al wat ouder en wil je ontdekken wat het Vormsel voor
jou kan betekenen? Dan nodigen we jou en je ouders van harte uit om deel te
nemen aan ons voorbereidingstraject voor alle jongeren uit de parochie.

In februari 2027 vindt de feestelijke Vormselviering plaats. Om je daarop voor te
bereiden gaan we in zeven bijeenkomsten samen in op vragen als: Wat geloof ik?
Wat is bidden? Wat brengt de Heilige Geest? Hoe belangrijk is vuur? En het
belangrijkste: jij beslist zelf aan het einde of je het sacrament wilt ontvangen.
Gelijktijdig met de voorbereiding van de vormelingen gaan we met de ouders over
dezelfde thema’s in gesprek. Een mooi haakje om verder met je kind te praten
over ons geloof.

Informatieavond voor ouders

Woensdag 12 mei om 20.00 uur

Locatie: De Schoter, Wakkerendijk 60, Eemnes (naast de H. Nicolaaskerk)
Daarna starten we samen met de eerste twee bijeenkomsten op 27 mei en 8 juni,
afwisselend in Soest en Eemnes. De avonden duren van 19.15 tot 20.45 uur.

Wat zeggen ouders?

"Ook als je zelf een dolend schaap bent, zullen jij en je kind zich weer meer
verbonden voelen met de RK-kerk en met God."

" Ga luisteren en zet je hart open.”

En de vormelingen?

" Het is een erg bijzondere ervaring omdat het je eigen keuze is en natuurlijk
informatie over het geloof liberhaupt"

"Wanneer de vormselviering klaar is, voel je je net nieuw en gezegend."
Aanmelden

Meld je aan voor de informatieavond bij Marga van Kleinwee Vvia
kleinwee@xs4all.nl of telefonisch op 035-5389849. We ontvangen graag jouw
aanmelding uiterlijk op 8 mei, zodat we weten op hoeveel mensen we kunnen
rekenen.

We kijken ernaar uit om samen op weg te gaan!
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Toekomst van onze kerk in De Bilt. Verslag van 7 maart

Op zaterdagmiddag 7 maart hebben ruim twintig mensen uit onze gemeenschap,
waaronder pastoor Skiba en enkele mensen uit het parochiebestuur, met elkaar
van gedachten gewisseld over de toekomst van onze kerk. De belangrijkste vraag
van deze middag was: is hoe willen en kunnen we katholiek zijn in De Bilt?

Het is een vervolg op eerdere middagbijeenkomsten. In de laatste daarvan werd
gezegd dat we eerst moesten weten hoe we kerk willen zijn, voordat we aan de
invulling van gebouw enz. gaan denken. Met dat in gedachten hebben de
pastoraatgroep en locatieraad, met enkele andere mensen, deze middag
voorbereid in een aantal vergaderingen, zoals u in de nieuwsbrief van februari
heeft kunnen lezen. Op deze middag willen we concreter worden en een tekst
presenteren over hoe wij de toekomst voor ons zien. Die tekst noemen we de
Herberg, om aan te geven dat we een plek willen zijn waarin we met elkaar
inspiratie zoeken in gebed en verbondenheid en waar we handen en voeten geven
aan ons christen zijn.

Om het overzichtelijk te houden hebben we de visie in tien punten beschreven
die u verderop uitgewerkt vindt, met bij de meeste punten schuin gedrukt de
dingen die we al doen en die bij die visiepunten passen. Op het einde van die tien
punten staat ook wat we op dit moment qua gebouw nodig denken te hebben
hiervoor en er staan enkele ideeén onder, waarvan de eerste ons zeker belangrijk
lijkt.

Verslag van de middag

Na een openingsgebed en korte inleiding, heeft Remco Rademaker een overzicht
gegeven van de afgelopen bijeenkomsten en via de beamer de tien visiepunten
van de Herberg laten zien die u verderop vindt.

Daarna hebben we die tien visiepunten op papier uitgedeeld en met elkaar
besproken. Het bleek dat velen zich hierin wel herkenden, maar er werden ook
enkele belangrijke aandachtspunten aangegeven.

Het lijkt ambitieus, maar mooi als het zou kunnen.

Probeer te focussen op de belangrijke punten.

Probeer ook aan te sluiten bij initiatieven elders, zodat je niet alles zelf hoeft te
doen.

Ons Malawi-project staat niet genoemd, maar blijft volgens ons allen belangrijk.
Mooi dat er al meer mensen de handen uit de mouwen steken en met nieuwe
initiatieven komen.



Op het einde van de middag concludeerden we dat we op deze manier door
kunnen gaan en dit visiestuk kunnen gebruiken als werkdocument, maar ook dat
we ons moeten richten op hoe we als kerk meer uitnodigend kunnen worden.
Daarnaast blijft het van belang dat méér mensen zich inzetten, wil onze
gemeenschap levensvatbaar blijven.

Pastoor Skiba kreeg het laatste woord. Hij spoorde ons aan om ons te blijven
richten op onze belangrijkste taak is als kerkgemeenschap: een gemeenschap te
zijn die vanuit gebed vormgeeft aan ons christen zijn. Caritas is heel belangrijk,
maar moet groeien vanuit een persoonlijke relatie met God. Hij sloot daarna af
met gebed.

Reactiemogelijkheid
Was u niet in staat om 7 maart aanwezig te zijn wilt u reageren dan kunt u een

mail sturen aan: info@katholiekekerkdebilt.nl onder vermelding van: toekomst
van de kerk.

Tien visiepunten met wat we al doen

1 Wii willen een locatie die méér is dan een gebouw,

Een kerkelijke ruimte is noodzakelijk om samen liturgie te vieren en elkaar te ontmoeten,
maar wij zijn een plek die veel meer is dan alleen een gebouw: een kerkgemeenschap
met een open hart die inspiratie biedt, ruimte geeft aan jong en oud, vrijmoedig getuigt
van het evangelie en samenwerkt met verschillende gezindten en alle mensen van goede
wil. Als onderdeel van de Biltse samenleving willen we zichtbaar en hoorbaar zijn en actief
betrokken blijven.

Openstellen van de kerststal (150 bezoekers in de week na kerst)

2 wij willen een kerkgemeenschap zijn met een open hart

Openheid betekent ruimte geven aan anderen om nieuwe of alternatieve perspectieven en
omgevingen te verkennen, zonder het bestaande te verwerpen of te vergeten.
Meer laten zien waarvoor we staan: meer publiciteit (Vierklank).

3 die mensen inspiratie biedt om hun leven een richting te geven

De vieringen bieden ons gelovigen houvast en richting in het dagelijks leven. Veel mensen
zoeken naar betekenis; geloof kan hierin ondersteunen. Wij hebben de opdracht,
vergelijkbaar met die van de apostelen, om anderen de weg naar God te laten zien.
Samen met anderen de weg van het evangelie gaan kan voor iedereen verrijkend zijn.

We slagen erin om iedere zondag liturgie te vieren.

We hebben naast het pastoresteam zes lekenvoorgangers en twee koren.
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Vredesvesper in september en vredesbijeenkomst op 1 januari passen in de
vredesactiviteiten die we samen met de Oosterlichtkerk vormgeven.
Witte Donderdag en Paaswake samen vieren met Sint-Maarten in Maartensdijk.

4 die er is voor iedereen (in de buurt maar ook wat verder weg);

Wij maken geen onderscheid in benadering of gedrag ten opzichte van wie we spreken of
ontvangen. Onze houding en activiteiten dienen erop gericht te zijn om toegankelijk te
zijn voor iedereen die op onze weg komt.

Bilts Filmfestival.

"Kunst in de Kerk";

Banner dat de kerk open is.

5 die aandacht heeft voor jong en oud;

We zijn een open geloofsgemeenschap voor jong en oud. Iedereen moet zich welkom
weten. We blijven zoeken naar manieren om de drempel tot onze gemeenschap te
verlagen voor hen die een grotere afstand ervaren maar wel zoekende zijn naar inspiratie
en verdieping. We putten daarbij uit de rijke katholieke traditie en gebruiken innovatieve
oplossingen. Tegelijkertijd koesteren we de vaste kerkgangers, houden rekening met de
soms praktische hindernissen die zij ervaren om liturgie te vieren.

Wijkcontactgroep

Knutselactiviteiten voor kinderen bij Palmpasen, Sint-Maarten.

Project 'Kerk op schoot’, samen met de Oosterlichtkerk.

6 die vrijmoedig durft te getuigen van het evangelie

De missionaire opdracht aan de kerk geldt zowel voor het individu als voor de
gemeenschap. We blijven leren hoe we dit op respectvolle en integere wijze kunnen doen,
zonder anderen te kwetsen en tegelijkertijd trouw te blijven aan onszelf.

7 waar wij in gesprek zijn met elkaar en naar elkaar luisteren

Wij werken gezamenlijk aan onze opdracht, waarbij ieder bijdraagt naar vermogen. Open
communicatie betekent allereerst aandachtig luisteren naar de vragen en standpunten
van anderen. Wij houden contact met onze omgeving en proberen in te spelen op wat
daar leeft aan vragen en behoeftes.

Deze middag van 7 maart die we organiseren om samen naar de toekomst te kijken.

8 die samenwerkt met alle gezindten

Wij vormen een gemeenschap die een integraal onderdeel uitmaakt van de zuidzijde van
de gemeente De Bilt. Daarnaast streven wij ernaar actief de samenwerking te bevorderen
met andere katholieke geloofsgemeenschappen binnen onze parochie, evenals met
andere christelijke denominaties en religies in onze omgeving. Wij beperken ons niet tot
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overleg, maar zetten ons gezamenlijk in om een concrete waardevolle bijdrage te leveren
aan de gehele geloofsgemeenschap binnen De Bilt.

De gebedsestafette die we gehad hebben in samenwerking met vier andere kerken in de
week van gebed voor de eenheid der christenen.

Onze oecumenische vieringen met de Oosterlichtkerk.

9 die in gesprek is en samenwerkt met alle mensen van goede wil.

Wij hanteren een inclusief beleid en werken samen met alle partijen, met alle mensen van
goede wil, ongeacht achtergrond of overtuiging, zolang de intenties gericht zijn op
integriteit en wederzijds respect.

10 die als deel van de Biltse samenleving zich laat horen en zien

Wij maken deel uit van de Biltse samenleving en streven ernaar om zowel in woord als
daad een positieve bijdrage te leveren aan onze leefomgeving. Wij zetten ons actief in
voor maatschappelijke betrokkenheid en relevantie binnen een breed sociaal spectrum,
niet alleen op bekende terreinen zoals diaconie, maar ook op voor ons minder bekende
gebieden.

Bijdragen aan Schuldhulpmaatje en de Voedselbank

Onze vastenactie voor Griffenstein.

Wat hebben we daarvoor nodig?

Een ruimte met kerkfunctie (met behoorlijke akoestiek), met plek voor ongeveer 100(?)
personen, een koor een piano /orgel, en een sacristie.

Een Mariakapel die 24 uur per dag open kan zijn en waar in kleine kring wellicht ook
gevierd kan worden. Denk daarbij aan een getijdengebed of een doop.

Een grote ruimte die opgesplitst kan worden voor meervoudige bezetting, inclusief een
keuken.

Mogelijke ideeén.

- We zoeken meer samenwerking met de katholieke/oecumenische scholen.
- Alpha-cursus opstarten, maar dat gebeurt ook al elders

- Lezingen organiseren

- Praatgroepen

- Mensen verwelkomen bij vieringen
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