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NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP
VIERINGENROOSTER

e Zondag 26 april, 10:00 Woord en Communieviering, voorgangers: J. van
Gaans en W. Eurlings
e Dinsdag 28 april, geen gebedsviering

e Zondag 3 mei, 10:00 Woord en Communieviering, voorganger: diaken W.
Kremer

e Woensdag 6 mei, 10:30 Seniorenviering, Eucharistieviering, celebrant:
pastoor J. Skiba, m.m.v. Memento

e Zondag 10 mei, 11:00 Eucharistieviering, celebrant: pastor G. Nijland

e Dinsdag 12 mei, 10:00 gebedsviering

e Donderdag 14 mei, Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer, 10:00
Woord en Communieviering, voorganger: W. Eurlings

e Zondag 17 mei, 10:00 Woord en Communieviering, voorgangers: J. van
Gaans en K. van Gestel

e Dinsdag 19 mei, 10:00 gebedsviering

e Zondag 24 mei, Hoogfeest van Pinksteren, 9:00 Eucharistievering,
celebrant: pastor K. Smits.

e Dinsdag 26 mei, 10:00 gebedsviering

e Zondag 31mei, Hoogfeest van de H. Drie-eenheid,10:00 Woord en
Communieviering, voorganger: K. van Gestel, m.m.v. Ecclesiakoor

e Jedere zondagochtend zendt KRO-NCRV op NPO 2 een eucharistieviering uit,
vanuit een wisselende locatie in Nederland. Aanvang: 10.00 uur.

e Iedere zondag worden er vieringen vanuit onze parochie uitgezonden; zie
hiervoor https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/
De Eucharistieviering vanuit ons Eucharistisch centrum wordt om 11:00 uur
uitgezonden via Kerkomroep

https://marthamaria.nl/vieringen/?gemeenschap=michaelkerk-de-bilt



https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/12319
https://marthamaria.nl/vieringen/?gemeenschap=michaelkerk-de-bilt

Om te gedenken, overledenen in maart

7 maart Mw. J.A.T. Hegeman- Evers Bilthoven
11 maart dhr. A.C.]. Sturkenboom De Bilt
20 maart dhr. S.J. van den Anker Bilthoven
28 maart dhr. L. Kersten De Bilt

Laten we onze gestorvenen in ons gebed herdenken.

BEZINNING

PINKSTEREN

Van steen waren wij
niet te tillen
bevangen door de kou ...
Vuur raakte ons aan
wij stonden op
warmte werd ons deel.

Onze mond was vergrendeld
onverstaanbaar
gevangen in angst ...
Wind brak ons open
wij leerden spreken
woorden van verlangen.

Van ijzer waren wij
onbuigzaam
niet te bereiken ...
Liefde, in haar smeltoven
werden wij herboren
tot elkaars nabijheid.

auteur: onbekend



Uitnodiging voor de seniorenviering op
woensdagmorgen 6 mei om 10.30 uur

Wij nodigen U allen van harte uit voor de seniorenviering in de maand mei in
de Michaélkerk aan de Kerklaan in De Bilt op woensdag 6 mei a.s.

We zullen om 10.30 uur eerst samen de Eucharistie vieren, pastoor J. Skiba
is celebrant in de viering. Het koor Memento zal zingen, o.a. een paar Maria
liederen.

Na de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en na te praten bij de
koffie/thee in de ontmoetingsruimte.

Voor opgave voor vervoer kunt u het secretariaat bellen op donderdag van 9-
12 uur, tel.: 030-2200025 of u regelt vervoer zelf bijv. de regiotaxi of belt
Ans Weerdenburg, 06-47061430.

Misintenties kunt u doorgeven aan de medewerkers van het secretariaat.
Wij hopen U allen te mogen begroeten. Van harte welkom!

Met vriendelijke groeten,

Wijkcontactgroep Michael-Laurens gemeenschap De Bilt/Bilthoven.



GEBED van paus Leo IVX voor ontwapening en vrede.
Heer van het leven,

U hebt ieder mens naar Uw beeld en gelijkenis geschapen.
Wij geloven dat U ons hebt geschapen voor gemeenschap, niet voor oorlog,
voor broederschap, niet voor vernietiging.

U die uw discipelen begroette met de woorden: “Vrede zij met u”,
schenk ons de gave van uw vrede en de kracht om die in de geschiedenis te
verwezenlijken.

Vandaag bidden wij voor vrede in de wereld en vragen wij dat de naties
afstand doen van wapens en kiezen voor de weg van dialoog en diplomatie.

Ontwapen onze harten van haat, wrok en onverschilligheid,
opdat wij instrumenten van verzoening mogen worden.

Help ons te begrijpen dat ware veiligheid niet voortkomt uit controle die
wordt gevoed door angst, maar uit vertrouwen, gerechtigheid en solidariteit
tussen volkeren.

Heer, verlicht de leiders van de naties, opdat zij de moed mogen hebben om
projecten van dood en verderf te verlaten, de wapenwedloop te stoppen en
het leven van de meest kwetsbaren centraal te stellen.

Moge de nucleaire dreiging nooit meer de toekomst van de mensheid
bepalen.

Heilige Geest, maak ons tot trouwe en creatieve bouwers van dagelijkse
vrede: in ons hart, onze gezinnen, onze gemeenschappen en onze steden.

Moge elk vriendelijk woord, elk gebaar van verzoening en elke keuze voor
dialoog zaadjes zijn voor een nieuwe wereld.

Amen.




TERUGBLIK OP DE KIJKTAFEL VAN WOESTIJN NAAR PAASTUIN

Dit jaar hebben we, op initiatief van een aantal mensen, wat meer aandacht besteed
aan de vastentijd. Zo waren er wekelijkse gebedsdiensten en vastenmaaltijden, een
vesperdienst en een wandeling. Een ander onderdeel was de kijktafel op het
rustaltaar aan de Jozefkant. Is het u opgevallen dat deze kijktafel er elke week weer
anders uitzag?

We begonnen op Aswoensdag met een dorre en stille woestijn. Gaandeweg kwam er
steeds weer iets bij. Aan de linkerkant, in de zandwoestijn, verscheen steeds meer
leven — water, vruchtbare aarde, groeiend planten. Aan de rechterkant was een meer
symbolische tocht langs de evangelielezingen van de zondagen in de vastentijd.
Samen vormde dit de weg van ons als gemeenschap op weg naar Pasen. Op
Palmzondag was de intocht in Jeruzalem verbeeld, met ook al een doorkijkje naar de
gebeurtenissen van Witte Donderdag en Goede Vrijdag. En tijdens het Gloria in de
paaswake werd de steen van het graf weggerold en was de woestijn een bloeiende
Paastuin geworden. De verbeelding op de tafel was ook via de bloemversiering
verbonden met het licht van de Paaskaars naast het altaar en het levend water van
het nieuwe leven.

Hopelijk is deze kijktafel voor u een waardevolle aanvulling geweest op de liturgie van
de vastentijd en uw eigen voorbereiding op Pasen.

.

Mirjam Hartman



Vastenactie voor Griftenstein en Zorg De Biit.

We hebben samen een mooi bedrag opgehaald, nl. €737,83

via QR code, stortingen op rekening en contact geld in de vastendoos.

We hebben dat bedrag symbolisch met een kaartje aan Suzanne en Guusje
(codrdinator en medewerkster) van Griftenstein en Zorg overhandigd. Ze waren erg
blij met deze donatie.

Ze kunnen niet wachten met het bestellen van de spullen voor de snoezelruimte.
Zodra de spullen binnen zijn en de ruimte is ingericht, zullen zij ons laten weten
hoe het geworden is.

Namens iedereen van Griftenstein en Zorg, kinderen en medewerkers hartelijk dank
voor uw bijdrage!!

Hartelijke groet,
Monique

Week Nederlandse Missionaris — Pinksteractie 2026

‘Heb uw naaste lief als uzelf.’

Vanuit dit gebod zetten missionarissen en missionair werkers zich wereldwijd in
voor de meest kwetsbare medemensen. Ze werken belangeloos en onvermoeibaar
aan een wereld waarin iedereen gelijke kansen krijgt. Week Nederlandse
Missionaris ondersteunt missionarissen en missionair werkers financieel in hun
persoonlijke welzijn. Dat geeft hun bestaanszekerheid, waardoor ze zich volledig
kunnen richten op de ondersteuning van de meest kwetsbare medemensen.

Tijdens de Eucharistieviering op Pinksterzondag is er een tweede collecte; deze is
bestemd voor de Week van de Nederlandse Missionaris. In deze Pinksteractie staan
twee missionair werkers centraal. Dit jaar zijn dat Mariélle Beusmans en pater Jan
Joris Rietveld.

Mariélle heeft in Same, Tanzania, samen met de plaatselijke bevolking een
boomkwekerij gestart. Doordat de bevolking in kleine teams moet samenwerken
om de bomen te verzorgen en het hele project bewust interreligieus is opgezet,
draagt het bij tot onderlinge vrede in Tanzania.

Pater Jan Joris Rietveld is missionair werker in het arme, droge noorden van
Brazilié. Hij doet daar meer dan alleen zielzorg, het gaat bij hem om héél de mens.
Naast zijn werk als pastoor ontwikkelde hij ook tal van maatschappelijke
initiatieven. Zo stond hij 0.a. aan de wieg van een harmonie en verschillende
sportclubs en ontwikkelde hij een systeem voor studiebeurzen.

Week Nederlandse Missionaris steunt het belangrijke werk van mensen als Mariélle
en pater Jan Joris en de tweede collecte op Pinksteren is dan ook van harte bij u
aanbevolen!
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Kerk op schoot
AN .
7 Oosterlichtkerk

Thema: De Schepping

Op 22 maart jl was de eerste Kerk op Schoot viering in onze Michaélkerk.

Het was een mooie viering, waarin we geluisterd hebben naar het Scheppingsverhaal,
liedjes hebben gezongen en ook actief geknutseld hebben.

Zo ontstond onze eigen Schepping.

Na de zegen hebben we samen lekker gegeten en met elkaar nagepraat.

De volgende viering is in de Oosterlicht kerk op zondagmiddag 27 september.
Dan horen we het verhaal van de ark van Noah.




)
Maatje/,

Thema-avond 2 juni

in ‘De Sleutel’,
Steenhoffstraat 41, 3764 BJ Soest

Startpakicet
Red je hetwely | i

Omzien naar elkaar

tijdens levenskruispunten

Omzien naar elkaar bij levenskruispunten

Er zijn in toenemende mate mensen met geldzorgen in Nederland. Het is meer
aanwezig in je eigen omgeving dan je denkt. Het taboe is echter groot en men
vraagt vaak veel te laat om hulp als het water aan de lippen staat.

Naast alle voedselhulp, noodhulp, kledinghulp, stille hulp kunnen
geloofsgemeenschappen ook een preventieve rol op zich nemen.
Levenskruispunten vormen daarbij een belangrijke sleutel.

Ingrijpende gebeurtenissen in ons leven kunnen namelijk ook financiéle gevolgen
hebben en tot problemen leiden. Wanneer je bijvoorbeeld ziek wordt, uit elkaar
gaat of je inkomen verliest. Dan is het nodig dat iemand de vraag durft te
stellen: 'Red je het wel?’.

Op 2 juni om 18.00 uur ben je welkom in de Sleutel in Soest voor de
thema-avond ‘Omzien naar elkaar tijdens levenskruispunten’. We
beginnen met een gezamenlijke maaltijd met een kop soep en een
broodje.

Carla van der Vlist van SchuldHulpMaatje Nederland neemt ons mee in een
concrete aanpak om als geloofsgemeenschap ‘om te zien naar elkaar bij
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levenskruispunten’, zoals verlies van partner, werk of gezondheid, maar je kunt
ook denken aan trouwen of het krijgen van een kindje.

We gaan op de avond zelf aan de slag met kant-en-klare middelen en krijgt tips
en ideeén hoe we parochianen thematisch erbij kunnen betrekken en zij in hun
natuurlijke sociale netwerken het kunnen toepassen. Deze avond is zeer geschikt
voor diverse groepen betrokkenen bij onze locaties van onze HH. Martha Maria
Parochie; van caritasmedewerkers tot contactpersonen, pastores, etc.

Datum en tijd: 2 juni 2026 om 18.00 uur
Locatie: Steenhoffstraat 41, 3764 B] Soest
Aanmelden: graag aanmelden via een e-mail aan: secretariaat@marthamaria.nl

Redjehetwel.nl is een initiatief van SchuldHulpMaatje samen met HipHelpt en de
landelijke kerken. Kijk voor meer informatie op www.redjehetwel.nl



http://www.redjehetwel.nl/

NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM

Roepingenzondag: paus vraagt aandacht voor innerlijk
ontdekken van roeping

Paus Leo XIV heeft ter gelegenheid van de 63ste
Wereldgebedsdag voor Roepingen, die op zondag 26 april 2026
wordt gevierd, een boodschap gepubliceerd waarin hij het belang benadrukt van
innerlijke groei, stilte en vertrouwen bij het ontdekken en beleven van een roeping.

als de Goede Herder

In zijn boodschap, getiteld '‘De innerlijke ontdekking van de gave van God’, staat de

paus stil bij roeping als een dynamisch proces dat zich ontwikkelt in een persoonlijke
relatie met God. Volgens Leo XIV is roeping geen vaststaand gegeven, maar een weg
van rijping die vorm krijgt door gebed, onderscheiding en betrokkenheid bij anderen.

De Goede Herder

De paus verbindt zijn boodschap aan het evangeliebeeld van Jezus als de Goede
Herder, in een letterlijke vertaling ‘Mooie Herder’. "Deze uitdrukking verwijst naar een
volmaakte, authentieke, voorbeeldige herder, omdat Hij bereid is zijn leven te geven
voor zijn schapen en zo de liefde van God laat zien,” schrijft paus Leo. Hij benadrukt
dat uiterlijke criteria onvoldoende zijn om een roeping te herkennen. Innerlijkheid,
stilte en contemplatie zijn volgens hem essentieel om te leren luisteren naar wat God
van mensen vraagt.

Een terugkerend thema in de boodschap is vertrouwen. De paus wijst erop dat
roeping vraagt om zich toe te vertrouwen aan Gods leiding, ook wanneer de toekomst
onzeker is of zich andere wendingen voordoen dan verwacht. Als voorbeeld noemt hij
onder meer de heilige Jozef, die volgens de paus staat voor een houding van
vertrouwen en gehoorzaamheid.

Voor jongeren

Leo XIV richt zich in het bijzonder tot jongeren. Hij moedigt hen aan om ruimte te
maken voor gebed, eucharistische aanbidding en actieve deelname aan het kerkelijk
leven. Volgens de paus kan zo duidelijker worden welke levensweg iemand is
toevertrouwd, bijvoorbeeld het huwelijk, het priesterschap, het diaconaat of het
religieuze leven.

Daarnaast roept de paus gezinnen, parochies, religieuze gemeenschappen en
opvoeders op om een omgeving te creéren waarin roepingen kunnen ontstaan en
groeien. Een levende geloofsgemeenschap, zo stelt hij, is een belangrijke voorwaarde
voor het herkennen en begeleiden van roepingen.

Roepingen

De Wereldgebedsdag voor Roepingen wordt jaarlijks gevierd op de vierde zondag van
Pasen, ook wel Goede Herder-zondag genoemd. De dag is bedoeld om wereldwijd
aandacht te vragen voor roepingen binnen de Kerk en om te bidden voor hen die zich
geroepen weten tot een bijzondere vorm van dienstbaarheid.
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