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VIERINGENROOSTER

Zondag 21 januari, 3¢ zondag door het jaar, 10:00, Eucharistieviering,
celebrant: pastor G. Nijland

Dinsdag 23 januari, 4¢ zondag door het jaar, 10:00 gebedsviering
Zondag 28 januari, 10:00, Woord en Communieviering, voorgangers: I.
Elsevier en K. van Gestel, m.m.v. Ecclesiakoor

Dinsdag 30 januari, 10:00 gebedsviering

Zondag 4 februari, 10:00, 5¢ zondag door het jaar, 10:00 Woord en
Communieviering, voorgangers: J. van Gaans en J. Vroom, m.m.v. Memento
Woensdag 7 februari, 10:00, Eucharistieviering, celebrant: pastoor J. Skiba
Zondag 11 februari, 6° zondag door het jaar, 11:00 Woord en
Communieviering, voorganger: diaken A. van Gaans

Woensdag 14 februari, Aswoensdag 11:00 Eucharistieviering, celebrant:
pastor G. Nijland, m.m.v. Memento

Zondag 18 februari, 1¢ zondag van de 40-dagentijd, 10:00 Woord en
Communieviering, voorganger: diaken W. Kremer, m.m.v. Ecclesiakoor

Iedere zondagochtend zendt KRO-NCRV op NPO 2 een eucharistieviering uit,
vanuit een wisselende locatie in Nederland. Aanvang: 10.00 uur.
Voorafgaand is er om 9.45 uur het Geloofsgesprek.

Iedere zondag worden er vieringen vanuit onze parochie uitgezonden; zie
hiervoor https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/

De Eucharistieviering vanuit ons Eucharistisch centrum wordt om 11:00 uur
uitgezonden via Kerkomroep



https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/12319

Presentatieviering Eerste Communicanten.

De presentatieviering 1e communicanten is:
21 januari om 11.00 uur in Baarn.
Dit jaar is de voorbereiding voor de Eerste Heilige Communie veranderd.

Omdat er in iedere locatie van de Martha en Mariaparochie nog maar weinig
kandidaat communicanten zijn, zijn de krachten gebundeld. Dit jaar vindt de
voorbereiding plaats in de Bilt, de H. Michaélkerk, in Bilthoven, de Onze Lieve
Vrouwkerk en in Baarn, de H. Nicolaaskerk.

Ouders en kinderen reizen per keer naar één van de locaties.

Op dit moment worden veertien kinderen voorbereid. En deze kinderen zullen
zich op 21 januari 2024 voorstellen, tijdens de Eucharistieviering in de H.
Nicolaaskerk in Baarn.

Mogen we u vragen om juist in deze H. Mis aanwezig te zijn om ouders en
kinderen te laten zien dat we tot één grote familie horen. De grote familie van
Jezus.

Aswoensdag

Zoals u in het vieringenoverzicht kunt lezen is de viering van Aswoensdag,
woensdag 14 februari, dit jaar 's morgens om 11:00 uur.

Celebrant in deze viering zal zijn pastor Nijland en het koor Memento zal
medewerking verlenen.

Op de zondagen voorafgaand aan Aswoensdag kunt u weer de palmtakjes van
2023 inleveren; de koperen pan staat dan achterin de kerk.



Bilts Filmfestival - Twaalfde Editie

Op vrijdag 9 en zaterdag 10 februari is iedereen van harte welkom op het
Bilts Filmfestival. Voor de 12¢ editie wordt wederom de formule gehanteerd:
sterke films die aanzetten tot nadenken, voorstellingen die iets prijsgeven
over ons innerlijk. De films worden kort ingeleid en na afloop heeft u de
keuze na te praten over uw indrukken. Als vanouds is de toegang gratis,
terwijl wij voor koffie of een drankje een kleine bijdrage vragen. Het
programma is als volgt:

Vrijdag 9 februari 10.00 uur. Wonder, door Stephen Chbosky is de film
van dit festival voor de scholen in De Bilt en gaat over het vraagstuk: wat
maak je mee als je naar school gaat en er echt anders uitziet dan iedereen?
Mooie bezetting ook met Julia Roberts en Owen Wilson.

Vrijdag 9 februari 14.00 uur. In de Britse film Living spelen de keuzes die
gemaakt worden door de onkreukbare hoofdpersoon Williams. Zijn dokter
vertelt hem dat hij niet lang meer heeft te leven. Williams besluit in zijn
resterende tijd vooral goed te doen. Een ijzersterke bezetting met onder
andere Bill Nighy en Aimee Lou Wood en de regie is van Oliver Hermanus.

Vrijdag 9 februari 19.30 uur. C/ose (regie door Lucas Dhont) is een verhaal
van twee tieners (Eden Dambrine en Gustav Waele) die een sterke
vriendschap voor elkaar voelen. Het noodlot slaat toe als een van de jongens
zich afwendt van de ander, onder de druk van zijn klasgenoten en de
worsteling met zijn eigen gevoelens.

Zaterdag 10 februari 19.30 uur. Een Zee van Tijd (regisseur Theu
Boermans) zit vol emotionele momenten en wordt sterk gedragen door Sallie
Harmsen, Elsie de Brauw en vader en zoon Gijs en Reinout Scholten van
Aschat. Het verhaalt over de levenslange nasleep wanneer een jong kind
tijdens een zeilreis verdwijnt.

De films tonen elk op eigen wijze de gevolgen van persoonlijk drama. In
Wonder de gevolgen van anders-zijn, in Living, Een Zee van Tijd, en Close
gaat het over verlies. De films laten allemaal iets van de menselijke
veerkracht zien.

Iedereen is van harte welkom, u hoeft zich niet vooraf aan te melden. Bij
vragen kunt u e-mailen naar p.terheggen57@yahoo.com. Deze 12¢ editie van
het Bilts Filmfestival wordt wederom mede mogelijk gemaakt door sponsoring
van Tap DELA en de Bilthovense Boekhandel. Locatie Michaélkerk, Kerklaan
31, De Bilt.



mailto:p.terheggen57@yahoo.com

NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM

VIJFTIG JAAR KERKBALANS: 600 EREPENNINGEN VOOR
VRIJWILLIGERS

Actie Kerkbalans, de grootste fondsenwervende actie van Nederland, bestaat
in 2024 vijftig jaar. Al vijf decennia vragen vrijwilligers met deze jaarlijkse
actie kerkleden om een financiéle bijdrage voor hun plaatselijke parochie of
gemeente. Bij de landelijke start van Actie Kerkbalans op woensdag 10
januari staan dan ook deze vrijwilligers centraal. Door heel Nederland worden
voorgedragen vrijwilligers verrast met een speciale jubileum-erepenning. Ook
tijdens de landelijke persconferentie ontvangen drie vrijwilligers erepenningen
voor hun jarenlange inzet.

Omdat Actie Kerkbalans niet kan bestaan zonder al die vrijwilligers die de
Actie in hun eigen lokale parochie of gemeente tot een succes maken, zet
Actie Kerkbalans dit jubileumjaar vooral hen in het zonnetje. Meer dan 600
vrijwilligers zijn voorgedragen door hun eigen parochie of gemeente voor een
erepenning als waardering voor hun inzet. Eén van hen zet zich al vijftig jaar
in en velen doen dat al veertig of dertig jaar. De vrijwilligers die bij de
landelijke start in het zonnetje worden gezet, hebben
zich op een bijzondere manier ingezet voor de Actie, niet
alleen plaatselijk maar ook landelijk en/of regionaal.

mevrouw

Waarde van de kerk Bt
Het bestuur van Actie Kerkbalans hoopt alle ontvangers ‘ ‘ e
Actie

van een erepenning te verrassen en aan te moedigen Kerkbalans 3
om door te gaan met hun belangrijke werk voor de kerk. 7
“Dankzij hun inzet voor de financiéle bijdragen, die soms
deur aan deur worden opgehaald, kan de kerk bestaan
en kan de plaatselijke kerk er zijn voor de eigen gemeenschap maar ook voor
mensen daarbuiten die hulp of aandacht nodig hebben,” zegt Anna Kruse,
woordvoerder namens Actie Kerkbalans. “In de afgelopen jaren bleek uit
onderzoek van Actie Kerkbalans dat naast het delen van het geloof, het
omzien naar elkaar een belangrijke waarde is voor kerkleden. Dit wordt mede
mogelijk gemaakt door de inzet van vele vrijwilligers.”

Sprekers

Tijdens de landelijke start van Actie Kerkbalans op 10 januari zoomen drie
sprekers in op de betekenis van vrijwilligers voor het bestaan van kerken in
alle facetten. Prof. L. Meijs, hoogleraar Strategic Philanthropy and
Volunteering aan de Rotterdam School of Management, Erasmus University
(RSM), gaat in op de Nederlandse aanpak rond het inzamelen van financiéle
bijdragen en noemt het bijzonder dat dit ‘nog maar’ vijftig jaar bestaat. Hij
stelt onder meer dat het uniek is dat zoveel vrijwilligers zich inzetten om het
bestaan van hun kerk mogelijk te maken.

Dominee T. Verhoeven, classispredikant van de PKN Classis Utrecht, gaat in
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op de verantwoordelijkheid die vrijwilligers voor hun kerk nemen. Waarom
doen ze dat en was dat voor Actie Kerkbalans bestond ook al zo? Ook
bisschop J. van den Hende, voorzitter van de Bisschoppenconferentie en
bisschop van Rotterdam, staat stil bij de motivatie van vrijwilligers om niet
alleen financieel, maar ook praktisch verantwoordelijkheid te nemen. Met
elkaar geven vrijwilligers invulling aan ‘omzien naar elkaar’ in de eigen kerk
én in de maatschappij.

Gezamenlijke actie

Deelnemende kerken aan Actie Kerkbalans zijn de Rooms-Katholieke Kerk, de
Protestantse Kerk, de Oudkatholieke Kerk en de Evangelische
Broedergemeente; met Actie Kerkbalans vragen zij leden gezamenlijk om een
financiéle bijdrage voor de eigen lokale kerk.



HEILIGEN
Antonius Abt 17 januari

Een van de bekendste heiligen is Antonius Abt, ook wel Antonius
de Kluizenaar genoemd of Antonius de Grote van Egypte, en in de
volksmond veel beter bekend al Antonius-met-het-varken. Hij
moet omstreeks 250 in Midden-Egypte zijn geboren, en zijn
verering is nog steeds niet voorbij. Ten tijde van de mond- en
klauwzeercrisis lieten veel boeren door een fabrikant uit Asten in
Noord-Brabant een beeldje van deze heilige maken. ‘In 2002
verkochten we nog 25 beeldjes,” zegt directeur M. van Dam van
de beeldengieterij. ‘In de eerste drie maanden van 2001
verkochten we er net zo veel.’

In zijn jeugd al had Antonius Abt de neiging zich af te zonderen. Toen zijn ouders
stierven nam hij zijn kans waar, schonk al zijn bezittingen aan de armen en trok zich
terug in de eenzaamheid van de woestijn terug. Dat bleef hij volhouden tot aan zijn
dood op vermoedelijk 17 januari 356. In de woestijn moet het niet heel beroerd zijn
geweest, want ook deze kluizenaar bereikte een zeer hoge leeftijd.

Toch had hij het niet gemakkelijk. Daar was de duivel verantwoordelijk voor. Talloze
legenden verhalen van bijzonder mooie vrouwen die de duivel aan hem voorbij liet
pareren. Op deze manier probeerde de vlegel hem van zijn levensstijl af te brengen.
Antonius trapte daar niet in. Een keer meldde de duivel zich in de vorm van een
varken, maar Antonius wist het dier op de vlucht te drijven. De heilige heeft met zijn
leven veel navolging gekregen. Vooral kloosterlingen zagen in hem een voorbeeld.

Talloos zijn de afbeeldingen met de verzoekingen van Antonius. Een heel bekende is
een schilderij van Salvador Dali. In de schilderkunst wordt de kluizenaar dikwijls
belaagd door afzichtelijke monsters en zeer begerenswaardige vrouwen. Hij blijft echter
op zijn gemak doorbidden. Op de ‘Aanbidding van het Lam Gods’ van de gebroeders
Van Eyck figureert hij in een groepje heilige kluizenaars. Antonius wordt ook wel
afgebeeld in het habijt van een augustijn met een staf die eindigt in een T-vormig
kruis, ook wel taukruis genoemd, naar de Griekse letter tau voor onze t. Dit is het
symbool van het toekomstig leven na de dood. Andere attributen zijn bellen om de
gelovigen tot goedgeefsheid te manen. Zeer dikwijls wordt hij afgebeeld met een
varken, dat symbool kan hebben gestaan voor de duivel of voor de zonde. Een andere
mogelijkheid is een verwijzing naar de Sint-Antoniusvarkens. In de hoogtijdagen van
de zogenaamde antonietenorde of hospitaalbroeders (vanaf 1095) was het varken
vrijwel onaantastbaar. De antoniusbroeders hadden voor hun inkomsten overal - zelfs
in de steden - het recht verkregen om varkens vrij te laten rondlopen. Ze mochten
door niemand gehinderd worden. Waarschijnlijk is dit de reden geweest dat kerkhoven
ommuurd werden. De antonieten merkten de varkens door de een bel (het ‘heremieten
klokje ') in het oor of om de hals te doen. Nadat prins Filips, de zoon van koning
Lodewijk XI van Frankrijk, met zijn paard over een antoniusvarken viel en daarbij het
leven verloor, ging het mis met het varken. In Amsterdam werd in 1500 een verbod



van kracht om varkens in de straten te laten rondlopen, uitgezonderd vier stuks ter ere
van Sint Antonius en twee ter ere van Sint Cornelius.

De folklore rond deze in de Middeleeuwen zeer vereerde heilige was groot. Hij is de
patroon van de slagers en beschermt tegen ziekten van het vee (varkens!) en het naar
hem genoemde Sint-Antoniusvuur. Deze verschrikkelijke ziekte kwam vroeger veel
voor. Mensen stierven er een afschuwelijke pijnlijke dood door. De kwaal werd
veroorzaakt door moederkoorn, een giftige schimmel op graan. Volgens de overlevering
zouden in de Middeleeuwen veel mensen zijn genezen door wijn te drinken waarin de
botten van Antonius hadden gelegen. Afbeeldingen in de kunst die betrekking hebben
op deze ziekte laten een Antonius met vlammende handen zien. Andere beschermende
specialismen van de heilige zijn: tegen angst, wratten, jeuk, gordelroos, hoofdpijn,
vallende ziekte, scheurbuik, steenpuisten en - heel curieus - tegen pijn die je oploopt
door een verblijf in het vagevuur. Antonius heeft talloze patroonschappen, zoals die van
de armen, slachters en slagers, varkenshouders, worstenmakers, herders, hoveniers en
schilders. In Vaticaanstad is hij de patroon van de brandweer. Zelfs sloddervossen
kunnen een beroep op hem doen.

Na de Hervorming werd in het noorden van ons land veel gespot over deze heilige. In
Groningen had een boer een grote notenboom. Hij verkocht de stam aan een
beeldhouwer. Zelf behield hij de boomstronk om er een varkenstrog van te maken.
Toen de beeldhouwer het beeld klaar had, moest de boer het komen bewonderen. Hij
stelde zich recht voor het beeld op en zei:

Antonius, wat ben je groot,

Wat sta je daar verheven;

Je hebt mij menigmaal noten gegeven.
Maar nu is het wel bekend,

Dat je een broer van mijn varkensbak bent.

Antonius was een der bekendste pestheiligen. In de tijd dat de pest heerste werden
vele broederschappen aan hem toegewijd. Hun belangrijkste taak was de slachtoffers
van de pestepidemieén te begraven. De broederschappen bouwden overal
pestkapellen.

In de volksmond wordt het wilgenroosje ook wel antoniuslelie genoemd. Deze
benaming komt ook voor in Duistland (Sankt-Antoniekraut) en Frankrijk (Laurier-de-
Saint-Antonie). In de Kempen wordt dit plantje vuurkruid genoemd, waarschijnlijk als
gevolg van de vlammende handen waarmee de heilige werd afgebeeld. Oude schrijvers
zagen in het wilgenroosje een magisch kruid tegen geesten en giftige dieren. Een direct
van de naam van de heilige Antonius afgeleide plantennaam is teunisbloem. De zo
genoemde plant werd in 1614 als keukenkruid uit Virginia (Amerika) ingevoerd en in
1619 voor het eerst in Europa in het wild gesignaleerd. De bloemen zijn bijna
zwavelgeel en doen denken aan de vlammen in de handen van Antonius. Twee
bijzonderheden van de teunisbloem: ze geuren overheerlijk, en bij het opengaan bij het
ochtendgloren ziet de toeschouwer de kelk- en kroonbladeren zich in een flits
ontplooien. In de volksgeneeskunde werden blad en wortel gebruikt om er
bloedzuiverende en oplossende middelen aan te onttrekken. Nog steeds wordt de
teunisbloem door professionele kwekers geteeld voor de medicijnindustrie. Een bijnaam

7



van helmkruid is antoniuskruid, dat vroeger werd gebruikt om klier- en andere
gezwellen bij varkens te genezen. Antonius-met-het-varken was immers de
patroonheilige van deze dieren. Dat leverde onder mee het gebruik op van de verkoop
van varkenskoppen. Dit gebruik bestaat in nog minstens tien plaatsen in Nederland en
Vlaanderen. In het Nederlands-Limburgs dorp Bergen het deze traditie ‘Kopkesmert'.
Het plaatselijke gilde verkoop de koppen om daarmee het onderhoud van een kapel te
kunnen bekostigen. De koppen gaan naar een klooster waar de zusters er balkenbrij
van maken.

Er bestaan nog Antoniusbedevaarten in de Noord-Brabantse plaatsen Chaam, Esch en
Schijf en in het Limburgse Bergen. In Chaam worden nu nog op de feestdag van de
heilige zakjes meel gewijd. Vroeger strooiden de gelovigen dat over hun eigen
voorraden of mengden het door het veevoer om antoniusvuur te voorkomen. Een
wijdingsgebed uit 1981 besloot als volgt: *Wij vragen U dit alles, goede God, op
voorspraak van Sint Antonius Abt, Uw dienaar en de patroon van onze parochie’. In
Chaam hingen meer gebruiken met deze plaatselijke verering samen. Aan de abt van
de abdij van Tongerlo werd in 1519 bericht ‘dat het winnen van een nieuwe vrucht, de
boon, nog maar slechts in heel kleine proporties geschiedt’. Deze boon werd in de loop
van de geschiedenis geintroduceerd als typisch Chaamse kermiskost. Op de twee
feestdagen rond de Antoniusviering op 17 januari werden deze witte bonen gekookt en
op smaak gebracht met vet en suiker. De bijnaam ‘Chaamse Bonenpikkers’ is hieruit
voortgekomen.

Naar Antonius Abt zijn zeven gilden genoemd: in de Noord-Brabantse plaatsen Deurne,
Escharen, Lierop, Liempde, Mierlo-Hout en Vorstenbosch en in het Limburgse Mook.
Daarnaast komen nog zeventien Antoniusgilden (zonder Abt) voor: in Noord-Brabant in
Beek en Donk, Beers, Blitterswijck, Gilze, Nuenen, Nuland, Sambeek en Stiphout. In
Limburg in Altweert, Nederweert, Slek, Stramproy, Tegelen en Well. In Gelderland in
Didam, Groesbeek en Lengel. Twaalf Antoniusgilden hebben een gecombineerde naam
met Agatha (Ayen, Limburg), Barbara (Sint-Michels-gestel, Noord-Brabant), Catharina
(Aalst, Noord-Brabant), Maria (Linden, Noord-Brabant), Martinus (Cuijk, Noord-
Brabant), Nicolaas (Groeningen, Noord-Brabant), Petrus (Baarlo, Limburg) en
Sebastiaan (in de Noord-Brabantse plaatsen Gemert, Gemonde, Haaren, Udenhout en
Beugen).

In de volksweerkunde is Antonius Abt gezegend met een hele rist weerspreuken. Menig
gezegde wijst erop dat de winter nu pas gaat toeslaan: "Sint Antoon en Sint Sebastiaan
(20 januari) komen met 't hardste van de winter aan.” Wie daaraan twijfelt, kan zich
beroepen op het voorzichtige: “Sint Teunis is een ijsmaker of een ijsbreker.”

De Latijnse naam Antonius zou 'de onschatbare’ beteken. De familienaam is als zeer
oud, en komt bijvoorbeeld voor bij Marcus Antonius, een Romeins redenaar.
Voornamen: Antoon, Toon, Ton, Tonnie, Teun, Antheun, Anthony, Toine, Antonio,
Antoinette, Antonia, Tony. Achternamen: Antheunisse, Antheunissen, Anthoni,
Anthonie, Anthoniesse ,Anthonijs, Antonisse, Anthonissen, Antonisz, Anthony,
Anthonys, Antoniades, Antonides, Antonini, Antonissen, Antonius, Antoons, Tunnissen.

(Uit 366 Heiligendagen van P. Spapens en K. van Kemenade)
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BEZINNING

Om los te laten is liefde nodig.
Loslaten betekent niet dat 't me niet meer uitmaakt.
Het betekent dat ik het niet voor iemand anders kan oplossen of doen.
Loslaten betekent niet dat ik ‘m smeer.
Het is het besef dat ik de ander ruimte geef.

Loslaten is niet het onmogelijk maken,
maar het toestaan om te leren van menselijke consequenties.
Loslaten is machteloosheid toegeven,
hetgeen betekent dat ik het resultaat niet in handen heb.
Loslaten is niet proberen om een ander te veranderen of de schuld te
geven, je kunt alleen jezelf veranderen.

Loslaten is niet zorgen voor, maar geven om.
Loslaten is niet oordelen,
maar de ander toestaan mens te zijn.

Loslaten is niet in het middelpunt staan en alles beheersen,
maar het anderen mogelijk maken hun eigen lot te bepalen.
Loslaten is niet anderen tegen zichzelf beschermen,
het is de ander toestaan de werkelijkheid onder ogen te zien.

Loslaten is niet ontkennen, maar accepteren.
Loslaten is niet alles naar mijn hand zetten,
maar elke dag nemen zoals het komt en er mezelf gelukkig mee
prijzen.

Loslaten is niet anderen bekritiseren of reguleren,
maar te worden wat ik droom te kunnen zijn.
Loslaten is niet spijt hebben van het verleden,

maar groeien en leven voor de toekomst.

Loslaten is minder vrezen,
en meer beminnen.

Nelson Mandela
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Woensdag 14 februari, Aswoensdag 11:00 Eucharistieviering, celebrant:
pastor G. Nijland, m.m.v. Memento

Zondag 18 februari, 1¢ zondag van de Veertigdagentijd, 10:00 Woord en
Communieviering, voorganger: diaken W. Kremer, m.m.v. Ecclesiakoor
Dinsdag 20 februari, 10:00, gebedsviering

Zondag 25 februari 2¢ zondag van de Veertigdagentijd, 10:00 Woord en
Communieviering, voorgangers: K. van Gestel en W. Eurlings

Dinsdag 27 februari, 10:00 gebedsviering

Zondag 3 maart, 3¢ zondag van de Veertigdagentijd, 10:00 Woord en
Communieviering, voorgangers: I. Elsevier en J. Vroom

Woensdag 6 maart, 10:00 Eucharistieviering, celebrant: pastoor J. Skiba
Zondag 10 maart, 4© zondag van de Veertigdagentijd, 11:00
Eucharistieviering, celebrant: pastoor J. Skiba, m.m.v. Ecclesiakoor

Dinsdag 12 maart, 10:00 gebedsviering

Iedere zondagochtend zendt KRO-NCRV op NPO 2 een eucharistieviering uit,
vanuit een wisselende locatie in Nederland. Aanvang: 10.00 uur.
Voorafgaand is er om 9.45 uur het Geloofsgesprek.

Iedere zondag worden er vieringen vanuit onze parochie uitgezonden; zie
hiervoor https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/

De Eucharistieviering vanuit ons Eucharistisch centrum wordt om 11:00 uur
uitgezonden via Kerkomroep
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https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/12319

'l' Om te gedenken, overledenen in januari:

9 januari

9 januari
10 januari
17 januari
20-januari
21 januari
22 januari
28 januari

30 januari

dhr

dhr.
dhr.
mw.
mw.
mw.
dhr.

mw.

. J.C.J.M. van Rossum

A.]. Bos

C.J.J de Groot

M.]. Beemer- Rake

H.M. van Rossum

M.J.A.A. Heeren- Paanakker
P.F. van der Bruggen
J.M.G.H. Philips

. L.M. van de Geer- Sontrop

De Bilt
De Bilt
Bilthoven
De Bilt
Bilthoven
De Bilt
Bilthoven
Bilthoven

Bilthoven

Laten we onze gestorvenen in ons gebed herdenken.




Voorbereiding Eerste Heilige Communie.

Op 27 januari zijn 12 kinderen uit verschillende locaties van de Martha en
Mariaparochie in de Michaelkerk in De Bilt bij elkaar gekomen om zich samen
voor te bereiden op de Eerste Heilige Communie.

Deze bijeenkomst had als thema het sacrament van de Doop.

De vrijwilligers uit de locaties Baarn, Maartensdijk en De Bilt,
ouders/verzorgers en natuurlijk de kinderen hebben gewerkt aan een
leerzame en geslaagde catechese. De volgende bijeenkomst in de Michaelkerk

is 6 april. Andere bijeenkomsten zijn op andere locaties van de Martha en
Mariaparochie.




Timmer mee aan de weg!

Synode

| T

Voot een synodale Nerk

communio | patticipatio | missie

Vervolg Synodale gesprekken over het onderwerp Vrouwen in de kerk

Het Netwerk Katholieke Vrouwen heeft opnieuw een raadpleging
georganiseerd in het kader van het Synodaal Proces. Deze keer staat de
positie van vrouwen in de kerk op de agenda. Dit is namelijk één van de
centrale thema’s in het slotdocument “Een synodale kerk op zending” van de
wereldwijde synode bijeenkomst in oktober vorig jaar.

Op de agenda staan vragen als: ‘Wat is jouw roeping in de kerk? Hoe krijgen
vrouwen meer verantwoordelijkheid in de leiding van de kerk? Wat betekent
een veilige kerk voor jou?’

We willen deze vragen bespreken in onze parochies met allen die graag willen
meepraten en luisteren naar wat er leeft. We zullen van onze bevindingen
verslag uitbrengen bij het Netwerk Katholieke Vrouwen, die dit weer zullen
bundelen en doorsturen naar de Synode.

Kom je ook? Je bent welkom op:

Zaterdag 17 februari om 14.00 uur in De Sleutel in Soest. (Steenhoffstraat
41)

Maandag 19 februari om 20.00 uur in de Pastorie in Hoogland (Kerklaan 22)

In verband met de catering gaarne even opgeven bij Sarot@marthamaria.nl



mailto:Sarot@marthamaria.nl

Uitnodiging en cadeau bij het afscheid van
Wies Sarot-Erkens

Uitnodiging

Kardinaal Eijk heeft pastoraal werker Wies Sarot-Erkens per 1 maart 2024
benoemd tot lid van het pastoraal team voor samenwerkende parochies Paus
Johannes XXIII te Houten en St. Suitbertus te Culemborg.

Het pastoraal team en de besturen van beide parochies nodigen u uit voor het
afscheid van Wies Sarot-Erkens. Hoewel het een gemis zal zijn voor de beide
parochies wensen we Wies op haar nieuwe plek veel inspiratie en werkplezier.

Het afscheid vindt plaats op vrijdag 23 februari 2024 in de H. Nicolaaskerk te
Eemnes om 19.00 u. Er wordt een gebedsviering ter afscheid gehouden
waarin Wies zelf voor zal gaan.

Adres: Wakkerendijk 60, 3755DD Eemnes

Aansluitend aan deze viering is er gelegenheid om persoonlijk afscheid van
Wies te nemen in De Wel
Adres: Rutgers van Rozenburglaan 1, 3755CA Eemnes

Wij hopen u te mogen begroeten bij dit afscheid.

Pastoor Joachim Skiba

Angélique Liebens, vicevoorzitter

parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort
Ellen Schoorl, secretaris

parochie HH. Martha en Maria

Contactpersoon: Ellen Schoorl- van de Wateringen
E: secretaris@marthamaria.nl, T: 06 17598798

Cadeautip

Helemaal afscheid nemen wil ik eigenlijk niet. Daarom heb ik bedacht dat ik
de digitale Vastenkalender en de Adventskalender net zo goed kan rondsturen
in vier parochies. Maar, daar hangt een prijskaartje aan. Daarom zou je me
heel blij maken met een bijdrage die het mogelijk maakt om de kalender
breed rond te sturen.

Je kan deze bijdrage storten op NL22 RABO 0128 8971 39
t.n.v. HH. Martha en Mariaparochie, ovv cadeau Wies Sarot
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10 jaar MEMENTOKOOR

Op zondag 4 februari 2024 heeft het Mementokoor, het rouwkoor van onze
locatie, gezongen tijdens de viering van 10.00 uur.

Het Mementokoor gaf op deze manier speciale aandacht aan haar tienjarig
bestaan.

Alle 17 koorleden waren aanwezig en verzorgden, onder leiding van onze
dirigent Peter Steijlen een feestelijke viering.

De taak van dit koor, de naam zegt het al, is het muzikaal ondersteunen van
uitvaartdiensten.

Dat doen we nu al ruim 10 jaar met liefde en aandacht, maar het geeft ons
ook voldoening.

We hopen dit nog lange tijd te kunnen doen en daarmee ook troost te bieden
aan de nabestaanden.

Als u geinteresseerd bent en een keer mee wilt repeteren, bent u van harte
welkom.

Het koor repeteert eenmaal in de maand op woensdag van 11.30 uur tot
13.15 uur in de Michaélkerk.

U kunt contact opnemen met het secretariaat, op donderdagmorgen of via
een koorlid een afspraak maken.

Namens het koor,
Yvonne Diepstraten




Huispaaskaarsen 2024

Zoals gewoonlijk kunt u een of meer huispaaskaars(en) bestellen. Uw
bestelling kunt u vanaf heden tot uiterlijk zondag 25 februari opgeven bij
koster Kees Elsevier (op zondagen in de kerk) of bij het secretariaat, Maria
van Gestel (in principe op donderdag ochtend) o.v.v. uw nhaam en adres en
het aantal en aanduiding van de gewenste kaars(en).

De huispaaskaarsen zijn in diverse formaten beschikbaar, zie hiervoor de
website: https://www.hoogeland-kristen.nl/huispaaskaarsen/

D‘

2074
(20 24)
—————

A4 A3 B3

Bijgaande afbeeldingen betreffen de kleinste kaarsen. Kaars A4 (met Kruis en
Lam Gods) wordt het meest gekocht. Deze kost 18 euro (prijzen op de
website zijn exclusief BTW), bij ontvangst van de kaars te voldoen bij koster
of secretariaat. De overige paaskaarsen zijn groter en zijn veel duurder. Als
voorbeeld zijn hier ook kaars A3 en B3 afgebeeld, die zijn wat langer maar
dunner en kosten al 36 euro per stuk. Indien u (nog) een andere kaars wilt
bestellen, neem dan even contact op met de koster.

De huispaaskaarsen zijn onmiddellijk na de Paaswake van 30 maart, op 1¢
Paasdag 31 maart en op de zondagen in de Paastijd beschikbaar.


https://www.hoogeland-kristen.nl/huispaaskaarsen/

MALAWIPROJECT 10 MAART 2024, halfvasten
Nieuwsbrief februari 2024

Horen we u zeggen dat de tijd razendsnel gaat? Dat kunnen we alleen maar
beamen.

Zo presenteer je de plannen voor het nieuwe jaar met het accent op ons
bomenproject en zo staat het volgende moment van informatieverstrekking al
weer voor de deur. Dat is via deze Nieuwsbrief en zoals gebruikelijk met
halfvasten, na de viering van 10 maart.

We kunnen zeggen dat ons project springlevend is. Dat is ook geen wonder!
De communicatie met onze vrienden in Malawi verloopt uitstekend en intens.
We worden goed op de hoogte gehouden van de situatie en hebben per
maand meerdere keren contact.

Maar het belangrijkste is natuurlijk dat onze bijdragen aan de lopende
projecten er wezenlijk toe doen. Of het nu gaat om bijdragen aan de school,
de studiefondsen, de kliniek, de gewone basisvoorzieningen of het
bomenproject. In alle gevallen kunnen de mensen er enorm veel mee en zijn
ze ons zo dankbaar. Hieronder enkele projecten uitgelicht.

Father James

In november 2023 ontvingen we een bericht van Father James. Hij bedankt
voor de financiering van een pompsysteem en schrijft het volgende:
Ik wil jullie laten weten dat ik besloten heb om het geld te gebruiken
om een pompsysteem te kopen. Ik zal het gebruiken voor de productie
van gewassen en dieren. Ik wil een ondiepe put installeren. Ik verwacht
water te krijgen voor groenten en dieren.
Op dit moment heb ik de pomp, het zonnepaneel, tanks van 1000 liter
en leidingen aangeschaft. Ik wacht alleen nog op de technicus van het
bedrijf waar ik de pomp en zonnepanelen heb gekocht om ze te
installeren. Ik zal een uitgebreid verslag geven na de voltooiing van het
project. Bedankt voor jullie steun. Moge jullie bidden dat ik het goed zal
doen in mijn ondernemingen.



Op de foto links wordt er
gewerkt aan de pompput.

Op de foto rechts worden de
watertanks geplaatst.

Voor de energievoorziening
van de pomp zijn
zonnepanelen geinstalleerd.

Zr Rose

Zr Rose heeft in een gebied langs de rivier
Shire mensen geholpen die enorme
voedselproblemen hebben, omdat het een
heel warm gebied is en de grond weinig
vruchtbaar. Zij heeft voedsel uit kunnen
delen aan wezen, bejaarden, armen en
behoeftigen. Het waren er erg veel,
ongeveer 100 mensen.

Ze heeft een gezin geholpen dat zwaar getroffen
is door storm Freddy (2023), schoolgeld betaald
voor zes kinderen en 2 studenten en drie families
geholpen die in zeer slechte omstandigheden
leven.

Als je dan een lijst met bonnen krijgt ter verantwoording en foto’s waarop te
zien is dat er voedsel of kleding wordt uitgedeeld, dan ontkom je niet aan een
gevoel dat het goed is wat wij doen; hoe bescheiden ook.



Zr Bernadette

Zr. Bernadette komt met een vraag voor een bijdrage aan studiegelden voor

drie studenten en schrijft het volgende:
De reden dat ik jullie dit bericht stuur, is dat ik wilde vragen of jullie me
kunnen helpen om het collegegeld te betalen voor het tweede semester
van George Manyumba aan de Lilongwe University of Agriculture and
Natural Resources voor een bedrag van tweehonderdvijftigduizend
Malawi kwacha (Mk 251.000-00). En dan zijn er nog Blessings Balala
en Harris Likwinji die een aantal lokale opleidingen hebben gevonden
voor vaardigheidstraining, maar er is geen geld om hun collegegeld te
betalen en ze hebben elk Mk200.000-00 nodig.

Soms is het even schrikken als je die grote getallen zie, maar 1000
Malawiaanse kwacha is ongeveer €0,55. Samen vraagt zij om een bijdrage
van ongeveer € 360,-. Een bedrag dat we gelukkig makkelijk uit alle donaties
kunnen bijdragen.

Mwanza bomenproject

Inmiddels is er een groot deel van de
bomen in Mwanza gearriveerd. De zusters
schrokken even van de hoeveelheid. Nu
het regenseizoen is aangebroken worden
de bomen geplant.

Helaas hebben we daar nog geen
beeldmateriaal van. Over een paar jaar
zullen de eerste vruchten geoogst worden.
Dus nog even geduld. Ondertussen blijven
de boeren hun gewassen telen, zoals ze
dat de afgelopen 3 jaar ook gedaan
hebben.

Zo zien we steeds weer hoe indrukwekkend het is om te zien hoeveel kracht
deze mensen uitstralen om iedere kleine mogelijkheid optimaal te benutten.
Hoe ze bij tegenslag niet bij de pakken neerzitten of beginnen te mopperen,
maar aanpakken en er telkens weer bovenop komen.

Dat gaat niet zonder “kleerscheuren”, om het plastisch te zeggen. Honger en
Ziektes eisen wel degelijk hun tol. Onderwijs staat echt nog in de
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kinderschoenen en veel meisjes hebben nog steeds geen mogelijkheid om
door te leren. Er is nog een lange weg te gaan.

En toch stralen ze moed en blijdschap uit en kunnen ze uitbundig plezier
hebben. Kom daar maar om in ons welvaartsland! Dat is voor ons de reden
om vol te houden; om aandacht te blijven vragen voor hun situatie. Om
nogmaals, hoe bescheiden ook, hun situatie voor het voetlicht te brengen en
elkaar op te roepen aan dit project te blijven bijdragen.

Tot slot

Zoals u weet komt de naam Tim van der
Linden, onze contactpersoon bij aQysta,
regelmatig voor in onze Nieuwsbrieven. Eind
oktober 2023 kregen we het zorgelijke bericht
dat hij ernstig ziek was. Inmiddels is hij
geopereerd en herstelt goed. Een veel blijer
bericht is dat Tim op 29 december vader is
geworden van hun dochter Nala.

Met hartelijke groet van de Werkgroep
Malawi,

Leonie Eurlings,

Eveline Meijer

Jacqueline van Gaans

Frank Diepstraten.

Uw giften blijven welkom op:

H.H. Martha en Mariaparochie Baarn
Rekening: NLO3INGB0006525447
0.v.v. Kerkfonds Malawi M&L locatie.
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PASEN

Pasen wordt jaarlijks gevierd tussen 22 maart en 25 april, op de eerste
zondag na de eerste volle maan in de lente én de maandag erna. Vanaf
Aswoensdag, wordt er veertigdagen lang naar Pasen toegeleefd in de
zogenoemde Veertigdagentijd. In ruime zin valt onder het Paasfeest ook de
Goede Week: de zeven dagen van Palmzondag tot en met Stille Zaterdag
voorafgaand aan Pasen. In enge zin is er sprake van een Driedaags
Paasfeest, het zogeheten Paastriduim. Met Pasen vieren we dat Jezus
Christus uit de dood is verrezen en ons van onze zonden heeft bevrijd. Nadat
Hij werd gekruisigd, verrees Jezus op de derde dag en overwon daarmee de

dood. ( https://www.vier.nu/feestdagen/pasen )
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NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM

RELIEK H. BERNADETTE KOMT IN
APRIL NAAR NEDERLAND

De heilige Bernadette Soubirous komt
naar Nederland. Een bijzondere schrijn
met haar reliek (een stuk van het
gebeente) komt in april vanuit Lourdes
naar Nederland en maakt dan een
rondgang door het land. Tussen 1 en 29
april wordt de reliek in alle zeven
Nederlandse bisdommen ontvangen. Van
17 t/m 20 april is de schrijn in het
Aartsbisdom Utrecht.

De rondgang begint op Tweede Paasdag (1 april) in de Onze-Lieve-
Vrouwebasiliek in Maastricht en eindigt op zondag 28 april in de Sint-
Janskathedraal in Den Bosch. In de weken daartussen wordt de reliek in tal
van kerken verspreid door het land ontvangen.
Op al die plekken worden vieringen, processies
en activiteiten rond de reliek georganiseerd.

Bernadette Soubirous

De heilige Bernadette Soubirous (1844-1879)
was het destijds 14-jarige meisje dat in 1858 in
de Zuid-Franse stad Lourdes achttien keer een
verschijning van Maria zag. Lourdes groeide
daarna uit tot een van de grootste
Mariabedevaartoorden ter wereld, dat elk jaar
door miljoenen pelgrims wordt bezocht.
Bernadette trad enkele jaren na de

#" verschijningen in bij de Zusters van Liefde in het
Saint-Gildardklooster in Nevers. Daar overleed ze
in 1879. Sinds 1925 ligt haar lichaam opgebaard
in een glazen schrijn in de kloosterkapel.

In het kader van het proces tot zalig- en heiligverklaring van Bernadette zijn
in de jaren twintig van de vorige eeuw enkele stukjes bot bij haar
weggenomen. Deze relieken worden in een aparte schrijn in Lourdes
bewaard. Bij bijzondere gelegenheden wordt de schrijn of een kleinere
reliekhouder in processies meegedragen. Sinds enkele jaren leent het
heiligdom van Lourdes een van de relieken voor kortere tijd uit aan
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bisdommen over de hele wereld. De reliek is de
afgelopen jaren al in tal van landen ontvangen.

Reliekenverering

Relieken zijn overblijfselen van heiligen. De
verering van relieken speelt al eeuwenlang een
belangrijke rol in het geloof van christenen. Het
brengt de herinnering aan de betreffende heilige
dichterbij en daarmee ook zijn of haar geloof in
Christus. Voor gelovigen nodigt het nabij weten
van heiligen uit om hun voorbeeld na te volgen en
hun voorspraak bij God in te roepen. Met de
rondgang van de reliek van Bernadette door
Nederland wordt ook de boodschap van Lourdes
opnieuw onder de aandacht gebracht als plaats
waar mensen kracht en troost kunnen vinden.

Rondgang
In Nederland bezoekt de reliekschrijn alle zeven
bisdommen. Elk bisdom heeft een of meer kerken aangewezen waar deze
wordt ontvangen. Daar wordt een programma georganiseerd en is het voor
belangstellenden mogelijk om de reliek te vereren. Het programma van de
rondgang ziet er vooralsnog als volgt uit:

o Bisdom Roermond: 1 t/m 4 april
Bisdom Haarlem-Amsterdam: 5 t/m 8 april
Bisdom Rotterdam: 9 t/m 12 april
Bisdom Groningen-Leeuwarden: 13 t/m 16 april
Aartsbisdom Utrecht: 17 t/m 20 april
Bisdom Breda: 21 t/m 24 april
Bisdom Den Bosch: 25 t/m 29 april

Een nadere invulling van het programma per bisdom volgt.
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HEILIGEN

Oswald van York 29 februari

Ook de schrikkeldag heeft zijn heilige. Op 29 februari 922 stierf Oswald van
Worcester, de bisschop van York. Hij overleed geknield, omdat hij, zoals zijn
gewoonte was, gedurende de vastentijd iedere dag bij twaalf armen de
voeten waste. De vrome bisschop deed dit om nederig te blijven. Omdat hij
vanwege zijn plaats op de heiligenkalender maar eenmaal in de vier jaar
vereerd zou kunnen worden, kan men zijn feest de andere drie jaren
verplaatsen naar 28 februari. Er is een tweede heilige Oswald, Oswald van
Northumbrié. Hij heeft zijn feestdag op 5 augustus.

Oswald was een telg uit een vikingengeslacht, van Deense afkomst. Veel
zeevaarders hadden zich in Engeland gevestigd en daar het christelijke geloof
overgenomen. Hij werd geboren in het begin van de tiende eeuw. Zijn
vroegste vorming ontving Oswald van zijn oom Odo van Canterbury. Hij werd
naar Winchester gestuurd, maar vond de kloosterlingen veel te werelds. De
jongeman koos voor de benedictijner levenswijze en ging studeren aan het
klooster van Fleury.

In 961 werd Oswald benoemd tot bisschop van Worcester. De jonge bisschop
ging zich bijzonder inzetten voor een herleving van het kloosterideaal volgens
de regel van Benedictus. Hij stichtte een abdij in zijn eigen bisschopsstad en
een in Ramsey. Zijn energie viel op en zo volgde in 972 de benoeming tot
aartsbisschop van York. Oswald behield ook zijn zetel in Worcester en was
daardoor een van de invloedrijkste kerkelijke figuren van zijn tijd.

Hij overleed in York, maar zijn stoffelijk overschot werd bijgezet in Worcester.
Prins Jan werd naast de heilige Oswald begraven. Dat geeft het belang van
deze heilige aan.

Op schilderijen is veelal een bezigheid afgebeeld waarin Oswald van York
uitblonk: het uitdrijven van duivels. Ook komen schilderijen en

devotieprentjes voor waarop hij een schip veilig een haven binnenloodst. Dit
slaat op een legende waarin bootslieden in nood de heilige Oswald aanriepen.

De naam Oswald betekent ‘heersen door de kracht van God’. Oswald en
Osewout zijn Nederlandse voornamen.

(Uit: 366 Heiligendagen van P. Spapens en K. van Kemenade)
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BEZINNING
Het schip van de Hoop

Het schip van hoop is gebouwd op mooie woorden.
Hecht doortimmerd met liefde.
De tuigage bestaat uit goed geluk en
wederzijds vertrouwen.
Uitgerust met ankers van vriendschap en
begrip.
Eerlijkheid is haar kompas.
Zwevend, zeilend, zwervend,
gaan wij op vleugels van bezieling.
De bestemming volledig onbekend.
De koers bepalend door 't lot,
aangevuld met intuitie en verstand.
Gezamenlijk reizend op karakter.
Dromend tussen maan en sterren.
Durend worden de ruimten geladen:

met souvenirs van het leven.

Hans Grootswagers
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MICHAEL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP

NIEUWSBRIEF i ;g

Maart 2024

NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP

VIERINGENROOSTER

Zondag 17 maart, 5¢ zondag van de 40-dagentijd, 10:00 Woord en
Communieviering, voorgangers: 1. Elsevier en J. van Gaans
Dinsdag 19 maart, 10:00 gebedsviering

’”,

Vrijdag— Stille Zaterdag

Zondag 24 maart, Palmzondag, 10:00 Woord en Communieviering,
voorgangers: W. Eurlings en K. van Gestel
Dinsdag 26 maart, 10:00 gebedsviering

Donderdag 28 maart: Witte Donderdag, KERK IS DICHT Zie pagina 2
van deze Nieuwsbrief.

Vrijdag 29 maart, Goede Vrijdag, Kruisweg, 15:00 gebedsviering,
voorganger: diaken W. Kremer

Vrijdag 29 maart, Goede Vrijdag, Kruisverering, 19:30 gebedsviering,
celebrant: pastor G. Nijland

Zaterdag 30 maart, Paaswake, 19:30 Eucharistieviering celebrant:
pastor G. Nijland, m.m.v. Ecclesiakoor

Zondag 31 maart, Eerste Paasdag, 10:00

Woord en Communieviering, voorganger: 1. Elsevier

Woensdag 3 april, woensdag onder het octaaf van Pasen, 10:00
Eucharistieviering, celebrant: pastoor J. Skiba

Zondag 7 april, tweede zondag van Pasen, 10:00 Woord en
Communieviering, voorganger: J. Bosboom

Dinsdag 9 april, 10:00 gebedsviering

Zondag 14 april, derde zondag van Pasen, 11:00 Eucharistieviering
celebrant: Pastor G. Nijland, m.m.v. Ecclesiakoor

Dinsdag 16 april, 10:00 gebedsviering

Zondag 21 april, vierde zondag van Pasen, 10:00 Woord en
Communieviering, voorgangers: J. van Gaans en J. vroom



e Iedere zondagochtend zendt KRO-NCRV op NPO 2 een eucharistieviering uit,
vanuit een wisselende locatie in Nederland. Aanvang: 10.00 uur.

e Voorafgaand is er elke zondag om 9.45 uur het Geloofsgesprek bij KRO-
NCRV op NPO 2.

e Iedere zondag worden er vieringen vanuit onze parochie uitgezonden; zie
hiervoor https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/
De Eucharistieviering vanuit ons Eucharistisch centrum wordt om 11:00 uur
uitgezonden via Kerkomroep

Witte Donderdag

Zoals u in ons parochieblad M&M van maart/april kunt lezen is er in de H.
Michaélkerk op Witte Donderdag geen viering. De reden hiervoor is vrij
simpel: er is geen priester van het pastorale team beschikbaar om in onze
gemeenschap voor te gaan. De PG stelt daarom voor dat we met zoveel
mogelijk parochianen naar Maartensdijk gaan. In Maartensdijk is een
Eucharistieviering waarin pastor Nijland de celebrant is en pastor Nijland zal
ook bij ons voorgaan in de viering op Goede Vrijdag, de Kruisverering, en is
de celebrant in de Paaswake. Dus we kunnen zo het hele Paastriduim binnen
één parochie met één en dezelfde priester vieren.

Iedereen wordt aangemoedigd om in eigen omgeving te informeren wie er
een auto heeft en wie er naar Maartensdijk gaat, en op deze manier met
elkaar mee te rijden.

De viering in Maartensdijk begint om 19:00 uur.

om te gedenken, overledenen in februari:

9 februari mw. J.H.M. Couwenberg De Bilt
17 februari mw. A.M.O. van Rooijen-van Klink  De Bilt
17 februari dhr. H. Leeman De Bilt

21 februari mw. A.J.M. van Etten-van Boxel De Bilt

Laten we onze gestorvenen in ons gebed herdenken.



https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/12319

Bisschoppelijke vastenactie

In de Veertigdagentijd vindt in de Nederlandse Kerkprovincie de collecte voor
de bisschoppelijke vastenactie plaats. In onze gemeenschap hebben wij al
jaren een tweede collecte voor ons Malawiproject op Zondag Laetare,
halfvasten (dit jaar op 10 maart). Deze vervangt dan de collecte voor de
bisschoppelijke vastenactie.

We willen echter de bisschoppelijke vastenactie niet negeren; de bestemming
daarvan dit jaar is nauw verwant aan ons Malawi project, namelijk
landbouwprojecten in Zimbabwe. Deze bestaan o.a. uit het aanleggen van
waterpunten, aanleg van gemeenschappelijke groentetuinen, installatie van
zonnepanelen, landbouw training, etc. Ook Zimbabwe lijdt sterk onder de
klimaatveranderingen. Daarom is besloten om met Pasen, zowel in de
Paaswake als op Paaszondag, een tweede collecte te houden voor
bovenstaande projecten in Zimbabwe. We noemen deze collecte dan
Paascollecte en de opbrengst zal later overgemaakt worden naar de
bisschoppelijke vastenactie.

Voor beide collectes, dus zowel Malawi als de Paascollecte, zal een QR-code
aangemaakt worden die u kunt gebruiken voor uw bijdrage. Beide collectes
zijn van harte bij u aanbevolen!

De pastoraatgroep



Onderhoudsrooster Kerkhof 2024

Tot op heden lukt het om met een groep van vrijwilligers te zorgen voor het
onderhoud van het kerkhof. Iedereen is welkom voor één uur of de hele
ochtend; er zijn zowel fysiek lichte als zwaardere taken. Tijdens het
kerkhofonderhoud worden de gemeenschappelijke delen zoals de paden, de
heggen en het grasveld onderhouden.

De grafrechthebbenden zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhouden van
hun graf, behalve als ze een onderhoudscontract bij de kerkgemeenschap
hebben afgesloten.

Neem contact op met het secretariaat voor vragen rond het onderhoud van
het kerkhof.

Wil je gebruik maken van ons gereedschap voor je graf, kom dan op die
zaterdag ochtenden erbij.

De vrijwilligerswerkgroep komt tussen 9 en 12 uur op de zaterdag ochtenden
bij elkaar.
Hiermee het rooster voor de bijeenkomst voor 2024:

Kerkhof Feb | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec
Onderhoud 16 6 18 |15 |13 |31 |14 26 |23

16-03: Heggen snoeien / materiaal
voorbereiden
23-11: Bladruimen / jaarafsluiting

Het kerkhofonderhoud zal steeds meer de
verantwoordelijkheid van de

gemeenschap en van de grafrecht-
hebbenden worden. Soms willen we
bovendien informatie delen. Jammer genoeg
wordt het steeds moeilijker om
grafrechthebbenden te bereiken.

Hiermee het verzoek om als
grafrechthebbende je contactgegevens bij
het secretariaat te actualiseren (Tel.: 030-
2200025 (bereikbaar op donderdagochtend)
of: info@katholiekekerkdebilt.nl )

Werkgroep kerkhofbeheer
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35 jaar Ecclesiakoor

ECCLESIAKOOR . .
De Bilt / Bilthoven Een terugblik aan de hand van onze muziek....

‘T will sing with the spirit....” is één van de vele liederen uit het Ecclesiakoor
repertoire. Een lied dat laat horen waar het koor al 35 jaar voor staat: enthousiast
zingen en met die zang de zondagsvieringen opluisteren.

Op 1 april 1989 werd het Ecclesiakoor De Bilt/Bilthoven officieel opgericht. Pastor
Wilfred Kemp, werkzaam voor Laurens- en Michaelkerk, en dirigent Herman
Paardekooper zagen het wel zitten om een nieuw koor te vormen. En zo is het
gegaan. Het Ecclesiakoor was een feit en startte met diverse leden van het
voormalige Michael jongerenkoor, er kwamen andere koorleden bij en er werd
gestudeerd op een geheel nieuw repertoire: nieuwe Nederlandse liturgische muziek
die zijn oorsprong kende in de Amsterdamse Studenten Ekklesia. Het koor zong
afwisselend in de Laurenskerk aan de Melkweg en de Michaelkerk aan de Kerklaan.

‘Vriendschap en liefde’. De titel van een ander lied, speciaal geschreven voor ons 25-
jarig jubileum door één van de koorleden en op muziek gezet door onze huidige
dirigent Peter Steijlen. Vriendschap en liefde zijn woorden die bij het koor passen.
Door de jaren heen zijn binnen het koor vele vriendschappen ontstaan, en met de
tijd zijn deze ook hechter geworden. Elke dinsdag treffen we elkaar voor de repetitie
én voor de minstens zo belangrijke pauze om gezellig even bij te praten. Het is zoals
op website staat vermeld: 'Bij het Ecclesiakoor gaan een behoorlijk zangniveau én
gezelligheid samen!’

‘Onstilbare tonen, zwijgende woorden mogen hier klinken” — Herkent u de woorden?
Het is het eerste lied in onze map en tevens een van de vele openingsliederen. Het is
een lied geschreven in ‘de derde taal’ zoals Huub Oosterhuis dat zelf ooit zo uitlegde
tijdens een lezing. Het Ecclesiakoor zong, zeker in de begintijd, en zingt veel werk
van Huub Oosterhuis. Deze nieuw liturgische gezangen waren zeker niet altijd
gemakkelijk te begrijpen teksten. Voor een goede uitvoering moest dan ook
regelmatig flink gestudeerd worden. Door de jaren heen is het repertoire regelmatig
herzien en vernieuwd. Binnen het koor zijn hiervoor de muziekcommissie en de
tekstgroep actief. Daarnaast zet de tekstgroep zich in om voor elke viering waarin
het koor zingt, een keuze van liederen te maken die passen bij de lezingen en
thematiek van de zondag. En gelukkig horen we regelmatig na de viering waardering
van de kerkgangers!

‘May the road rise to meet you, may the wind be ever at your back, may the sun
shine warm upon your face, and the rain fall soft upon your fields’ — Woorden uit het
lied ‘Irish blessing’, een zegenlied. Zegen voor alle mensen waar we regelmatig om
zingen aan het einde van een viering. Laten we hopen dat het Ecclesiakoor nog een
tijd met ons meegaat, hartverwarmende liederen blijft zingen, en zo vriendschap en
liefde blijft uitstralen, en doorgeven naar ieder die dat graag wil horen!

Op zondag 14 april viert het Ecclesiakoor haar 35-jarig jubileum. We verzorgen dan
de muziek tijdens de viering om 11:00 uur. Na afloop van de viering hopen we dat

veel kerkgangers nog even blijven om te genieten van een muzikale toegift en iets

lekkers bij de koffie!



NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM
UITNODIGING VOOR CHRISMAMIS 2024 IN APELDOORN

De jaarlijkse Chrismamis voor het
Aartsbisdom Utrecht vindt in 2024
plaats op woensdag 27 maart, zoals
gebruikelijk in de Onze Lieve
Vrouwekerk te Apeldoorn
(Hoofdstraat 18, aanvang: 19.00
uur). De Chrismamis is een viering
voor het gehele bisdom. In zijn
uitnodiging voor de Chrismamis
schrijft kardinaal Eijk dan ook: “Het
is een hoogtepunt in het kerkelijk
jaar, mede omdat wij dan met
vertegenwoordigers van al onze
parochies en locaties bijeen zijn rond Christus, onze Heer. Iedereen is bij deze
viering welkom.”

De uitnodiging is gestuurd aan alle priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers in
het Aartsbisdom Utrecht, de parochiebesturen, locatieraden en
pastoraatsgroepen en aan de diaconaal assistenten en de catechetisch
medewerkers. Tot hen richt kardinaal Eijk “het vriendelijke verzoek om vanuit
elke locatie in uw parochie met een groep parochianen naar de Chrismamis te
komen. Zo kunnen vele gelovigen deze indrukwekkende viering meebeleven.”
Tijdens de Chrismamis vindt de zegening plaats van de olie voor de zieken alsook
die voor de geloofsleerlingen. Daarna wordt het Chrisma gewijd dat voornamelijk
gebruikt wordt bij het doopsel, vormsel en de priesterwijding. Bovendien
vernieuwen tijdens de Chrismamis de priesters hun wijdingsbeloften.

Evenals vorige jaren worden de vertegenwoordigers van alle locaties uitgenodigd
om iets mee te brengen voor de Voedselbank Apeldoorn en de Kledingbank van
de Gemeenschap van Sant’Egidio Apeldoorn. “Er is in het bijzonder behoefte aan
sokken, ondergoed en handdoeken,” schrijft kardinaal Eijk. Voorafgaand aan de
viering kan een en ander worden afgegeven in het portaal van de kerk.

In het portaal zal ook een speciale tafel staan waar de HH. Olién kunnen worden
afgegeven die in het voorgaande jaar gezegend of gewijd zijn. Het Aartsbisdom
zorgt voor een goede verbranding van de HH. Olién die niet meer gebruikt zullen
worden.

De overhandiging van de nieuwe HH. Olién na afloop van de Chrismamis
geschiedt op drie plaatsen in de kerk en wel per vicariaat. Kardinaal Eijk: “Het zal
per parochie verschillen of de bestelde flesjes HH. Oli€n worden meegenomen
door de pastoor of door anderen die de parochie vertegenwoordigen.”

V&ér de viering is er gelegenheid om het sacrament van boete en verzoening te
ontvangen. Hiervoor zijn van 18.00-18.45 uur priesters beschikbaar tussen het
hoogaltaar en het priesterkoor van de kerk.



DRIE NIEUWE PRESENTATOREN VOOR HET GELOOFSGESPREK OP
ZONDAGOCHTEN

Het KRO-NCRV programma
Geloofsgesprek wordt vanaf
zondag 3 maart door drie
nieuwe gezichten
gepresenteerd. Willien van
Wieringen, Roderick
Vonhdgen en Michael-
Dominique Magielse nemen
het stokje over van drijvende kracht Leo Fijen, die deze zondagmorgengesprekken
sinds 2010 voerde.

Van Wieringen, Vonhdgen en Magielse wisselen elkaar wekelijks af en zijn vanaf
zondag 3 maart om 09:45 uur te zien in Geloofsgesprek bij KRO-NCRV op NPO

2. Reinder van Dijk, producent Levensbeschouwing KRO-NCRV: ‘Vanaf 3 maart
geven we het Geloofsgesprek een vertrouwde, maar tegelijk vernieuwde draai. We
blijven de wekelijkse getuigenissen van persoonlijk geloof voor de Eucharistieviering
brengen, maar nu met drie nieuwe presentatoren. Deze gezichten staan voor de
veelkleurigheid van het katholieke geloof in Nederland: mediapriester Roderick
Vonhogen, theoloog Willien van Wieringen en kloosterling/dominicaan Michael
Dominique Magielse. We hopen dat hun verhalen opnieuw mensen zullen inspireren
over hoe het geloof ons door het leven draagt, juist in de huidige samenleving.’

Presentatoren

Willien van Wieringen is neerlandicus en theoloog. Ze studeerde vanaf 1994
theologie aan de Katholieke Theologische Universiteit in Utrecht en studeerde in
1999 af bij Bijbelwetenschappen. In 2007 promoveerde ze aan de Universiteit van
Tilburg met haar proefschrift Delila en de anderen. Van 2009 tot 2017 was ze gast-
onderzoeker op het gebied van exegese van het Eerste Testament aan de Katholieke
Theologische Universiteit in Utrecht. Ze heeft van 1998 tot 2017 gewerkt als
communicatiemedewerker bij bisdom Rotterdam. Sinds 2009 is ze docent Oude
Testament en Hebreeuws aan Fontys Hogeschool in Utrecht. Daarnaast is ze de
dirigent van middenkoor Incanto in de Nicolaaskerk in Zoetermeer en schrijft ze in
samenwerking met anderen liturgische liederen.

Roderick Vonhdgen is mediapriester, online programmamaker, podcaster, spreker en
mediadeskundige. Hij studeerde filosofie, theologie en communicatie in Louvain-la-
Neuve, Brussel, Utrecht en Rome. Op 27 januari 1996 was zijn diakenwijding en op
19 oktober 1996 zijn priesterwijding. Beide ontving hij van kardinaal Simonis.
Vonhdgen is priester van het Aartsbisdom Utrecht, en assisteert naast zijn
mediawerk in de H. Titus Brandsmaparochie in Wageningen en omstreken. Tussen
2009 en 2021 presenteerde hij de tv-programma’s Katholiek Nederland TV en
Roderick zoekt licht, uitgezonden door RKK en later door KRO-NCRV.

Michael-Dominique Magielse trad in 2015 toe tot de Orde der Predikers, gesticht door
de H. Dominicus. Hij voltooide zijn noviciaat in Cambridge en legde zijn kleine
professie af in 2016, gevolgd door zijn eeuwige professie in 2019. Sinds augustus
2018 woont Magielse in de dominicanencommuniteit van Rotterdam, waar hij sinds
2022 ook prior is. Hij woont daar met zes medebroeders. Magielse is ook
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studentenpastor van een internationale gemeenschap in Rotterdam. VAér zijn
religieuze leven was Magielse werkzaam als nieuwslezer bij de NOS-radio, als voice-
over van Zembla (VARA) en als verslaggever, nieuwslezer en eindredacteur voor
radio- en televisieprogramma’s van RTV Utrecht. De laatste jaren combineerde hij
zijn journalistieke werk met de deeltijdopleiding Bovendonk, de priesteropleiding
voor mannen met een late roeping. In 2020 werd hij tot priester gewijd.

Het Geloofsgesprek dient als context voor de aansluitende live uitzending van de
eucharistieviering. Elke zondagmorgen wordt een katholiek geinterviewd over zijn of
haar geloof. Welke rol speelt dat geloof in het dagelijkse leven van deze persoon? Op
welke manier troost het, inspireert het, zet het in beweging?

Geloofsgesprek, elke zondag om 09.45 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.

BEZINNING

NIET TE KOOP

De mooiste dingen in het leven

kun je niet kopen

omdat ze onbetaalbaar zijn

een fijne vader en moeder

'n toffe broer of zus

een gezellige dag thuis

de warmte van vriendschap

een ruzie die wordt bijgelegd

het gevoel dat je echt meetelt thuis of op school
de zon na dagenlange regen

iemand die van je houdt

tranen van vreugde

een schouder om tegen aan te huilen
ogen die je begrijpen

een hand op je schouder

iemand die kan zwijgen

vergeving na een stommiteit
genieten van de stilte en de natuur
een mooie zonsondergang
vertrouwen krijgen en geven

iemand die ziet dat je iets scheelt

de glimlach van een onbekende
weten dat er toch een goede God bestaat
iemand die blij is dat je komt

een onverwachte brief

een gesprek dat oplucht

stille aanwezigheid bij verdriet
weten dat je verwacht wordt

geloof in het leven.

Onbekend
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HEILIGEN

Patrick van Ierland 17 maart

Hoe leg ik bij de heidenen de Drie-eenheid uit? Voor
die vraag zag Patricius van Ierland zich gesteld. Hij
keek eens rond, zag een klavertje-drie en wist aan
de hand van dat eenvoudige plantje deze moeilijke
theorie te verklaren. Daarom is het klavertje-drie nu
nog steeds het nationale symbool van Ierland. Saint
Patrick’s doen en laten zou nog meer gevolgen
hebben voor dit katholieke eiland: dat er geen
slangen voorkomen zou ook aan hem te danken zijn.

Hoe een heilige een heel land en een heel volk kan
beinvloeden, dat is het verhaal van de missionaris
Patricius. Hij kwam uit het deel van Brittannié dat
onder invloed stond van de Romeinen. Vandaar zijn Latijnse naam. Maar hij is
veel bekender geworden onder de hem door de Engelsen gegeven naam
Patrick.

Zijn leven begon niet prettig, maar wel avontuurlijk. Op zestienjarige leeftijd
namen Ierse plunderaars hem gevangen. Patrick werd slaaf in Ierland en
leerde daar de Keltische taal. Na zes jaar wist hij te ontsnappen naar Gallié
(Frankrijk). Daar trad hij toe tot een kloosterorde en bracht het vervolgens
tot bisschop. Het staat vast dat hij een tijdje in Tours en in Rome is geweest.
Op last van paus Coelestinus I moest hij in 432 terug nar Ierland om de
bevolking te kerstenen. De missionaris zal wel niet hebben staan trappelen,
maar hij ging en zijn missie werd een groot succes. Hij kreeg het voor elkaar
dat de Ieren in de vijfde eeuw zijn overgegaan op het christendom. Bij zijn
werk ondervond hij vooral tegenspoed van de druiden. In Armagh vestigde hij
zijn bisschopszetel en daarmee kreeg het christelijke geloof voor het eerst
letterlijk vaste voet op Ierse bodem. In 461 moet hij in Saul (bij Belfast) zijn
overleden. Andere bronnen plaatsen deze gebeurtenis overigens wat later in
de vijfde eeuw.

Op schilderijen en devotieprentjes vereeuwigde heilige Patrick is gehuld in
kledij van een bisschop. Zijn attributen zijn het klavertje-drie en slangen aan
zijn voeten. Als de Ieren zich lieten dopen, zou hij alle giftige dieren van het
eiland verdrijven. Aldus geschiedde en het volksgeloof is er heilig van
overtuigd dat daarom sindsdien geen slang meer in het wild in Ierland is
gesignaleerd. Kenmerkend is het beeld waarop hij met een staf in de grond
prikt. Dit verwijst naar het vagevuur van de heilige Patricius, een in de
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Middeleeuwen zeer bekend begrip. Om de gelovigen aan te sporen tot
boetedoening en berouw liet hij hen kennismaken met de verschrikkingen van
het vagevuur. Toen hij met zijn staf in de grond stootte, laaiden de vlammen
hoog op. Goed hoorbaar was het geweeklaag.

Van Patricius van Ierland zijn twee aan hem toegeschreven werken bewaard,
waaronder een soort autobiografie. Door een beroep te doen op de
bemiddeling van Patrick konden nabestaanden bidden dat een gestorvene
eerder uit het vagevuur werd verlost. Hij werd ook aangeroepen tegen de hel.
De heilige Patrick is de patroon van het zeer katholieke Ierland en van de
Ieren (*Paddies’ naar Patrick). Eenmaal in hun leven beklimmen Ieren de
heilige berg Croagh Patrick; zondaars doen dit barrevoets. De laatste zondag
van juli is het hoogtepunt van deze bedevaart.

De zeventiende maart is voor alle Ieren waar ook ter wereld ‘Saint Patrick’s
Day’, een feestdag die intens wordt gevierd en wordt onderstreept met het
dragen van de shamrock, het klaverblad, op de kleding. Met de komst van
steeds meer Irish pubs in Nederland en Vlaanderen, kun je hier ook ‘Happy
Saint Patrick’ horen.

De oorspronkelijk Latijnse familienaam Praticius (van edele geboorte) werd
door de Kelten verbasterd in ‘Pothraige’ en later in ‘Padraig’. Patrick is de
Engelse variant. Van Patricius zijn verder afgeleid: Patrik, Patrice, Pat, Patty
en Patricia.

(Uit: 366 Heiligendagen van P. Spapens en K. van Kemenade)
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MICHAEL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP

NIEUWSBRIEF i ;g

April 2024

NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP

Nieuwsbrief 2 over de toekomst van onze
geloofsgemeenschap in De Bilt, zie blz 3

VIERINGENROOSTER

Zondag 21 april, vierde zondag van Pasen, 10:00 Woord en
Communieviering, voorgangers: J. van Gaans en J. Vroom
Dinsdag 23 april, 10:00 gebedsviering

Zondag 28 april, vijfde zondag van Pasen, 10:00 Woord en
Communieviering, voorgangers: W. Eurlings en K. van Gestel

Woensdag 1 mei, Seniorenviering met ziekenzalving, 10:30
Eucharistieviering, celebrant: pastoor J. Skiba, m.m.v. Memento
Zondag 5 mei, zesde zondag van Pasen, 10:00 Woord en
Communieviering, voorgangers: I. Elsevier en J. van Gaans
Dinsdag 7 mei, 10:00 gebedsviering

Donderdag 9 mei, Hemelvaart van de Heer, 10:00 Woord en
Communieviering, voorgangers: W. Eurlings en I. Elsevier
Zondag 12 mei, zevende zondag van Pasen, 11:00 Eucharistieviering,
celebrant: pastoor J. Skiba, m.m.v. Ecclesiakoor

Dinsdag 14 mei, 10:00 gebedsviering

Zondag 19 mei, Pinksteren, 10:00 Woord en Communieviering,
voorgangers: J. Vroom en I. Elsevier

Iedere zondagochtend zendt KRO-NCRV op NPO 2 een eucharistieviering uit,
vanuit een wisselende locatie in Nederland. Aanvang: 10.00 uur.
Voorafgaand is er elke zondag om 9.45 uur het Geloofsgesprek bij KRO-
NCRV op NPO 2.

Iedere zondag worden er vieringen vanuit onze parochie uitgezonden; zie
hiervoor https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/

De Eucharistieviering vanuit ons Eucharistisch centrum wordt om 11:00 uur
Uitgezonden via Kerkomroep



https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/12319

| om te gedenken, overledenen in maart:

10 maart mw. M.K. Mulder- van Beek Bilthoven
25 maart dhr. G.F. Maarschalkerweerd De Bilt

Laten we onze gestorvenen in ons gebed herdenken.

BEZINNING

In heel kleine dingen hebben wij Je ontmoet Heer,
in het groen van de bomen in vogelgezang,
in adem en aarde, in zonsondergang.

In heel kleine schoonheid hebben wij Je ontmoet:
in een lelie op het water,

in een schelp op het strand,

in bloemen op tafel, in een ring aan een hand.

In heel kleine vreugde hebben wij Je ontmoet:
in een heldere maan,
in een tedere moeder,
in een trouwe vriend.

In eenvoudige mensen hebben wij Je ontmoet:
in spelende kinderen,

in jeugd die zich geeft,

in een man die kan knielen,

in een vrouw die vergeeft.

In al deze gaven kwam Jij ons tegemoet Heer,
wees Jij nu de brug waardoor wij anderen ontmoeten.



Nieuwsbrief 2 over de toekomst van onze
geloofsgemeenschap in De Bilt

In februari hebben wij een speciale nieuwsbrief rondgestuurd over de toekomst van
onze kerkgemeenschap in De Bilt!. Op 2 april hebben de locatieraad en de
pastoraatsgroep zich gebogen over de reacties die zijn binnengekomen op die
nieuwsbrief. In die reacties zijn allerlei bruikbare suggesties gedaan waar we
dankbaar gebruik van willen maken. Ook heeft een aantal mensen aangeboden te
willen meedenken.

Wij hebben besloten om ons te richten op twee sporen.

We weten dat wij ons huidige kerkgebouw niet lang meer kunnen behouden.
Onderhoud is veel te kostbaar en eigenlijk is de kerk — hoe mooi deze ook is - te
groot voor onze geloofsgemeenschap. We zullen dus gaan zoeken naar een
alternatief. In ieder geval willen wij graag een gewijde ruimte en daarnaast enkele
ruimtes om te kunnen vergaderen of waar kleine groepen bij elkaar kunnen komen.
Dat zou een apart gebouw kunnen zijn, maar we denken ook aan een ruimte in een
ander gebouw, liefst op of rond de plek van de huidige kerk. Dit proces heeft enige
haast, omdat wij nog voldoende reserves willen houden om iets nieuws te kunnen
realiseren. Enkele mensen, m.n. uit de locatieraad, gaan oriénterende gesprekken
voeren, o.a. met andere kerken waar zo’'n verandering al succesvol is doorgevoerd.

Het tweede spoor dat we willen bewandelen is dat we gaan proberen om onze
kerkgemeenschap weer wat nieuw leven in te blazen. Veel dingen gaan goed, maar
er is zeker ruimte voor verbetering. Enkele mensen hebben in hun reactie
aangegeven dat ze daarin willen meedenken. Met hen willen we om de tafel gaan
zitten om initiatieven te bespreken.

Graag willen wij u uitnodigen om mee te blijven denken en, als het kan, ook
mee te helpen om deze twee sporen mee te ontwikkelen. Suggesties van uw kant
blijven van harte welkom. Het zou fijn zijn wanneer het dan gaat over concrete
ideeén en het zou het mooist zijn wanneer u daar dan ook actief aan wil meewerken.

Voorlopig is dit de stand van zaken. Wij zullen u zeker op de hoogte houden
over nieuwe ontwikkelingen. Mocht u willen reageren — met ideeén of met het
aanbod om mee de schouders eronder te zetten - kan dat door te reageren op het
volgende e-mailadres:robluijsterburg@outlook.com of door een brief af te leveren op
het parochiesecretariaat.

Denkt u a.u.b. mee, maar vooral ook, doe mee! Zonder nieuwe mensen houdt
onze geloofsgemeenschap het niet lang meer vol.

Met vriendelijke groet,
De locatieraad en pastoraatgroep van de Michaél/Laurens geloofsgemeenschap

1 Op onze website https://marthamaria.nl/gemeenschappen/michaelkerk/ kunt u de eerste Nieuwsbrief
vinden door onderaan klikken op de rode enveloppe
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Uitnodiging voor de seniorenviering op

woensdagmorgen 1 mei om 10.30 uur.

Wij nodigen U allen van harte uit voor de seniorenviering in de (Maria) maand
mei in de Michaelkerk aan de Kerklaan in De Bilt op 1mei a.s.

We zullen om 10.30 uur eerst samen de Eucharistie vieren, pastoor J. Skiba
gaat voor in de viering. Het koor Memento zal zingen.

Tijdens de viering is er gelegenheid voor wie dat wil het sacrament
van de ziekenzalving te ontvangen. Het kan u troost en bemoediging
geven. Wilt u hieraan deelnemen geeft u zich dan op via het
secretariaat; zie onder.

Na de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en na te praten bij de
koffie/thee in de ontmoetingsruimte.

Voor opgave voor de ziekenzalving of voor vervoer kunt u het secretariaat
bellen op donderdag van 9-12 uur, tel.: 030-2200025 of u regelt voor vervoer
zelf de regiotaxi of belt Ans Weerdenburg, 06-47061430.

Wij hopen U allen te mogen begroeten.

Met vriendelijke groeten:

Wijkcontactgroep Michael-Laurens gemeenschap De Bilt/Bilthoven.



Vormsel voorbereiding

We zien er naar uit te beginnen met de
voorbereiding op het Vormsel, dat in februari
2025 zal plaatsvinden. Alle jongeren uit de
parochie die momenteel in groep 8 zitten of al
wat ouder zijn, worden van harte uitgenodigd
om mee te doen aan het voorbereidingstraject
voor dit belangrijke sacrament. In zeven
bijeenkomsten gaan we dieper in op wat het
Vormsel voor jou kan betekenen op jouw levenspad. Aan het einde beslis je
zelf of je het sacrament van het Vormsel wilt ontvangen.

Op woensdag 15 mei organiseren we om 20.00 uur een informatieavond voor
ouders in De Sleutel, Steenhoffstraat 41 in Soest (achter de HH. Petrus en
Pauluskerk). De eerste twee bijeenkomsten daarna (voor jongeren en ouders)
zijn gepland op 21 mei en 12 juni. Afwisselend komen we samen in Soest en
Eemnes. De avonden zijn van 19.15 tot 20.45 uur.

Meld je aan voor de informatieavond via het formulier op onze website of bij
Marga van Kleinwee via kleinwee@xs4all.nl of telefonisch op 035-5389849.
We ontvangen graag jouw aanmelding uiterlijk op 8 mei, zodat we weten op
hoeveel mensen we kunnen rekenen!

Wat zeggen ouders na afloop?

"Ook als je zelf een dolend schaap bent, zullen jij en je kind zich weer meer
verbonden voelen met de Rk-kerk en met God.”

"Het is niet alleen dat wij haar met de kerk en geloof in aanraking hebben
gebracht, ze heeft er nu zelf voor gekozen. Maar het is geen zwaar proces.
Wel bewust en op een levendige manier die bij onze tijd hoort.”

En vormelingen?
"Gewoon meedoen! Het is heel leuk en je leert er ook wel wat”.

"Ik ben zelf uiteindelijk niet gevormd omdat ik niet helemaal wist waarvoor ik
het zou doen maar de voorbereiding is eigenlijk een stapje dichter bij God en
dat voelt voor veel kinderen denk ik als een fijn gevoel.” (een vormeling)


mailto:kleinwee@xs4all.nl

HH. Martha en Maria parochie
Voorbereiding Eerste H. Communie 2024-2025

De eerste heilige Communie is een groot feest. Jezus die voor ons zijn
Lichaam en Bloed gegeven heeft, komt dan voor de eerste keer in je hart.

Een groot feest willen we graag goed voorbereiden. Daarom is er nu al nieuws
voor het komende seizoen.

De eerste heilige Communie is voor kinderen van 7-8 jaar of zij die ouder
zijn.

De voorbereidingsbijeenkomsten zullen vanaf september 2024 bij het
Eucharistisch centrum, de H. Nicolaaskerk in Baarn, gaan plaatsvinden.

Waarom alleen bij de Nicolaas en niet ook nog op andere plaatsen?
Dit komt omdat er niet genoeg vrijwilligers zijn om de kinderen voor te
bereiden.

We starten het nieuwe seizoen op woensdagavond 18 september met een
ouderavond in het Trefpunt bij de Nicolaaskerk.
De eerste heilige Communie 2025 zal waarschijnlijk in juni plaatsvinden.

Er is besloten dat men na de derde bijeenkomst niet meer kan gaan
deelnemen. Men zal dan tot het volgende seizoen moeten wachten.

Voor aanmelding, vragen, kunt u contact opnemen met Gabriélle
Nieuwenhuis.
Tel. 06-159 07 918 of 035-5420208 en janengabrielle@planet.nl



mailto:janengabrielle@planet.nl

14 april 2024 - Viering met een feestelijk tintje
door het Ecclesiakoor

ECCLESIAKOOR

De Bilt f Bilthowen

Afgelopen zondag 14 april mochten wij de eucharistieviering muzikaal
opluisteren. Deze viering was voor ons extra bijzonder omdat ons
Ecclesiakoor alweer 35 jaar bestaat!

Daarom vierden we met velen van u, na het luiden van de bel, in de
ontmoetingsruimte nog even muzikaal verder. Onder het genot van een kopje
koffie of thee mét door enkele leden zelfgebakken baksels, zongen we nog
enkele liederen.

Dit drietal liederen werd kort toegelicht door onze dirigent Peter Steijlen. We
begonnen met het ‘Ave Verum’, in een bewerking van Wolfgang Amadeus
Mozart. Een graag gehoord en gezongen lied dat al lange tijd op onze
repertoirelijst staat.

Daarna zongen we twee liederen die nog niet zo lang in het repertoire zitten:
‘A flower remembered’ van John Rutter. Dit lied is gecomponeerd ter
nagedachtenis aan de slachtoffers van de aardbeving en tsunami in het
Tohoku-gebied in Japan, maart 2011.

En tot slot zongen we het lied ‘I will sing with the spirit’, ook van de hand van
componist John Rutter. De tekst van het lied is ontleend aan de Bijbeltekst 1
Korintiérs 14:15 en brengt ons al in Pinkster-sferen.

Inkijkje 35 jaar koor:

Zoals jullie eerder hebben kunnen lezen en wellicht horen, klinkt naast het
muzikaal omlijsten van vieringen ook de gezelligheid en vriendschap al 35
jaar in ons koor. Achter de schermen, voor, tijdens en na een viering of
repetitie leeft en bruist er van alles.

Binnen het Ecclesiakoor is een enthousiaste feestcommissie actief, die
jaarlijks zorgt voor gezellige activiteiten, zoals het bowlingtoernooi, een
slotfeest vlak voor de zomervakantie, een Sinter-Kerst-feest en andere
activiteiten door het jaar heen. Tijdens het bowlingtoernooi (niet alleen voor
koorleden, ook voor hun Buiten-Koorse-Relaties, beter bekend als BKR) wilde
het toeval dit jaar dat de prijzen bij twee huishoudens terecht zijn gekomen:
de beide eerste prijzen bij het ene huishouden en de poedelprijzen bij het
andere huishouden! Na wat geruil (zonder gehuil) deelden uiteindelijk alle
koorleden in de heerlijke paaseitjes die onderdeel waren van de prijzen.



En dan nog een aardig weetje over het koor: Het Foutje; ons koorkrantje
jawel. In de beginjaren van ons koor werden alle vrolijkheid en belevenissen
opgetekend in ons koorkrantje dat zo’'n 4 a 5 keer per jaar verscheen. De
redactie bestond toen nog uit een aantal scholieren/studenten - waarvan
enkelen nog steeds lid zijn van ons koor! De naam van het blad was ontleend
aan een reclamespot uit de jaren ‘90 waar de leuze ‘Foutje, bedankt!” werd
geroepen. En dat werd in de beginjaren ook vaak door de koorleden geroepen
wanneer we tijdens de repetitie enthousiast een foute noot zongen. Dan
riepen we FOUTIE!!! en kon de dirigent snel verder met het instuderen van de
koorpartij zonder de hele stem-groep op te houden. De naam van het blad
doet al vermoeden dat de serieuze artikelen met een knipoog gelezen moeten
worden. Het Foutje verschijnt tegenwoordig 1 keer per 5 jaar, als we een
lustrum mogen vieren &

Wij hopen nog een tijd voor u te mogen blijven zingen!!

u>;<J scoutingbenlabre .
N Scouting Ben Labre S

Boeken gezocht Scouting Ben Labre

Scoutinggroep Ben Labre zamelt boeken in
voor een boekenmarkt (5 oktober 2024)
om geld in te zamelen voor verduurzaming
van het gebouw

Inzameling: SCouTING
*  zaterdag 9 maart 10.00-13.00 uur — BEN LABRE
. i A C—1 23
zaterdag 13 apr.ll 10.00-13.00 uur Can-—‘L(/'/
*  zaterdag 11 mei 10.00-13.00 uur C“Tmmm 27
: : / .- -
«  zaterdag8juni  10.00-13.00 uur = Heeft u een klus waar u ijverige en

betrouwbare scouts voor nodig heeft?

Locatie:

Scoutinggebouw Ben Labre, Kerklaan 33a

Achter de Michaelkerk (volg het pad links naast de kerk) Stuur ons dan een mail naar:
Meer info: ‘B><L | Scouting vereniging roverscouts@benlabre.nl
boekenmarkt@benlabre.nl ) Ben Labre




NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM
BISDOMBEDEVAART LANGS FRANSE KATHEDRALEN EN KLOOSTERS

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert samen met Huis voor de Pelgrim van 8 t/m
14 september 2024 een zevendaagse rondreis langs kathedralen en kloosters in
Noord-Frankrik. De inschrijving voor deze bedevaart is sinds kort geopend. Elke
dag vieren de deelnemers de Eucharistie, er is ook ruimte voor vrije tijd. Mgr.
Woorts en vicaris Cornelissen verzorgen de begeleiding.

Dag 1: Reims De gotische Onze-Lieve-Vrouwe-kathedraal van Reims is
gebouwd in de 13de eeuw. Eeuwenlang werden hier de koningen van Frankrijk
gekroond. Vooral het beeld van de ‘Engel met de glimlach’ is beroemd. Er is er
ook nog veel glas-in-lood uit de 13de eeuw in deze kerk, die op de UNESCO
Werelderfgoedlijst staat.

Dag 2: Vézelay en Nevers Vézelay is bekend als bedevaartsoord en om zijn
abdijkerk, de basiliek Sainte-Marie-Madeleine uit de 11de eeuw (UNESCO
erfgoed). Vézelay is gebouwd tegen een heuvel, waarop de abdijkerk staat.

Dag 3: Nevers en Bourges In Nevers staat het klooster waar Bernadette
Soubirous, aan wie Maria in Lourdes verscheen, van 1866 tot 1879 woonde. In
dit klooster Saint-Gildard ligt Bernadette opgebaard in een glazen reliekschrijn.
De gotische kathedraal van Bourges staat ook op de erfgoedlijst van UNESCO en
werd gebouwd tussen 1195 en 1255.

Dag 4: Tours De Basiliek van St. Martin in de Middeleeuwse stad Tours is
een basiliek gewijd aan Sint Maarten van Tours, over wiens graf deze kerk werd
gebouwd. Sint Maarten is ook beschermheilige van de stad Utrecht.

Dag 5: Chartres De vroeg-gotische kathedraal Notre-Dame de Chartres staat
op een heuvel met uitzicht over de stad. De kathedraal werd gebouwd tussen
1194 en 1220 en is beroemd vanwege de gebrandschilderde ramen. Met name
hun diepblauwe kleur - het ‘Chartres blauw’ - is beroemd.

Dag 6: Lisieux Lisieux is na Lourdes het grootste bedevaartsoord van
Frankrijk. Pelgrims reizen erheen vanwege Theresia van Lisieux (1873-1897),
kloosterzuster in de Orde van de ongeschoeide Karmelietessen te Lisieux. Aan de
rand van de stad staat een aan Theresia gewijde basiliek, die tussen 1929 en
1937 werd gebouwd en qua bouwstijl is geinspireerd door de Sacré-Coeur in
Parijs.

Dag 7: Amiens Op de terugweg naar Nederland staat de kathedraal van
Amiens op het programma. Deze Notre-Dame kathedraal (UNESCO erfgoed) is de
grootste gotische kathedraal van Europa. De bouw startte in 1220, in 1269 werd
de kathedraal voltooid.

Prijzen: € 1275 p.p., € 275 eenpersoonskamertoeslag. De reissom is inclusief
vervoer per touringcar met ervaren chauffeur, zes overnachtingen in prettige
verblijven op basis van halfpension, lunches op dag 1 t/m 7 met uitzondering van
dag 4 in Tours, excursies en entrees volgens het programma, uitgebreide
reisbescheiden.

Neem voor meer informatie contact op met de Diocesane Werkgroep
Bedevaarten, e-mail: ceremoniarius@aartsbisdom.nl

Inschrijven voor deze bedevaart kan op de website van het Huis voor de Pelgrim.



https://www.huisvoordepelgrim.nl/reisaanbod/frankrijk-rondreis/inschrijven?step=1
mailto:ceremoniarius@aartsbisdom.nl
https://www.huisvoordepelgrim.nl/reisaanbod/frankrijk-rondreis/inschrijven?step=1

Reliekschrijn Bernadette in Utrecht

Kardinaal Eijk kijkt in groet vooruit op komst
reliekschrijn

In deze reliekschrijn bevindt zich een stuk van het
gebeente van de heilige Bernadette Soubirous (1844-
1879). In april zal deze schrijn in alle zeven
bisdommen van Nederland aanwezig zijn, in het
Aartsbisdom Utrecht in de Broederenkerk te Deventer
en vervolgens in de Sint Catharinakathedraal te
Utrecht. “"De vieringen en andere gebedsmomenten die
in aanwezigheid van deze reliekschrijn zullen worden
gehouden, willen in het bijzonder de boodschap van de verschijningen van
Maria aan Bernadette onder de aandacht brengen,” zo schrijft kardinaal Eijk.
“Deze boodschap is direct verbonden met de Blijde Boodschap die onze Heer
Jezus Christus heeft verkondigd, in woord en daad: Gods barmhartige liefde
voor alle mensen. Die liefde heeft God ons in het bijzonder getoond door het
kruis van Zijn Zoon en onze Heer. Het is door Zijn lijden en kruis dat wij met
God verzoend mogen leven en gesterkt worden om het eigen lijden - naar
lichaam en geest - met Hem verenigd te dragen en aan Hem op te dragen.”

Bernadette is voor ons daarin een krachtig voorbeeld, aldus kardinaal Eijk. Ze
had een zwakke gezondheid en kende vele tegenslagen in haar leven. “Toen
ze later was ingetreden bij de Zusters in Nevers bleef het kruis haar op haar
levenspad evenmin bespaard. Uiteindelijk heeft tuberculose, waardoor een
van haar knieén was aangetast in de vorm van een zeer pijnlijke ontsteking,
zijn tol geéist. Als gevolg daarvan is zij op jonge leeftijd gestorven, in een
intense en diepe vereniging met het lijden en sterven van haar en onze Heer
Jezus Christus.”

Kardinaal Eijk: “"Wij zien bij Bernadette en vele anderen dat de Heer kracht
naar kruis geeft. Veel mensen dragen een kruis, in veel gevallen onzichtbaar
voor het oog van anderen. Dit geldt in onze tijd onder meer voor veel
medechristenen die op talrijke plaatsen in de wereld worden achtergesteld,
onderdrukt, vervolgd en zelfs vermoord omdat ze in Jezus geloven en lid zijn
van onze Kerk.”

In zijn groet aan de gelovigen spreekt kardinaal Eijk ook de hoop uit dat het
Paasfeest en de aanwezigheid van de reliekschrijn van de heilige Bernadette
gedurende de Paastijd in ons land “in ons allen de liefde voor onze Heer Jezus
doen toenemen. Dat Hij ons bezielt met Zijn kracht om ons eigen lijden naar
geest of lichaam met Hem te kunnen dragen. Dat Hij ons - zoals Bernadette
- een groot en edelmoedig hart geeft, om vooral bedacht te zijn op wat de
ander nodig heeft en diens lijden te helpen verlichten. Van harte wens ik u
mede namens de andere leden van de bisdomstaf een Zalig Pasen!”
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Het reliekschrijn is van 18-20 april in Utrecht.
Hieronder het programma, onder voorbehoud van eventuele wijzigingen

18-20 april: St. Catharinakathedraal, Lange Nieuwstraat 36 te Utrecht

Donderdag 18 april
17:30 uur Aankomst Reliekschrijn St. Catherinakathedraal Utrecht
19:00-20:30 uur Eucharistieviering met kleine plechtigheid

ontvangst van het

Reliekschrijn met hoofdcelebrant rector

P. Kuipers

Vrijdag 19 april

08:00 uur Lezingendienst/Lauden rondom Reliekschrijn

11:00 uur Rozenkransgebed

15:00 uur Kruisweg

17.00 uur Vespers met aansluitend mogelijkheid voor
stille aanbidding en biecht

19:00 uur Eucharistieviering - Liturgie van het water

(mogelijkheid Lourdeswater te ontvangen en stukje rots aan
te raken/bezichtigen) met hoofdcelebrant Willem Jacobus
kardinaal Eijk

20:15-21:30 uur Voordracht eerste deel brief Bernadette met aansluitend
lichtprocessie door de kerk en mogelijkheid tot nabidden in
stilte

Zaterdag 20 april

08:00 uur Lezingendienst/Lauden rondom Reliekschrijn

09:30 uur Rozenkransgebed

12:00-13:00 uur Verering/stille aanbidding Reliekschrijn met
biechtgelegenheid

13:30 uur Pontificale Eucharistieviering van het vertrek van het
Reliekschrijn met hoofdcelebrant mgr. H.W. Woorts
16:00 uur Vertrek Reliekschrijn St. Catherinakathedraal Utrecht
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Gebedskaart en hymne Jubeljaar 2025 beschikbaar

Jubeljaar 2025 22 maart 2024 -
v@l

In de Rooms-Katholieke Kerk wordt in 2025 een Heilig Jaar of wf .‘!
Jubeljaar gehouden. Als voorbereiding daarop is 2024 3 ;D\O‘k ; S
uitgeroepen tot een ‘jaar van gebed’. De Nederlandse y 4 ’7 =
Bisschoppenconferentie heeft als hulpmiddel daarbij een \Té
gebedskaart uitgegeven met het speciale themagebed voor 9*

PELGR\VX\

volgend jaar, aangevuld met het Onze Vader. Ook is de
internationale hymne voor het Jubeljaar in het Nederlands
vertaald.

Een Jubeljaar is een oude traditie in de R.-K. Kerk, die in de Middeleeuwen is
ontstaan en elke 25 jaar plaatsvindt. Paus Franciscus heeft voor 2025 een Heilig Jaar
afgekondigd met als thema ‘Pelgrims van hoop’. Voor 2024 vraagt hij extra aandacht
voor het Onze Vader als een ‘school van gebed’, omdat in dit gebed de kernpunten
van het christelijk geloof worden samengevat. De gebedskaart wordt
binnenkort in een gedrukte versie naar de parochies gestuurd, ook wordt
deze via de KNR met de kloosters gedeeld.

Hymne

Het is gebruikelijk dat voor grote evenementen als een Heilig Jaar ook een
speciaal lied wordt gecomponeerd dat over de hele wereld in allerlei talen kan
worden gezongen. Ook voor het Jubeljaar 2025 is zo'n hymne gemaakt. De
oorspronkelijke Italiaanse tekst is op verzoek van de Bisschoppenconferenties
van Nederland en Belgié vertaald. Parochies, zangkoren en alle andere
belangstellenden kunnen de hymne instuderen om bij passende gelegenheden
te laten horen. Binnenkort komt ook de bladmuziek beschikbaar.

Er is in Nederland een speciale website gelanceerd, waarop alle berichten
over het Heilig Jaar 2025 worden gepubliceerd. Deze site wordt de komende
maanden verder uitgebreid. De website is te vinden via jubeljaar2025.nl en
via pelgrimsvanhoop.nl.

Download gebedskaart: https://www.aartsbisdom.nl/wp-
content/uploads/2024/03/SRKK-Gebedskrt-Heiliglaar-Enkel.pdf

Download Nederlandse tekst van de hymne: https://www.aartsbisdom.nl/wp-
content/uploads/2024/03/Hymne-Jubeljaar-2025-nl-def.pdf

Beluister de Hymne in het Italiaans:
https://www.iubilaeum2025.va/it/giubileo-2025/inno-qgiubileo-2025.html
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NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP

VIERINGENROOSTER

Zondag 19 mei, Pinksteren, 10:00 Woord en Communieviering,
voorgangers: J. Vroom en I. Elsevier

Dinsdag 21 mei, 10:00 gebedsviering

Zondag 26 mei, H. Drie-eenheid, 10:00 Woord en Communieviering,
voorgangers: K. van Gestel en W. Eurlings

Dinsdag 28 mei, 10:00 gebedsviering

Zondag 2 juni, Sacramentsdag, 10:00 Woord en Communieviering,
voorganger: diaken W. Kremer

Woensdag 5 juni, 10:00 Eucharistieviering, celebrant: pastoor J. Skiba
Zondag 9 juni, Eerste Heilige Communie, 11:00 Eucharistieviering,
celebrant: pastoor J. Skiba, m.m.v. Ecclesiakoor

Dinsdag 11 juni, 10:00 gebedsviering

Zondag 16 juni, 10:00 Woord en Communieviering, voorgangers: K. van
Gestel en J. van Gaans

Dinsdag 18 juni, 10:00 gebedsviering

Zondag 23 juni, 10:00 Woord en Communieviering, voorgangers: I.
Elsevier en J. Vroom

Iedere zondagochtend zendt KRO-NCRV op NPO 2 een Eucharistieviering uit,
vanuit een wisselende locatie in Nederland. Aanvang: 10.00 uur.

Iedere zondag worden er vieringen vanuit onze parochie uitgezonden; zie
hiervoor https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/

De Eucharistieviering vanuit ons Eucharistisch centrum wordt om 11:00 uur
uitgezonden via Kerkomroep



https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/12319

I om te gedenken, overledenen in april:

2 april dhr. C.J. van Zanten De Bilt
5 april dhr. J. Woudstra Bilthoven
29 april dhr. G.A. Vernooij De Bilt

Laten we onze gestorvenen in ons gebed herdenken.

BEZINNING

Pinksteren

Stort Uw Geest uit over jong en oud,
over man en vrouw,

over hoog en laag,

over west en oost.

Stort Uw Vuur uit in het hart van de mensen,
in de mond van de mensen,

in de ogen der mensen,

in de handen der mensen.

Zend Uw Adem neer over hen die geloven,
over allen die twijfelen,

over allen die liefhebben,

over allen die eenzaam zijn.

Stort Uw Vuur uit over de woorden van de mensen,
over het zwijgen van mensen,

over de talen van mensen,

over de liederen van mensen.

Zend Uw Adem neer over allen die toekomst bouwen,
over hen die het goede bewaren,

over hen die het leven behoeden,

over allen die schoonheid scheppen.

Stort Uw Geest uit over de huizen van de mensen,
over de steden van mensen,

over de wereld van mensen,

over alle mensen van goede wil.

Hier en nu, over ons,
stort Uw Geest uit.

F. Crompout



NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM

Wij nodigen je hier van harte uit om de
belangrijke hoogfeesten van het christelijke
geloof te vieren!

Pinksteren wordt gevierd op zondag 19 en maandag
20 mei. Pinksteren is altijd vijftig dagen na Pasen en
tien dagen na Hemelvaart. Met Pinksteren viert de
Kerk de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen. De avond voor
Zijn lijden en dood beloofde Jezus zijn apostelen dat Hij hen de Geest zou
zenden. De Geest is God zelf die in gelovigen woont en werkt, en hen voor
altijd met God verbindt. Dit goddelijke geschenk markeert de geboorte van de
Kerk. De apostel Petrus treedt na de neerdaling van de Geest als eerste naar
voren om zich te richten tot de joodse bewoners van Jeruzalem.

Kijk op vier.nu

NEDERLANDSE VERTALING VAN BRIEF PAUS AAN DE
PAROCHIEPRIESTERS

De nieuwsdienst van het Vaticaan publiceerde
op 2 mei een brief van paus Franciscus
gericht aan de parochiepriesters. De brief
kwam aan het einde van een meerdaagse
conferentie van parochiepriesters in het kader
van de synode ‘Voor een synodale Kerk’. Er is
nu een vertaling van deze brief beschikbaar ¢
in het Nederlands, die via de bisdommen aan Foto: Ramon Mangold
de parochiepriesters wordt gestuurd.

In de brief schrijft de paus: “... de Kerk zou niet vooruit kunnen gaan zonder
uw toewijding en uw pastorale dienst. Daarom wil ik eerst mijn dankbaarheid
en waardering uitspreken voor het edelmoedige werk dat u elke dag doet,
door zaden van het Evangelie te zaaien in elke soort grond (vgl. Marc. 4, 1-
25).”

Vanuit Nederland

Parochiepriesters uit de hele wereld spraken in de week van 28 april tot 2 mei
in Rome met elkaar over het synodale proces. Het was een ontmoeting in
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voorbereiding op de tweede sessie van de zestiende Gewone Algemene
Vergadering van de Bisschoppensynode over het thema *Voor een Synodale
Kerk: communio, participatio, missio’ in oktober. Vanuit Nederland was
algemeen-gedelegeerde en ervaren parochiepriester Harry Quaedvlieg
(bisdom Roermond) afgevaardigd.

De paus zegt in zijn brief dat de parochiepriesters “het leven van Gods volk
kennen van binnenuit: haar vermoeidheden en haar vreugden, haar noden en
rijikdommen. Daarom heeft een synodale Kerk haar parochiepriesters nodig.
Zonder hen zullen we nooit in staat zijn te leren hoe we samen op weg
kunnen gaan en hoe we gestalte kunnen geven aan de weg van de
synodaliteit. [...] We zullen nooit een synodale en missionaire Kerk worden,
als de parochiegemeenschappen niet alle gedoopten laten participeren in die
éne missie: het evangelie te verkondigen als karakteristieke eigenschap van
hun leven. Als parochies niet synodaal en missionair zijn, zal de Kerk dat ook
niet zijn.”

Concrete suggesties
Paus Franciscus moedigt de parochiepriesters aan om bouwers te zijn van een
missionaire en synodale Kerk en hij geeft daartoe drie concrete suggesties:

. Ik vraag u allereerst om uw specifieke charisma steeds meer in dienst te
stellen van de veelvoudigheid van de door de Geest in het volk van God
uitgezaaide gaven. Het is dringend noodzakelijk om “met de geloofszin de
vele en gevarieerde charismatische gaven die aan de leken zijn toevertrouwd
te ontdekken, te bemoedigen en te waarderen, of ze nu van een nederige of
meer verheven vorm zijn” (Tweede Vaticaans Concilie, Decreet over het ambt
en het leven van de priesters Presbyterorum Ordinis, 9).

. Met heel mijn hart stel ik voor dat u de kunst van de gemeenschappelijke
onderscheiding aanleert en beoefent, waarbij u voor dit doel de methode van
“gesprek in de Geest” gebruikt, die ons zeer heeft geholpen op de synodale
weg en in de werkzaamheden van de synodale vergadering zelf. Ik ben er
zeker van dat u er veel goede vruchten van zult plukken, niet alleen op het
gebied van gemeenschapsstructuren zoals pastorale parochieraden, maar ook
op vele andere gebieden.

. Ten slotte zou ik u willen aansporen om alles wat u doet te baseren op een
geest van delen en broederlijkheid onder elkaar en met uw bisschoppen.



HEILIGEN

Filippus 5 mei

Officiéle kerkelijke feestdag: 3 mei

De apostel Filippus (een tweede heilige Filippus heeft
als bijnaam 'Diacionus’) heeft een Griekse naam. Dit
kan duiden op een familie die heeft meegedaan met
de hellenisatie van de joodse cultuur. De meeste
joden wezen deze culturele veranderingen af, omdat
hun traditionele normen en waarden daarmee
verloren zouden gaan. Filippus wordt in het Nieuwe
Testament genoemd als bemiddelaar voor Jezus, en
er is een brief van hem in opgenomen.

De apostel was afkomstig uit Bethsaida aan de oever van het Meer van
Genesareth. Hij werkte daar als visser, totdat Jezus hem riep. Hij komt op de
lijst van apostelen daarmee op de vijfde plaats. Volgens de overlevering was
hij dik bevriend met Andreas (30 november), was hij een leerling van
Johannes de Doper en ging hij zeer vertrouwelijk om met Jezus. De in het
Evangelie als heilige vrouw omschreven Mariamna van Lycaonié zou een zus
van hem zijn.

Na de dood en verrijzenis van Jezus begon zijn missiewerk, te beginnen in
zijn eigen land. Filippus trok naar Phrygié in Klein-Azié waar hij naar verluidt
vele heidenen bekeerde. Er bestaat een overlevering die zegt dat de apostel
op de leeftijd van 87 in Phrygié werd doodgemarteld. Men spijkerde Filippus
aan een kruis en stenigde hem vervolgens. Hij zou zijn gekruisigd aan een
‘Filippuskruis’, een asymmetrisch kruis.

Er zijn relieken van hem naar Rome overgebracht. Zij berusten in de kerk van
de Twaalf Apostelen. Andere fragmenten zijn over heel West-Europa
verspreid. Zijn schedel bijvoorbeeld wordt bewaard in de Engelse abdij van
Reading. Filippus is de patroonheilige van Brabant en van Luxemburg. Hij is
de beschermheilige van het uitgestorven beroep van de vollers, van de
textielververs, pasteibakkers, kruideniers en hoedenmakers. Kunstenaars
hebben zijn dood vaak afgebeeld, hangend aan een kruis met zijn hoofd naar
beneden. Attributen zijn een slang, kruis en kruisstaf. In de Lage Landen is er
nooit een bijzondere devotie in de vorm van een bedevaart tot Filippus
geweest.

De naam Filippus betekent ‘hij die van paarden houdt’.
Voornamen zijn Felipe (Spaans), Philip (Engels) en Filép (Hongaars).

(Uit: 366 Heiligendagen van P. Spapens en K. van Kemenade)
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VIERINGENROOSTER

Zondag 23 juni, 12° zondag door het jaar, 10:00 Woord en
Communieviering, voorgangers: I. Elsevier en J. Vroom
Dinsdag 25 juni, 10:00 gebedsviering

Zondag 30 juni, 13¢ zondag door het jaar, 10:00 Woord en
Communieviering, voorganger: J. Bosboom

Dinsdag 2 juli, 10:00 gebedsviering

Zondag 7 juli, 14° zondag door het jaar, 10:00 Woord en
Communieviering, voorgangers: I. Elsevier en W. Eurlings, m.m.v.
Ecclesiakoor

Dinsdag 9 juli, 10:00 gebedsviering

Zondag 14 juli, 15¢ zondag door het jaar, 11:00 Eucharistieviering,
celebrant: pastor G. Nijland

Dinsdag 16 juli, 10:00 gebedsviering

Zondag 21 juli, 16¢ zondag door het jaar, 10:00 Woord en
Communieviering, voorganger: diaken W. Kremer

Iedere zondagochtend zendt KRO-NCRV op NPO 2 een eucharistieviering uit,
vanuit een wisselende locatie in Nederland. Aanvang: 10.00 uur.

Iedere zondag worden er vieringen vanuit onze parochie uitgezonden; zie
hiervoor https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/

De Eucharistieviering vanuit ons Eucharistisch centrum wordt om 11:00 uur
uitgezonden via Kerkomroep



https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/12319

I om te gedenken, overledenen in mei:

4 mei dhr. A.]J. Braak De Bilt
6 mei mw. J.T. Janssen- Nijenhuis De Bilt
12 mei mw. I.G.M. Verkleij De Bilt
14 mei dhr. H.T.M. van Doorn De Bilt

Laten we onze gestorvenen in ons gebed herdenken.

In Memoriam Henk van Doorn

Op 14 mei 2024 is overleden onze voormalige pastor Henk van Doorn, op de
leeftijd van 85 jaar. In dit In Memoriam willen we vooral terugblikken op zijn
jaren in De Bilt.

Vanaf januari 2004 was hij het
vaste gezicht van de Michaél-
Laurens parochie, toen hij lid werd
van het pastorale team van het
Bilts Parochieverband. Zijn eerste
jaren in ons midden waren redelijk
turbulent: het was de tijd waarin
het toenmalig parochiebestuur een
besluit moest nemen over het
advies aan het bisdom over de
sluiting van één van beide kerken
van onze parochie, Michaélkerk of
Laurenskerk, hetgeen dus de
Laurenskerk is geworden. Uiteraard deed dit Henk pijn; geen enkele priester
wordt graag gedwongen een kerk te sluiten!

Het waren ook de jaren waarin toe werd gewerkt naar een structuur van
grotere parochies en de Martha en Mariaparochie werd gevormd, waar de
Michaél-Laurens gemeenschap deel van uitmaakte. Henk maakte van 2011
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tot 2012 deel uit van het pastorale team van deze parochie. In 2011 had hij
afscheid genomen van onze gemeenschap. Op onze vraag wat hij graag als
afscheidscadeau zou willen hebben bedacht hij iets waarvan hij misschien
dacht dat dat ze dat nooit voor elkaar zouden krijgen: een spiritueel
filmfestival. Nou, dat had die dan verkeerd gedacht! Vanaf 2012 is er ieder
jaar (met uitzondering van de Corona periode) een filmfestival, dat inmiddels
het Bilts Film Festival heet.

Iedere week zorgde Henk voor een bijdrage in wat toen al de
Weekmededelingen heette. Hij schreef dan een inspirerende column, meestal
met een link naar de actualiteit. En ieder jaar, met Pasen, maakte hij dan een
bundel van deze columns met als titel Zoemen en prikken van
eendagsvliegjes.

Henk ging beslist met z'n tijd mee: al spoedig had hij voor de Michaél-
Laurens gemeenschap een website ingericht, die hij keurig bij hield. Alle
wetenswaardigheden kwamen hierop te staan, inclusief wie er allemaal
gedoopt waren, wie de Eerste heilige Communie had gedaan, wie het heilig
Vormsel had ontvangen, etc. Pas veel later kwam de Algemene Verordening
Gegevensbescherming en bleek de publicatie op internet van dit overzicht niet
zo'n succes ...

Ook was Henk actief op Twitter (voor de jongeren onder ons: zo heette X
vroeger) en had hij z’'n eigen website Spinario met allerhande informatie,
wetenswaardigheden, etc.

Dat Henk een min of meer vooruitziende blik had bleek uit het feit dat hij al
vOor de totstandkoming van de structuur van een grote parochie met
verscheidene gemeenschappen die ieder hun eigen pastoraatgroep en
locatieraad hadden, in De Bilt vast begon met een pastoraatgroep in
oprichting, zoals hij het noemde. Op deze manier zou onze gemeenschap op
de toekomst zijn voorbereid. Hij had een aantal mensen die een pastorale
en/of theologische vorming hadden gehad bij elkaar gezocht en hen gevraagd
zitting te nemen in deze groep. Daarin maakte men kennis met wat er zoal
kwam kijken op het gebeid van pastoraat, catechese, liturgie, etc. binnen een
geloofsgemeenschap. Deze groep startte in januari 2008 en heeft sindsdien
gedraaid, uiteraard in steeds wisselende samenstelling.

Henk bleef altijd een leraar: graag gebruikte hij de homilie om bepaalde
theologische zaken uit te leggen. Veel heeft hij voor elkaar gekregen, o.a.
met staan is de juiste gebedshouding. Nog altijd zijn het de Michaél-Laurens
parochianen die en masse gaan staan bij het Eucharistisch gebed, mede
dankzij het zinnetje dat Henk ons jarenlang ingeprent heeft!

Op liturgisch gebied heeft Henk ons ook kennis laten maken met het
Getijdengebed. De bijeenkomsten van de pastoraatroep i.0. begonnen


https://www.spinario.nl/417107615.html

steevast met het bidden van de vespers; later heeft hij ons gestimuleerd om
op de dinsdagmorgen, toen hij niet meer wekelijks de Eucharistie bij ons kon
vieren, het morgengebed te bidden, een goede gewoonte die we nog steeds

hebben binnen onze gemeenschap.

Zijn liefde voor de Oecumene bleek ook uit zijn inspanningen om op 1
januari, de gebedsdag voor de vrede, ook in De Bilt een gebed voor de vrede
te houden, het liefst met jongeren uit alle geledingen, inclusief uit de joodse
en moslimgemeenschap. Dat is een aantal jaren goed gegaan, alleen de
belangstelling van katholieke zijde was erg gering, hetgeen ertoe geleid heeft
dat hij hiermee opgehouden is. Ook de vredespaal, die al jarenlang voor de
kerk staat, was mede een initiatief van hem.

Henk was niet altijd even makkelijk in de omgang. Hij had gewoon altijd
gelijk, ook als bewezen was dat hij ongelijk had, dan nog had hij gelijk.
Ook zijn contact met parochianen was niet altijd even soepel. Hij had dan
ook, zoals hij zelf zei, geen grote pastorale kwaliteiten.

Maar aan de andere kant: je deed nooit tevergeefs een beroep op hem. Of
het nu was voor een uitvaart, een ziekenzalving, een doop: hij stond klaar,
100%. Immers, priester ben je voor altijd, een priester gaat niet met
pensioen, aldus de woorden van Henk zelf. Dienstbaarheid stond altijd hoog
in zijn vaandel.

Een toegewijd priester is van ons heengegaan. Op donderdag 23 mei hebben
we temidden van familie en vrienden afscheid genomen van Henk in een
Eucharistieviering, waarin onze pastoor Skiba de celebrant was.

Moge hij nu rusten in vrede.

Irene Elsevier



Geluk is bloemen dragen met je beide handen
Oproep vrijwilligers bloemengroep

Ziet u ook regelmatig die mooie bloemcreaties op de hoogtijdagen en de
boeketten op de zondagen door het jaar in de kerk? Ze sieren en helpen
vieren.

Die bloemen moeten natuurlijk wel steeds worden gekocht, gerangschikt en
in vazen in de kerk worden gezet.

Momenteel wordt dat door 2 mensen gedaan, die wel wat hulp kunnen
gebruiken.

Graag willen we enkele enthousiaste bloemschikkers (m/v) verwelkomen in
deze groep.

Mocht u in de gelegenheid zijn, en vindt u het ook fijn om een steentje bij te
dragen, dan bent u van harte welkom.

Het is echt waar, met bloemen is het leven leuker.
Wijs mij maar eens een ongelukkige tuinman aan.

Het is een activiteit die niet zoveel tijd hoeft te kosten en die veel voldoening
geeft aan de gemeenschap en uzelf.

Meld u aan via het secretariaat! Tel. 030-2200025 (op donderdagochtend),
email info@katholiekekerkdebilt.



Zondag 9 juni was het feest in de Michaelkerk.

Vijftien kinderen uit verschillende locaties hebben zich maanden lang samen
met hun ouders voorbereid op deze feestelijke dag.

Ze kregen voor de eerste keer de heilige Hostie.

Veel familieleden en ook parochianen hebben dit met de eerste
communicanten gevierd in een volle kerk en feestelijk versierd.

Acht eerste communicanten uit de locatie Michael/Laurens waren erbij.
Pastoor J. Skiba ging voor in de eucharistieviering dat als thema had:

Ik ben bij je.
Het Ecclesiakoor o.l.v. Rob Goorhuis zorgde voor de muzikale invulling.

We feliciteren alle eerste communicanten en hopen hun nog vaak in de
kerk te ontmoeten.




NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM

IN MEMORIAM: HENK VAN DOORN (1938 - 2024) ARIENSINSTITUUT16 MEI 2024

Op 14 mei 2024 overleed in De Bilt pastor Henk van Doorn in de leeftijd van
85 jaar. Velen kennen hem als pastor en pastoor en als oud-deken van
Zwolle, maar hij stond ook bekend als ‘Mister Oecumene’ en was van 2014 tot
2019 een van de spirituaals van het nieuw opgerichte Ariénsinstituut.

“Ik zeg nooit ‘nooit’. Ik ben met het bisdom getrouwd: als ze je iets vragen
dan doe je dat. Die solidariteit voel ik als priester heel sterk.” Deze uitspraak
tekent Henk van Doorn ten voeten uit. Toen kardinaal Eijk hem vroeg om -
met het emeritaat in zicht — pastoor van de St. Lucasparochie te worden,
aarzelde hij geen moment. Met veel energie en wilskracht zette hij zich voor
deze opdracht in.

Bij de oprichting van het Ariénsinstituut in 2014 werd hij daarnaast gevraagd
om spirituaal te worden met de verantwoordelijkheid voor de geestelijke
vorming van de priesterstudenten. En opnieuw zei hij ja. Het was een nieuwe
wereld voor hem. Hij had wel eens mensen geestelijk begeleid op hun
geloofsweg, maar jonge mannen begeleiden op de weg naar het priesterschap
was iets anders. Toch ging hij er helemaal voor. Hij las zich in, studeerde en
overlegde met collega’s in het land. De eerste retraite die hij zou verzorgen,
heeft hij dan ook meer dan een half jaar voorbereid. Dat was ook te merken:
de conferenties duurden lang en waren helemaal dichtgetimmerd met
verwijzingen naar vaderlandse schrijvers en natuurlijk zijn grote voorbeeld
Thomas van Kempen. Toch werd zijn inbreng toen en later enorm
gewaardeerd. Want hoewel Henk uit een andere tijd kwam, behield hij de
geestelijke flexibiliteit om zich te verplaatsen in de denk- en geloofswereld
van de jonge mensen van nu. Zijn ervaring als moderator van het
Bonifatiuscollege aan het begin van zijn priesterleven heeft hem daar zeker
bij geholpen.

Hij was buitengewoon loyaal aan de priesteropleiding en wist zich er intens
mee verbonden. Wekelijks vierde hij de Eucharistie en hij schoof meerdere
keren per week voor de maaltijd aan. Kenmerkend waren zijn multomap voor
de viering van de Eucharistie en de bijzondere intenties voor de Kerk in alle
delen van de wereld.

Het Ariénsinstituut is Henk van Doorn heel veel dank verschuldigd voor zijn
beschikbaarheid voor onze opleiding, juist op het moment waarop hij het
vanwege zijn leeftijd iets rustiger aan zou mogen gaan doen. Hij was een
priester in hart en ziel die voor velen een voorbeeld is. We bidden dat de Heer
van de oogst hem nu mag opnemen in zijn hemelse heerlijkheid en hem mag
belonen voor het vele goede dat hij voor de Kerk van het Aartsbisdom Utrecht
en het Ariénsinstituut heeft gedaan.

Rector Patrick Kuipers


https://www.ariensinstituut.nl/category/ariensinstituut/

Inschrijving landelijke Romebedevaart geopend
Jubeljaar 2025

De inschrijving voor de Nationale Bedevaart
naar Rome in het Heilig Jaar 2025 is
geopend. In de meivakantie van volgend jaar
gaan de Nederlandse bisdommen samen op
bedevaart naar Rome. Ze geven daarmee
gehoor aan de uitnodiging van paus
Franciscus om tijdens het Jubeljaar als
‘pelgrims van hoop’ naar Rome te komen en
door de Heilige Deuren de grote basilieken te betreden. Mgr. Woorts, bisschop-
referent voor de bedevaarten: "Namens de Nederlandse bisschoppen nodig ik u en
jou van harte uit om mee te pelgrimeren naar Rome, de Eeuwige Stad.”

In de Rooms-Katholieke Kerk wordt elke 25 jaar een zogeheten Heilig Jaar of
Jubeljaar gehouden. Een belangrijk onderdeel hiervan is een bedevaart naar Rome.
De Nederlandse bisdommen hebben de handen ineengeslagen en gaan van 27 april
tot 2 mei samen naar de ‘Eeuwige Stad’. Op het programma staan onder meer
enkele Nederlandse vieringen, waaronder een Nederlandse Mis in de Sint-Pieter, en
deelname aan een audiéntie met paus Franciscus.

Belangstellenden kunnen per bus of per vliegtuig naar Rome reizen. Daar wordt een
volledig verzorgd programma aangeboden. Zo worden de graven van de apostelen
Petrus en Paulus bezocht, de grootste Mariakerk ter wereld, maar ook kerken in
Rome die voor Nederlanders belangrijk zijn, zoals de Friezenkerk en het graf van de
enige Nederlandse paus (Adrianus VI) in de basiliek Santa Maria dell’Anima.
Aansluitend bij het internationale thema voor het Heilig Jaar wordt ook een
wandeling langs plekken van hoop gemaakt. Daarnaast worden er per bisdom eigen
programmaonderdelen aangeboden.

De busreis is van 26 april t/m 3 mei met een overnachting onderweg op de heen- en
terugweg. De vliegreis is van 27 april t/m 2 mei. Voor jongeren is er een speciale
jongerenreis per trein tegen een gereduceerd tarief. Ook krijgen zij in Rome een
aangepast programma aangeboden. Gezinnen kunnen een familiearrangement met
flinke korting boeken.

De Nationale Bedevaart naar Rome wordt op verzoek van de Nederlandse
Bisschoppenconferentie uitgevoerd door bedevaartorganisatie Huis voor de Pelgrim
in Maastricht. Belangstellenden kunnen inschrijven

via www.rome2025.nl of www.huisvoordepelgrim.nl.

Kijk voor meer info over het Heilig Jaar ook op www.jubeljaar2025.nl.

Downloads:
e Huis voor de Pelgrim - flyer Rome 2025
e Huis voor de Pelgrim - poster A3 Rome 2025 2

Foto: Jeroen Bollen (directeur Huis voor de Pelgrim) en mgr. Woorts verklaren de inschrijving
voor geopend (foto: M. Bemelmans).


https://www.aartsbisdom.nl/category/jubeljaar-2025/
http://www.rome2025.nl/
http://www.huisvoordepelgrim.nl/
http://www.jubeljaar2025.nl/
https://www.aartsbisdom.nl/wp-content/uploads/2024/06/Huis-voor-de-Pelgrim-flyer-Rome-2025.pdf
https://www.aartsbisdom.nl/wp-content/uploads/2024/06/Huis-voor-de-Pelgrim-poster-A3-Rome-2025-2.pdf

HEILIGEN

Bonifatius van Mainz 5 juni

‘Bonifatius bij Dokkum vermoord’. Dat is de titel van een van de schoolplaten die
hele generaties schoolkinderen tot de verbeelding hebben gesproken. Hij was een
Angelsaks van geboorte en mede daardoor groeide hij uit tot de bekendste martelaar
in de Nederlandse geschiedenis. En ofschoon hij een allochtone missionaris was,
wordt hij gerekend tot het rijtje Nederlandse heiligen. Op de heiligenkalender staan
in totaal negen heiligen met de naam Bonifatius. Zijn oorspronkelijk naam was
Wynfrith. Als benedictijn koos hij de naam Bonifatius omdat deze op de dag van zijn
wijding op de heiligenkalender stond. Het betrof hier Bonifatius van Tarsus uit de
vierde eeuw.

Aangenomen wordt dat Bonifatius tussen 672 en 675 is geboren. Op zevenjarige
leeftijd wed hij aan een abdij uitbesteed. Zijn carriere verliep voorspoedig, want
Bonifatius bracht het tot hoofd van de school van de abdij van Nursling. Maar hij was
niet echt tevreden met deze positie: Bonifatius wilde niets liever dan deelnemen aan
de kerstening van Noordwest-Europa, waar de Kerk een hele campagne voor had
opgezet. Op deze manier wilde de Heilige Stoel het aan de moslims in Noord-Afrika
verloren terrein (macht) compenseren. De pausen vonden een geducht medestander
in de Franken, die hun territorium tot in het gebied van de Friezen wilden uitbreiden.
Ook toen al waren politiek en godsdienst twee handen op een buik.

In 716 stak Bonifatius voor de eerste keer de Noordzee over om bij Wijk bij
Duurstede aan land te gaan. Doordat de Franken tijdelijk aan macht hadden moeten
inboeten, mislukte deze missiereis. Nadat de beruchte koning Radboud van de
Friezen was gestorven, klaarde de lucht op voor de missionarissen. Bonifatius
hervatte snel zijn missioneringswerk. Gedurende enige tijd werkte hij samen met
Willibrordus (7 november). Vanaf 722 trok hij rond door Midden-Duisland, waar hij
kerken bouwde, abdijen stichtte en heidense heilige plaatsen verwoestte. Dat laatste
zou hem duur komen te staan.

Fulda was de bekendste abdij waarvan hij aan de oorsprong heeft gestaan. In 747
vestigde Bonifatius zijn aartsbisschoppelijke zetel in Mainz. Op tachtig jarige leeftijd
werd zijn bekeringsijver zo sterk dat hij er weer op uit trok. Opnieuw richtte hij zich
op de Friezen. Zij hadden het christendom inmiddels min of meer geaccepteerd,
maar bij menigeen heerste nog oude vijandschap tegen alles en iedereen die met die
nieuwe religie te maken had. Toen Bonifatius in Dokkum een heilige eik vernielde,
was dat de druppel die de emmer deed overlopen. Op 5 juni 754 of 755 werd de
bejaarde bisschop overvallen en vermoord. In Dokkum staat een beeld dat laat zien
hoe hij de bijbel boven zijn hoofd houdt.

Volgens de legende probeerde de heilige Bonifatius de dodelijke zwaardslagen met
een evangelieboek af te weren. Boek en zwaard zijn dan ook vaste attributen. Zijn
dood is zeer dikwijls uitgebeeld, evenals zijn missiewerk onder de Friezen en het
vellen van heilige bomen. Soms laat hij, gekleed als bisschop, met behulp van een
kruisstaf een bron ontspringen. Bonifatius is een van de bronnenheiligen. Uit de
zoetwaterbron van Dokkum kan Bonifatiuswater worden geput.



De heilige Bonifatius staat te boek als de apostel van Duitsland en van de Friezen.
Hij is de patroon van plaatsen als Haarlem, Utrecht en Mainz, van bierbrouwers,
boekhandelaren, kleermakers en mensen die in het tansport de kost verdienen. Het
grootste gedeelte van zijn gebeente werd overgebracht naar Fulda, maar zijn
schedel wordt nog steeds in de parochiekerk van Dokkum bewaard. In het begin van
de zestiende eeuw bestond in deze plaats een heiligdomsvaart. In 1580 ging
Dokkum over tot het protestantisme. Omstreeks 1870 kwam de pelgrimage naar de
plaats waar Bonifatius vermoord was weer op gang. Paus Pius IX verleende in 1876
een volle aflaat aan wie in de maand juni de kerk van Dokkum bezocht. Sinds 1956
in Dokkum hét bedevaartsoord van het bisdom Groningen. Jaarlijks wordt op de
eerste zondag na 5 juni een jongerendag gehouden. Belangrijk voor de opleving van
dit zeer oude pelgrimsoord is de wonderbaarlijke genezing van een meisje uit Sneek
geweest. Op 29 juli 1990 bleek zij na onderdompeling in de bron plotseling genezen
te zijn van kinkhoest. Sinds het wonder van 1990 wordt met enige regelmaat
melding gemaakt van genezing en bekeringen.

De eigenlijke naam van Bonifatius was Wynfrith. Hij kreeg zijn nieuwe naam van
paus Gregorius II. Deze Latijnse naam betekent ‘weldoener”’.

Voornamen: Boni, Bonifaas, Bonnie, Faas, en ook Winfried naar de eigenlijke
doopnaam van de heilige.

Achternamen: Bonefaas, Vaas, Vaes, Vaessen en Faas.

BEZINNING

Woorden als een warme deken, woorden uit een mooi gebed
Woorden vol van humor, geven kracht en geven pret

Woorden kunnen ook erg steken, woorden niet vanuit je hart
Woorden kunnen je dan breken, vullen je met diepe smart

Woorden kunnen lang spoken, zweven in en om je hoofd
Malen tot je hoofd gaat koken, als je van je nachtrust wordt beroofd

Woorden van een noodoproep, woorden met hoera geroep
Woorden van een levensteken, woorden van hoop of om te smeken

Woorden kunnen velen dienen, laten je lachen, laten je grienen
Woorden kunnen ook leiden tot akkoorden

Woorden met muziek, woorden van repliek
Woorden met beleving, woorden van vergeving

Woorden kunnen liefde geven, woorden kunnen grievend leven
Woorden waar ik het meest van hou, uit het hart gesproken woorden
Want dan heb ik nooit berouw.

(schrijver onbekend)
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Zondag 21 juli, 16¢ zondag door het jaar, 10:00 Woord en
Communieviering, voorganger: diaken W. Kremer

Dinsdag 23 juli, 10:00 gebedsviering

Zondag 28 juli, 17¢ zondag door het jaar, 10:00 Woord en
Communieviering, voorgangers: K. van Gestel en W. Eurlings
Dinsdag 30 juli, 10:00 gebedsviering

Zondag 4 augustus, 18¢ zondag door het jaar, 10:00 Woord en
Communieviering, voorganger: 1. Elsevier

Woensdag 7 augustus, 10:00 Eucharistieviering, celebrant: pastoor J.
Skiba

Zondag 11 augustus, 19¢ zondag door het jaar, 11:00 Woord en
Communieviering, voorganger: diaken W. Kremer

Dinsdag 13 augustus, 10:00 gebedsviering

Zondag 18 augustus, 20¢ zondag door het jaar, 10:00 Woord en
Communieviering, voorganger: J. Bosboom

Iedere zondagochtend zendt KRO-NCRV op NPO 2 een eucharistieviering uit,
vanuit een wisselende locatie in Nederland. Aanvang: 10.00 uur.

Iedere zondag worden er vieringen vanuit onze parochie uitgezonden; zie
hiervoor https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/.

De Eucharistieviering vanuit ons Eucharistisch centrum wordt om 11:00 uur
uitgezonden via Kerkomroep.



https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/12319

| om te gedenken, overledenen in juni

8 juni Mw. A.H.B. Perdon- Lammers Bilthoven

9 juni Mw. F.W. van Eijk- Theeuwes Wijk bij Duurstede
10 juni Mw. M. Ciappa De Bilt
19 juni Dhr. C.M. Bechtold De Bilt
20 juni Dhr. R.W. de Wit De Bilt

Laten we onze gestorvenen in ons gebed herdenken.

BEZINNING

Stilte en verder niets,
maar toch is er iets.
Heel klein diep van binnen,
zal het gevoel beginnen.

Van openheid!

In rust wordt jouw stem geboren,
die je dan goed kunt horen.
Geniet van het moment,
omdat jij de enigste bent.

Die kan luisteren!

Luister naar wat het zegt,

of het nu goed is of slecht.

Het wil kennis overdragen,
zonder dat je het hoeft te vragen.

Over jezelf!
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NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM

TARCISIUSDAG VOOR MISDIENAARS 2024: 'VERLEG JE GRENZEN!’

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert op zaterdag 5
oktober weer de welbekende Tarcisiusdag voor
misdienaars en acolieten. Deze dag is bedoeld om
hen te bedanken voor hun dienstbaarheid aan de

Kerk. De Tarcisiusdag vindt dit jaar plaats in Nijkerk ", X Y.
en heeft als thema 'Verleg je grenzen!’. Groepen ‘@ B/ J}/[
kunnen zich vanaf nu aanmelden. 4 & \ ;ﬁ)
“Beste misdienaar of acoliet, ben jij sinds kort, een Hommicn

paar jaar of al heel lang actief als misdienaar of GAMEEE%?IEUE
acoliet in jouw parochie? Dan ben jij van harte = /

welkom op deze Tarcisiusdag!,” zo nodigen de drie + 'Frciwwljff‘
bisschoppelijk vicarissen uit. “Een dag speciaal voor okt | 5 | 2024

jou, om andere misdienaars uit jouw bisdom te W S +

ontmoeten en om jou hartelijk te bedanken voor

jouw inzet voor de Kerk. We beginnen in de ochtend

met een feestelijke Eucharistieviering en ‘s middags is er een gezellig actief
programma: het Klimbos! Daarna volgt nog een verrassing... Dit wil je toch
niet missen?! Geef je nu op!”

Deelnemers zijn vanaf 10.30 uur welkom bij de St. Catharinakerk in Nijkerk
(Holkerstraat 36) waar zij zich kunnen melden bij de organisatie en zich
kunnen omkleden. Om 11.00 uur start de processie (“het is dus belangrijk dat
je je eigen liturgische kleding meeneemt!,” zo roepen de organisatoren op) en
vervolgens om 11.30 uur de Eucharistieviering. Na de lunch verplaatst de
groep zich naar het Klimbos in Garderen (Putterweg 81) - voor wie liever met
beide benen op de grond blijft, wordt er een I — Challenge georganiseerd. Aan
het einde van de middag is er een verrassing voor de misdienaars en
acolieten en krijgen zij de zegen. De dag eindigt rond 17.00 uur.

Deelname aan deze dag is gratis; de lunch wordt verzorgd (speciale
dieetwensen graag doorgeven bij aanmelding). Neem voor meer informatie
over de Tarcisiusdag contact op met jongerenwerker Sarah Mijhad

via jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl.

Aanmelden (s.v.p. voor 27 september) als groep is verplicht en kan
via het aanmeldformulier op Jong Aartsbisdom: klik hier.
Foto: Ramon Mangold



mailto:jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl
https://www.jongaartsbisdom.nl/tarcisiusdag-2024/
https://www.aartsbisdom.nl/wp-content/uploads/2024/07/Uitnodiging-Tarcisiusdag-2024-blz-1-kl.png

DIOCESANE GEZINSDAG '‘SYMFONIE VAN GEBED’ OP 28 SEPTEMBER

In 2025 viert de Rooms-Katholieke Kerk een
Jubeljaar. Het thema van dat jaar is ‘Pelgrims van
hoop’. Voorafgaand aan dat jaar heeft het Vaticaan
2024 uitgeroepen tot Jaar van het gebed. In het
kader van dat voorbereidingsjaar wordt er op
zaterdag 28 september een Diocesane Gezinsdag
georganiseerd met als thema ‘Symfonie van gebed’.

RK. Aartsbisdom Utrecht

Diocesane Gezinsdag
28 september 2024

Symfionie van gebed

Programma

Aanvang: 10.30 uur
Opening en introductie in de Nicolaaskerk
te Baarn KERKSTRAAT 19

Na de gezamenilike opening ga je samen met je gezin op
ontdekkingstocht langs verschilende ‘gebedsstations’.

De ontdekkingstocht eindigt met een heerljke lunch,
Na de lunch zijn er 2 workshoprondes waar je als gezin actief en
creatief bij een ‘gebedsstation’ aan de slag gaat.

Rond 15.00 uur is er een gebedsviering in de kerk met utsteling
van het Allerheiligste. Ook is er dan de mogelikheid om een

speciale gezinszegen te ontvangen.
Om 1530 uur Slurben we de dag gezelig af met een drankje.

Voor vragen of meer informatie kun je
contact opnemen met Elise Bangma
bangma@aartsbisdomnl

Kosten: €25 per gezin

AANMELDEN VOOR 20 SEPTEMBER VIA
WWW.AARTSBISDOMNL/DIOCESANE-GEZINSDAG

Meer informatie en aanmelden: https://www.aartsbisdom.nl/diocesane-
gezinsdag-symfonie-van-gebed-op-28-september/



https://www.aartsbisdom.nl/diocesane-gezinsdag-symfonie-van-gebed-op-28-september/
https://www.aartsbisdom.nl/diocesane-gezinsdag-symfonie-van-gebed-op-28-september/

HEILIGEN

Anna 26 juli

‘Sint Anneke, geef me een manneke,” luidt het mooie
schietgebedje gewijd aan Anna, de moeder van Maria. Zij
heeft meer dan vijftien bedevaartplaatsen in het
buitenland, zelfs in Japan. Maar ook in Nederland kan men
te harer ere terecht, namelijk in Molenschot, tussen Tilburg
en Breda. Daar heeft haar verering vanaf de tweede helft
van de jaren negentig van de twintigste eeuw op een
onverwachte manier een nieuwe impuls gekregen. Een
Amsterdamse vrouw, al geruime tijd op zoek naar een
man, vond hier haar ware Jacob. Sedertdien komen er elk .
jaar meer vrouwen uit Amsterdam en andere plaatsen om Cip. 712

in Molenschot een beroep te doen op Anna als patrones )S% ﬁ'N \'E

van vrouwen die niet aan een vrijer kunnen komen. Hoe

dat in in werk gaat, stond op 27 juli 1999 te lezen in het ‘Brabants Dagblad’:
‘Liesbeth Venicz is een van de jonge, midden in het leven staande meiden. Ze is met
het gezelschap meegekomen uit Amsterdam en zegt: “Vorig jaar was ik ook hier,
maar dat heeft niks uitgehaald. Ik ben weliswaar verliefd geworden, maar dat bleef
onbeantwoord.” Dit jaar probeert ze het opnieuw. "Waarom niet? Vorig jaar waren
we met dertig alleenstaande meiden en van hen zijn heel wat aan een man
geraakt.”

Anna was volgens het apocriefe (door de Kerk niet erkende) evangelie van Jacobus
getrouwd met Joachim en de moeder van Maria. De oma van Jezus kreeg haar kind
op hoge leeftijd, toen ze er zich allang bij had neergelegd onvruchtbaar te zijn.
Volgens de legende zette Anna de zes maanden oude Maria op haar voeten. De
zuigeling liep zes passen, draaide zich om en liep weer terug. Ondanks het feit dat zij
Maria op hoge leeftijd kreeg, is ze daarna volgens de legende van de geboorte van
Maria uit de zesde eeuw opnieuw getrouwd en daarna zelfs nog een keer. Uit haar
tweede huwelijk met Klopas kreeg ze Maria bijgenaamd ‘van Klopas’, uit haar derde
huwelijk Maria Salome.

Anna werd op zeer grote schaal vereerd. Dat is opmerkelijk, omdat ze door de
rooms-katholieke Kerk niet als de moeder van Maria wordt erkend. Toch bepaalde de
paus in 1584 dat haar feestdag voortaan op 26 juli zou vallen. Haar schedel wordt in
het Duitse Diren bewaard. Een andere plaats waar relieken van haar zijn is Sainte-
Anne d'Auray. Het was in deze plaats dat in de zeventiende eeuw Anna verscheen
aan Yves Nicolizic. Daardoor werd Sainte-Anne d’Auray een bedevaartplaats, die in
1996 nog is bezocht door paus Johannes Paulus Il.

Afbeeldingen van Anna zijn talrijk, meestal in combinatie met haar dochter Maria en
haar kleinkind Jezus. In zo'n geval wordt gesproken van Anna-te-Drieén. Als oudere
dame draagt ze een hoofddoek. Een van de oudste voorbeelden van Anne-te Drieén
is het in 1367 door Lucca di Tomme gemaakte middenpaneel van een altaarretabel
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in het museum Pinacoteca van Siena. Rond haar persoon zijn veel taferelen uit het
evangelie van Jacobus vereeuwigd, bijvoorbeeld als ze samen met haar man bidt om
een kind of les geeft aan Maria. Na het concilie van Trente vielen de niet-bijbels
geinspireerde voorstellingen van de stamboom van Christus (de Heilige Maagschap)
in ongenade. Daarin neemt de volgens de legende drie maal gehuwde Anna en
centrale plaats in, evenals de verering van Anna als grootmoeder van Jezus.
Daarvoor in de plaats kwam de voorstelling van Anne als moeder en opvoedster van
Maria. Anna wordt zowel afgebeeld in een groene als in een rode mantel. De
symboliek van groen is de hoop die Christus de wereld heeft gebracht; rood is de
kleur van de liefde. Maria is meestal in de met haar verbonden kleur blauw
afgebeeld.

De moeder van Maria wordt gezien als patrones van zwangere vrouwen en van
vrouwen die moeilijk in blijde verwachting raken. Ze is ook de beschermheilige van
een goed huwelijk en van huisvrouwen. Behalve de pelgrimage naar het Noord-
Brabantse Molenschot bestaat er nog een tweede Annabedevaart in Koolwijk, tussen
Oss en Herpen. Ondanks het feit dat de devotie in dit plaatsje een paar keer
verwaterde, bleek de traditie zo sterk dat die sinds 1981 in een moderne vorm weer
springlevend is. De Annadevotie in de Annakapel bestaat hier sinds de late
Middeleeuwen. De kapel is populair als trouwkapel. Ook in de kapel van Sint Anna in
Molenschot (gemeente Gilze en Rijen) kan worden getrouwd.

Van meisjes die altijd ongetrouwd leken te blijven werd wel gezegd: ‘Zij zit in Sint
Anna’s kapelletje, schip of kast.” Gezegdes met dezelfde betekenis zijn: ‘Op Sint
Anna’s schap zitten’ of 'Op Sint Anna’s kast zitten’. Anna’s hulp is ook in te roepen
bij koortsige ziekten. De populariteit van Anna blijkt uit het grote aantal beroepen
dat haar als patrones vereert: mijnwerkers, houtdraaiers, schrijnwerkers,
kleermakers, borduursters, molenaars, schippers, bootslieden en zelfs de
slippendragers van de kardinalen; ook armen en echtlieden beschermt ze. Je kunt
een beroep op haar doen voor het terugvinden van gestolen voorwerpen, voor een
goed huwelijk en voor de opvoeding van kinderen. In het kader van dat laatste zijn
vanaf 1900 Sint-Annaverenigingen opgericht. Een van de doelstellingen van deze
verenigingen luidde: ‘Ouders moeten hunne kinderen opvoeden tot gezonde,
verstandige, zedelijke krachtige kinderen.’ De heilige Anna leeft ook voort in zeven
naar haar genoemde gilden: in Gelderland in Oud-Zevenaar; in Limburg in Maasbree
en Merum; in Noord-Brabant in Nederwetten, Riethoven, Westerhoven en Nuenen.

Vanzelfsprekend heeft haar grote bekendheid de nodige weerspreuken opgeleverd.
In verschillende daarvan spelen mieren een hoofdrol: "Bouwt met Sint Anna de mier
hopen, de winter zal niet zacht verlopen.” En "Werken met Sint Anna de mieren, dan
zult ge een lange winter vieren.”

Anna is de Griekse vorm van het Hebreeuwse woord ‘hanna’, dat '‘begenadigde’ of
‘lieflijke” betekent. Er bestaat een groot aantal varianten op de naam Anna: An,
Annie, Anita, Anja, Ant, Antje, Annette, Nannette, Nancy, Annemie, Anne, Anneke,
Anette, Ankie, Anabelle, Naantje, Ana, Nanneil, Anuschka.

(Uit 366 Heiligendagen van P.Spapens en K. van Kemenade)
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VIERINGENROOSTER

e Zondag 18 augustus, 20° zondag door het jaar, 10:00 Woord en
Communieviering, voorganger: J. Bosboom

e Dinsdag 20 augustus, 10:00 gebedsviering

e Zondag 25 augustus, 21¢ zondag door het jaar, 10:00 Woord en
Communieviering, voorganger: W. Eurlings

e Dinsdag 27 augustus, 10:00 gebedsviering

e Zondag 1 september, 22¢ zondag door het jaar, 10:00 Woord en
Communieviering, voorgangers: J van Gaans en K. van Gestel, m.m.v.
Ecclesiakoor

e Woensdag 4 september, 10:00 Eucharistieviering, celebrant: pastoor J.
Skiba

e Zondag 8 september, 23¢ zondag door het jaar, 9:00 Eucharistieviering,
celebrant: pastor G. Nijland

e Dinsdag 10 september, 10:00 gebedsviering

e Zondag 15 september, 24¢ zondag door het jaar, 10:00 Woord en
Communieviering, voorgangers: I. Elsevier en J. Vroom, m.m.v. Koor
Intermezzo

e Dinsdag 17 september, 10:00 gebedsviering

e Zondag 22 september, 25° zondag door het jaar, 10:00, Oecumenische
viering, voorgangers: ds. W. van Laar en diaken W. Kremer, m.m.v.
Ecclesiakoor

e Iedere zondagochtend zendt KRO-NCRV op NPO 2 een eucharistieviering uit,
vanuit een wisselende locatie in Nederland. Aanvang: 10.00 uur.

e Iedere zondag worden er vieringen vanuit onze parochie uitgezonden; zie
hiervoor https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/
De Eucharistieviering vanuit ons Eucharistisch centrum wordt om 11:00 uur
uitgezonden via Kerkomroep



https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/12319

| om te gedenken, overledenen in juli

30 juni dhr. J.H. Kencke Bilthoven
1 juli mw. W.M. Bijnsdorp De Bilt
9 juli dhr. P.A.A.M. de Roy De Bilt
20 juli mw. L.C.J. Grijpma Bilthoven

Laten we onze gestorvenen in ons gebed herdenken.




Zaterdag 14 september 12.00 - 17.00 uur Michaélkerk De Bilt

Middag rondom vrede

Voorafgaand aan de vredesweek van 15 t/m 22 september willen wij onze
kerk op zaterdagmiddag 14 september openstellen rondom het thema vrede.

Iedereen die wil, kan onze kerk bezoeken voor een moment van ontmoeting,
een gesprek over vrede en bezinning en om creatief bezig te zijn.

Gesprekken

De gesprekken over vrede wordt begeleid door twee jongeren van Deel De
Duif.

Deel de Duif is een initiatief gestart door twee Islamitische en twee Joodse
jongeren naar aanleiding van de escalatie van geweld in het Midden-Oosten
sinds 7 oktober 2023.

Hierop hebben de vier jongeren de handen ineen geslagen om samen een
vuist te maken tegen polarisatie, antisemitisme en moslimhaat online en
offline.

De hoofdactiviteiten van Deel de Duif op dit moment kunnen als volgt worden
samengevat:

e Mengen in publiekelijk debat om op te roepen tot dialoog, verbinding
en saamhorigheid door middel van media-optredens en gesprek met
politici en bestuurders.

e Gastlessen geven op scholen en in panels op podia bij universiteiten.

¢ Organiseren van dialoogavonden met name gericht op jongeren.

Er is drie keer ruimte voor een gesprek:
13.30 uur,

14.30 uur en

15.45 uur.

Het aantal deelnemers per gesprek zal
rond de 25 kunnen zijn.

Wanneer u mee wil doen vragen wij u
om bij de begintijd aanwezig te zijn.




Creativiteit

Daarnaast is in Rotterdam het project Vouw De Duif ontstaan,
waar wij ons graag bij aansluiten: www.vouwdeduif.nl

We willen die zaterdagmiddag de bezoekers uithodigen om een
duif te vouwen met een vredeswens. Om te delen, om op een
speciale plek achter te laten.

Onze volgende vredesactiviteit zal zijn op 1 januari, Werelddag voor
de Vrede.

Aanvangstijden vieringen op zondagmorgen

Met ingang van september zullen de vieringen op de tweede zondag van de
maand in de regel om 9:00 uur beginnen. We hebben een jaar lang de
viering op deze tweede zondag om 11:00 uur gehad, maar nu dus vanaf
september om 9:00 uur, weer voor een jaar. De eerste zondag waarop dit
geldt zal zijn zondag 8 september. Dan is er om 9:00 uur een
Eucharistieviering waarin pastor Nijland de celebrant is.

We realiseren ons dat dit vroege tijdstip voor velen van u soms vervelend is,
maar het is de enige manier waarop ons pastorale team met de huidige
bezetting in alle gemeenschappen van de Martha en Mariaparochie en die van
Onze Lieve Vrouw van Amersfoort minstens éénmaal per maand een viering
kan verzorgen. Om ervoor te zorgen dat u toch regelmatig een
Eucharistieviering kunt meevieren is er iedere eerste woensdag van de maand
een Eucharistieviering. Deze begint om 10:00 uur en pastoor Skiba is de
celebrant. Iedereen is hierbij van harte welkom! Woensdag 4 september is de
eerstvolgende.

Let u vooral ook op het rooster van de vieringen in het Parochieblad en in de
weekmededelingen. Ook in de Nieuwsbrief wordt altijd een overzicht van de
vieringen in de komende maand gegeven.

Irene Elsevier



MALAWI: Een band van 40 jaar

Beste mensen

Wat is het bijzonder dat we in oktober vieren dat we al 40 jaar contact hebben met
onze vrienden in Malawi.

Daarom in vogelviucht de belangrijkste gebeurtenissen op een rij. En dan blijft de
vraag of je Uberhaupt kunt vaststellen wat het belangrijkste is geweest, want in
wezen is iedere gebeurtenis belangrijk!

1983

Het is eind 1983 als in het parochiebestuur het idee wordt
geopperd om een eigen missieproject te zoeken, dat kleinschalig is
en daardoor nabij. Kort daarop treffen we dokter Elly Holtrust in de
kerk, tijdens haar vakantie in Nederland. Zij is net terug uit Malawi
en verneemt het idee.

Heel concreet beveelt ze een kleine
missiepost in Neno in de rimboe van
Malawi aan. En zo start een
briefwisseling met zuster Ernestina
Kamalo en is onze vriendschapsband
geboren. Het toenmalige :
Laurensparochiebestuur wil dat er ieder jaar

f 2500.- beschikbaar komt voor dit project.

Een werkgroep gaat ermee aan de slag en zal fondsen

daartoe gaan werven.

Wat daarna gebeurt is eigenlijk onvoorstelbaar: de Laurensparochie omarmt het
project en via allerlei acties (0.a. tombola, fietstocht, steentjesdag) bouwt de
gemeenschap de vriendschapsband uit.

2002-2009-2019

Wanneer in 2002 een bezoek gebracht wordt aan Malawi en
de kennismaking in levende lijve plaatsvindt, geeft dat het "I ”l
project opnieuw een boost. Dat wordt nog eens versterkt
na het bezoek van zuster Bernadette aan onze parochie in
2005. Als in 2009 de zusters van het eerste uur, zuster
Ernestina en zuster Margaret, bij het 25-jarig bestaan van
het project 14 dagen op bezoek komen, is dat wel de
bekroning van onze band met Malawi. Na een bezoek in
2019 krijgt het project weer een nieuwe impuls met de
ondersteuning van een school en een landbouwproject.

2024

Terugkijkend zien we dan ook dat het toegezegde bedrag van f 2.500,- vele malen is
overschreden en dat we in de afgelopen 40 jaar meer dan € 500.000.- bijeen hebben
gebracht. Uw hulp blijft nodig, want we krijgen regelmatig bericht dat de snelle
klimaatverandering een grote invloed heeft op hun leven.

Uiteindelijk is de grootste waarde van ons project dat we door onze
vriendschapsband we elkaar zoveel hebben geboden, dat we onze vrienden heel
dankbaar mogen zijn voor wat zij ons in al die jaren gaven.



Daarom gaan we onze 40-jarige band terecht vieren op zondag 6 oktober
aanstaande in de Michaélkerk. Daar kijken we nu al naar uit. Daarover zullen we u in
de Nieuwsbrief van september verder bijpraten.

Voor nu een hartelijke groet en graag tot 6 oktober in de Michaélkerk.

Werkgroep Malawi

H.H.Martha en Maria Parochie
NLO3INGB006525447

o.v.v. Kerkfonds Malawi M&L locatie

Nieuwe cursus RK voor beginners

“"Ciborie, Synodaal Proces, Goede (?) Vrijdag,
Aswoensdag, Heiligen,” als je spreekt met een
doorgewinterde Katholiek dan tuiten je oren misschien
’ een beetje en vraag je je af waarom het allemaal zo
ROOMS KATHOLIEK moeilijk moet. En dan heb je gelijk, het hoeft niet
sssssssssssss allemaal zo moeilijk. Maar tegelijk is het zo dat we in de
sz kerk met dingen bezig zijn die verder steeds ongewoner

worden. En dat vraagt dus toerusting.

Gelukkig is daar ook een mogelijkheid voor. In oktober start er opnieuw een
cursus RK voor beginners. Deze cursus is bedoeld voor mensen die Rooms-
Katholiek willen worden, voor hen die alsnog hun vormsel willen doen, voor
Katholieken van huis uit die hun kennis willen opfrissen en voor
belangstellenden die meer willen weten van de RK Kerk. Tot Pasen komen we
gemiddeld eens in de twee weken op woensdagavond bij elkaar om nader
kennis te maken met het geloof van onze kerk. Veel aandacht is er voor wat
we vieren in de loop van het kerkelijk jaar, maar we zullen ook aandacht
besteden aan bijvoorbeeld het Synodaal Proces. De cursus wordt gegeven in
De pastorie in Hoogland door bekwame vrijwilligers en pastores uit onze
parochies. Er komen dus verschillende stemmen aan het woord.

Vraag je je af of deze cursus misschien iets voor jou is? Neem dan contact op
met Ivonne Stronks, de cursusleidster.

Ivonne Stronks: ivonnestronks@gmail.com



mailto:ivonnestronks@gmail.com

“The Eucharist is my stairway to Heaven”

“To always be close to Jesus, that’'s my life plan”

Carlo Acutis, een Brits-Italiaanse
tiener die de bijnaam 'God's
influencer' kreeg, zal binnenkort heilig
worden verklaard. Die beslissing is op
1 juli 2024 genomen op een
bijeenkomst van Paus Franciscus en
het College van Kardinalen. Op 10
oktober 2020 jl. werd hij al zalig
verklaard.

Carlo Acutis werd geboren op 3 mei
1991 in Londen als zoon van Andrea
Acutis, een lid van de hogere » ¥ - ko ”
middenklasse van Turijn, en Antonia Salzano Het echtpaar was het jaar daarvoor
getrouwd en woonde in het Verenigd Koninkrijk voor Andrea’s werk. Hun zoon werd
vernoemd naar zijn grootvader van vaderskant, Carlo Acutis. Vlak na de geboorte
van Carlo verhuisden zijn ouders naar Milaan waar Carlo naar de lagere en
middelbare school ging bij de Zusters van Sint-Marcellina en naar het
jezuietencollege Istituto Leone XIII; buiten schooltijd nam hij regelmatig deel aan
parochieactiviteiten in de parochiekerk van Santa Maria Segreta. Zijn zeer korte
leven werd gekenmerkt door zijn zeer sterke katholieke geloof.

Hij stond bekend om zijn hulpvaardigheid, zijn opgewektheid en

zijn computervaardigheden, maar ook om zijn diepe toewijding aan de Eucharistie.
Hij sprak over het belang van de Eucharistie, om een steeds hechtere band met
Christus te krijgen.

Zijn eerste communie ontving hij op 7 jarige leeftijd in het klooster van St. Ambrogio
ad Nemus en sinds die tijd ging hij dagelijks ter communie, ook bad hij dagelijks de
rozenkrans, (hij had ook een zeer diepe devotie voor de Heilige Maagd Maria) en
biechtte 1 maal per week. Hij bad vaak voor het Allerheiligste Sacrament.

Carlo Acutis was erg geinteresseerd in het leven van de Heiligen, in het bijzonder
Franciscus van Assisi, Francisco en Jacinta Marto, Dominico Savio, Tarcisius,
Bernadette Soubirous, en Maria Magdalene de ‘Pazzi. Hij bad vaak tot zijn
Beschermengel en gaf blijk van een speciale devotie tot St. Michael.

Hij was vooral bekend door het zeer zorgvuldig documenteren van Eucharistische
wonderen over de hele wereld en het op een website catalogiseren daarvan. Deze
website had hij zelf ontworpen en in een tijdsbestek van 2,5 jaar documenteerde hij
187 Eucharistische wonderen voordat hij overleed op 15 jarige leeftijd.

Zie de onderstaande link naar deze zeer indrukwekkende website: (is in diverse talen
te lezen). http://www.carloacutis.com/

Na zijn zeer plotselinge en korte heftige ziekte op 15 jarige leeftijd werd hij
overeenkomstig zijn wensen in Assisi begraven. Hij leed aan fulminante leukemie en
overleed na 3 dagen. Zijn pijnlijke ziekte offerde hij op voor de Heer, voor de Paus


http://www.carloacutis.com/

en voor de Kerk, zo zei hij. Zijn gebalsemde lichaam is opgebaard in de Basiliek in
Assisi.

Een zeer uitgebreid artikel over de zalige Carlo is te vinden op:
https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/a/acutis-carlo

Er zijn talloze filmpjes over hem te vinden door zijn naam in te typen op Google of
YouTube. Er is inmiddels heel veel informatie over hem te vinden.

Hij is de beschermheilige van de jeugd en de computerprogrammeurs. Zijn
attributen zijn een Laptop, een Rozenkrans en het Allerheiligst Sacrament.

De informatie in dit artikel is gevonden op het internet. Hopelijk bent u - en ook
jongeren in onze parochie - na het lezen van dit artikel net zo geinteresseerd geraakt
als ik in deze bijzondere (nu nog Zalige) Carlo Acutis. Ik vind het heel bijzonder om
een Heilige van deze tijd te leren kennen, als mede zijn moeder Antonia Salzano, die
ook een aantal filmpjes op YouTube heeft en die vol liefde en passie spreekt over
haar geliefde zoon, en over de boodschap die hij uitdroeg. Dit is gesproken in het
Engels.

Jolanda Krouwel

Mededeling van de besturen van de parochies Onze Lieve Vrouw van
Amersfoort en de Marta en Maria,

Onze jongerenwerker Suhail Tafur heeft ons laten weten dat zij per 1
september een nieuwe functie heeft aanvaard bij Stichting Breder in
Barneveld als woonbegeleider voor jongeren.

U wordt van harte uitgenodigd om tijdens de parochiedag van de Onze Lieve
Vrouw van Amersfoort op 29 september in Hoogland afscheid van haar te
nemen.

Het pastoraal team en de besturen beraden zich over de invulling van haar
taken.

Wij danken Suhail hartelijk voor al haar goede werk, dat zij sinds 1 februari
2016 voor ons heeft vervuld en wensen haar veel succes in haar nieuwe
functie.


https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/a/acutis-carlo

NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM

NAAR ROME IN HET HEILIG JAAR 2025 . NATIONALE

BEDEVAART
NAAR ROME IN

Reeds in het Oude Testament komen we tegen dat nEHRDS e

VUEGTUIG 27 APR T/M 2 MEI
BUS 26 APR T/M 3 MEI

het volk van God uitgenodigd wordt om een jubeljaar
te houden. Het was bedoeld als een jaar waarin
scheefgetrokken verhoudingen recht getrokken
werden, een jaar van verzoening.

Ook in onze tijd roept de paus ons op om eens in de
vijfentwintig jaar een bijzonder geloofsjaar te
houden, een heilig jaar, waarin het teken van
verzoening centraal staat. Heel specifiek nodigt hij
ons uit om naar Rome te komen en via de heilige
deuren een nieuw begin te maken. Als thema heeft
hij gegeven: ‘Pelgrims van Hoop’.

De Nederlandse bisschoppen sporen hier ook toe aan en hebben de mei
vakantie aangewezen om dan gezamenlijk naar Rome te gaan. De busreis is
van 26 april t/m 3 mei met een overnachting onderweg op de heen- en
terugweg.

De vliegreis is van 27 april t/m 2 mei. De organisatie van deze bedevaart
hebben zij in handen gelegd van ‘Het Huis voor de Pelgrim’, waarmee vorig
jaar ook de bisdomreis naar Lourdes werd gemaakt. Op de website daarvan is
dan ook alle informatie daarover te vinden. Kijkt u daar maar eens rustig
naar. Ook de inschrijving gebeurt via die website.

Vanuit onze parochies wordt de mogelijkheid geboden om als groep deel te
nemen. Dat betekent dan dat de deelnemers een eigen gids hebben en een
eigen verblijfplaats. In het geval dat u hier gebruik van wilt maken, wordt u
uitgenodigd twee dingen aan te geven: u vult in dat u met het vliegtuig wilt
reizen en u vult de volgende groepsnaam in: OLVA-M&M.

Als u nog wat verdere informatie wilt hebben over deze reis, dan kunt u
contact opnemen met Corien en Hans Ossendrijver.

(06- 41 788 734 of 06-53 147 418)

Het heilig jaar is iets waar (in mindere mate dan in Rome) ook in Nederland
aandacht aan geschonken zal worden. Zeker als we denken aan degenen voor
wie de reis te duur is, of die niet meer in staat zijn om veel te lopen. Wij
verwachten daar in het najaar meer informatie over.


https://www.aartsbisdom.nl/inschrijving-landelijke-romebedevaart-geopend/
https://www.aartsbisdom.nl/inschrijving-landelijke-romebedevaart-geopend/
https://www.aartsbisdom.nl/inschrijving-landelijke-romebedevaart-geopend/
https://www.huisvoordepelgrim.nl/reisaanbod/rome2025/reisinfo
https://www.huisvoordepelgrim.nl/reisaanbod/rome2025/reisinfo
https://www.huisvoordepelgrim.nl/reisaanbod/rome2025/reisinfo

KERKEN KIJKEN UTRECHT IN DE ZOMER

Stichting Kerken Kijken Utrecht
verzorgt elk jaar tijdens het
zomerseizoen de openstelling van
een aantal kerkgebouwen in het
centrum van Utrecht. De 42ste
editie loopt nog tot en met
zaterdag 14 september 2024. De
toegang is gratis, een (kleine)
donatie wordt op prijs gesteld.

Er doen twaalf binnenstadskerken
mee, waaronder de St.
Catharinakathedraal en terug van
een aantal jaren weggeweest: de gerestaureerde St. Augustinuskerk (zie
foto). Vrijwillige gastheren en -vrouwen staan klaar om mensen desgewenst
te informeren over de architectuur, bouwgeschiedenis en kunstschatten van
de betreffende kerken. In sommige kerken zijn in deze periode extra
activiteiten, zoals concerten of exposities.

Op 1 augustus was het 350 jaar geleden dat na een mooie zomerdag een
verwoestende storm over Utrecht raasde. Er werd deze dag op verschillende
manieren stilgestaan bij de storm die het middenschip van de Domkerk
omverblies. In de Domkerk gaf Kerken Kijken Utrecht-vrijwilliger Biem Lap
een lezing waarin hij de bezoekers meenam in het verhaal achter 't
Schrickelick Tempeest: Wat voor storm was het? Welke schade werd er
aangericht in Utrecht? Wat weten we van het instorten van het middenschip
van de Domkerk?

Alle kerken zijn rolstoeltoegankelijk. Meer informatie en de
openingstijden: www.kerkenkijken.nl.
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https://oud-utrecht.nl/nieuws/1448-stad-in-de-storm-t-schrickelik-tempeest
https://oud-utrecht.nl/nieuws/1448-stad-in-de-storm-t-schrickelik-tempeest
https://www.kerkenkijken.nl/

HEILIGEN

Joachim 16 augustus
Officiéle kerkelijke feestdag: 26 juli

Joachim was de echtgenoot van de heilige Anna (26
juli) en dus de vader van Maria (8 december). De
heilige luistert nog naar andere namen: Sadoc, Klopas,
Jonachir, Eliacim en Heli. Joachim is alleen bekend uit
apocriefe boeken, zoals het evangelie van Jacobus en
het evangelie van de pseudo-Mattheds uit de vijfde
eeuw. Het waarheidsgehalte van de persoon Joachim
kan op zijn minst twijfelachtig worden genoemd. In S oK
het Nieuwe Testament komt hij niet voor. De Kerk T T o e e
erkent het genoemde evangelie van Jacobus niet, maar heeft tljdens het
Tweede Vaticaans Concilie het feest van Joachim samengevoegd met dat van
Anna, op 26 juli. De heiligenkalender telt nog acht personen met de naam
Joachim. De Joachim van vandaag is veruit de belangrijkste.

Joachim moet volgens verhalen een oude eerbiedwaardige grijze priester zijn
geweest, die met zijn vrouw in Jeruzalem leefde. Het paar had geen kinderen.
Op een dag verscheen een engel aan Joachim, die hem meedeelde dat hij
toch een kind zou krijgen. De voorspelling kwam uit; Maria werd geboren.
Toen het meisje drie jaar was, bracht men haar naar de tempel. Korte tijd
later moet Joachim zijn overleden, op de leeftijd van 80 jaar.

In het Oosten werd hij al vroeg vereerd, in de zevende eeuw. De
kruisvaarders namen de devotie tot Joachim mee naar het Westen. De cultus
kwam in de dertiende eeuw naar ons deel van Europa.

Hij wordt vereerd als de patroon van echtparen, ouderen, schrijnwerkers en
linnenhandelaren. De heilige Joachim staat op devotieplaatjes meestal in
gezelschap van zijn vrouw Anna en zijn dochter Maria. Hij is altijd afgebeeld
als een grijsaard. Zijn attributen zijn een boek (het Oude Testament) of een
boekrol, een staf, een korfje met twee duiven en aan zijn voeten ligt een
lammetje. Jezus, het lam Gods, was zijn kleinkind. Zeldzamer zijn de
afbeeldingen waarop hij Maria als kind in de armen wiegt. Het Noord-
Brabantse dorp De Moer wordt ook wel St. Joachims Moer genoemd.

Joachim komt van het Hebreeuwse woord ‘hojagim’. De letterlijke vertaling
luidt: ‘Jahweh (God) richt op’.

Voornamen: Jochem, Kim,

Achternamen: Jochems, Jochemse, Jochim, Jochman, Jochum, Jogchems.

(Uit 366 Heiligendagen van P.Spapens en K. van Kemenade)
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BEZINNING

Heer ik ben een kind van U.

Heer ik ben een kind van U
die op deze aarde leeft.
Daarom vraag ik altijd weer,
of U mij Uw zegen geeft.

Heer wat gisteren was dat is voorbij.
Morgen ligt in het verschiet.
Het gaat vandaag om deze dag,
waarin U mij Uw liefde biedt.

Heer ik ben een kind van U
en U gaf mij hier een taak.
Maar ik weet dat U mijn Heer
al mijn werken bewaakt.

Heer ik ben een kind van U
met een menselijk bestaan.
En ik mag als ik dat wil
het pad van Jezus volgen gaan.

Heer ik weet als kind van U,

als mijn taak hier is volbracht

dat U als Vader en mijn Heer
op mijn thuiskomst wacht.

(auteur onbekend)
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NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP

VIERINGENROOSTER

Zondag 22 september, 25¢ zondag door het jaar, 10:00, Oecumenische
viering, voorgangers: ds. W. van Laar en diaken W. Kremer, m.m.v.
Ecclesiakoor

Dinsdag 24 september, 10:00 gebedsviering

Zondag 29 september, 26¢ zondag door het jaar, 10:00 woord en
communieviering, voorgangers: I. Elsevier en W. Eurlings

Woensdag 2 oktober, 10:30 Eucharistieviering, Seniorenviering
celebrant pastoor J. Skiba, m.m.v. koor Memento

Zondag 6 oktober, 27¢ zondag door het jaar, 10:00 Malawizondag,
woord en communieviering, voorgangers: W. Eurlings en J. van Gaans,
m.m.v. Ecclesiakoor

Dinsdag 8 oktober, 10:00 gebedsviering

Zondag 13 oktober, 09:00 Eucharistieviering, celebrant pastoor J. Skiba
Dinsdag 15 oktober, 10:00 gebedsviering

Zondag 20 oktober, 10:00 woord en communieviering, voorganger: K.
van Gestel

Dinsdag 22 oktober, 10:00 gebedsviering

Iedere zondagochtend zendt KRO-NCRV op NPO 2 een eucharistieviering uit,
vanuit een wisselende locatie in Nederland. Aanvang: 10.00 uur.

Iedere zondag worden er vieringen vanuit onze parochie uitgezonden; zie
hiervoor https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/

De Eucharistieviering vanuit ons Eucharistisch centrum wordt om 11:00 uur
uitgezonden via Kerkomroep



https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/12319

I om te gedenken, overledenen in augustus

19 augustus mw. C. Ravelli- van Loo Bilthoven
29 augustus mw. M.J. Krijnen Bilthoven

Laten we onze gestorvenen in ons gebed
herdenken.

Oktober: Rozenkransgebed

In oktober staat traditiegetrouw Maria weer (meer dan anders) centraal en
ook is er dan meer aandacht voor het Rozenkransgebed.

Ook wij willen hier aandacht aan besteden. Daarom willen we in oktober
iedere dinsdag, voorafgaand aan de gebedsviering van 10:00 uur, om 9:40
uur het Rozenkransgebed bidden. Op dinsdag 1 oktober schuift dit een dagje
op: dan zullen we op woensdag 2 oktober, voorafgaand aan de
Seniorenviering (zie elders in deze Nieuwsbrief), om 10:00 uur het
Rozenkransgebed bidden.

Zowel op woensdag 2 oktober als op de daaropvolgende dinsdagen komen we
voor het Rozenkransgebed samen in de Mariakapel.

Uiteraard is iedereen van harte welkom!

En dan nog dit: wilt u in de maand oktober dagelijks (behalve zondag) een
mailtje over het Rozenkransgebed in uw mailbox krijgen? Stuur dan even een
mail naar w.sarot@2parochies.nl .



mailto:w.sarot@2parochies.nl

Uitnodiging voor de seniorenviering op

woensdagmorgen 2 oktober om 10.30 uur.

Wij nodigen U allen van harte uit voor de seniorenviering in de (Maria) maand
oktober in de Michaelkerk aan de Kerklaan in De Bilt op 2 oktober a.s.

We zullen om 10.30 uur eerst samen de Eucharistie vieren, pastoor J. Skiba
gaat voor in de viering. Het koor Memento zal zingen.

Na de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en na te praten bij de
koffie/thee in de ontmoetingsruimte.

Voor opgave voor vervoer kunt u het secretariaat bellen op donderdag van 9-
12 uur, tel.: 030-2200025 of u regelt vervoer zelf bijv. de regiotaxi of belt
Ans Weerdenburg, 06-47061430.

Gebedsintenties kunt u doorgeven aan de medewerkers van het secretariaat.
Wij hopen U allen te mogen begroeten. Van harte welkom!

Met vriendelijke groeten:

Wijkcontactgroep Michael-Laurens gemeenschap De Bilt/Bilthoven.



Boekenmarkt 5 oktober
10.00-14.00 uur

Op zaterdag 5 oktober organiseert scoutinggroep Ben Labre een
boekenmarkt. De opbrengst van de verkoop komt geheel ten goede aan
verduurzaming en onderhoud van het gebouw. Hierdoor kan de groep de
contributie voor leden laag houden, zodat het voor iedereen mogelijk is om lid
te worden.

Er is een ruime voorraad van literaire romans en thrillers, maar ook talrijke
humoristische boeken. Op het gebied van non-fictie zijn er veel
geschiedenisboeken, boeken over natuur & dieren en rezen & landen te
vinden. Het is geen toeval dat de boekenmarkt aan het begin van de
kinderboekenweek wordt gehouden. Er is er een ruime voorraad kinder- en
jeugd boeken. Zowel voor beginnende lezertjes als voor gevorderden. Er zijn
vele boeken geschikt om te lezen voor de boekenlijst beschikbaar. En boeken
om heerlijk uit voor te lezen ontbreken natuurlijk ook niet!

De boeken zijn er in allerlei soorten en maten, splinternieuw, gelezen, maar
ook vintage boeken ontbreken niet. Met de feestmaanden voor de deur valt er
vast een leuk en origineel cadeautje te scoren!

Locatie: Scoutinggroep Ben Labre, Kerklaan 33A, Achter de Michaelkerk (volg
het pad links langs de kerk.

Er kan zowel contant als met PIN betaald worden

Scouting vereniging

Ben Labre




MALAWI: Een band van 40 jaar (2)
Nieuwsbrief september 2024

Beste mensen.

In de Nieuwsbrief van augustus hebben we verteld over
het 40-jarig Malawiproject van onze Michael-Laurens
geloofsgemeenschap en beloofden er deze Nieuwsbrief
verder over te vertellen. Daar lag het accent op het
historisch verloop; in deze brief gaan we wat meer in op
de actualiteit. Zeker als we kijken naar de ontwikkeling
van de laatste jaren, is het er niet gemakkelijker op
geworden voor onze vrienden in Malawi.

Strijd tegen het water

Zo troffen we bij ons bezoek in 2019 de verwoesting vanwege de
overstroming in dat voorjaar. Als Nederland kennen we de strijd tegen het
water. Maar wanneer zo een ramp hier gebeurt, dan hebben we alle
mogelijkheden van financién, techniek, materialen en menskracht om de
situatie te boven te komen. Maar als we ons proberen in te denken wat het
voor Malawi betekent, dan gaat dat ons voorstellingsvermogen te boven. Een
volkomen agrarisch land, een land met een beperkte infrastructuur en één
van de armste landen van het Afrikaanse continent. Huizen en
landbouwgrond verwoest. Voedsel tekort, echt honger en geen geld om snel
het probleem op te lossen.

40 Jaar verbondenheid
En dan....... gebeurt het ongelofelijke. De mensen staan op en gaan aan de
slag. Gedragen door een groot vertrouwen in God. Zij delen het weinige met
elkaar.

We weten niet anders dan dat dat gebeurt al zo
lang als ons contact duurt: 40 jaar.

Onze verbondenheid met hen willen we ook hier
vorm geven. Want al 40 jaar lang ontvangen we
van hen een vorm van optimisme, een
doorzettingsvermogen, een vasthouden van
elkaar. Waarden die we hier mogen koesteren.
Dus gaan we feest vieren; hier en daar. En zo
nodigen we u uit dat mee te komen vieren.




Malawiviering

In de viering van 6 oktober, om 10.00 uur in de Michaélkerk, zullen

we aandacht besteden aan ons project door informatie, overweging,
gebed en zang. Maar zeker ook door onze onderlinge verbondenheid vorm te

geven. Hoe voelt u zich verbonden met Malawi. Waar denkt u aan, waar zou u
voor willen bidden en wat zou u de mensen in Malawi toewensen?

Wilt u iets lekkers meebrengen?!

Na afloop van de viering willen we het bij de thee en de koffie extra feestelijk
maken door u te vragen wat lekkers mee te brengen. Een koekje, cake of een
taartje? Natuurlijk moet dat wat beperkt blijven, maar toch. Als u wat mee
wilt nemen, vragen we u ons dat te laten weten. Dat kan door het te melden
bij het parochiesecretariaat per e-mail info@katholiekekerkdebilt.nl of
telefonisch op donderdagmorgen 030-2200025 of telefonisch aan Jacqueline
van Gaans 06 25178844 (lid van de werkgroep).

40 Jaar verbondenheid vieren we vaker!

We gaan feest vieren en niet alleen deze zondag. We zullen als werkgroep
regelmatig van ons laten horen en in de viering van halfvasten op 30 maart
2025 het feest besluiten.

En ja, we gaan met de collecteschaal rond. Want ook voor onze vrienden in
Malawi mag het feest worden en willen we hen een extra hart onder de riem
steken. Het onmogelijke mogelijk maken.

Zo hopen we op een goed gevulde kerk op_6 oktober maar ook op trouw van
onze gemeenschap zolang dat mogelijk is. U kent hun uitdrukking.

May God bless you. ZIKOMO, ZIKOMO KWAMBIRI.

Een hartelijke groet van onze werkgroep.

Werkgroep Malawi

NLO3INGB0006525447

t.n.v. H.H. Martha en Mariaparochie, Baarn
0.v.v. Kerkfonds Malawi M&L locatie
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Internationale Dag voor de Uitroeiing van Armoede

Op dinsdag 17 oktober 2024 is het Internationale dag voor de armoede. De PCI is
van plan rond die datum, waarschijnlijk in de vieringen op 13 of 20 oktober een
extra deurcollecte te houden.

Even wat achtergrondinformatie

Carola Schouten, de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen,
stuurde in december 2023 de voortgangsrapportage ‘Aanpak geldzorgen, armoede
en schulden’ naar de Tweede Kamer. In deze voortgangsrapportage ging de minister
in op de huidige stand van zaken rondom het bestrijden van armoede.

De armoedecijfers laten volgens de rapportage een bemoedigend beeld zien.
Tegelijkertijd zijn er signalen vanuit maatschappelijke organisaties dat er nog meer
dan voorheen een beroep wordt gedaan op sociale voorzieningen.

Minister Schouten stelde: “In Nederland moet je fatsoenlijk kunnen rondkomen. Dat
betekent nieuwe kleding kunnen kopen als de kinderen dat nodig hebben en vaste
grond onder de voeten hebben zodat je plannen kan maken voor de toekomst.

Door de toen forse inflatie hebben veel mensen moeite om het hoofd boven water te
houden. Door de maatregelen die genomen zijn laten de armoedecijfers een
bemoedigend beeld zien.

Tegelijkertijd moeten we ons niet blind staren op alleen die cijfers. Daar gaan veel
verhalen achter schuil van mensen die kampen met schulden, of die net boven de
grens zitten en door bepaalde kosten toch niet rondkomen.”

Armoedecijfers

In 2015 leefde volgens het Centraal Plan Bureau (CPB) 6,3% van de mensen in
armoede. In 2023 is dit getal gedaald naar 4,8%. De verwachting is dat het in 2024
gelijk blijft. In deze raming voor 2024 is de extra stijging van het wettelijk
minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen echter nog niet meegenomen.
Inmiddels is bekend dat deze stijging van minimumloon en gekoppelde uitkeringen
niet doorgaan. Om de kabinetsdoelstelling voor het verminderen van armoede te
behalen, moet het cijfer dalen naar 3,15% in 2030.

In 2023 leefde 6,2% van de kinderen in armoede. De verwachting is dat het in
2024 verder daalt naar 5,1%. In 2025 moet dit aandeel gedaald zijn naar 4,6%. Of
dit gehaald kan worden is maar zeer de vraag. Ook is het zo dat bij het schrijven van
dit stukje, het nieuwe kabinet nog niet geinstalleerd was en haar plannen niet
bekend.

De armoedegrens die het CPB hanteert is het niet-veel-maar-toereikend-criterium
van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Uitgangspunt daarbij is dat een
huishouden in armoede leeft als het voor langere tijd niet kan beschikken over
noodzakelijke goederen en voorzieningen.

Problematische schulden

Het aantal huishoudens met problematische schulden in 2023 is 8,8%. Deze groep
groeit en is volgens het CBS met name het gevolg van een stijging van
problematische schulden bij de belastingdienst. Het vermoeden bestaat dat de
oorzaak van deze stijging ligt in de maatschappelijke ontwikkelingen van de



afgelopen jaren, waaronder de opschorting van de invordering en de corona-
uitstelregeling voor ondernemers.

Om te zorgen dat kinderen niet met honger op school zitten, maar goed mee kunnen
doen heeft het kabinet in 2023 budget vrij gemaakt voor schoolmaaltijden. In 2024
stelt het kabinet € 166 miljoen beschikbaar zodat circa 400.000 kinderen een
schoolmaaltijd krijgen aangeboden.

Dit is Nederland anno 2024!

De overheid heeft ook geld beschikbaar gesteld voor voedselhulp aan mensen die
niet rond kunnen komen. In totaal gaat het om € 3 miljoen voor het Rode Kruis en €
1,7 miljoen voor de Stichting Voedselbank, die voedsel- en basisproducten voor
Voedselbanken Nederland inkoopt. De voedselbanken krijgen daarnaast ook € 15,8
miljoen uit Europese gelden.

Nu maak ik even een bruggetje naar onze M&M parochie.

We hebben al eerder gemerkt dat het moeilijk is om mensen die feitelijk in armoede
leven en die een steuntje in de rug kunnen gebruiken te vinden. Onze overheid doet
dan wel zijn best om armoede tegen te gaan en er zijn tal van regelingen opgetuigd.
Toch is er nog sprake van armoede.

Het '‘Scholenproject’ in 2017 opgezet door een aantal parochianen van de inmiddels
gesloten locatie Maria Koningin in Baarn loopt goed. De Parochiéle Caritas Instelling
ondersteunde dit project vanaf het begin en probeert dit verder uit te bouwen. In
2023 ging het om 55 gezinnen met in totaal 139 kinderen uit Baarn die moeite
hebben de eindjes aan elkaar te knopen. In April 2024 konden kinderen uit gezinnen
die het niet breed hadden o.a. naar Restaurant de Wildenburg om eens buiten de
deur pannenkoeken te eten.

Paus Franciscus signaleert dat de virtuele realiteit en het echte leven steeds meer
versmelten. De arme wordt op deze manier een onderdeel van een korte ‘videoclip’
die ons een ogenblik bezighoudt. Wanneer we de arme op straat tegenkomen, kijken
we de andere kant op. De parabel van de Barmhartige Samaritaan daagt ons nog
steeds uit, benadrukt paus Franciscus. Het gaat er daarbij om dat we de zorg voor
anderen niet delegeren maar dat we onszelf engageren.

De paus herinnert eraan dat armen geen nummer zijn maar personen met hun
goede en slechte eigenschappen, met gezichten en verhalen. Zij zijn onze broeders
en zusters.

Uw PCI wil zijn steentje bijdragen aan het ledigen van noden. We ondersteunen o.a
de Voedselbanken, Schuldhulpmaatje, Individuele hulpvragen en proberen het
genoemde scholenproject uit te breiden naar andere scholen in onze parochie. Uw
hulp is hierbij onmisbaar. Vandaar de collecte voor de Parochiéle Caritas Instelling
van de HH. Martha en Mariaparochie.

Dank u voor uw hulp.

Uw PCI.

Ruud van 't Pad Bosch
Secretaris.
https://caritasmarthamaria.nl/



https://caritasmarthamaria.nl/

Help ons het werk van de Caritas mogelijk te maken. U kunt uw gift overmaken op
bankrekening: IBAN NL21RABO 0359900038 t.n.v. PCI HH. Martha en Maria
ANBI: BAARN | RSIN 824140850

Bronnen: Voortgang aanpak geldzorgen, armoede en schulden
Nieuwsbericht | 19-12-2023 | 12:00

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/12/19/voortgang-aanpak-geldzorgen-armoede-
en-schulden

https://bisdomgl.nl/nieuws/werelddag-van-de-armen-realistisch-en-praktisch-zijn-in-wat-we-met-
en-voor-de-armen-doen/

Taizévieringen in de Centrumkerk in Bilthoven

Een aantal keer per jaar, meestal op de laatste zondag van de maand zijn er
Taizévieringen in de Centrumkerk in Bilthoven.

Het zijn meditatieve vieringen in de sfeer van het Franse klooster in Taizé,
waar mensen uit de hele wereld samenkomen. Er wordt gezongen in
verschillende talen en er is gelegenheid om stil te zijn.

Bij elke viering zingt het koor en spelen instrumentalisten onder leiding van
Els Firet.

Wie mee wil zingen in het koor of wie mee wil doen met een instrument is
van harte welkom. We oefenen altijd om 18.15 uur voorafgaand aan de
viering in de Centrumkerk. Als je interesse hebt kun je je aanmelden via het
mailadres martien@zigterman.com. Je krijgt dan van tevoren de liturgie
toegestuurd.

Na afloop is er de mogelijkheid om thee of koffie te drinken en na te praten.

Plaats: Centrumkerk, Julianalaan 42 in Bilthoven
Tijd: 19.30 uur

Data voor het komende seizoen:
2024: 29 september, 27 oktober, 24 november
2025: 26 januari, 23 februari, 30 maart, 27 april
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https://bisdomgl.nl/nieuws/werelddag-van-de-armen-realistisch-en-praktisch-zijn-in-wat-we-met-en-voor-de-armen-doen/
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TWEE NIEUWE BESTUURSLEDEN GEZOCHT VANUIT DE KATHOLIEKE
GELOOFSGEMEENSCHAPPEN IN DE BILT/BILTHOVEN VOOR DE WERKGROEP
OECUMENISCH DIACONAAT (WOD)

Vangnet

Mensen kunnen om allerlei redenen opeens in een sociaaleconomische
probleemsituatie terecht komen. Dan is het goed als je ergens kunt aankloppen voor
financiéle of praktische hulp. Christelijke - 5
geloofsgemeenschappen, zo ook die in De Bilt, Bilthoven en
Den Dolder, hebben vaak een vangnet om aangesloten
leden of gezinnen in nood dit soort hulp te bieden. Voor
mensen in financiéle nood die niet op een eigen kerk
kunnen terugvallen hebben de christelijke
geloofsgemeenschappen in De Bilt, Bilthoven en Den Dolder
een kerk-overstijgende werkgroep die zich voor hen inzet:
de Werkgroep Oecumenisch Diaconaat (WOD). Diaconaat
betekent letterlijk ‘je dienstbaar opstellen of hulp bieden p . _
aan de medemens die dit nodig heeft’. Een WOD-activiteit: het
Naast het in probleemsituaties bieden van financiéle of klaarmaken van tasjes voor
praktische hulp organiseert de WOD elk jaar een Kerstactie

voor mensen met een smal budget. Om deze activiteiten jaarlijks uit te voeren en er
middelen voor in te zetten namens de aangesloten kerken, bestaat de WOD, al 25
jaar, uit een klein bestuur met leden vanuit elke geloofsgemeenschap.

Bestuursleden zijn meestal lid voor 2 termijnen van 4 jaar. De WOD vergadert zo’'n 4
keer per jaar (2 uur per vergadering, in de avond). Daarnaast ben je gemiddeld 1 &

1.5 dag per jaar bezig met de uitvoering van taken.

Twee vacatures

Acht christelijke geloofsgemeenschappen uit De Bilt, Bilthoven en Den Dolder worden
vertegenwoordigd in de WOD. Voor de Protestantse Kerk Nederland (PKN) zijn dat de
Dorpskerk en Oosterlichtkerk in De Bilt, de Zuiderkapel en Centrumkerk in
Bilthoven en de Maria Christina Kerk in Den Dolder; voor de vrijzinnige
gemeenschap in De Bilt/Bilthoven is dat de Woudkapel; en voor de katholieke HH
Martha Maria parochie zijn dat de HH Michael en Laurens kerk in De Bilt en de
Onze lieve Vrouw (OLV) van Altijddurende Bijstand in Bilthoven.

De laatste 8 jaar was ik vanuit de HH Michael en Laurens het enige WOD bestuurslid
dat de twee katholieke geloofsgemeenschappen in De Bilt/Bilthoven
vertegenwoordigde. Ik ben 2 termijnen met veel plezier secretaris geweest maar ga
eind 2024 stoppen.

De WOD zoekt daarom per onmiddellijk twee nieuwe bestuursleden vanuit de
katholieke geloofsgemeenschappen in De Bilt/Bilthoven: éen als mijn opvolger vanuit
de HH Michael en Laurens kerk en éen als vertegenwoordiger vanuit de OLV.

Ben jij wellicht een enthousiaste vrijwilliger die zich een tijdje zinvol en zingevend
wil inzetten voor de medemens die hulp of een steuntje in de rug kan gebruiken? En
wil je daarbij jouw katholieke geloofsgemeenschap in een oecumenische verband
vertegenwoordigen? Neem dan contact op met mij, ik vertel je er graag meer over.

Cécile van Els
Bilthoven, 1 september 2024
E: cecile.van.els@gmail.com
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NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM

NIEUW JAARPROGRAMMA JONG AARTSBISDOM

Het jaarprogramma voor 2024-2025 van Jong Aartsbisdom (JA) is bekend.
“"Het komende seizoen staat in het teken van het Jubeljaar en ons programma
zit als vanouds weer lekker vol,” zo
laat jongerenwerker Sarah Mijhad
weten. “Zo komen we op de diocesane
WID in Arnhem samen met onze
aartsbisschop kardinaal Eijk. We zijn
present op de tweede editie van de
vernieuwde KID in Ede. En eris in
januari een WID@Home, al is de
locatie nog even een verrassing...”
Voor wie meegaan op bedevaart naar
Rome met de jongerenreis organiseert
JA een dag ter voorbereiding en om
elkaar te leren kennen. “Verder lijkt het ons een
mooie nieuwe traditie om voortaan ook met
jongeren naar de Chrismamis te gaan, dus dat
staat ook op het programma,” aldus Mijhad. "We
eten die dag gezellig samen en misschien is er
dit jaar ook wel tijd voor catechese. Het is een
prachtige mis, zo aan de vooravond van het
Paastriduum. Zeker een aanrader.”
Ze vervolgt: “En we hebben ndg iets nieuws dit
jaar: JA ontmoet... We zijn uitgenodigd in de OSBRI 220
parochies van Vleuten en Almelo om langs te “g

. -
komen en elkaar te ontmoeten. De parochies
bedenken zelf het programma, dit keer is het JA
team te gast bij de lokale jongerengroep. Wil je Ja =
dat we ook in jouw parochie langskomen? Stuur
ons een uitnodiging!”
Ook de vormelingen en misdienaars en acolieten worden dit seizoen niet
vergeten. De Tarcisiusdag is zaterdag 5 oktober in Nijkerk (klik hier voor
meer informatie en aanmelden) en op zaterdag 17 mei staat de
Vormelingendag gepland voor vormelingen uit alle drie de vicariaten.
“Wil je een poster ontvangen om op te kunnen hangen in jouw kerk of
parochiehuis? Een ansichtkaart om iemand anders uit te nodigen ook naar
deze activiteiten te komen? Een boekenlegger om uit te delen en zo ons
programma kenbaar te maken? Stuur mij dan een e-mail (vergeet niet je
adres te vermelden!) en het komt per post naar je toe,” zo roept Sarah
Mijhad op.
Klik hier om de Jaarkalender te downloaden

s () (S STea—
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HEILIGEN
Mattels 21 september

Mattels schreef het eerste evangelie. Hij werd apostel, maar zijn
oorspronkelijke beroep was tollenaar (Matt.10:3). Hij oefende dit beroep uit
aan het meer van Genesareth in Palestina. Deze functionarissen waren
bepaald niet gezien. Ze moesten belastingen voor de Romeinse bezetter
innen. Daarbij gingen ze dikwijls zeer onrechtvaardig te werk zodat ‘tollenaar’
gelijk kwam te staan aan ‘afperser’. In Kafarnaum kreeg hij van Jezus zelf de
roeping om apostel te worden. Op de heiligenkalender staan nog negen
heiligen met zijn naam.

Tollenaar Mattels was van joodse afkomst en komt ook voor onder de naam
Levi. Hij werd een van de twaalf apostelen, maar in het Nieuwe Testament
speelt hij verder geen rol. Nergens wordt hij genoemd. Na Jezus’ dood
schreef hij een biografie van zijn leermeester en werd zo een van de vier
evangelisten. In die laatste functie heeft hij de leer en het leven van zijn
grote voorbeeld van zeer dichtbij gevolgd en opgeschreven. Kenmerkend voor
hem is de vaak gebruikte formulering: ‘Opdat in vervulling zou gaan hetgeen
de profeet heeft gezegd.’ In zijn evangelie heeft hij het ook dikwijls over de
duivel. Van hem is het verhaal afkomstig dat de duivel Jezus in verzoeking
probeerde te brengen. Jezus sprak daarop de woorden: ‘Weg Satan.’ In

menig van dit boek beschreven heiligenleven komt naar voren dat de door
Mattelis aangehaalde woorden van Jezus zijn gevolgd: 'Ik was ziek en gij hebt
mij bezocht’ (Matt. 25:36). Van een pseudo-Mattels bestaat ook een apocrief
evangelie. Daarin staat onder meer het kerstverhaal van de os en de ezel die
Jezus bij Zijn geboorte in de stal hebben aanbeden.

De apostel Mattelis heeft gepredikt in Palestina en daarna in Ethiopié. Daar
zou hij voor een altaar met een zwaard zijn vermoord. Daarover bestaan
alleen maar legenden. De marteldood is daarom niet zeker. In de
Middeleeuwen doken relieken van de apostel op in Paestum. Zij zouden daar
naar Salerno zijn overgebracht, waar het gebeente thans rust in de naar hem
genoemde kathedraal van San Matteo. Mattels is vanwege zijn
oorspronkelijke beroep patroon van de belastingambtenaren en tolwachters.
Wisselaars, boekhouders en bankbedienden kunnen om zijn voorspraak
vragen. Mensen die geplaagd worden door drankzucht kunnen na een gebed
tot Mattels hopen op genezing. De dag voor zijn feestdag was een dag van
vasten en onthouding. De kerkelijke kalender kent meer van deze
vigiliedagen: daags voor Kerstmis, Pasen (paaswake), Pinksteren, Maria-ten-
Hemelopneming en Allerheiligen. Het fenomeen is ontleend aan de nachtwake
(vigiliae) van het Romeinse leger.
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De heilige apostel en evangelist Mattelis verkeert op afbeeldingen altijd in het
gezelschap van zijn meest typische attribuut: een gevleugelde mens, omdat
zijn evangelie begint met de afstamming van Jezus. Andere symbolen zijn de
hand van God die hem inspiratie geeft of een tafel of lessenaar met daarop
een boek waarin hij het evangelie opschrijft. Wanneer op een devotieprentje
of schilderij zijn martelaarschap de hoofdrol speelt, is hij weergeven met een
zwaard of lans. Een beeld uit de zestiende eeuw in een kerk in Venray heeft
een hellebaard als attribuut. Hugo van der Goes daarentegen gaf Mattelis een
speer in de hand (te zien in de Uffizi in Florence).

De herfst wordt ingezet op de naamdag van Matteus. In oude almanakken
staat te lezen: Vanaf nu begint de heenreis van de trekvogels zoals de
zwaluw, grasmus, rietzanger, lijster, spreeuw en mees. Hopelijk is het op 21
september goed weer want: “Is het met Matteus klaar, is dat goed voor
volgend jaar.” En die vaststelling houdt weer een boodschap in voor de
boeren: “Is het met Mattels klaar, 't voorspelt goede oogst volgend jaar.” Het
ziet er slechter uit als de weer vandaag tegenvalt: “Mattels storm en wind,
Pasen ook nog de winter vindt.”

Mattels komt van het Hebreeuwse 'matthia’ of ‘mattanjah’ dat ‘geschenk van
God betekent.

Voornamen: Matthieu, Mat, Mattijn, Teeuw. Achternamen: Mateeuwsen,
Matheusen, Mathiesen, Matthaei, Matheesens, Matthes, Mattheu, Matthews,
Matthezing, Matzken, Teeuwen, Teewis, Teewsen.

(Uit: 366 Heiligendagen van P. Spapens en K. van Kemenade)
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BEZINNING

Herfst ademen

Nog eenmaal vlammen de kleuren
als om de warmte vast te houden
van de zomer die nu in haar schulp kruipt
voor zoveel expressie
maar tegelijk wordt het donkerder overdag,
en ‘s avonds meer ruimte om stil te zijn.

De wereld om ons heen

maar ook wijzelf
beleven de overgang naar de herfst
als een herademen,

wind door je haren,

gedachten ordenen

en soms als de storm is gaan liggen,

weer zien waar het om gaat.

Gezegend zijn we met de seizoenen
van hogerhand ons toebedeeld
om ons te spiegelen, binnen en buiten,
knielen en zaaien, oogsten en danken,
leven als de seizoenen is
steeds opnieuw lucht krijgen
van Gods schepping.

Jeanette van Osselen
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Oktober 2024

NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP

VIERINGENROOSTER

Zondag 20 oktober, 10:00 Woord- en Communieviering, voorganger: K.
van Gestel

Dinsdag 22 oktober, 10:00 gebedsviering

Zondag 27oktober, 10:00 Woord- en Communieviering, voorganger: J.
Bosboom

Dinsdag 29 oktober, 10:00 gebedsviering

Zaterdag 2 november, 19:30 Allerzielen, gebedsviering, voorgangers:
W. Eurlings en I. Elsevier, m.m.v. Ecclesiakoor en Memento

Zondag 3 november, 10:00 Woord- en Communieviering, voorganger:
diaken A. van Gaans

Woensdag 6 november, 10:00 Eucharistieviering, celebrant: pastoor J.
Skiba

Zondag 10 november, 9:00 Eucharistieviering, celebrant: pastor G.
Nijland

Dinsdag 12 november, 10:00 gebedsviering

Zondag 17 november, 10:00 Woord- en Communieviering, voorgangers:
J. Bosboom en K. van Gestel, m.m.v. Ecclesiakoor

Dinsdag 19 november, 10:00 gebedsviering

Iedere zondagochtend zendt KRO-NCRV op NPO 2 een eucharistieviering uit,
vanuit een wisselende locatie in Nederland. Aanvang: 10.00 uur.

Iedere zondag worden er vieringen vanuit onze parochie uitgezonden; zie
hiervoor https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/

De Eucharistieviering vanuit ons Eucharistisch centrum wordt om 11:00 uur
uitgezonden via Kerkomroep

https://marthamaria.nl/vieringen/?gemeenschap=michaelkerk-de-bilt



https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/12319
https://marthamaria.nl/vieringen/?gemeenschap=michaelkerk-de-bilt

T.

2 september
22 september
27 september
29 september

Laten we onze gestorvenen in ons gebed

herdenken.

te gedenken, overledenen in september

dhr. C.H.M. van der Hijden Bilthoven
dhr. N.J.J.M. Meeuwen Bilthoven
dhr. A.P. van der Pas De Bilt

mw. P.A.M. Geers

BEZINNING

Herfst

Reeds begint het schaterend goed de berk te sieren,

en kondigt ons daarmee de herfst, het najaar aan.

De bladeren vallen, om in volle vaart te zwieren,

alvorens ze, verdord, geheel tot stof vergaan.

En in een feest van duizend en één kleur,

variérend van oudgoud tot vermiljoen,

kan men het naderende einde al bespeuren,

de wisseling naar 't volgend seizoen.

De felle stormen ranselen de twijgen,

tot zij, armoedig naakt, van alle kleed ontstaan,

gehuld in een somber stil gelaten zwijgen,

hun komend wit gewaad, willoos, te wachten

staan.

I. Musquetier- Lewin



Allerzielen

De mensen van voorbij, wij noemen ze hier samen.
De mensen van voorbij, we noemen ze bij namen.
Zo vlinderen zij binnen in woorden en in zinnen.

en worden wij elkaar gewaar, zijn even bij elkaar.

De mensen van voorbij, zij blijven met ons leven.

De mensen van voorbij, ze zijn in ons verweven

in liefde en verhalen, die wij zo graag herhalen,

in bloemengeuren, in een lied, dat opklinkt uit verdriet.

De mensen van voorbij, zij worden niet vergeten,

De mensen van voorbij zijn in een ander weten.

Bij God mogen ze wonen, daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij zijn in het licht, zijn vrij.

Zo klinken woorden van de dichteres Hanna Lam. Wij willen aan deze
woorden uitdrukking geven door op Allerzielen bij elkaar te komen en onze
geliefde doden bij hun namen te noemen.

U bent daarvoor van harte uitgenodigd op

zaterdag 2 november om 19:30 uur in de H. Michaélkerk.

Een groot koor, bestaande uit het Ecclesiakoor en het koor Memento, zal
medewerking verlenen aan deze viering. Na de viering gaan we naar het
parochiekerkhof, alwaar de graven gezegend zullen worden met wierook en
wijwater. Na afloop komen we samen in de ontmoetingsruimte van de kerk
om onder het genot van een kop koffie of thee elkaar te ontmoeten en wat na
te praten.



40 JAAR VERBONDEN MET MALAWI
Nieuwsbrief oktober 2024

— Op 6 oktober mochten we ons 40 jarige verbondenheid
o MA |_ AW\ 2 met Malawi tijdens de kerkdienst vieren. Het werd een
echt feestelijk gebeuren. Sfeervolle muziek, een

: / inspirerende overweging en een gezellige ontmoeting
* ?” ' ::R na afloop.

En als bijzondere gebeurtenis: op het eind van de
viering hadden we via whatsapp rechtstreeks verbinding met zuster Bernadette in
Malawi. Daarmee werd het een gezamenlijk feest en lieten we MaIaW| even binnen in
onze viering. Zuster Bernadette bedankte voor de
bijzondere zorg en aandacht, maar ook de grote
dankbaarheid voor onze verbondenheid.

In haar eigen woorden:

“Wat voelde ik me nederig. Ik ben enorm dankbaar dat ik
dit prachtige moment met jullie mocht ervaren. Werkelijk
een hartelijke dank voor alles dat jullie voor Malawi doen,
maar ook voor anderen in de wereld.

Jullie liefde, gebed en steun zullen we ons altijd blijven
herinneren. Geniet van deze prachtige dag.

We zullen ons altijd verbonden weten in gebed en liefde.”
Na afloop van de viering werd de werkgroep verrast met
een mooi boeket.

Na het slotlied kon iedereen tijdens de koffie genieten van
lekkers dat door enkele parochianen zelf was gemaakt.

Achterin de kerk hangt een fotopresentatie met de hoogtepunten van 40 jaar
samenwerken en samen werken met Malawi. Deze fotopresentatie blijft deze
missiemaand hangen, zodat er alle tijd is om hiervan kennis te nemen.

Voor ons als werkgroep was het een extra stimulans om verder te gaan met dit
mooie werk.

Een hartelijke dank tot slot voor de uw financiéle bijdragen, waar we de mensen in
Malawi weer mee kunnen ondersteunen.

Werkgroep Malawi.



NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM

JONGERENBEDEVAART ROME 2025: MELD JE AAN!

In 2025 wordt er in de R.-K. Kerk weer een Heilig

Jaar gehouden. De Nederlandse bisdommen AR
OME IN

organiseren in dat jaar samen een nationale S it s rn b
bedevaart naar Rome. Voor jongeren (16-30 jaar) GOK VOOR JONGEREN

TREIN 26 spril t/m 3 mei

wordt er in de meivakantie (26 april tot en met 3 SCHRIIF U 1N
ROME2025.NL

mei) een speciale treinreis georganiseerd.

Een Heilig Jaar of Jubeljaar is een traditie in de
katholieke Kerk die teruggaat tot het jaar 1300
en gebaseerd is op een nog ouder Joods gebruik.
Aanvankelijk werd een Jubeljaar eens in de 50
jaar gehouden en tegenwoordig eens in de 25 - -

jaar. Het is een jaar om extra aandacht aan je we N o 5 www.ROME2025 ML
geloof besteden, om te pelgrimeren en om een e B
nieuwe start te maken. Een bekende traditie

tijdens een Heilig Jaar is het plechtig openen van de zogeheten ‘heilige deuren’,
waardoor pelgrims de vier grote basilieken in Rome kunnen betreden. Het
internationale thema van het Heilig Jaar 2025 luidt: ‘Pelgrims van hoop’. Paus
Franciscus heeft gelovigen uit de hele wereld uitgenodigd om tijdens het Heilig
Jaar 2025 op bedevaart naar Rome te komen. Rome verwacht 30 miljoen
pelgrims te verwelkomen!

"

e

Reis en verblijf

De jongerenbedevaart is van zaterdag 26 april t/m zaterdag 3 mei en kost € 985.
Dit bedrag is inclusief € 200 korting van de Nederlandse bisschoppen.
Deelnemers reizen per trein naar Rome en verblijven in het centrum van de stad,
vlakbij de Piazza Navona. Ze overnachten bij de paters theatijnen op basis van
halfpension. “Er wacht een uniek programma voor jongeren (16-30 jaar) op je!,”
aldus de organisatie.

Aanmelden

Voor meer informatie over de jongerenreis: https://www.aartsbisdom.nl/wp-
content/uploads/2024/09/Huis-voor-de-Pelgrim-flyer-Rome-2025-jeugd.pdf .
(Deze pagina op de website van de bedevaartorganisatie Huis voor de Pelgrim
opent met algemene informatie over de Nationale Bedevaart. Daaronder staat
een aantal blauwe blokjes die linken naar informatie over specifieke deelreizen,
zoals de jongerenreis (tekst opent onder deze blokjes). Bij die informatie over de
jongerenbedevaart wordt ook verwezen naar het formulier ‘toestemming reizen
met minderjarig kind naar het buitenland’: dat heb je nodig als je jonger bent
dan 18).

Om je direct in te schrijven:
https://www.huisvoordepelgrim.nl/reisaanbod/rome2025/inschrijven?step=1



https://www.aartsbisdom.nl/wp-content/uploads/2024/09/Huis-voor-de-Pelgrim-flyer-Rome-2025-jeugd.pdf
https://www.aartsbisdom.nl/wp-content/uploads/2024/09/Huis-voor-de-Pelgrim-flyer-Rome-2025-jeugd.pdf
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Brief aan de parochianen over de Jongerencollecte in November 2024

Misschien vraagt u zich soms af wat er met de Kerk zal gebeuren op de
langere termijn. Sluiten alle kerken uiteindelijk en blijft de mens dan op
zichzelf aangewezen? Dat is een vraag die kan leven maar in Nederland is er
iets bijzonders gaande. Jongeren vormen door het hele land groepen om
samen over het geloof te leren. Zij zoeken naar zin en richting in hun leven,
ze willen de Blijde Boodschap horen. Om hierop in te spelen, biedt de Kerk
catecheses en evenementen aan, zoals: De Katholieke Jongerendag op 2
november, waar vorig jaar 600 jongeren samenkwamen. De jaarlijkse relnie
van de Wereldjongerendagen, WID@Home, met een weekend vol catechese
en getuigenissen. Nationale bedevaarten voor jongeren, zoals de bedevaart
naar Rome tijdens het Jubeljaar 2025. De ontwikkeling van een app om lokale
evenementen gemakkelijk te vinden. Wij vertrouwen erop dat, met uw steun,
al deze projecten uitgevoerd kunnen worden. De Jongerencollecte zal in de
derde week van november plaatsvinden in uw parochie. Uw gift zal worden
ingezet om te bouwen aan de toekomst van onze Kerk, want het mooiste wat
we aan onze kinderen en kleinkinderen kunnen doorgeven is ons geloof. Dank
u wel voor uw steun en vertrouwen.

Zaklina Melis
Beleidsmedewerker Jongeren en Catechese

U kunt ook uw gift doneren op: IBAN NL11 INGB 0002 7844 98 t.n.v. Rooms-
Katholiek Kerkgenootschap o.v.v. 'Jongerencollecte’.



TWEE AARTSDIOCESANE VIERINGEN IN HET HEILIG JAAR

In 2025 viert de R.-K. Kerk een ‘Heilig Jaar’ ofwel
een ‘Jubeljaar’. Paus Franciscus gaf dit jaar als
thema ‘Pelgrims van Hoop’. In de meivakantie 2025
zal vanwege dit Heilig Jaar een Nationale Bedevaart
naar Rome plaatsvinden. De Nederlandse
bisdommen organiseren tijdens het Heilig Jaar
tevens een bedevaart in het eigen bisdom. In alle
bisdommen ter wereld wordt in de kathedralen het
Heilig Jaar geopend nadat in Rome de paus vanaf
Kerstavond de Heilige Deuren van de vier
hoofdbasilieken heeft ontsloten.

De opening van het Heilig Jaar wordt voor het
Aartsbisdom Utrecht gevierd met een Eucharistieviering in de Sint
Catharinakathedraal, Lange Nieuwstraat 36 te Utrecht op zondag 29
december a.s., aanvang 15.00 uur. Kardinaal Eijk zal de hoofdcelebrant zijn.
De Eucharistieviering zal een internationaal karakter hebben. Iedereen is van
harte welkom.

Bisdombedevaart op 25 mei 2025 te IJsselstein
In dit Heilig Jaar worden er wereldwijd tal van
activiteiten georganiseerd, ook in Nederland.
Onderdeel daarvan zijn de zogeheten
minipelgrimages naar heiligdommen dichtbij. Zo
wordt op zondag 25 mei a.s. in IJsselstein bij
Utrecht een bisdombedevaart gehouden ter ere van
Maria. In dit eeuwenoude stadje wordt zij vereerd
onder de titel Onze Lieve Vrouw van Eiteren Hulp in
nood.

In de indrukwekkende Sint Nicolaasbasiliek wordt
een houten beeldje van Maria als Zetel der Wijsheid
vereerd daterend uit eind 12de-begin 13de eeuw.
Dit beeldje is in de 14de eeuw gevonden in een
sloot bij het toenmalige dorp Eiteren en deze vondst
betekende het begin van een bedevaartoord.
Jaarlijks werd er ook een Ommedracht ter ere van
Onze Lieve Vrouw van Eiteren Hulp in nood
gehouden.




HEILIGEN

Rafaél 24 oktober
Officiéle kerkelijke feestdag 29 september

In de bijbel komen zeven aartsengelen voor. Ze
worden gewoonlijk tot de heiligen gerekend, ook al
zijn het geen menselijke wezens en hebben ze nooit
een aards bestaan gehad. Ondanks het nogal
abstracte gehalte van de aartsengelen zijn ze toch
ongemeen populair geworden in de volksdevotie. Hun
rol in het volksgeloof hing samen met de verhalen die
over hen werden verteld. Zo was Rafaél in het Oude
Testament (Tob. 12:15) de reisgezel van Tobias. Dat
promoveerde hem tot heilige, onder wiens vleugels het veilig reizen was.

Volgens het oudtestamentische verhaal vergezelde Rafaél de jonge Tobias
niet alleen op zijn tocht naar Gabelus in Medi&, maar bracht hem ook bij zijn
blinde vader terug. Met een beetje gal van een vis gaf Rafaél de oude Tobias
het licht in de ogen weer terug. Na deze goede daad vertrok hij weer naar de
hemel. Logisch dat de aarstengel vanwege de wondere actie werd ontdekt als
de patroon van verpleegsters, apothekers en artsen. In zijn algemeenheid zag
het volksgeloof in hem iemand die waakte over de zieken. De heilige
aartsengel Rafaél is de patroon van emigranten en van spoorwegpersoneel.
Tevens werd hij gezien als de begeleider van de geesten der doden. Men riep
hem ook aan tegen de pest.

Als reisgenoot van Tobias wordt Rafaél meestal afgebeeld in de kledij van een
pelgrim, dus met hoed, wijde mantel, staf en een kalebas als fles. Zijn
speciale attribuut is de vis van het verhaal met de gal. De aartsengelen
komen dikwijls samen voor. Aartsengelen zijn de belangrijkste onder de
engelen en zo zijn ze ook afgebeeld. Francesco Botticine schilderde de drie
aartsengelen Michaél, Gabriél en Rafaél, waarbij de laatste in het midden
staat. Hij voert de jonge Tobias, die de vis draagt, aan de hand. Het schilderij
is te zien in de Accademia in Florence.

De betekenis van het Hebreeuwse naam Rafaél is 'God geneest’. Rafaél als
voor- of achternaam komt in onze streken weinig voor.

(Uit 366 Heiligendagen van P.Spapens en K. van Kemenade)



MICHAEL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP

NIEUWSBRIEF i E

November 2024

NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP

VIERINGENROOSTER

e Zondag 17 november, 10:00 Woord en Communieviering, voorgangers: J.
Bosboom en K. van Gestel, m.m.v. Ecclesiakoor

e Dinsdag 19 november, 10:00 gebedsviering

e Zondag 24 november, Hoogfeest van Christus, Koning van het heelal,
10:00 Woord en Communieviering, voorganger: diaken W. Kremer

« Dinsdag 26 november, 10:00 gebedsviering

e Zondag 1 december, Eerste zondag van de Advent
10:00 Woord en Communieviering, voorgangers: I.
Elsevier en W. Eurlings, m.m.v. Ecclesiakoor

e Dinsdag 3 december, 10:00 gebedsviering

e Zondag 8 december, Tweede zondag van de Advent 9:00
Eucharistieviering, celebrant pastoor J. Skiba

e Dinsdag 10 december, 10:00 gebedsviering

e Zondag 15 december, Derde zondag van de Advent 10:00 Woord en
Communieviering, voorgangers: J. van Gaans, J. Vroom

e Woensdag 18 december, 10:00 Eucharistieviering, celebrant pastoor J.
Skiba

e Zondag 22 december, Vierde zondag van de Advent 10:00 Woord en
Communieviering, voorgangers: I. Elsevier en K. van Gestel, m.m.v.
Memento

e Iedere zondagochtend zendt KRO-NCRV op NPO 2 een eucharistieviering uit,
vanuit een wisselende locatie in Nederland. Aanvang: 10.00 uur.

e Iedere zondag worden er vieringen vanuit onze parochie uitgezonden; zie
hiervoor https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/
De Eucharistieviering vanuit ons Eucharistisch centrum wordt om 11:00 uur
uitgezonden via Kerkomroep

https://marthamaria.nl/vieringen/?gemeenschap=michaelkerk-de-bilt



https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/12319

om te gedenken, overledenen in oktober

14 oktober mw. H.T. Aalbers

14 oktober mw. M.A. van Haren

16 oktober mw. J.B.M. Michels-de Meere
21 oktober mw. M.A. Vermeulen

23 oktober mw. L.H. Hoefakker

22 oktober dhr. G.A.A. van Maarsseveen
25 oktober mw. A.C.M van Aarle

27 oktober mw. H.C.P. Claes

Laten we onze gestorvenen in ons gebed
herdenken.

BEZINNING

Novembergedachte

November, een maand om te wennen aan loslaten.
De natuur wordt koud, de bladeren verliezen kracht.
In de dood verliest alles zijn kleur.

Maar in het sterven van bladeren wisselen

wondere schakeringen zich af in bonte weelde.
Wennen en loslaten, in vriendschap en liefde.
Sterven en leven, zaad onder de aarde,

gevallen bladeren geven nieuwe groeikracht

aan een nooit ophoudende cyclus van Leven!

De Bilt
Bilthoven
Bilthoven
De Bilt
De Bilt
De Bilt
Bilthoven
De Bilt




EEN ENGELENBOOM VAN VREDE - HELPT U MEE OM DEZE TE
VULLEN?

Ook dit jaar zal vanaf de eerste zondag van de advent de kerststal in de kerk
staan. Elke zondag zal er weer iets nieuws te zien zijn, tot we in de
kerstnacht het kindje in de kribbe mogen verwelkomen.

In die nacht horen we de engelen zingen “Eer aan God in de hoge en vrede op
aarde aan de mensen van goede wil”. Die vrede is ook in onze tijd zo hard
nodig. Hoe meer mensen hiervan zingen en getuigen, hoe beter. Helpt u
mee?

In de Advent zult u bij de kerststal een boom zien - dit wordt onze
engelenboom van vrede. We nodigen u van harte uit om daar een eigen
engeltje in te hangen.

Engelen in alle soorten en (bijna) alle maten zijn welkom, zolang ze niet al te
zwaar zijn. Misschien heeft u een engel thuis die u wilt uitlenen (na Kerst
krijgt u deze uiteraard weer terug). In december heeft de Wereldwinkel vaak
een keur aan engeltjes te koop. Of misschien gaat u aan de slag om zelf een
engeltje te maken.

Hopelijk wordt de boom in de Adventsperiode steeds voller en hebben we op
kerstavond een heel engelenkoor die de vrede over onze gemeenschap uit
zingt.

ZEGENING VAN KERSTKINDJES

Ook nieuw dit jaar is de zegening van de kerstkindjes. Een mooi gebruik dat
is ingesteld door Paus Paulus VI en in veel kerken al gebeurt. In onze kerk zal
dit gebeuren tijdens de nachtmis op 24 december. U kunt het kindje uit uw
eigen kerststal (al dan niet met kribbe) meenemen naar de viering, waar het
gezegend zal worden door de voorganger, diaken Wim Kremer.



Uitnodiging, toekomst van onze Michaél/Laurensgeloofsgemeenschap
Beste parochianen,

Van harte nodigen we u uit om samen met ons na te denken over de toekomst
van onze Michaél/Laurensgeloofsgemeenschap.

De situatie van onze locatie in De Bilt is steeds minder goed, door toenemende
kosten, dalende inkomsten en een teruglopend kerkbezoek. Tegelijkertijd zijn
we een actieve gemeenschap, met veel vrijwilligers op allerlei terreinen.

In 2023 hebben de locatieraad en de pastoraatsgroep van de
Michaél/Laurensgemeenschap zich gebogen over de vraag hoe we samen kerk
willen (blijven) zijn. In november 2023 zijn de parochianen uitgenodigd en is er
een bijeenkomst geweest om met elkaar hierover van gedachten te wisselen.

Uit de gesprekken die we afgelopen jaar hebben gevoerd zijn wij tot de
conclusie gekomen dat er een beeldverhaal/visiestuk moet komen waarin wij
aangeven wie en wat we willen zijn. Het resultaat hiervan zal het startpunt zijn
voor de fysieke vorm van een gebouw/ruimte in de komende 5-10 jaar.
Daarvoor vragen we de wederom de inbreng van alle parochianen. Immers,
uitsluitend samen kunnen de gemeenschap vitaal houden.

Wij nodigen wij u daarom uit om samen in gesprek te gaan over onze toekomst
op:
zaterdag 23 november van 14.00 tot 16.00uur
in de ontmoetingsruimte van de Michaélkerk

Tijdens deze bijeenkomst willen we uw ideeén en wensen horen over hoe onze
gemeenschap zou moeten functioneren in de toekomst. Al uw opmerkingen en
ideeén zijn welkom. We geven een korte terugblik over wat we tot nog toe
gedaan hebben. Daarna gaan we interactief met elkaar aan de slag. Uw stem en
inbreng zijn van groot belang en medebepalend voor de toekomst. We hopen
dat zoveel mogelijk parochianen deze kans aangrijpen om hun mening te delen.

Om de bijeenkomst goed te kunnen organiseren, vragen wij u zich vooraf aan te
melden. Dit kan eenvoudig via een mail aan robluijsterburg@outlook.com of
door u in te schrijven op de lijst achterin de kerk.

Laten we samenwerken om een toekomstbestendige geloofsgemeenschap te
zijn.

Met vriendelijke groet,

Namens de Michael/Laurens geloofsgemeenschap De Bilt,
Wim Kremer, Remco Rademaker, Willy Eurlings en Rob Luijsterburg
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EEN CAMPAGNE VAN VASTENACTEE

‘Superfood’ sorghum tegen ondervoeding op West-Flores
in Indonesié

Op veel plaatsen in de wereld hebben ouders moeite om voor voldoende
voedzaam voedsel te zorgen voor hun gezin. Vooral jonge kinderen zijn
kwetsbaar voor chronische ondervoeding; hun hersenen en organen maken een
enorme groeispurt door in die cruciale eerste levensjaren. Groeiachterstanden
door te weinig of door eenzijdige voeding kunnen echter levenslange gevolgen
hebben. Adventsactie wil daarom ouders ondersteunen bij het telen en bereiden
van voedzame gewassen.

Op West-Flores zijn veel kinderen ondervoed. Boeren leren nu sorghum
verbouwen, een voedingsrijk gewas dat goed tegen droogte kan.

Wat is er aan de hand?

In de regio Manggarai, op West-Flores in Indonesié, maakt meer dan helft van de
bevolking de basisschool niet af. De meeste mensen leven noodgedwongen van de
landbouw en dat is een moeilijk bestaan. Een van de grootste problemen is het gebrek
aan water, vooral tijdens het droge seizoen, dat steeds langer duurt. Door gebrek aan
kennis en middelen zijn de boeren niet in staat hun werkwijze aan te passen aan de
klimaatverandering. Daardoor lukt het ze niet of nauwelijks om voldoende voedsel te
verbouwen. Hun gezinnen leven in armoede en veel kinderen zijn ondervoed.

Wat willen we bereiken?

We willen de voedselzekerheid van de boeren in Manggarai verbeteren en ondervoeding
bij kinderen tegengaan. Onze lokale partner Ayo Indonesia laat de boeren kennismaken
met sorghum, een vergeten graansoort, familie van gierst. Het is een voedzaam gewas,
dat njk is aan vitaminen, mineralen, eiwitten en vezels. Sorghum is gemakkelijk te
verbouwen, groeit snel in droge €n natte omstandigheden. Het is bovendien goedkoper
dan rijst. Daarom willen we zoveel mogelijk boeren stimuleren om over te schakelen op
sorghum. Het is de bedoeling dat ook gemeentelijke en regionale bestuurders sorghum
gaan zien als oplossing voor het verbeteren van de voedselzekerheid in de regio.

Hoe doen we dat?

De boeren krijgen zaden om sorghum te zaaien en ze leren het gewas te kweken en
oogsten. Vervolgens leren ze om er verschillende gerechten van te maken. Zo is pap van
sorghum echt een superfood voor kinderen, dat helpt tegen ondervoeding. De boeren
leren de zaden te vermeerderen, zodat ze deze kunnen delen met andere leden van de
gemeenschap. Op termijn kunnen ze de zaden ook verkopen.

IBAN NL89 INGB 0653 1000 00 www.adventsactie.nl



NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM
KARDINAAL EIJK 25 JAAR BISSCHOP: BOEK OVER BISSCHOPSKAPEL

Kardinaal Eijk vierde op 6
november in kleine kring zijn 25-
jarig bisschopsjubileum. ‘s
Ochtends vierde hij de
Eucharistie in de kapel van het
bisschopshuis samen met mgr.
Woorts, mgr. Hoogenboom,
vicaris Pauw en de
curiemedewerkers. Aansluitend
was er koffie met gebak en een
geschenk voor de kardinaal:
vanwege zijn jubileum is het
boek ‘Het hart van het huis’
verschenen over de
bisschopskapel. In aanwezigheid van de auteurs kreeg kardinaal Eijk tot zijn
verrassing het eerste exemplaar aangeboden.

1 Het bijzondere interieur van deze huiskapel, gewijd
! aan de H. Willibrordus van Utrecht, is tot op de dag
K van vandaag zeer gaaf bewaard gebleven en vormt
een voor Nederland uniek ensemble. De kapel
wordt al bijna 125 jaar onafgebroken gebruikt door
de aartsbisschoppen van Utrecht. De kapel is
normaal gesproken niet zichtbaar voor een groot
publiek. Het gaat hier immers om een privékapel,
! onderdeel van het zogeheten ‘aartsbisschoppelijk
' paleis’. Voor het eerst wordt in deze publicatie, aan
de hand van tien bijdragen van diverse auteurs, in
deze omvang een kijkje achter de gevel geboden.
Deze ‘biografie van de huiskapel’ belicht de
geschiedenis en de afzonderlijke aspecten van het
rijke interieur van deze bijzondere ruimte.

HET HART |
VAN HET HUIS.

{ ket

https://www.aartsbisdom.nl/kardinaal-eijk-25-jaar-bisschop-boek-over-
bisschopskapel/
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SCHULDENPROBLEMATIEK HOOFDTHEMA OP DIACONAAL WERKBEZOEK

Diaconie 7 november 2024

Kardinaal Eijk en mgr. Hoogenboom waren
voor hun diaconale werkbezoek dit jaar te
gast bij de PCI-en van de samenwerkende
parochies HH. Martha en Maria en Onze
Lieve Vrouw van Amersfoort. Op 5
november reisden ze naar Speeltuin- en
recreatievereniging Het Soesterkwartier in
Amersfoort, één van de
samenwerkingspartners van de lokale PCI.
Centraal thema van het door beide PCI-besturen samengestelde programma
was de schuldenproblematiek. Kardinaal Eijk kreeg onder meer een exemplaar
van het startpakket ‘Red je het wel?’ uitgereikt, waarmee geldzorgen
bespreekbaar kunnen worden gemaakt.

Na een kort welkom en gebed door pastoor Skiba en diaken Van Gaans gaven
beide PCI-voorzitters een inleiding over hun werkzaamheden. Tony Harbers van
de HH. Martha en Maria parochie zei dat het steeds lastiger is om vrijwilligers te
vinden, ook voor het caritas-werk. “Een ander aspect is de strenge regelgeving
die werd ingevoerd met betrekking tot de privacy,” aldus Harbers. De
coronaviruspandemie zorgde voor extra problemen bij mensen die ook nog eens
slecht gesignaleerd konden worden terwijl vrijwilligersgroepen uit elkaar vielen.
Harbers: “Eén van de laatste ramingen is dat er in Nederland ongeveer 700.000
mensen financiéle problemen hebben. Problemen worden gemiddeld pas na 3
tot 5 jaar aangekaart en zijn dan door de hulpvrager niet meer te hanteren.”
Maar de PCI-en leggen zich daar niet bij neer, benadrukte Harbers: “Méér doen
met minder: meer samenwerken en gebruik maken van elkaars sterke kanten,
zo doen we dat!”

Tom Paffen (voorzitter PCI OLV van Amersfoort) gaf met Anita ter Wal
(beheerder van de speeltuin) een toelichting bij de locatie van samenkomst. De
honderd jaar oude speeltuin organiseert allerlei activiteiten voor kinderen in
arme gezinnen, vertelde Ter Wal die het beheer ervan van haar vader overnam.
“Ook onderhoud en certificering van de speeltoestellen kost veel geld.” De PCI
ondersteunt daarom deze speeltuin.

Paffen vertelde vervolgens over de praktijk van de PCI in de stad en de dorpen.
Caritas Amersfoort heeft een rijke historie en inkomsten uit onder meer pacht.
“"Daarmee kunnen we acute nood oplossen als hulpverleners daarvoor bij ons
aankloppen,” aldus Paffen. Hij benadrukte ook het belang om bij kerksluiting
een diaconale werkgroep te handhaven, die als ogen en oren in de wijk
fungeert. Caritas Amersfoort telt op dit moment zes actieve werkgroepen;
individuele aanvragen voor steun komen rechtstreeks van particulieren of via
hulpverleners. Deze vragen zijn gevarieerd: van huisraad tot een dagje weg en
van boodschappengeld tot medische kosten. Ook zijn er langlopende projecten.


https://www.aartsbisdom.nl/category/diaconie/
https://schuldhulpmaatje.nl/product/startpakket-redjehetwel/

Zo krijgen arme gezinnen met kinderen in december een extraatje en in een
basisschool is een ‘verbindingskast’. Deze wordt gevuld door ouders en de
caritas met allerlei levensbehoeften.

“Caritas Amersfoort is sinds kort ook donateur van een project van vrijwilligers
van de Eemlandhoeve in Bunschoten-Spakenburg,” vertelde Paffen. “Het
initiatief ‘De Randen van de Akker’ is een initiatief om biologisch voedsel te
verbouwen samen met voedselbanken. De vrijwilligers worden gezocht in
asielzoekerscentra en via de voedselbanken.”

https://www.aartsbisdom.nl/schuldenproblematiek-hoofdthema-op-diaconaal-
werkbezoek/



https://www.aartsbisdom.nl/schuldenproblematiek-hoofdthema-op-diaconaal-werkbezoek/
https://www.aartsbisdom.nl/schuldenproblematiek-hoofdthema-op-diaconaal-werkbezoek/

HEILIGEN
Carolus Borromaeus 4 November

De Contrareformatie was de poging van de katholieke Kerk om tijdens de
Reformatie verloren terrein te herwinnen en het protestantisme terug te
dringen. Medeverantwoordelijk voor dit katholieke tegenoffensief was de op
de 2 oktober 1538 in het Italiaanse Arona geboren Carolus Borromaeus. Wat
hij toen ontwikkeld heeft, is in de eeuwen daarna bepalend geweest voor het
reilen en zeilen van de Kerk en voor het heil van de gelovigen. De heilige is
genoemd naar zijn oorspronkelijke naam Carlo Borromeo. Deze naam
onderscheidt hem van 24 heiligen die ook als Carolus op de heiligenkalender
staan.

Carolus Borromaeus was van adellijke afkomst en werd al op jonge leeftijd
voorbestemd voor een religieus leven: op zevenjarige leeftijd ontving hij zijn
eerste wijdingen en werd zijn kruin geschoren. Met veertien begon Carolus
zijn rechtenstudie aan de universiteit van Padua. De begaafde student werd
zeven jaar later in 1559 doctor in de rechten. Paus Pius IV benoemde hem op
21-jarige leeftijd tot kardinaal en aartsbisschop van Milaan.

De Contrareformatie was een uitvloeisel van het concilie van Trente, dat zich
ten doel had gesteld de Kerk te vernieuwen en weerbaarder te maken tegen
de krachten die haar bedreigden. De besluiten van deze kerkvergadering
voerde Carolus in zijn bisdom actief uit. Jezuieten en oblaten steunden hem
hierbij. Hoe de hervormingen van het concilie van Trente moesten worden
uitgevoerd, legde hij uit in het boek ‘Acta ecclesiae Mediolanensis’. Carolus
bezocht voortdurend de geestelijken, gaf aanwijzingen en vergaderde met
degenen die een bestuurlijke rol hadden. Hij stichtte de eerste seminaries in
een geslaagde poging de opleiding van priesters te verbeteren. Een andere
zeer belangrijke actie van hem is het schrijven van de eerste catechismus
geweest. Dit leerboek over het katholiek geloof heeft tot in de jaren zestig
van de twintigste eeuw een bepalende rol gespeeld bij het lesgeven in de
leer. Dat gebeurde door middel van vragen en antwoorden. Talloze vijftig
plussers kunnen ze nu nog uit hun hoofd opdreunen.

Carolus Borromaeus liet verder de kerken verfraaien en de liturgie verbeteren
om op die manier het misbezoek te bevorderen. De hernieuwde katholieke
pracht en praal ten spijt leefde Carolus zelf sober, waarmee hij het goede
voorbeeld gaf. Hij nam het op voor de armen en ontwikkelde zich tot dé
modelgeestelijke van de Contrareformatie. Bekend bleef zijn optreden tijdens
de pestepidemie van 1576-1577. Hij bekommerde zich persoonlijk om de
zieken en stervenden en werkte door tot hijzelf volledig uitgeput was. Op de
bevolking van Milaan maakte dat zeer veel indruk. Ondanks zijn charisma
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bleef hij uiterst bescheiden. Toen hij op 3 november 1584 zijn einde voelde
naderen, stapte hij uit bed en strekte zich uit op de met as bestrooide vloer.
Zo vonden zijn medewerkers hem. Een enorme menigte trok in de volgende
dagen langs zijn baar. In Milaan, de plaats waar Carolus Borromaeus
overleed, worden zijn relieken in de Dom bewaard. Nancy voelt zich rijk met
zijn stool. In 1602 werd hij zalig-, acht jaar later heiligverklaard. Paus
Johannes Paulus Il heet eigenlijk Karol met zijn voornaam. Hij is naar Carolus
genoemd.

De heilige Carolus Borromaeus is de patroon van zielzorgers, van de
priesterseminaries en van het christelijk onderwijs in het algemeen. Het
spreekt haast vanzelf dat hij in gevallen van pest werd aangeroepen. Door
kunstenaars wordt hij op verschillende manieren voorgesteld. De katholieke
Kerk ziet in hem graag een voorbeeld voor de eigen clerus. Daarom wordt hij
afgebeeld tijdens het uitreiken van de communie aan pestlijders of geknield
voor het kruis, biddend met een strop als boetedoening om de hals. Op
andere afbeeldingen houdt hij een kruis vast terwijl hij door engelen wordt
gekroond.

De naam Carolus komt van het Germaanse woord voor ‘kerel’, dat zich het
best laat vertalen met ‘man’ of 'vrije man’ (niet van adel).

Voornamen: Karel, Carl, Charles, Carla, Carola, Carolien, Carolina, Carol
Caroline.

Achternamen: Caarls, Caarels, Carels, Carelse, Carol, Caroli, Carolus, Carroll.

(Uit 366 Heiligendagen van P.Spapens en K. van Kemenade)
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Beste medegelovigen,
wij wensen u fijne dagen met
liefdevolle mensen die u omringen.

*

NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP
VIERINGENROOSTER

Zondag 22 december, Vierde zondag van de Advent, 10:00 Woord en
Communieviering, voorgangers: I. Elsevier en K. van Gestel, m.m.v.
Memento

Dinsdag 24 december: geen gebedsviering

Dinsdag 24 december, Gezinskerstviering, 17:00 Gebedsviering,
voorgangers: Werkgroep Kinderwoord-Dienst

Dinsdag 24 december, Kerstavond, 19:30 Woord en Communieviering,
voorganger: diaken A. van Gaans, m.m.v. Ecclesiakoor

Woensdag 25 december, Eerste Kerstdag, 10:00 Woord en
Communieviering, voorgangers: W. Eurlings en J. Bosboom

Zondag 29 december, H. Familie, Jezus, Maria, Jozef 10:00 Woord en
Communieviering, voorganger: K. van Gestel

Dinsdag 31 december, 10:00 gebedsviering

Woensdag 1 januari 2025, 12:00 Vredesbijeenkomst

Zondag 5 januari, 10:00 Woord en Communieviering, voorgangers: I.
Elsevier en J. van Gaans,

Dinsdag 7 januari, 10:00 gebedsviering

Zondag 12 januari, 9:00 Eucharistieviering, celebrant: pastor G. Nijland
Dinsdag 14 januari, 10:00 gebedsviering

Zondag 19 januari, 10:00 Woord en Communieviering, voorgangers: K.
van Gestel en I. Elsevier



e Iedere zondagochtend zendt KRO-NCRV op NPO 2 een eucharistieviering uit, vanuit
een wisselende locatie in Nederland. Aanvang: 10.00 uur.

e Iedere zondag worden er vieringen vanuit onze parochie uitgezonden; zie hiervoor
https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/
De Eucharistieviering vanuit ons Eucharistisch centrum wordt om 11:00 uur
uitgezonden via Kerkomroep

https://marthamaria.nl/vieringen/?gemeenschap=michaelkerk-de-bilt

I om te gedenken, overledenen in nhovember

8 november mw. H.M.P. van de Linde Bilthoven
18 november dhr. P. Pols Bilthoven

Laten we onze gestorvenen in ons gebed herdenken.

*

Kerstcollecte

Ook dit jaar wordt in onze Michaél-Laurens gemeenschap met Kerst een
tweede collecte gehouden. Het doel is hetzelfde als dat van de Bisschoppelijke
Adventsactie, namelijk Voedzame gewassen voor gezonde families.

Met de opbrengst worden partners gesteund die gezinnen willen leren hoe ze
zelf gezonde, voedzame gewassen kunnen telen. Zoveel mogelijk wordt dan
gebruik gemaakt van bijvoorbeeld zelfgemaakte compost en wormen in plaats
van kunstmest en worden bijvoorbeeld knoflook en peper ingezet in plaats
van chemicalién om insecten te bestrijden. Tevens zorgt het aanplanten van
bomen voor een verbeterde bodem en voor meer biodiversiteit.

Kortom, uw gaven worden goed besteed en deze tweede collecte wordt dan
ook van harte bij u aanbevolen!

Voor meer informatie zie de website van Vastenactie.


https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/12319
https://marthamaria.nl/vieringen/?gemeenschap=michaelkerk-de-bilt
https://www.vastenactie.nl/adventsactie

* Kerstviering in de Michael kerk in De Bilt

Op 24 december om 17.00 uur vindt in de Michael kerk
in De Bilt de gezinskerstviering plaats.

Met Kerst vieren we de geboorte van het kindje

Jezus. Toen Jezus geboren werd, waren het engelen die
dit vertelden aan de mensen. Veel mensen vonden het
leven best moeilijk in die tijd, ze waren vaak arm en
moesten heel hard werken om te kunnen overleven.
Daarom zagen de mensen wel uit naar de komst van
Jezus, de Koning van de Vrede. De mensen werden blij
van het goede nieuws dat de engelen brachten.

Bestaan ze nog, engelen? Kunnen wij nog wel eens een engel tegenkomen?
En wat zeggen of doen die engelen dan? Of heb je misschien wel eens
gedacht dat je een engeltje op je schouder had toen je veel geluk had?

Kom met ons luisteren en kijken naar het verhaal van de geboorte van Jezus,
zing mee met de bekende kerstliedjes en bewonder de Kerststal en de
engelenboom.

Natuurlijk zijn alle broertjes, zusjes, ouders, opa’s en oma’s van harte
welkom om samen een mooie kerstviering te beleven.
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e oY heeft vast en zeker al gehoord over het Jubeljaar: in 2025
viert de RK Kerk weer een Heilig Jaar, met als thema Pelgrims

van Hoop. In alle bisdommen wereldwijd wordt in de kathedralen het Heilig

Jaar geopend nadat in Rome de paus de Heilige Deuren van de vier

hoofdbasilieken heeft ontsloten.

Opening Heilig Jaar

"l-
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In ons Aartsbisdom Utrecht start het Heilig Jaar op zondag 29 december. Zie
ook het bericht op de website van onze parochie.

In onze gemeenschap zijn we ons ook al aan het voorbereiden op dit Heilig
Jaar. Zo hebben we tijdens de viering van de Tweede Advent al vast de
hymne van het Jubeljaar gezongen. Wie dit nog eens wil oefenen kan dit doen
met behulp van deze opname!


https://marthamaria.nl/activiteit/opening-heilig-jaar-in-utrecht/
https://www.youtube.com/watch?v=dMKuy4vwp88

24 DECEMBER: KERSTVIERING IN DE MICHAELKERK IN DE
BILT MET ZEGENING KERSTKINDJES

Op 24 december is er om 19:30 de kerstnachtviering. Voorganger is diaken
Antoon van Gaans. Het Ecclesiakoor o.l.v. Peter Steijlen luistert de viering op
met traditionele kerstliedjes, klassieke muziek van Mozart en Handel en
Engelse Christmas Carols.

Nieuw dit jaar is de zegening van kerstkindjes. Een mooi gebruik dat is
ingesteld door Paus Paulus VI en waar de Michaél-Laurens
geloofsgemeenschap zich dit jaar bij aansluit. U wordt van harte uitgenodigd
om het kerstkindje en kribbetje uit de eigen kerststal van huis mee naar de
kerk te nemen (kleine kerststalletjes uit één stuk mogen natuurlijk ook). U
kunt deze bij de grote kerststal plaatsen. Tijdens de viering zullen deze
worden gezegend.

De engelenboom is inmiddels (bijna) helemaal gevuld met engelen die
aangeleverd of gemaakt zijn door parochianen. Ook de bevers (jongste
groep) van scouting Ben Labre hebben prachtige engeltjes voor in de boom
gemaakt. Er is nog plek dus mocht u nog een engeltje in de boom willen
hangen, graag! Zo zingt in de kerstnacht een heel engelenkoor een lied van
vrede over iedereen uit.

Kerst is het feest van vrede en gerechtigheid voor ons allemaal. Daarom kunt
u, net als de Drie Koningen, geschenken brengen aan het kerstkind in de stal.
Geen goud, wierook of mirre, maar gezonde en houdbare producten voor de
Voedselbank. Er staan manden naast de kerststal om de donaties in
ontvangst te nemen. Hartelijk dank daarvoor!



Vredesbijeenkomst 1 januari 2025

Op 1 januari aanstaande, Wereldgebedsdag voor de
Vrede, willen we in de Michaélkerk aan de Kerklaan

in De Bilt een oude traditie herstellen, namelijk een

vredesbijeenkomst op de eerste dag van het nieuwe
jaar.

Véér onze kerk staat een houten paal, met daarop
vier keer - in het Nederlands, Engels, Hebreeuws en
Arabisch - dezelfde tekst: "Moge vrede heersen op
aarde”. In deze tijd waarin op bijna alle continenten
oorlog wordt gevoerd en honderdduizenden mensen
lijden aan de gevolgen daarvan, willen wij bij elkaar
komen om ons te bezinnen en elkaar te bemoedigen.
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We nodigen u uit om tussen 12.00 en 13.00 uur in
de kerk met elkaar te komen luisteren naar
inspirerende teksten rondom het thema vrede en
verzoening uit allerlei tradities, afgewisseld met stilte =
en muziek. De bijeenkomst wordt verzorgd door 3
leden van de Michaél-Laurens geloofsgemeenschap
en de Oosterlichtkerk in De Bilt.

U bent van harte uitgenodigd, ongeacht uw eigen religieuze of niet religieuze
achtergrond. De toegang is gratis.

Samen in verbondenheid, samen voor vrede en gerechtigheid, vrede voor
iedereen.



Acti L Kerkbalans: Uw steun maakt het verschil
ctie

Kerkbalans  Met dankbaarheid kijken we terug op een jaar vol
betekenisvolle momenten binnen onze gemeenschap.
Veel van deze ervaringen waren mogelijk dankzij uw bijdrage aan de kerkbalans.

Dit jaar staat in het teken van ons thema "Geef vandaag voor de Kerk van
morgen".

Uw bijdrage vandaag helpt ons om de activiteiten, diensten en het onderhoud
van de kerk voort te zetten.

Samen bouwen we niet alleen aan een kerk voor vandaag, maar ook voor de
toekomst.

Mocht u nog niet de gelegenheid hebben gehad om bij te dragen aan de
kerkbalans, dan willen we u vriendelijk herinneren aan het belang hiervan.

Uw steun, hoe groot of klein ook, helpt ons om een toekomstbestendige kerk te
realiseren waar generaties na ons van kunnen genieten.

Hartelijk dank voor uw voortdurende steun en betrokkenheid. Samen bouwen we
aan een duurzame gemeenschap.

Bericht vanuit de Parochiéle Caritas Instelling

Heb jij de vraag ‘Red je het wel?’ weleens gesteld?

Een op de vijf huishoudens kampt met geldzorgen. En dat aantal groeit ook in onze
parochies. Uit onderzoek blijkt dat mensen met geldzorgen soms wel tot 5 jaar
wachten voordat ze hulp inschakelen. De opgebouwde schuld van het eerste jaar is
dan inmiddels vertienvoudigd. Het is daarom belangrijk om naar elkaar om te zien
en geldzorgen zo snel mogelijk bespreekbaar te maken. Hoe lastig het misschien ook
lijkt, de kerk zou dé plek moeten zijn waar in alle betrokkenheid en veiligheid de
vraag ‘Red je het wel?’ kan worden gesteld.

Financiéle zorgen ontstaan vaak na ingrijpende levensgebeurtenissen, bijvoorbeeld
als mensen uit elkaar gaan, langdurig ziek zijn of hun inkomen verliezen. Iemand
vragen hoe het gaat en of hij/zij het financieel wel redt, is dan een belangrijke stap.
Toch vinden veel mensen dit lastig. Zit deze persoon er wel op te wachten? Wie ben
ik om dat te vragen? De ervaring leert echter dat de vraag ‘Red je het wel?’ voor
veel mensen met geldzorgen de eerste stap is naar het inschakelen van hulp!

Als kerk willen we daar graag aandacht voor vragen. En daarom doet de PCI van de
HH. MarthaMaria Parochie mee met de campagne 'Red je het wel?’ van
SchuldHulpMaatje en HipHelpt in samenwerking met de landelijke kerken.

Zo willen we parochianen bewust maken van en een goed gesprek op gang brengen
over financién en de risico’s en oplossingen rond dit thema. We helpen zo om met
iemand in gesprek te gaan en te vragen hoe het gaat. Het komend jaar en daarna
gaan we hier aandacht aan besteden!



Dertiende editie Bilts Filmfestival 7 en 8 februari.

Voor de dertiende editie van het Bilts Filmfestival kozen wij 4 bijzondere en
bekroonde films. Voorstellingen die iets laten zien over onze innerlijke wereld,
onze motivaties, de onzichtbare wereld in ons hoofd. Vier films

die verhalen over veerkracht en verantwoordelijkheid. Ze worden kort
ingeleid en na afloop is de bar open. Als vanouds is de toegang gratis, terwijl
wij voor koffie of een drankje een kleine bijdrage vragen.

Michaélkerk, Kerklaan 31, De Bilt.

Vrijdag 7 februari: 10 uur. Letters to God (reg. David Nixon,

2010). Kinderen uit basisscholen in onze gemeente zullen gaan kijken
naar deze film waarin de 8-jarige Tyler Doherty worstelt met zijn ziekte en
zijn omgeving. Een even mooi als aangrijpend verhaal voor alle

leeftijden. Iedereen is welkom.

De trailer: https://www.youtube.com/watch?v=zWR55eWQMbc

Vrijdag 7 februari: 14 uur. One Life (reg. James Hawes, 2023). De film
vertelt het waargebeurde verhaal

van de Londense beurshandelaar Nicholas Winton, die net voor de Tweede
Wereldoorlog honderden Joodse kinderen uit Tsjechoslowakije redde van de
Holocaust. Het drama toont zijn enorme inspanningen, de risico’s

wanneer zaken mis gaan. Winton ervaart de gevolgen van zijn acties pas vele
jaren later. De trailer: https://youtu.be/1EVPjV7Toho?feature=shared

Vrijdag 7 februari: 19:30 uur. The Quiet Girl (reg. Colm Bairéad,

2022). Door omstandigheden gedwongen, moet het Ierse meisje Cait tijdens
de zomer bij een pleegfamilie verblijven. In hun liefdevolle zorg bloeit ze op,
maar lang verborgen familiegeheimen dreigen alles te veranderen. Het
verhaal verkent thema's van stilte en de (veer)kracht van menselijke
relaties. De trailer: https://youtu.be/LGWygty2m-A?feature=shared

Zaterdag 8 februari: 19:30 uur. Shoplifters (reg. Hirokazu Koreeda,
2018). Een Japans gezin leeft van kleine criminaliteit. Wanneer ze een
verwaarloosd meisje opnemen, groeit hun band, maar gaandeweg komt een
aantal geheimen aan het licht. Dit confronteert hen met de ware aard

van de relaties binnen dit gezin, en de prijs van hun keuzes. Een film met
vele lagen; een echter topper voor de zaterdagavond. Kijk

ook: https://youtu.be/9382rwoMiRc?feature=shared

Voor vragen, stuur een e-mail naar info@biltsfilmfestival.nl of
p.terheggen57@yahoo.com. Bezoek ook onze website:
www.biltsfilmfestival.nl.



https://www.google.com/maps/search/Kerklaan+31,+De+Bilt?entry=gmail&source=g
https://www.youtube.com/watch?v=zWR55eWQMbc
https://youtu.be/1EVPjV7Toho?feature=shared
https://youtu.be/LGWyqty2m-A?feature=shared
https://youtu.be/9382rwoMiRc?feature=shared
mailto:info@biltsfilmfestival.nl
mailto:p.terheggen57@yahoo.com
http://www.biltsfilmfestival.nl/

Werk aan de kerk

In de oktober en november is het dak van het priesterkoor gerepareerd.

Parochianen zijn bezig
in de tuin van de pastorie,

en op het kerkhof zijn elke
maand parochianen bezig
met het onderhoud hiervan.
Tussen het werk door
gezamenlijk genieten van
koffie, thee met wat lekkers
erbij.



NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM

DIOCESANE OPENING HEILIG JAAR IN UTRECHT OP o0
29 DECEMBER il
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In 2025 viert de R.-K. Kerk een ‘Heilig Jaar’, met als ! , s
thema ‘Pelgrims van Hoop'. In alle bisdommen ter wereld ¢ \\5
wordt in de kathedralen het Heilig Jaar geopend nadat in PeL e

Rome de paus de Heilige Deuren van de vier

hoofdbasilieken heeft ontsloten. In het Aartsbisdom Utrecht start deze
plechtigheid op zondag 29 december om 15.00 uur met een korte
gebedsdienst in de Sint Augustinuskerk (Oudegracht 69, Utrecht).
Vervolgens lopen de aanwezigen in processie door de binnenstad naar de
Sint Catharinakathedraal (Lange Nieuwstraat 36), waar rond 15.45 uur de
Eucharistieviering start. Kardinaal Eijk is de hoofdcelebrant, deze
Eucharistieviering zal een internationaal karakter hebben. Iedereen is van
harte welkom.

Gelovigen kunnen ook rechtstreeks naar de Sint Catharinakathedraal gaan.
In de Sint Augustinuskerk zal vanaf 14.00 uur biechtgelegenheid zijn tot de
aanvang van de plechtigheid om 15.00 uur. In de kathedraal is vanaf 15.00
uur biechtgelegenheid tot de start van de Eucharistieviering.

Priesters die wensen te concelebreren, dienen zich op te geven bij
ceremoniarius M. van Mourik, e-mail: ceremoniarius@aartsbisdom.nl. Zij
worden verzocht een eigen albe en witte stola mee te nemen. Ook diakens
zijn uitgenodigd om in albe en witte stola (zelf meenemen) aanwezig te zijn.
Pastoraal werk(st)ers kunnen zich eveneens aanmelden als zij wensen deel
te nemen in hun liturgische kleding (ook hier geldt: zelf meenemen). De
priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers die zich opgeven, ontvangen op
een later tijdstip nadere informatie.

Misdienaars en acolieten uit de parochies zijn eveneens van harte welkom.
Graag wel vooraf eveneens aanmelden bij de heer Van Mourik in verband
met het reserveren van zitplaatsen, geef daarbij aan met hoeveel personen
u komt.

Na afloop van de Eucharistieviering is er in het Bonifaciushuis (de
voormalige pastorie achter de kathedraal) koffie/thee en een drankje met
een hapje.


mailto:ceremoniarius@aartsbisdom.nl

MELD JE DEZE MAAND NOG AAN VOOR DE WID@HOME
IN JANUARI!

Van 24 tot en met 26 januari wordt in Helvoirt de WID@Home
gehouden, een evenement voor katholieke jongeren. Onderwerpen
die aan bod komen zijn onder meer de tradities van de Kerk,
ethiek, de Joodse wortels van het christelijke geloof, en de
sacramenten. Verder zijn er sportieve en creatieve activiteiten en
er is ruimte voor stilte en gebed. Het is aanbevolen om al in december aan te
melden om er in januari bij te kunnen zijn, zo meldt de organisatie.

De WID@Home is sinds enkele jaren een evenement voor rooms-katholieke jongeren
om elkaar te leren kennen en om het geloof samen te vieren en te ontdekken.
Voorheen werden deze dagen gehouden op Ameland maar voor 2025 is gekozen
voor een nieuwe locatie, namelijk het bezinningscentrum Emmaus in Helvoirt (in de
buurt van ‘s-Hertogenbosch).

“"We kiezen voor deze nieuwe locatie omdat Helvoirt centraal in het land ligt en dus
goed bereikbaar is voor jongeren uit alle windstreken. Daarnaast vinden we het
belangrijk dat het een plek is waar gelijktijdig meerdere workshops kunnen worden
gegeven. Bovendien beschikt Emmaus over een kapel waar we de Eucharistie
kunnen vieren en waar de jongeren zich kunnen terugtrekken om in stilte en gebed
na te denken over wat hen geraakt heeft,” legt Zaklina Melis, projectleider
JongKatholiek uit.

Katholiek zijn in de wereld van nu

Ook in Helvoirt zal het accent liggen op het geloof samen vieren, kennis opdoen,
nieuwe mensen leren kennen en ervaringen uitwisselen over katholiek zijn in de
wereld van nu.

“Of je nu veel of weinig doet met je geloof, je bent welkom! Na dit weekend ben je
hopelijk verder geworteld en nog enthousiaster over je geloof. We zorgen voor tools
die je helpen om geinspireerd te raken en om je geloof en de hoop die daaruit
voortkomt de wereld in te dragen. We hopen dat je God en de Kerk beter leert
kennen samen met veel andere jonge mensen die net als jij het verschil willen
maken,” zo moedigt Melis de jongeren aan om zich aan te melden.

De WID@Home vindt plaats van 24-26 januari 2025 in bezinningscentrum Emmaus
in Helvoirt, in de buurt van ‘s-Hertogenbosch. Meer informatie, zoals de prijs en de
manier van aanmelden, is te vinden op de speciale webpagina over dit evenement.

« Aanmelden kan via https://www.eventsforchrist.nl/event/wid-

home (doorklikken op ‘bestel kaarten”)

WID@HOME | -7 \/&we "3 JX THme >
¢ o

24-26 januari
2025

Foto: WID-spreker Gaudia Skass
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HEILIGEN
Johannes de Evangelist, 27 december.

Van Johannes de Evangelist wordt weleens gezegd dat Christus van alle
twaalf apostelen het meest op hem was gesteld. Op schilderijen van het
Laatste Avondmaal is dat dikwijls ook verbeeld. Hij verdiende de kost als
visser op het meer van Galilea. Johannes was de zoon van Salome en
Zebedeus, de broer van Jacobus de Meerdere (13 juli) en een van de eerste
volgelingen van Jezus. Hij was de jongste van de apostelen.

Heel bekend is Johannes geworden uit het lijdensverhaal van Christus. In het
evangelie van Johannes staat dat hij samen met Maria onder het kruis stond.
Tegen zijn moeder zei Jezus: ‘Vrouw, zie daar uw zoon.’ Tegen Johannes zei
Hij: ‘Zie, uw moeder.” Na deze opwekking voor zijn moeder te zorgen, nam
Johannes Maria bij zich in huis. Na de dood van Christus droeg hij het nieuwe
geloof uit in onder meer Jeruzalem. In die stad zou hij samen met Petrus een
lamme hebben genezen. Zijn missietochten voerden hem naar Klein-Azié
(Efeze en Smyrna) en Rome, waar hij in kokende olie zou zijn gemarteld.
Bekende leerlingen van hem waren de heiligen Polycarpus (26 januari) en
Ignatius van Antiochié.

Na de martelingen in Rome werd Johanns verbannen naar Patmos. Op dit
eiland zou hij de ‘Apocalyps’ hebben geschreven. In dat boek zijn de
afschuwelijke visioenen die de apostel had over het einde van de wereld
neergeschreven. De ‘Openbaringen van Johannes’ zijn van groot historisch en
literair belang gebleven. Volgens de traditie schreef Johannes in Efeze zijn
evangelie, het vierde, in het Grieks. Er is nooit aangetoond dat dit inderdaad
van zijn hand is, maar diverse feiten wijzen wel in die richting. Het verhaal
geeft bijvoorbeeld gebeurtenissen uit het leven van Christus die alleen
bekend kunnen zijn geweest aan intimi. De evangelist overleed hoogbejaard
omstreeks het jaar 100. Hij is de enige apostel die een natuurlijke dood
gestorven is, maar is toch een martelaar omdat hij vervolging heeft moeten
verduren.

Johannes is de beschermheilige tegen vergiftiging en brandwonden, tegen
epilepsie, onweer, storm en tovenarij. Hij zou ook helpen bij problemen met
de voeten. Boeren kunnen hem aanroepen tegen hagel en voor een goede
oogst. Hij beschermt vriendschappen en ziekenhuizen. Een groot aantal
beroepen ziet hem als patroon, waaronder slagers, zadelmakers, glasblazers,
spiegelmakers en wielrenners. In de volksdevotie werd hij gezien als een
kribbeheilige en reisheilige.
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In de westerse kunst wordt Johannes, in tegenstellong tot in de oosterse,
meestal jeugdige en zonder baard afgebeeld. Wanneer de nadruk wordt
gelegd op zijn werk als evangelist komt hij wel als grijsaard voor. Fra
Angelico heeft hem zo in de kapel van Nicolaas V in het Vaticaan vereeuwigd.

De attributen van Johannes de Evangelist zijn potlood en papier of perkament
en de Heilige Geest die hem in de gedaante van een duif inspirerende
woorden in de oren fluistert. Evenals de drie andere evangelisten heeft
Johannes een eigen symbool: de adelaar. Met de vogel wordt de op de
mensheid neerdalende genade van God uitgebeeld. De gebroeders Van Eyck,
Rogier van der Weyden en tal van andere kunstenaars laten hem zien met
een kelk waaruit een slang omhoog kronkelt. Volgens een legende beloofde
een heidense priester zich te bekeren als Johannes een giftige drank zou
drinken zonder daar schade van te ondervinden. De drank werd eerst te
drinken gegeven aan twee ter dood veroordeelden. Ze stierven onmiddellijk.
Johannes maakte een kruisteken over de beker, dronk en bleef gezond. Veel
kunstuitingen hebben betrekking op zijn apocalyptische visioenen. Jeroen
Bosch en Albrecht Direr hebben hem zo uitgebeeld.

(Uit 366 Heiligendagen van P. Spapens en K. van Kemenade)
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BEZINNING

TUSSEN OUD EN NIEUW

Gebed in December
Nu het jaar ouder wordt
en de schemering de dagen binnenkruipt
zoek ik dieper uw nabijheid,
schuil ik dieper in de kring,
besef ik helderder uw straling,
voel ik sterker hoe u mij draagt,
Aanwezige.....

Wat in de wereld is gebeurd
en wat mij is overkomen

in dat harde jaar vol geweld
-het is voor u niet verborgen gebleven.
Alles wat mij heeft gemaakt, ontroerd,

alles wat mij nog steeds verbijsterd:
Ik leg het voor u neer,
in uw licht wordt alles anders.
Door uw liefde vind ik moed om te leven,
door uw inspiratie vind ik kracht om te werken.

Leeg geworden, voel ik mij vol stromen
met de veerkracht van de nieuwe mens.
Als een jonge kiem uit gestorven zaad,
zo groeit er vrijheid in mij,
voltrekt zich inzicht en ommekeer.

Leer mij voortgaan in eenvoud,
leer mij oog hebben voor de ander,
geef mij vertrouwen in uw trouw,
laat uw sporen oplichten als de nacht valt. Amen.

(uit Woorden en Verhalen die ons dragen
Annemiek Wijnker-Hoedjes en Kees Maas SVD)
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