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PAASWAKE, 4 APRIL 2026    

                  (EXTRA COLLECTE: PCI en Bisschoppelijke vastenactie) 

19:00 u: Eucharistieviering 

              Celebrant: pastor G. Nijland 

              Ecclesiakoor 

Intenties: overleden ouders Temming- Zandvliet, Joos en Hetty Willems- 

Hagemeyer, Arend Jan en Alie Versteeg-Wolbers, Theo Koppers, Jelle 

Woudstra, Ilse Margaretha Pfabe, Vincent Maarschalkerweerd, Dirk en Susanna 

Teunis-Sowma, overl. ouders van Eijndthoven-Swanink, Alfons van 

Eijndthoven, Anne Kappen, Maria Catharina la Poutré, Nono en Irene 

Rademaker- Leenderts, voor een buen camino voor koster Remco en Jo 

Hegeman- Evers en Rens Kersten van wie we kortgeleden afscheid 

hebben genomen. 

 

PAASZONDAG 5 APRIL 2026 2026    

                  (EXTRA COLLECTE: PCI en Bisschoppelijke vastenactie) 

10:00 u: Woord en communieviering 

               Voorgangers: J. Bosboom en K. van Gestel 

Intenties: overleden ouders Temming- Zandvliet, Joos en Hetty Willems- 

Hagemeyer, Arend Jan en Alie Versteeg-Wolbers, Theo Koppers, Jelle 

HH. Michaël en Laurens 

http://www.katholiekekerkdebilt.nl/


 
Woudstra, Ilse Margaretha Pfabe, Vincent Maarschalkerweerd, Dirk en Susanna 

Teunis-Sowma, overl. ouders van Eijndthoven-Swanink, Alfons van 

Eijndthoven, Anne Kappen, Maria Catharina la Poutré, Nono en Irene 

Rademaker- Leenderts ,voor een buen camino voor koster Remco en Jo 

Hegeman- Evers en Rens Kersten van wie we kortgeleden afscheid 

hebben genomen. 

 

TWEEDE ZONDAG VAN PASEN 12 APRIL 2026 

11:00 u: Eucharistieviering  

               Celebrant: pastor G. Nijland 

Intenties: Jo Hegeman- Evers en Rens kersten van wie we kortgeleden 

afscheid hebben genomen. 

 

DERDE ZONDAG VAN PASEN 19 april 2026 

10:00 u: Woord en communieviering 

               Voorgangers: I. Elsevier en K. van Gestel 
 

 

 

OPBRENGST COLLECTE: 

Voor onze Michaël-Laurens geloofsgemeenschap € 219,70 

Griffenstein en Zorg € 405,00 

 

Kosten offerkaarsen en collectes, 

Het is jullie waarschijnlijk al opgevallen: sinds enkele weken is het, naast 

het doneren van de collecte met een QR-code, nu ook mogelijk om voor 

offerkaarsen te betalen met een QR-code. Hierbij hebben we ervoor 

gekozen het bedrag van één kaars vooraf in te vullen, aanpassen van dit 

bedrag is mogelijk, indien u meerdere kaarsen wenst op te steken. We 

hebben het bedrag van een offerkaars moeten verhogen naar 1 euro, 

omdat het bedrag van 50 cent niet meer toereikend was voor de kosten 

van een offerkaars. 

Naast het betalen van offerkaarsen door middel van een QR-code, is het 

al een paar jaar mogelijk om de collectes te betalen met een QR-code, 

omdat daar steeds meer behoefte aan is. Maar wist u dat wij als kerk 

voor iedere betaling met deze QR-codes €0,20 aan bankkosten moeten 

betalen? Wij willen u beslist niet ontmoedigen om uw collectes met QR-

code te betalen, maar wel dat u beseft dat als u 5x 1 euro aan collectes 

doneert, u 1 euro aan de bank heeft gedoneerd en 4 euro aan de kerk. 



 
Als u in plaats van 5x 1 euro, 1x 5 euro doneert komt €0,20 bij de bank 

terecht en €4,80 bij de kerk. Ook over het storten van contant collecte 

geld moeten natuurlijk bankkosten worden betaald. Voor de volledigheid 

vermeld ik die ook even. Voor contante stortingen betalen wij € 5,08 per 

storting, plus 0,26% over het gestorte bedrag. Dit komt erop neer dat we 

op de contant geld collectes ongeveer 0,6% aan de bank betalen over het 

gestorte bedrag. 

Wij wensen u veel wijsheid toe bij de manier waarop u uw collectes en 

offerkaarsengeld doneert! 

 

 

Lieve mede parochianen, 
 

De Goede Week komt eraan, het hoogte punt van ons geloofsleven. Voor 

mij als een van de kosters de drukste week van het jaar, ware het niet 

dat Kees Elsevier een groot deel van het werk op zich neemt. Het is druk, 

vermoeiend maar ook erg dankbaar werk.  
 

En wan 

neer de Paaswake voorbij is dan komt dat speciale gevoel over mij. Hij is 

voor ons door de dood gegaan, dat mogen wij elk keer met vreugde 

ontvangen. Een spirituele weg. Een reis die wij als gemeenschap van 

Aswoensdag tot en met 1e Paasdag samen afgelegd hebben. Een mooie 

reis dit jaar met fijne momenten zoals de gebedsvieringen op 

woensdagavond met een eenvoudige maaltijd, de halfvasten 

vesperviering en de wandeling. Alles onder het motto op weg naar Pasen. 
 

Na Pasen zult u mij voorlopig niet meer zien in de kerk. Ik ga namelijk te 

voet op pelgrimage naar Santiago de Compostella. Dinsdag 7 april na de 

gebedsviering van 10:00 uur in de Michaelkerk vertrek ik. U bent van 

harte uitgenodigd om de viering bij te wonen waarna we gezamenlijk na 

afloop een kopje koffie of theedrinken met wat lekkers. Daarna zal ik mijn 

rugzak opdoen om de tocht aan te vangen met de pelgrimszegen. In mijn 

gebeden zal ik aan u denken en uw intenties neem ik mee naar Santiago.  

Ik wens u allen een mooie Paastijd toe. 
 

Buen Camino 

Remco  

 



 
 

 


