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Informatieblad van de RK geloofsgemeenschap H. Nicolaas Eemnes-mei 2026  
 

Armenië 
 

Vanuit Armenië schrijf ik dit stukje, een land 

doordesemd van christendom. Volgens de 
reisgids is dit het oudste land waar het 

christendom staatsgodsdienst werd. Dus niet 
het Rijk van koning Clovis, zoals wij leerden op 

school. Heel veel kerken en kloosters zijn te 

bezoeken en zo’n beetje alle kerken zijn open en 
worden bezocht door biddende en 

kaarsopstekende mensen. Sint Servaas was 
Armeniër en kwam in de 4e of 5e eeuw naar de 

Nederlanden en was de eerste bisschop van ons 
land. 
 

Ruud en ik bezochten een klooster waar in 301 
na Chr. het christelijk geloof door de Armenen 

werd aangenomen. Ook de plaats waar we een 

schitterend uitzicht hadden op de berg Ararat. 
Dichterbij dan dit konden we nauwelijks 

komen, omdat de 
berg in Turkije ligt 

en de grens met 
Armenië dicht is. 

Onze nietigheid bij 
zoveel groots, wat 

moet Noach dan wel 

niet gedacht en 
gevoeld hebben, 

toen zijn ark 
strandde op deze 

berg, nadat het 
water van de Zondvloed verdwenen was. Noach 

leefde zo’n 4900 jaar geleden en het verhaal is 

nog steeds actueel. Leef met God en zorg goed 
voor zijn schepping, het zal je goed gaan. God 

liet een regenboog aan de hemel verschijnen als 
teken van zijn verbond met ons mensen. Hij 

deed de belofte nooit meer zo’n vloed over de 
aarde uit te storten. 

 

Het was voor mij een bijzonder moment: ik 

voelde me verbonden met het verhaal, het 
moois van de schepping en de belofte die God 

deed aan de mensen. 
En als ik soms over onze polder kijk en een 

regenboog zie boven het land, verbind ik me 
ook met dit gegeven: leef zoals God het van ons 

vraagt, dan zijn wij een in dit verbond. 

Misschien kunt u ook zo kijken, wanneer  u een 
regenboog ziet: we zijn verbonden met God, de 

schepping en elkaar! 
 

Toontje van ’t Pad Bosch 

Pastoraatgroep 

 

Taizé-viering 
 

Op 17 mei zal om 10:00 uur een Taizé-viering 
plaatsvinden in de Nicolaaskerk te Eemnes. 

Een gebedsviering in een knusse kerk die 
toegankelijk is voor ieder geloof en waarbij 

stilte en licht centraal staan.  De liederen zijn 
meditatief en kunnen door ieder meegezongen 

worden. We nodigen iedereen uit om aan te 
sluiten bij het gelegenheidskoor die dag. Hen 

vragen we om 9:30 uur in de kerk te zijn. 

Iedereen welkom ook als je niet veel ervaring 
met zingen hebt. Na het succes van de vorige 

Taizé-vieringen rond thema's als De 
Gevangene, de heiligen: Sint Georgius (Sint 

Joris) en Maria, zal het thema dit keer zijn: De 
Heilige Geest. We nodigen iedereen uit om 

beeltenissen of iconen die met dit thema te 

maken hebben aan te leveren om de kerk mee 
aan te kleden. Breng deze op zondagen bij de 

Waker of geef het door aan mij (kasper-
jungerling@hotmail.com). We willen vragen of 

iedereen die tussen 9:55-10:00 binnenkomt de 
stilte van de Taizé in acht kan houden. 
 

Kasper Jungerling 
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Jeugdactiviteiten 
 

We kunnen terugkijken op een mooie 

Paasweek, met een processie met de 

Palmpaasstokken, kinderwoorddienst met een 
gezellig ontbijt tijdens Palmzondag, de 

Kruisweg op Goede vrijdag en 
kinderwoorddienst met Pasen, waarbij de 

kinderen verrast werden door een echt 
lammetje en natuurlijk al die gezellige 

kuikentjes in de kerk. De kinderen hebben zelf 
prachtige schaapjes geknutseld, met op hun 

buikje een mooi paasei. Het verhaal van de 

lijdensweg van Jezus en zijn opstanding met 
Pasen hebben we in deze drie bijeenkomsten 

met elkaar kunnen beleven.   
 

De komende periode is het rustig met de 
jeugdactiviteiten (door onder andere de 

meivakantie), maar in juni gaan we spetterend 

afsluiten met een gezinsviering. Na de 
gezinsviering is het niet alleen feest voor de 

kinderen, maar iedereen mag meedoen. Net als 
een aantal jaar geleden zal de Djembé groep 

(waar Gabriëlle inmiddels ook al een aantal jaar 
lid van is) voor ons een workshop verzorgen. 

Dus, zet het alvast in de agenda en komt allen, 
hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Uiteraard is 

er nog wel Kidskerk voor die tijd, dus 

onderstaand treffen jullie weer een overzicht 
van onze activiteiten tot de zomervakantie. 

 
Voor in de agenda 

10-05-2026 – 11:30 uur: Kidskerk 
14-06-2026 – 11:30 uur: Kidskerk 

28-06-2026 – 10:00 uur: Gezinsviering: 
Slotfeest jeugdactiviteiten + voorstellen 

vormelingen (met aansluitend een Djembé-

workshop voor iedereen en lunch voor de 
gezinnen) 

 
Werkgroep Jeugdactiviteiten: 
Mieke van Schaik 
Annemarie Klarenbeek 
Gabriëlle van den Boom 

Saskia Elswijk 
 

Wil je ook een e-mail ontvangen  om op de 
hoogte te blijven van onze activiteiten, of wil je 

meedenken over de te organiseren 
activiteiten? Stuur dan een  bericht naar: 

kerkeemjeugd@gmail.com 

 
 
 
 

 
 

Bakkie doen met Voce Laetare?  
 

Dat kan na de viering op Hemelvaartsdag in De 
Schoter. Op deze dag maakt het Gemengd koor 

Voce Laetare uit Hilversum een gezellig 
uitstapje en zij vinden het fantastisch om de 

viering in onze prachtige kerk muzikaal te 
mogen verzorgen. Na afloop drinken zij graag 

samen met ons een bakkie, waarbij het koor 

trakteert op iets lekkers.  
 

Het koor is verbonden aan de RK Vituskerk 

uit Hilversum. 
 

Belinda Huiden-Lammers 
 

Klusdag 9 mei 

Op zaterdag 9 mei liggen er weer diverse klusjes 

klaar om op pakken. Ben je handig of 
onhandig, dat maakt niet uit, er zit vast een 

klusje voor je bij.  
 

Alle hulp is welkom en vele handen maken licht 

werk. Voor iets lekkers bij de koffie wordt 
gezorgd!  

 



Omzien bij levenskruispunten 

In toenemende mate zijn er in Nederland 

mensen met geldzorgend. Het is meer aanwezig 

in je eigen omgeving dan je denkt. Het taboe is 

echter groot en men vraagt vaak veel te laat om 

hulp als het water aan de lippen staat.  

Naast alle voedselhulp, noodhulp, kleding-

hulp, stille hulp kunnen geloofsgemeen-

schappen ook een preventieve rol op zich 

nemen. Levenskruispunten vormen daarbij een 

belangrijke sleutel. 

Ingrijpende gebeurtenissen in ons leven 

kunnen namelijk ook financiële gevolgen 

hebben en tot problemen leiden. Wanneer je 

bijvoorbeeld ziek wordt, uit elkaar gaat of je 

inkomen verliest. Dan is het nodig dat iemand 

de vraag durft te stellen: ‘Red je het wel?’. 

Op 2 juni om 18.00 uur ben je welkom in de 

Sleutel in Soest voor de thema-avond ‘Omzien 

naar elkaar tijdens levenskruispunten’. We 

beginnen met een gezamenlijke maaltijd met 

een kop soep en een broodje.  

Carla van der Vlist van SchuldHulpMaatje 

Nederland neemt ons mee in een concrete 

aanpak om als geloofsgemeenschap ‘om te zien 

naar elkaar bij levenskruispunten’, zoals 

verlies van partner, werk of gezondheid, maar 

je kunt ook denken aan trouwen of het krijgen 

van een kindje.  

We gaan op de avond zelf aan de slag met kant-

en-klare middelen en krijgt tips en ideeën hoe 

we parochianen thematisch erbij kunnen 

betrekken en zij in hun natuurlijke sociale 

netwerken het kunnen toepassen. 

 

 

 

 

Deze avond is zeer geschikt voor diverse 

groepen betrokkenen bij onze locaties van onze 

HH. Martha Maria Parochie; van 

caritasmedewerkers tot contactpersonen, 

pastores, etc.  

Datum en tijd: 2 juni 2026 om 18.00 uur 

Locatie: de Sleutel, Steenhoffstraat 41 in Soest 

Aanmelden via een e-mail aan: 

secretariaat@marthamaria.nl 

 

----------------------------------------------------------------------- 

Redjehetwel.nl is een initiatief van 

SchuldHulpMaatje samen met HipHelpt en de 

landelijke kerken. Kijk voor meer informatie op 

www.redjehetwel.nl   

 

 

 

Succesvolle Paasactie 

De afgelopen actie heeft weer veel producten 

opgeleverd voor de Voedselbank. Weliswaar 

minder dan met Kerst, maar toen werd er ook 

bijzonder veel ingeleverd. Van de 20 kratten die 

ik altijd bestel konden er 13 goed gevuld 

worden opgehaald. Dit keer zat er ook een 

cadeaukaart bij van de Jumbo met een waarde 

van €50. De aanbieding van 1+1 gratis, zoals  

koffie, kwam nu goed van pas. 

Namens de medewerkers van de Voedselbank 

hartelijk dank voor al uw gulle gaven. 

Henk Hendriks,  
Diaconie 
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Maria Theresia Allegonda Gerarda Beel 
Marijcke werd op 1 augustus 1936 geboren te 

Eindhoven als jongste dochter van Louis Beel 
en Jet van der Meulen. Haar vader is na de 

Tweede Wereldoorlog minister-president van 
Nederland geweest voor twee verschillende 

kabinetten. Marijcke heeft gewerkt als 
kinderverzorgster en in de medische sector. 
 

In 1984 kwam ze in Eemnes wonen aan het 

Plantsoen. Marijcke is altijd alleenstaand 
gebleven. Jarenlang zette ze zich in voor haar 

zussen en broer met een geestelijke handicap. 
Toen ze zelf ouder werd, had ze geen familie 

meer. Een groep kennissen, mede uit onze 
geloofsgemeenschap,  heeft zich jarenlang 

ingezet om Marijcke te ondersteunen, zodat ze 
in haar huis kon blijven wonen. Eind 2024 ging 

dat niet langer en toen heeft Marijcke een plek 

gekregen in De Marke te Huizen. Nadat haar 
gezondheid de laatste tijd sterk achteruit ging, 

is ze daar op Goede Vrijdag 3 april overleden. 
Haar crematie heeft in Laren plaatsgevonden. 
 
Everarda Geertruida Maria Arends – Poort 

Vera werd geboren op 17 
juni 1945 in Hilversum. Ze 

was nog maar 16 toen ze bij 

dansschool van Bommel 
Jan Arends leerde kennen. 

In 1968 trouwden ze. Ze 
kregen drie zonen. De eerste 

twee was een tweeling Bart-
Jan en Peter, van wie de 

laatste levenloos geboren 

werd. Daardoor was er 
naast vreugde ook verdriet. Later werd nog 

Wilco geboren. Het gezin groeide op in de 
Blaricumse Bijvanck en verhuisde later naar de 

Slangenweg in Laren. Vera was vrolijk en 
levenslustig. Haar enthousiasme werkte 

aanstekelijk. Ze werkte met plezier, deed 
belangrijk vrijwilligerswerk en zong in 

meerdere koren. Meer dan 25 jaar lang zong ze 

in het Nicolaaskoor. Met Jan heeft ze na hun 
pensionering nog mooie jaren gehad. De laatste 

jaren nam haar geestelijke gezondheid af, 
zozeer dat ze een jaar geleden opgenomen 

moest worden in de Dennen op Johanneshove. 
Ook in deze periode was ze nog graag onder de 

mensen en kon ze genieten van vertrouwde 

gezichten. Op 14 april is ze rustig heengegaan. 
Op woensdag 22 april heeft het afscheid 

plaatsgevonden in het crematorium in Laren. 
 

 
 

 

 
 

 

Cornelis Hoofd 
Kees werd geboren in juli 

1934 als één van de 
jongsten in een gezin met 

10 kinderen. Na de lagere 
school ging hij bij 

verschillende mensen 
werken o.a. bij zijn zus en 

zwager Rie en Jan 

Wiggerts en bij 
houtzagerij Butselaar. Na 

zijn diensttijd heeft hij de ambachtsschool 
doorlopen en ging hij werken in de bouw. Na 

een aantal jaren stapte hij over na de 
Ballamundi en daarna naar de houtzagerij van 

Van Dijk in Laren. De laatste jaren van zijn 

werkzame leven heeft hij op Nieuwenoord 
gewerkt in de wasserij; niet zijn leukste baan 

maar met de verantwoording voor een gezin 
was het niet anders. 

Hij leerde tijdens het carnaval in Hilversum 
Trees de Kort kennen en ze trouwden in 1964; 

gingen inwonen in het ouderlijk huis van Kees 
aan de Wakkerendijk en kregen daar vier 

dochters. Met de kinderen werden de vakanties 

alleen in Nederland gevierd; in een huisje en 
later met de vouwwagen. 

Toen de dochters het huis hadden verlaten  zijn 
ze verdere reizen gaan maken, door vele landen 

in Europa en ook een keer zes weken naar 
Australie naar de zus van Trees. 

Hij genoot van zijn 11 kleinkinderen en de twee 
achterkleinkinderen; bijna de laatste 10 jaar 

aan de Zaadkorrel. 

Zijn gezondheid werd met het klimmen der 
jaren minder en na een kort ziekbed heeft hij 

op 4 april jongstleden zijn laatste adem 
uitgeblazen. Zaterdag 11 april hebben wij hier 

in de kerk afscheid van hem genomen, waarna 
hij is begeleid naar het crematorium in Laren. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

In dankbare herinnering 
 
 



 

 
 

 

Rigarda Martha Hoogland-Stalenhoef 
Riekie werd op 19 juni 1935 

geboren in Eemnes als 
dochter van Jan Stalenhoef 

en Everarda van 
Logtenstein. Haar moeder 

overleed jong en haar vader 
hertrouwde met Mie van 

den Hoven. Ze groeide op in 

een boerderij aan de 
Wakkerendijk met twee 

zussen en vier broers. 
Ze heeft bij verschillende 

mensen in de huishouding 
gewerkt, maar na haar 

huwelijk in 1958 met Gerard Hoogland heeft ze 

vooral veel vrijwilligerswerk gedaan bij onder 
andere de Zonnebloem, waarvoor ze zelfs een 

koninklijke onderscheiding heeft gekregen. 
Een grote hobby van haar was schilderen en 

borduren; in hun huis aan de Verbindingsweg 
hingen daar veel voorbeelden van. 

Helaas kreeg zij te kampen met dementie en 
toen de zorg voor Gerard teveel werd is ze 

verhuisd naar Johanneshove in Laren, waar ze 

liefdevol is verzorgd. Op zondag 12 april is zij 
daar rustig ingeslapen; 20 april hebben wij hier 

in de kerk afscheid van haar genomen en haar 
begeleid naar haar laatste rustplaats bij haar 

grote liefde Gerard. 
 

Catharina Maria Koot-Bisschop 
Rieneke werd op 16 mei 1940 geboren te 

Lemelerveld als dochter van Leo Bisschop en 

Dien Schemkes. In 1950 verhuisde ze naar 
Eemnes, omdat haar vader hier hoofd van de 

Mariaschool was geworden. 
In 1966 trouwde ze met Frans Koot en zij 

werden de ouders van drie kinderen en 
grootouders van drie kleinkinderen. In de 

laatste fase van haar leven woonde Rieneke in 

De Bongerd te Eemnes. Daar is ze op zaterdag 
11 april niet goed geworden en vervolgens 

overgebracht naar het ziekenhuis in 
Hilversum. Daar is ze in de vroege ochtend van 

zondag 12 april overleden. 
Zaterdag 18 april, heeft haar crematie 

plaatsgevonden  in Bilthoven. 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

Gijsberta Wilhelmina Maria van Klooster - 

van Soest 
Bep werd op 17 mei 1931 

geboren als dochter van 
Cornelis van Soest en Maria 

Hilhorst. Zeven jaar later 
werd haar broer Joop 

geboren. 
Begin 1948, toen Bep 16 

jaar was, gingen haar 

ouders uit elkaar. Deze 
gebeurtenis heeft het leven 

van Bep getekend. Het gezin viel in feite uit 
elkaar. Joop bracht een groot deel van zijn 

jeugd in een internaat door. Bep bleef bij haar 
moeder; ze woonden op diverse plekken in 

Eemnes. 
Na de lagere school heeft Bep bij verschillende 

families in Laren gewerkt als hulp in de 

huishouding. Op een gegeven moment kreeg ze 
contact met Wout van Klooster uit Eemnes. Ze 

hebben een lange verkeringstijd gehad en 
trouwden in 1965. Samen gingen ze wonen op 

Wakkerendijk 230 en na enige tijd startten ze 
daar een eigen boerenbedrijf. Bep heeft hard 

gewerkt voor het bedrijf en ze zorgde er altijd 

voor dat het er in en rond haar huis keurig uit 
zag. 

Een groot geluk in het leven van Bep en Wout 
was de geboorte van hun zoon Ronald, die later 

trouwde met Anita. Zij werden de ouders van 
kleinzoon Matthijs. Bep heeft veel vreugde 

beleefd aan haar gezin. 
Rond 1990 zijn Wout en Bep gestopt met het 

boerenbedrijf. Er kwam toen ook tijd voor 

andere zaken. In 2011 is haar man Wout 
overleden. Bep heeft daarna  kranig stand 

gehouden zodat ze nog kon blijven wonen in 
haar huis met prachtig uitzicht op de polder. 

Omdat zelfstandig wonen eigenlijk niet meer 
ging, is Bep in februari verhuisd naar De 

Eemhof in Eemnes. Zij is daar liefdevol 
verzorgd.  Op maandag 13 april jongstleden is 

ze daar overleden. Haar uitvaart heeft op 

maandag 20 april plaatsgevonden in onze kerk, 
waarna ze bij haar man Wout is begraven op 

ons kerkhof. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 



Liturgierooster 
 
 

 

 

 
 

         Via www.kerkomroep.nl zijn alle vieringen thuis 
mee te beleven.  
Het kerkboekje van een communieviering vindt u op de website.  

Kijk daarvoor onder ‘alle vieringen’ bij de desbetreffende viering. 
 

 
Een bijdrage aan de collecte kunt u via de QR code doen: 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Datum Viering Aanvang Voorganger Bijzonderheden 

Zo        3 mei Communieviering 10.00 uur C. Lavaleije  

Do       7 mei Communieviering 10.00 uur B. van Wilgenburg  

Zo      10 mei Communieviering 10.00 uur PGV Moederdag 

Zo      10 mei Kidskerk 11.30 uur  Kidskerk 

Do     14 mei Communieviering 10.00 uur B. van Wilgenburg Hemelvaartsdag 

Zo     17 mei      Taizé-viering 10.00 uur Kasper-Toontje Taizé-viering 

Do     21 mei AVE-ochtend 10.00 uur  Aandacht Voor Elkaar 

Zo     24 mei Communieviering 10.00 uur A. van Gaans Pinksteren 

Ma    25 mei GEEN VIERING   2e Pinksterdag 

Do     28 mei Communieviering 10.00 uur PGV  

Zo      31 mei Eucharistieviering 10.00 uur J. Skiba H. Drieëenheid 

Do       4 juni Eucharistieviering 10.00 uur J. Skiba  

Zo       7 juni Communieviering 10.00 uur W. Vlooswijk Sacramentsdag 

 

Website    Ledenadministratie   Locatieraad 
marthamaria.nl    Gea van der Heiden   secretaris: Mascha van Oosterhout 
     kerkeemleden@gmail.com   kerkeemsecr@gmail.com 
Parochiesecretariaat   Vierkante Bosje 53, Eemnes  budgethouder: John van der Kolk  
 secretariaat@marthamaria.nl       kerkeempenn@gmail.com (financiën) 
     De Schoter    gebouwenbeheer: Jos Willink 
Locatiesecretariaat   Wakkerendijk 66a, Eemnes   kerkeembeheer@gmail.com 
Wakkerendijk 60, 3755 DD Eemnes Telefoon   06-13623547  diaconie: Henk Hendriks 
Telefoon:   035-5312789      kerkeemdiaconie@gmail.com 
Alléén bij overlijden:    035-6035518 Pastoraatgroep    communicatie: Eerhard Huiden 
nicolaaskerkeemnes@gmail.com  Carel Jungerling  035-5387601 kerkeemcomm@gmail.com 
Het locatiesecretariaat is geopend op Hans Albers  06-26744574    
Maandag van 9.00 – 12.00 uur  Toontje van ‘t Pad Bosch  06-23314233 Jeugdactiviteiten 
Donderdag van 9.00 – 13.00 uur       kerkeemjeugd@gmail.com 
IBAN Bank:   NL20 RABO 0315.9015.35 Kerkhofbeheer  
Kerkbalans:  NL86 RABO 0315.9416.69 Nico Seure  06-10157979 Vertrouwenspersoon  

rkeemnes.kerkhofbeheer@gmail.com  Loes Wiggerts: 06-40415684 
Redactie: kerkeemzeem@gmail.com  
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